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LỜI TẠM BIỆT

Tạp chí Văn nghệ Bình Phước Số 94 mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Trước hết là 
tự hào được chứng kiến nền Báo chí Cách mạng Việt Nam kỷ niệm tròn 100 năm 

ra đời, đồng hành cùng đất nước, sau nữa là ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào, tôn 
vinh và tri ân các thế hệ nhà báo góp phần mở ra cho dân tộc trang sử mới. Số đầu 
tiên của tờ Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được xuất 
bản ngày 21.6.1925. Trong gần 90 số, Báo Thanh niên đã truyền bá chủ nghĩa Mác 
- Lênin trong Nhân dân ta, góp phần tích cực chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư 
tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một dòng báo 
chí mới Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tháng 6.2025, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước tròn 19 năm thành lập! Từ ấn bản 
phẩm nhất thời (6.2006) xuất bản, sau đó được quy hoạch trong hệ thống báo chí cả 
nước (5.2010) cho đến nay. Hành trình ấy đã trải qua nhiều giai đoạn quan trọng; 
khẳng định vai trò kênh thông tin, tuyên truyền và quảng bá hàng nghìn tác phẩm có 
sức lan tỏa và tạo dấu ấn đẹp trong lòng bạn đọc. Tạp chí Văn nghệ vừa mang phong 
cách báo chí vừa mang tính học thuật chuyên sâu về nghiên cứu, dẫn luận, sáng tác 
được bạn đọc quan tâm đón nhận. Đặc biệt, Tạp chí Văn nghệ được xem là nơi ươm 
mầm và khơi gợi niềm đam mê sáng tác cho văn nghệ sĩ tỉnh nhà đồng thời làm diễn 
đàn giao lưu, trao đổi, đoàn kết. Cùng với hệ thống các cơ quan báo chí có Văn phòng 
đại diện, ký kết hợp tác với tỉnh, Đài PTTH và Báo Bình Phước, Tạp chí Văn nghệ đã 
đồng hành, góp phần định hướng xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, tháng 6.2025, Tạp 
chí Văn nghệ Bình Phước tạm nói lời chia tay để lại nhiều điều lắng đọng, sâu sắc, 
nhớ mãi trong Hội đồng biên tập, Ban biên tập, cộng tác viên và độc giả. Ban Biên 
tập xin được bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đến các cấp, các ngành, đơn vị và tổ 
chức, cá nhân thời gian qua đã quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho Tạp chí 
Văn nghệ hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Hy vọng, mỗi hoạt động khép lại sẽ chuyển tiếp dưới phương thức khác với nhiều 
ưu điểm hơn, mở ra cánh cửa mới khởi sắc cho sự phát triển. Tạp chí Văn nghệ 
Bình Phước thôi hoạt động nhưng bút lực và sự tâm huyết của những anh chị em 
yêu mến, đam mê văn nghệ vẫn còn đó. Chúng ta tin tưởng rằng Tạp chí Văn nghệ 
Đồng Nai trong thời gian tới sẽ có thêm những trang viết, tác phẩm tươi mới và giàu 
bản sắc của chính tình đất và người anh em Bình Phước thân thương. Việc sáp nhập 
tỉnh nhằm tạo ra không gian mới, tạo ra động lực mạnh mẽ để địa phương và cả đất 
nước cùng phát triển của kỷ nguyên vươn mình hướng tới tương lai hàng trăm năm 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Mùa phượng nở thắm 2025 - Văn nghệ Bình Phước xin tạm biệt!              VNBP

LỜI TẠM BIỆT

Lời tòa soạn
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Cách đây đúng 100 năm, ngày 
21.6.1925 báo Thanh niên - cơ 

quan ngôn luận của Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chí hội, do đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã xuất 
bản số đầu tiên. Ngày 21.6.1925 đã 
đánh dấu sự ra đời của báo chí cách 
mạng Việt Nam. Suốt một thế kỷ qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí 
cách mạng Việt Nam luôn luôn đồng 
hành cùng sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, đồng hành cùng sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, cùng công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng 
đáng là đội quân xung kích trên mặt 
trận tư tưởng văn hóa.

Tiếp theo sự ra đời của báo Thanh 
niên, thời gian sau đó, một số báo và 
Tạp chí tiếp tục được khai sinh. Tháng 
6.1929, báo Búa liềm, cơ quan Trung 
ương của Đông Dương Cộng sản Đảng 
ra đời, tiếp đó là sự ra đời của báo Công 
hội đỏ, cơ quan của Ban Công vận 
Trung ương Đông Dương Cộng sản 
Đảng (6.1929), báo Lao động, cơ quan 
của Tổng Công hội Bắc Kỳ (6.1929), 
báo Đỏ, cơ quan của An Nam Cộng sản 
Đảng (9.1929), Đông Dương Cộng sản 
Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông 
Dương Cộng sản liên đoàn sau này hợp 
nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3.2.1930). Trong thời kỳ đó, các tờ báo 
nói trên đã góp phần quan trọng trong 
việc giáo dục ý thức về giai cấp, đấu 
tranh giai cấp, nhận thức về lý tưởng 
Cộng sản cho quần chúng lao động.

Ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời, Đảng cho ra đời Tạp 
chí Đỏ (5.8.1930), báo Tranh đấu 
(15.8.1930). Tháng 10.1930, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đổi tên thành 
Đảng Cộng sản Đông Dương, Trung 
ương Đảng đã cho ra đời báo Cờ vô 
sản và Tạp chí Cộng sản, đồng thời 
các Xứ ủy, Tỉnh ủy cũng cho ra báo. 
Trong giai đoạn này, các báo và Tạp 
chí đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc phát động cao trào cách mạng của 
công - nông đấu tranh chống đế quốc, 
phong kiến, đỉnh cao là Cao trào Xô 
viết Nghệ Tĩnh. Cũng trong thời gian 
đó, Đảng thành lập Ban lãnh đạo của 
Đảng ở nước ngoài và cho xuất bản 
Tạp chí Bôn-sê-vích (Tạp chí lý luận 
của Ban chấp hành Trung ương Đảng). 
Từ năm 1930 đến năm 1936, báo chí 
cách mạng đã tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng trong quần chúng chủ trương, 
đường lối cách mạng dân quyền của 
Đảng, kêu gọi đấu tranh chống chủ 
nghĩa cải lương của giai cấp tư sản, 

MỘT TRĂM NĂM VẺ VANG VỚI 
NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN, ĐẦY TỰ HÀO CỦA 

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
 Th.s ĐOÀN MẠNH TIẾN

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)
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Thanh niên, báo Văn hóa, báo Tự 
vệ… Các báo và Tạp chí giai đoạn này 
tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ 
trương của Đảng, tích cực phục vụ cho 
việc xây dựng lực lượng vũ trang, việc 
kết hợp đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang.

Trong các năm 1944, 1945, các báo 
Cờ giải phóng, Cứu quốc tích cực 
tuyên truyền cho cao trào chống phát 
xít Nhật, cứu nước, giáo dục, động viên 
quần chúng Nhân dân tham gia cách 
mạng tháng 8.1945. Sau thắng lợi của 
cách mạng tháng Tám 1945, có một 
sự kiện đáng chú ý là ngày 7.9.1945 
Đài tiếng nói Việt Nam - tờ báo nói 
đầu tiên của nước ta ra đời. Cùng với 
báo nói thì các tờ báo in được xuất bản 
công khai, có tác dụng to lớn trong việc 

chống đế quốc, phong kiến. Trong 
thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936-1939), 
Đảng chủ trương đưa báo chí ra xuất 
bản công khai hợp pháp. Thời kỳ này 
báo được in với số lượng lớn như báo 
Dân chúng (cơ quan Trung ương của 
Đảng) số Xuân 1939 in đến 15.000 
bản.

Sau khi thành lập Mặt trận Việt 
Minh (5.1941), nhiều báo mới và Tạp 
chí mới ra đời: tháng 8.1941, báo Việt 
Nam độc lập, cơ quan của Mặt trận 
Việt Minh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng 
Sơn; tháng 1.1942, báo Cứu quốc, cơ 
quan của Tổng bộ Việt Minh; tháng 
10.1942, báo Cờ giải phóng, cơ quan 
Trung ương của Đảng, các tờ báo của 
các đoàn thể cứu quốc ở Trung ương 
cũng ra đời như báo Công nhân, báo 

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV (thứ 4 từ trái sang) đại diện 
nhóm tác giả nhận giải C Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 
IX, năm 2024.                                                                                                                       Ảnh: TL
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kêu gọi quần chúng quyết tâm bảo vệ 
chính quyền cách mạng non trẻ, tích 
cực tham gia chống giặc ngoại xâm, 
chống giặc đói, giặc dốt. Khi bắt đầu 
cuộc kháng chiến chống Pháp 1946, 
báo chí cách mạng được xuất bản công 
khai ở các vùng tự do và ở các căn cứ 
kháng chiến. Các bài báo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo 
của Đảng được in trên các báo Trung 
ương và báo địa phương. Không những 
thế, các văn kiện của Đảng được các 
báo phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp 
quần chúng Nhân dân.

Năm 1951 có sự kiện đáng chú ý là 
báo Nhân dân (cơ quan Trung ương của 
Đảng) ra đời, cùng lúc đó báo Quân đội 
nhân dân và Tạp chí Cộng sản cũng 
được xuất bản trong thời kỳ này, các báo 
và Tạp chí đã góp phần quan trọng trong 
việc giáo dục, động viên quần chúng 
Nhân dân vượt mọi gian khổ, hy sinh, 
quyết tâm chiến đấu chống Pháp xâm 
lược. Ngày 7.5.1954, ta giành thắng lợi 
to lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 
buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định 
Giơ-ne-vơ. Cuộc kháng chiến chống 
Pháp kết thúc thắng lợi. Nước ta tạm 
thời chia làm hai miền với hai nhiệm 
vụ chiến lược khác nhau nhưng có một 
nhiệm vụ chung là đánh đổ đế quốc Mỹ 
và tay sai, hoàn thành nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc. Trong hoàn cảnh mới, 
báo chí ở miền Bắc có bước phát triển 
mới về chất lượng và số lượng, được in 

bằng kỹ thuật tiên tiến, máy móc hiện 
đại. Báo Nhân dân (cơ quan của Trung 
ương Đảng) ra hàng ngày, mỗi số báo 
từ 4 trang tăng lên 6 trang rồi 8 trang, 
được in với số lượng lớn, được đông 
đảo quần chúng đón nhận. Mỗi tỉnh đều 
có báo của Đảng bộ Tỉnh. Hội Nhà báo 
Việt Nam trở thành thành viên của Tổ 
chức Quốc tế các nhà báo (OIJ). Còn 
ở miền Nam, một sự kiện đáng chú ý 
là ngày 1.2.1962, tại chiến khu D, Đài 
phát thanh Giải phóng của Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam ra đời, chính thức phát sóng, trở 
thành nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho 
quân và dân miền Nam, thế là báo nói 
đã ra đời trong chiến khu D, góp phần 
quan trọng vào thắng lợi chung của dân 
tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước. Cùng với đó, một tin vui nữa 
là ngày 7.9.1970, Đài truyền hình Việt 
Nam ra đời, qua đó đem đến cho quần 
chúng những hình ảnh cụ thể, sinh động 
của công cuộc xây dựng ở miền Bắc và 
cuộc chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam. 

Ngày 30.4.1975, miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, đất nước thống nhất. 
Từ đây báo chí phát triển nhanh chóng 
trở thành lực lượng hùng hậu. Ngoài các 
báo, Tạp chí của Đảng (báo Nhân dân, 
Tạp chí Học tập sau đổi tên là Tạp chí 
Cộng sản) thì các cơ quan, đoàn thể các 
tổ chức ở Trung ương đều ra báo: Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 
báo Tiền Phong, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)

5

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Việt Nam có báo Phụ nữ Việt Nam, Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có 
báo Thiếu niên Tiền Phong, rồi các 
ngành cũng ra báo: báo Giáo dục và 
Thời đại, báo Ngân hàng… Rồi mỗi 
tỉnh cũng có một tờ báo. Cùng với báo 
in thì báo nói (Đài Phát thanh Tiếng nói 
Việt Nam), báo hình (Đài truyền hình 
Việt Nam) ở cấp Trung ương, báo nói, 
báo hình ở cấp tỉnh cũng ra đời, tất cả 
làm thành hệ thống thông tấn, báo chí, 
phát thanh truyền hình rộng khắp cả 
nước. Báo chí được nâng cao về chất 
lượng, phát triển về số lượng, nâng 
cao về nội dung, có bước tiến về hình 
thức. Thông tin về các lĩnh vực hằng 
ngày được cập nhật liên tục, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu của người đọc ở mọi 
lứa tuổi, mọi ngành, mọi nghề. Có thể 
nói công cuộc đổi mới của Đảng đã tạo 
cho Báo chí Cách mạng Việt Nam một 
bước tiến mới về chất lượng, số lượng, 
nội dung thông tin của báo chí phong 
phú, sinh động, kịp thời, hiệu quả, hình 
thức của báo chí ngày càng đẹp, hấp 
dẫn. Các tờ báo ngoài việc ra số hàng 
ngày còn có thêm số báo cuối tuần, số 
báo tháng. Nhu cầu thông tin của quần 
chúng Nhân dân được báo chí đáp ứng 
rất kịp thời. Báo chí đã đi tiên phong, 
xung kích trong việc thông tin những 
vấn đề về Công nghiệp hóa, Hiện đại 
hóa, về quá trình hội nhập quốc tế, về 
các hoạt động trong cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nhìn lại 100 năm qua, có thể khẳng 
định Báo chí Cách mạng Việt Nam đã 
làm tròn sứ mệnh của mình. Báo chí 
xứng đáng là công cụ tuyên truyền đắc 
lực của Đảng, của Nhà nước, hướng 
dẫn, cổ vũ, động viên quần chúng thực 
hiện tốt đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước, đẩy mạnh Công nghiệp hóa, 
Hiện đại hóa, đạt được những thành 
tựu quan trọng trong 40 năm của công 
cuộc đổi mới, báo chí đã thực sự là lực 
lượng xung kích trong cuộc đấu tranh 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
chống các quan điểm sai trái, thù địch, 
phản động. Đây là đóng góp quan 
trọng của báo chí trong việc xây dựng 
Đảng. Không những thế, báo chí đã 
làm tốt chức năng biểu dương những 
điển hình tiên tiến, biểu dương người 
tốt, việc tốt, cổ vũ, động viên những 
nhân tố mới, đồng thời báo chí đã đấu 
tranh có hiệu quả các hiện tượng tiêu 
cực, tham nhũng…

Tóm lại, suốt một thế kỷ qua, với 
những đóng góp to lớn có thể khẳng 
định Báo chí Cách mạng Việt Nam 
xứng đáng là công cụ đắc lực và hiệu 
quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 
Chắc chắn rằng trong giai đoạn mới, 
Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp 
tục động viên, cổ vũ quần chúng Nhân 
dân tiến lên đạt nhiều thành tựu to lớn 
trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc Việt Nam 
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Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền 

với hoạt động báo chí. Năm 1911, Bác 
ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá 
trình lao động, học hỏi và giác ngộ 
cách mạng, Bác bắt đầu quan tâm đến 
một phương tiện thông tin phổ biến, 
nhiều tác dụng là báo chí. Cuối năm 
1917, khi trở lại Pháp, tuy vốn ngôn 
ngữ chưa đủ để viết báo nhưng với 
tinh thần quyết tâm cao, Bác tự học 
tiếng và học làm báo. Những ngày 
đầu, Bác được Longuet - cháu ngoại 
của Karl Marx, làm việc ở báo Sinh 
hoạt công nhân - nhiệt tình chỉ dẫn 
nghiệp vụ báo chí đơn giản. Những 
bài viết của Bác bằng tiếng Pháp dần 
dài hơn, chuẩn hơn và được đăng. Từ 
những mẩu tin, bài, tư liệu tản mạn có 
chủ đề nhỏ, Bác viết thành các bài có 
chủ đề lớn, tập trung. Những bài viết 
của Bác đăng trên báo cánh tả là các 
báo ngân quỹ ít ỏi nên hầu như không 
có nhuận bút, nhưng lại mang ý nghĩa 
tinh thần rất lớn. Vì vậy, ban ngày Bác 
đi làm, tối tham gia mít tinh, biểu tình, 
vận động cách mạng, đêm lại vẫn ngồi 
cặm cụi viết báo.

Ngày 28.6.1919, Hội nghị các nước 
thắng trận trong Chiến tranh Thế giới 
lần thứ nhất khai mạc tại Versailles. 
Thay mặt những Việt kiều, Bác viết và 

gửi đến Hội nghị bản yêu sách 8 điểm 
đòi quyền lợi cho Nhân dân Việt Nam. 
Đây cũng là bài viết nổi tiếng đầu tiên 
của Bác được cơ quan ngôn luận Đảng 
Xã hội Pháp đăng dưới nhan đề Quyền 
các dân tộc. Trong bài này, mạnh bạo 
đưa ra 8 yêu sách thiết thực, Bác đấu 
tranh đòi Chính phủ Pháp phải thừa 
nhận các quyền độc lập tự do, dân chủ 
và quyền bình đẳng của dân tộc Việt 
Nam, trong đó có cả quyền tự do tư 
tưởng và tự do báo chí... Năm 1921, 
Bác (với tên Nguyễn Ái Quốc) cùng 
một số chính khách thành lập Hội Liên 
hiệp Thuộc địa và năm 1922 lập ra Le 
Paria (Người cùng khổ) là cơ quan 
ngôn luận của Hội. Le Paria thể hiện 
tinh thần đoàn kết và giải phóng con 
người, số đầu xuất bản ngày 1.4.1922. 
Nguyễn Ái Quốc trở thành nòng cốt 
của tờ báo: Vừa là biên tập viên chính, 
vừa là phóng viên, nhiếp ảnh viên kiêm 
việc tổ chức, quản lý, phát hành và Bác 
đã viết tới 38 bài cho tờ báo này.

Tháng 11.1924, Bác được Quốc tế 
Cộng sản phân công về Quảng Châu 
(Trung Quốc), tổ chức huấn luyện cán 
bộ cách mạng, thành lập Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, 
với báo Thanh niên là cơ quan ngôn 
luận. Báo Thanh niên số 1 ra ngày 
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21.6.1925, đến tháng 4.1927 ra đều 
đặn được 88 số (kỳ) bằng tiếng Việt tại 
số nhà 13A, đường Văn Minh, Quảng 
Châu, Trung Quốc, in trên giấy sáp. 
Bác trực tiếp chỉ đạo, biên tập, trình 
bày và viết nhiều bài chính luận sắc 
bén. Báo chuyển về nước bằng đường 
thủy, tới các tổ chức cảm tình của 
Hội, các Chi bộ, các cơ sở Việt kiều ở 
Pháp, Thái Lan, Nga. Tháng 12.1926, 
Bác lập ra báo Công nông cho giai 
cấp Công nhân và Nông dân nước ta. 
Tháng 1.1927, báo Lính kách mệnh 
(tiền thân của báo Quân  đội Nhân 
dân ngày nay) dành cho đội ngũ chiến 
sĩ cách mạng cũng được Bác sáng lập. 
Các báo này đều xuất bản chủ yếu bằng 
tiếng Việt, nhưng còn có cả một số tin, 
bài bằng tiếng Hán, Pháp, Anh..., hình 
thức mới mẻ mà gần gũi, nội dung 
phong phú nhưng luôn bám sát các 
chủ trương, mục tiêu cách mạng.

Từ ngày 3 đến ngày 7.2.1930, tại 
Hồng Kông, Bác trực tiếp tổ chức, 
chỉ đạo Hội nghị thống nhất các Đảng 
phái, phong trào Cộng sản ở Việt Nam 
để thành lập một Đảng mới với tên 
Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định 
đình bản những tờ báo riêng rẽ của các 
tổ chức Đảng trước đây, còn lại cho 
xuất bản báo Tranh đấu và Tạp chí 
Đỏ, những số đầu phát hành vào tháng 
8.1930. Trong thời kỳ này, với nhiều 
bút danh khác nhau, Bác còn cộng tác 
với các báo tiến bộ trong nước, đồng 

thời viết hàng loạt bài cho những tờ 
báo cách mạng nổi tiếng thế giới: 
L’Humanité (Nhân đạo) của Đảng 
Cộng sản Pháp, La Vie d’Ouvriers 
(Đời sống thợ thuyền) của Liên đoàn 
Lao động Pháp, Mezdunarodnaia 
Telegramma (Điện tín Quốc tế) của 
Quốc tế Cộng sản III, Pravda (Sự thật) 
của Đảng Cộng sản Liên Xô... Tháng 
1.1941 Bác về nước, chỉ đạo Hội nghị 
Trung ương 8 thành lập Mặt trận Việt 
Minh, cho ra tờ báo Việt Nam độc lập 
từ năm 1941 và báo Cứu quốc từ năm 
1942. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ II tháng 2.1951, Bác chỉ đạo thành 
lập báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận 
của Đảng. Ngoài sáng lập, tổ chức hoạt 
động, Bác còn còn là cộng tác viên 
nhiệt tình của nhiều tờ báo lớn. Chỉ 
riêng với báo Nhân dân, từ số 1 ngày 
11.3.1951 đến số 5526 ngày 1.6.1969, 
Bác đã gửi tới và được đăng 1.206 bài 
viết với 23 bút danh khác nhau. 

Bác đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp 
phát triển Báo chí Cách mạng Việt Nam 
và việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm báo. 
Bằng chính kiến thức và kinh nghiệm 
của mình, Bác tận tâm chỉ dẫn nghiệp vụ 
cho các nhà báo như một đồng nghiệp, 
một người bạn, người anh, người thầy. 
Ngày 17.8.1952, trong buổi nói chuyện 
tại trường Chỉnh Đảng Trung ương ở 
rừng Việt Bắc, Bác nêu rõ 4 vấn đề cơ 
bản trước những cán bộ báo chí: “Viết 
cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết 
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như thế nào?” và đưa ra cách giải quyết 
cặn kẽ, phù hợp các vấn đề đó. Bác căn 
dặn: “Phải viết gọn, rõ ràng, vắn tắt. 
Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, 
cụt đuôi mà phải có đầu, có đuôi... Viết 
phải thiết thực, “nói có sách, mách có 
chứng”, tức là nói cái việc ấy ở đâu, 
thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, 
phát triển thế nào, kết quả thế nào?”. 
Tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà 
báo Việt Nam tháng 9.1962, Bác cũng 
thẳng thắn phê bình những khuyết điểm 
của báo chí nước nhà bấy giờ: “Bài 
báo thường quá dài”, “dây cà ra dây 
muống”, không phù hợp với trình độ và 
thời gian của quần chúng…”, “Thường 
nói một chiều và đôi khi thổi phồng 
thành tích, mà ít hoặc không nói đúng 
mức đến khó khăn và khuyết điểm của 
ta…”, “Đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi 
thiếu thận trọng…”, “Thiếu cân đối: Tin 
nên dài thì viết ngắn, nên ngắn thì viết 
dài, tin để sau thì để trước, nên trước 
lại để sau…”, “Lộ bí mật - có khi quá 
lố bịch…”, “Khuyết điểm nặng nhất là 
dùng chữ nước ngoài quá nhiều và lắm 
khi dùng không đúng…”. Nhưng Bác 
luôn khẳng định giá trị to lớn của báo 
chí: “Báo chí là công cụ tuyên truyền, 
cổ động, tổ chức, lãnh đạo...”, “Báo 
chí là vũ khí sắc bén, nhanh nhạy, đại 
chúng, phục vụ kịp thời...”. Về vai trò 
quan trọng của báo chí cách mạng, Bác 
nói: “Tờ báo Đảng như những lớp huấn 
luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. 

Nó dạy bảo chúng ta những điều cần 
biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh 
đạo và công tác. Hàng ngày nó giúp 
nâng cao trình độ chính trị và năng suất 
công tác của chúng ta. Nếu ai cắm đầu 
làm việc mà không xem, không nghiên 
cứu báo Đảng thì khác nào nhắm mắt đi 
đêm, nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, 
hỏng việc. Vì vậy, cán bộ trong Đảng 
và ngoài Đảng, toàn thể đảng viên và 
cốt cán cần phải xem báo Đảng”. Bác 
đánh giá và khuyên dạy: “Báo chí của 
ta đã có một địa vị quan trọng trong dư 
luận thế giới... Cho nên làm báo phải 
hết sức cẩn thận về hình thức, về nội 
dung, về cách viết”.

Suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với báo 
chí, Bác để lại một sự nghiệp đồ sộ. 
Trên 2.000 bài viết với hàng trăm bút 
danh khác nhau của Bác đã được đăng 
ở nhiều báo trong, ngoài nước bằng 
tiếng Việt, Pháp, Hán, Nga, Anh... với 
chủ đề đa dạng, sinh động; văn phong 
vừa độc đáo vừa gần gũi, dễ hiểu, luôn 
chiếm được sự mến mộ của bạn đọc. 
Bác là người khai sinh, thực hiện, định 
hướng, bảo trợ, phát triển nền Báo chí 
Cách mạng Việt Nam. Bác đưa ra các 
tư tưởng, phương pháp báo chí mới mẻ, 
tiến bộ mà phù hợp với phong trào báo 
chí cách mạng, báo chí hiện đại trên thế 
giới. Bác không những là một lãnh tụ 
chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn 
hóa đáng khâm phục, mà còn thực sự là 
một nhà báo vĩ đại 
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Nguyễn Hoàng Oanh

Trăm Năm Ngòi Bút Soi Đường 

Trăm năm ngòi bút soi đường 
Lặng thầm cống hiến yêu thương cho đời 
Thông tin chính xác kịp thời 
Từ thành thị đến núi đồi biển xa 

Đưa đường lối đến mọi nhà 
Phản ánh sự thật kết hoa vẹn toàn 
Bút nghiên sáng giữa non ngàn 
Soi đường chính nghĩa muôn vàn hiểm nguy

Khó khăn gian khổ sá chi
Tâm sáng bút sắc bước đi tháng ngày 
Dẫu nơi chiến địa cuồng quay 
Vẫn luôn bám trụ mỗi ngày đưa tin 

Báo hình báo mạng báo in 
Nhờ có báo chí biết tin hàng ngày 
Cần mẫn góp sức từng giây 
Dẫu bao thử thách vững tay yêu nghề 

Từ biên ải đến làng quê
Giữa đại dịch giữa bốn bề thiên tai 
Đưa tin thật sự sớm mai 
Người làm báo vẫn miệt mài trước sau

Công nghệ số hóa toàn cầu 
Càng cần chính trực tâm giàu nhân văn 
Bao lần đối mặt nguy nan 
Người làm báo chí vững vàng sáng trong

Nét bút là ngọn cờ hồng 
Là tim với máu giữa lòng quê hương 
Mặt trận không súng không gươm 
Chỉ mang cây bút yêu thương nghĩa tình 

Dân chủ pháp luật văn minh 
Trăm năm thắp sáng hành trình niềm tin.
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Nguyễn Quỳnh Anh

Vinh Quang Nghề Báo
Có một nghề ngòi bút sắc trong tay
Trái tim nóng mà đầu luôn luôn lạnh
Chẳng ngại hiểm nguy gian nan khó nhọc
Đem niềm tin mỗi trang báo sớm mai

Đối mặt xấu xa, tham lam, tiêu cực
Vạn trạng muôn hình cái ác đâu đây
Kiên trì bền gan đem ra ánh sáng
Chẳng bẻ cong ngòi bút trước bạc tiền

Bao việc tốt cùng điển hình tiên tiến
Được tôn vinh phổ biến rộng trong đời
Dân chủ công bằng văn minh tiến bộ
Đất nước đẹp giàu vững bước tương lai

Trách nhiệm tự hào nghề báo vinh quang
Những chiến sỹ trên tuyến đầu tư tưởng
Báo nói, báo hình, báo in, báo mạng
Đổi mới không ngừng phục vụ Nhân dân.
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Lê Đức Đồng

Chào Anh, Nhà Báo Việt Nam!
Nhà báo Việt Nam!
Lòng dạ sắt son
Với Đảng, với Nhân dân trung thành tuyệt đối
Cây bút diệu kỳ trong bàn tay nóng hổi
Tâm nguyện một điều
Viết sự thật, quang minh!

Nhà báo Việt Nam!
Luôn đứng thẳng mình
Mắt thấy, tai nghe, bàn chân đi tới
Cuộc sống cuộn trào như kêu gọi
Tâm phải trong, trí phải sáng, kiên cường!

Nhà báo Việt Nam!
Sâu sắc, tinh tường 
Sống đẹp, khiêm nhường, với lòng dũng cảm
Không lùi bước 
Không sợ gì ngăn cản
Phía trên đầu sáng một khoảng trời xanh…

Nhà báo Việt Nam
Trải tấm lòng thành
Xông pha giữ gìn chủ quyền biển đảo
Những chuyến ra khơi đầy dông bão
Khâm phục Anh
Trước ngọn sóng quên mình!

Nhà báo Việt Nam
Biết mấy ân tình
Những bài viết ngợi ca
Những mô hình đổi mới
Có những buổi biên cương nắng cháy trời, 
Có những cơn mưa nguồn như dội
Vượt mọi gian nan
Báo toả sáng tâm hồn…

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)
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Hoàng Bắc

Giữa Mùa Hè 
Giản dị như em, phóng viên hè đổ lửa
Ngồi lặng lẽ nơi phố xá thênh thang
Bàn phím buông, mặt trời tắt lặng
Bản tin chào ngày mới tinh khôi

Bên phi cơ cờ đỏ, gió tung bay
Em lạc giữa hồn thiêng dân tộc
Nơi cha ông một đời oanh liệt
Cho non sông một dải nối liền

Khi em về, máu thịt Trường Sa
Bước chân em dặm dài sóng vỗ
Đi bên em giữa xôn xao màu áo
Mùa hạ về, ước hẹn trùng khơi

Em chợt buồn những lúc mưa sa
Dào dạt ầu ơ, con thì thầm nhắc hẹn
Bao ngổn ngang, tin bài vồn vã
Tiếng mưa chiều, hoài vọng vấn vương

Em thức dậy khi những ban mai
Trang giấy thơm, dòng tin bài nóng hổi
Chợt nhớ thương, Tổ quốc nơi biển cả
Ngòi bút em dõi theo bước đăng trình.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)
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Tạp Chí Văn Nghệ:
Xây Dựng, Trưởng Thành 

và Truyền Cảm Hứng!

1. XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG 
THÀNH

Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của 
Thường trực Tỉnh ủy, ngày 12/11/2001 
UBND tỉnh Bình Phước ban hành 
Quyết định Số 2689/QĐ-UBND về 
việc thành lập Ban vận động thành 
lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. (Lúc 
bấy giờ) Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh 
ủy Võ Đình Tuyến triệu tập cuộc họp 
với các ngành chức năng liên quan 
để cụ thể hóa chủ trương Tỉnh ủy và 
quyết định của UBND tỉnh, đồng thời 
nhấn mạnh: Tỉnh Bình Phước đã tái 
lập 5 năm, có đầy đủ các cơ quan ban 
ngành vậy mà chưa có Hội Văn học 
Nghệ thuật (VHNT), sự chậm trễ này 
một phần có lỗi các đồng chí ngồi đây. 
Cách nay đã mấy năm Nhạc sĩ Trần 

Hoàn - Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thông 
tin (VHTT) đã nhắc nhiều lần không 
thể thiếu “mái nhà của Văn nghệ sĩ 
của tỉnh”! Việc cấp bách là nhanh 
chóng thành lập Hội VHNT. Cụ thể, đề 
nghị Nghệ sĩ cổ nhạc Phạm Thế Sương 
- Giám đốc Sở VHTT, đồng chí Vũ Sỹ 
Thắng - Phó ban Thường trực Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhà báo Hoàng 
Lâm - Tổng Biên tập Báo Bình Phước 
thành lập Đặc san Văn nghệ và giao 
cho một số cán bộ ngành VHTT, phóng 
viên Báo, Đài PT&TH cùng tham gia. 
Mục đích, trước tiên là phát hiện, bồi 
dưỡng các nhân tố ban đầu, quy tụ đủ 
60 người có chuyên môn về VHNT, tự 
nguyện có đơn xin tham gia hội viên 
theo quy định…

Xuất phát từ ý chí, quyết tâm và 

 PHẠM HIẾN

Năm 2001 đến nay, hành trình của Tạp chí Văn nghệ Bình Phước đã trải 
qua nhiều giai đoạn để lại dấu ấn quan trọng. Tạp chí khẳng định vai 

trò kênh thông tin, tuyên truyền và quảng bá… vừa mang phong cách báo chí 
vừa mang tính học thuật chuyên sâu về nghiên cứu, dẫn luận, sáng tác được 
bạn đọc quan tâm đón nhận. Đặc biệt Tạp chí Văn nghệ được xem là nơi ươm 
mầm và khơi gợi niềm đam mê sáng tác cho văn nghệ sĩ tỉnh nhà đồng thời 
làm diễn đàn giao lưu, trao đổi, đoàn kết. Cùng với hệ thống các cơ quan báo 
chí có Văn phòng đại diện, ký kết hợp tác với tỉnh, Đài PTTH và Báo Bình 
Phước, Tạp chí Văn nghệ đã góp phần định hướng xã hội, tạo sự đồng thuận 
trong Nhân dân.
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phương châm của lãnh đạo tỉnh, Đặc 
san Văn nghệ ra đời hoạt động theo 
Giấy phép ấn phẩm xuất bản nhất thời 
(định kỳ 3 tháng/1 số) do Sở VHTT 
cấp. Cũng nói thêm, trên tinh thần kế 
thừa đội ngũ biên tập cuốn Tập san Văn 
hóa Thông tin Bình Phước xuất bản 
vào tháng 10 năm 1999 nhân dịp kỷ 
niệm 70 năm Thành lập Chi bộ Cộng 
sản đầu tiên ở Phú Riềng (28.10.1929 
-28.10.1999). 

Nhiếp ảnh Nguyễn Hùng Hải, Duy 
Hiền, Trương Thanh Sang; Đạo diễn 
- Nhà báo Phan Minh Hoàng, Nhà báo 
Ngô Ngọc Thắng; Kiến trúc sư Huỳnh 
Thanh Dũng, Đàm Ngọc Huy, Nguyễn 
Ngọc Hải Trực; Nhà thơ Ngân Hoàn, 
Lê Viết Liệu, Bùi Khánh Phô, Vũ Huy 
Thông, Xuân Nam,Cao Anh Khuyến, 
Dương Thiên Lý; Nhạc sĩ A Khuê, 
Đinh Thiên Hùng, Trung Đức, Quang 
Thuyết... Có thể nói, những anh chị 
em thuộc thế hệ “sơ khai” thành lập 
Hội VHNT và Tạp chí Văn nghệ Bình 
Phước là những người có trách nhiệm 
cao, cống hiến bằng cả sự đam mê 
cháy bỏng cho sự nghiệp VHNT của 
tỉnh. Tạp chí tập trung hoạt động đón 
nhận nguồn bài viết, sáng tác từ anh 
chị em phóng viên, cán bộ công chức 
- viên chức, thành viên sinh hoạt câu 
lạc bộ thơ ca và tổng hợp nhiều thông 
tin văn nghệ trong tỉnh làm đầy ắp nội 
dung Đặc san Văn nghệ.

Tháng 5-2005, Đạo diễn Nguyễn 
Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa 
Thông tin kiêm Trưởng Ban vận động 
thành lập Hội VHNT (thay Nghệ sĩ 
Phạm Thế Sương nghỉ hưu); là người 
đam mê nghề báo, đã từng dấn thân 
cho tờ “Sức trẻ” của Tỉnh đoàn Sông 
Bé nên Đạo diễn Nguyễn Tuấn xông 
xáo đảm nhận vai trò chịu trách nhiệm 
xuất bản, nâng kỳ đặc san phát hành 1 
số/1 tháng, trực tiếp cùng anh chị em 
cán bộ Sở VHTT phối hợp Báo Bình 
Phước nâng cao chất lượng Đặc san 

Các thành viên Ban Biên tập Tập san Văn hóa 
Thông tin, tiền thân của Tạp chí Văn nghệ.

Yêu cầu đặt ra là các thành viên 
Ban vận động phải có tác phẩm và giới 
thiệu, tập hợp những anh chị em đam 
mê, có năng lực sáng tác - hoạt động 
văn nghệ. Chỉ hơn 1 tháng khởi động, 
những trang báo tươi mới của Đặc 
san Văn nghệ chào xuân 2002 ra đời 
với các tên tuổi như: Nhà giáo Ưu tú 
Nguyễn Ngọc Am; các nhà Nghiên cứu 
Văn hóa, Văn học: Trần Hiệp, Nguyễn 
Đức Thiện, Phan Văn Dõng, Trần 
Minh Đức, Phạm Hiến; Họa sĩ Nguyễn 
Duy Hồng, Vũ Ngọc Hải, Phạm Văn 
Ngọc, Nguyễn Anh Khương; Nghệ sĩ 
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Văn nghệ hấp dẫn bạn đọc. Tạp chí 
như được truyền nguồn năng lượng 
tạo sức sống mới thu hút nhiều cộng 
tác viên đầu tư tác phẩm, tạo sự lan tỏa 
để bạn đọc quan tâm và hoàn thành sứ 
mệnh phát hiện văn nghệ sĩ có năng 
lực tiến đến thành lập Hội. 

Ngày 22.6.2006 Đại hội thành lập 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình 
Phước lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2006 
- 2011. Tại Đại hội bầu Đạo diễn 
Nguyễn Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội, 
Chịu trách nhiệm xuất bản Tạp chí 
Văn nghệ; Họa sĩ Nguyễn Duy Hồng 
giữ chức Ủy viên Thường trực, Trưởng 
ban Biên tập; Nhà báo Phạm Hiến 
- Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng 
phòng Nghiệp vụ, Thư ký Tòa soạn 
Tạp chí. Tháng 8 năm 2009, Đại hội 
giữa nhiệm kỳ Hội VHNT bầu Họa sĩ 
Nguyễn Duy Hồng giữ chức Phó Chủ 
tịch Hội, Nhà báo Hoàng Lâm giữ 
chức Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng 
Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ. 

Chấm dứt thời kỳ xuất bản phẩm 
nhất thời, Tạp chí được Bộ TT&TT 
cấp Giấy phép hoạt động Số: 609/
GPXB ngày 5.5.2010, Nhà báo Hoàng 
Lâm - Giữ chức vụ Tổng Biên tập; 
Nhà báo Phạm Hiến - Phó Tổng Biên 
tập (thời hạn 5 năm). Đến thời điểm 
này Tạp chí mới được quy hoạch trong 
hệ thống báo chí của tỉnh và của toàn 
quốc nên đã thay đổi về chuyên trang, 
chuyên mục hạn chế tối đa việc nghiệp 
dư hóa báo chí, lấy lại số thứ tự phát 

hành từ đầu và làm lễ công bố thành 
lập. Những cuộc thi sáng tác Văn xuôi 
đã dần đưa chất lượng Tạp chí đến với 
độc giả bằng những sự rung động tinh 
tế của cảm xúc, tác phẩm trên tạp chí 
thực sự mang hơi thở đời sống của quê 
hương và con người Bình Phước.

Đến tháng 1.2015 nhà báo Hoàng 

Nhà báo Hoàng Lâm phát biểu tại Lễ Công bố 
thành lập Tạp chí Văn nghệ ngày 17 tháng 6 
năm 2010, (Theo Giấy phép hoạt động được Bộ 
TT&TT cấp ngày 5.5.2010).

Lâm qua đời (do bạo bệnh), đó là sự 
mất mát lớn lao của nền báo chí Bình 
Phước; người anh cả trong nghề báo 
đã dìu dắt bao thế hệ phóng viên, Biên 
tập viên. Nhà báo Hoàng Lâm đồng 
thời là nhà văn với nhiều truyện ngắn, 
truyện ký viết về Đông Nam bộ thật 
đặc sắc. Đặc biệt tiểu thuyết “Dòng 
đời” của ông chỉ dày 250 trang giấy 
đã phản ánh đời sống người công 
nhân cao su với tình yêu lập nghiệp 
nơi vùng đất đỏ Bình Phước thật sinh 
động, để lại dấu ấn tươi đẹp của một 
thời “Em ở nông trường, em ra biên 
giới”. Cố nhà báo Hoàng Lâm không 
chỉ giỏi nghề báo, nghề văn ông cũng 
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là người có khả năng truyền cảm hứng 
tích cực trong công việc và là người 
có tài trong diễn thuyết, hùng biện. 
Có chuyện vui, khiến anh em trong 
nghề báo vẫn gọi là “sư phụ” rằng: 
năm 2012, nhân dịp Kỷ niệm Ngày 
Báo chí Cách mạng 21-6, Nhà báo 
Hoàng Lâm là Chủ tịch Hội Nhà báo 
tỉnh nên được mời đến dự và phát biểu 
tại chương trình Họp mặt kỷ niệm 
Báo chí Cách mạng do tỉnh tổ chức. 
Trước hàng trăm đại biểu quan khách 
và đồng nghiệp ông cầm tấm bìa đựng 
hồ sơ có mấy tờ giấy bên trong lên bục 
trình bày mạch lạc bài phát biểu thật 
đầy đủ các ý nghĩa và nhấn mạnh vai 
trò báo chí trong tình hình mới; trong 
tư thế nghiêm trang, tập trung đọc diễn 
văn và thỉnh thoảng ngước mặt lên nói 
thêm vài ý cho rõ. Mọi người nghe ai 
nấy đều khen Chủ tịch Hội Nhà báo 
có bài phát biểu hay, đặt ra một số vấn 
đề rất phù hợp tình hình thực tế cần 
vận dụng thực hiện...Vấn đề là lúc kết 
thúc phát biểu, về ghế ngồi thì có anh 
phóng viên đến xin nội dung bài diễn 
văn Chủ tịch Hội Nhà báo vừa trình 
bày, nhưng hỡi ơi trong bìa đựng hồ 
sơ có mấy tờ giấy A4 trắng không có 
chữ nào! Nhà báo Hoàng Lâm ôn tồn 
bảo: Chú thông cảm, anh định để mấy 
tờ giấy viết bài phát biểu nhưng chưa 
kịp chuẩn bị nên khi mời lên bục thì 
mang theo cho nó nghiêm túc và cố 
gắng trình bày vậy! Chú xem nãy giờ 
có ghi âm thì lược trích đưa vào bài 
viết đăng nhé... Tài hoa và gương sáng 

của người anh cả trong mái nhà báo 
chí Bình Phước luôn được anh em làm 
báo ghi nhớ, tôn kính và tri ân Nhà báo 
Hoàng Lâm (Nguyễn Trọng Lắm).

Sau đó, Nhà báo Phạm Hiến - Phó 
Tổng Biên tập phụ trách hoạt động 
Tạp chí theo Giấy phép xuất bản Số: 
388/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và 
Truyền thông cấp ngày 13.8.2015 
(thời hạn 10 năm). Với sự linh hoạt 
và sáng tạo của Ban Biên tập, Tạp 
chí đã đề nghị Hội VHNT thành lập 
“Hội đồng Biên tập” gồm những nhà 
nghiên cứu chuyên môn sâu, tay nghề 
sáng tác giàu kinh nghiệm cùng thẩm 
định, biên tập các tác phẩm của Tạp 
chí có giá trị cả tư tưởng và nghệ thuật 
cao. Tạp chí mở thêm một số chuyên 
mục mới như: Di sản Bình Phước, 
Nhịp sống Đồng Xoài, Biển đảo - Quê 
hương, Góc nhìn Văn nghệ... đã khoác 
thêm chiếc áo mới xinh xắn hơn phục 
vụ độc giả, đồng thời hướng tới xây 
dựng Tạp chí Văn nghệ điện tử nhằm 
phù hợp với thời đại công nghệ số, 
tiện ích đến bạn đọc. Các số Tạp chí 
phát hành vào dịp đón tết Nguyên đán, 
Ban Biên tập ngoài việc chuẩn bị nội 
dung thật hay, thật sắc sảo gắn liền với 
phong cách báo chí Văn nghệ Xuân 
còn chủ động xin phép Cục Báo chí 
xuất bản cho thay đổi kích thước khổ 
lớn hơn, số trang và in 4 màu nhằm đưa 
sản phẩm Tạp chí trang trọng, hấp dẫn. 
Tháng 8-2021 Nhà báo Phạm Hiến 
được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 
Thông tin và Truyền thông thống nhất 
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chủ trương giao cơ quan chủ quản bổ 
nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí 
Văn nghệ Bình Phước đến nay.

Tạp chí đã từng bước chuyên 
nghiệp khi thực hiện các chuyên mục 
gắn liền với quê hương và con người 
Bình Phước. Đặc biệt, Tạp chí thực 
hiện các số chuyên đề tập trung kỷ 
niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ 
đội Biên phòng (3.3.1959-3.3.2019) 
và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân 
(3.3.1989-3.3.2019); 45 năm Ngày 
truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh 
Bình Phước (25.12.1975-25.12.2020); 
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng 
Lộc Ninh (7.4.1972-7.4.2022); Kỷ 
niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn 
Tàu Ô (28.8.1972-28.8.2022); Kỷ 
niệm 20 năm thành lập huyện Bù Đốp 
((20.2.2003 - 20.2.2023) và Kỷ niệm 
50 năm Ngày Giải phóng Bình Phước 
(23.3.1975-23.3.2025); 50 năm Ngày 
Giải phóng Chơn Thành (2.4.1975-
2.4.2025). Với những bài viết tươi 
mới, sinh động Tạp chí còn giới thiệu 
hàng trăm tác phẩm ảnh nghệ thuật, 
tranh, âm nhạc… đã tuyên truyền, 
quảng bá sâu rộng đến công chúng 
và làm phong phú thêm kho tàng Văn 
học, Nghệ thuật của tỉnh.

2. MỀM HÓA THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN CẢM HỨNG

Có nhận định thật uyển chuyển, 
rằng: “Văn học là cái gốc, là dòng 
sữa mẹ trong lành nuôi dưỡng báo 
chí phát triển và tất nhiên hướng tác 

động từ Văn học tới Báo chí luôn là 
hướng tác động thuận chiều vừa mạnh 
mẽ vừa sâu sắc”. Tạp chí Văn nghệ 
luôn thực hiện hai phần việc then chốt, 
đó là đảm bảo tuyên truyền phục vụ 
nhiệm vụ chính trị kịp thời và là nơi 
ươm mầm giới thiệu - khơi gợi nguồn 
sáng tác; nhịp cầu kết nối giữa độc giả 
với văn nghệ sĩ; bồi dưỡng những cây 
bút khởi nghiệp bằng những đam mê, 
phát hiện tinh tế xây dựng “lâu đài 
chữ nghĩa” đẹp về phong cách, ngôn 
ngữ, giá trị về nội dung, thông điệp 
giáo dục rõ ràng giàu bản sắc Văn 
hóa Việt Nam. Tạp chí cùng hệ thống 
báo chí khu vực Đông Nam bộ thực 
hiện kênh quảng bá về quê hương, con 
người Bình Phước, những đổi thay 
tích cực  sâu lắng. Nhất là bám sát yêu 
cầu phát triển Văn hóa trong 3 trụ cột 
“Đa dạng, bản sắc và hội nhập”; phát 
huy sự ưu Việt, phẩm chất tốt đẹp và 
đặc tính nổi trội của người Bình Phước 
“Hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ 
cương, sáng tạo” theo Nghị quyết số 
14 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy ngày 
20.11.2023 về phát triển Văn hóa và 
con người Bình Phước đến năm 2030 
và định hướng năm 2045.

Thời gian qua, Tạp chí đã không 
ngừng nỗ lực giới thiệu một khối 
lượng lớn tác phẩm văn chương (cả 
Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Kiến trúc và Mỹ 
thuật) nhằm đáp ứng nhu cầu chính 
đáng của đông đảo bạn đọc và quảng 
bá hình ảnh đẹp về Bình Phước. Trên 
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Tạp chí Văn nghệ tác phẩm Văn học 
cũng là tác phẩm Báo chí, đã cung cấp 
những thủ pháp nghệ thuật, chất liệu 
văn chương quý báu trong sáng tạo tác 
phẩm báo chí mang phong cách riêng. 

Để nghị quyết của Đảng và chủ 
trương của Nhà nước thấm sâu vào 
cuộc sống, thông qua kênh Báo chí 
Văn nghệ đã, đang và sẽ làm mềm 
hơn, dễ nhớ hơn nội dung: Bằng Văn 
xuôi, chủ đề - khẩu hiệu, Âm nhạc, 
tranh cổ động gần gũi, gắn bó với hơi 
thở cuộc sống… những yêu cầu cũng 
là nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Biên 
tập luôn mong muốn, kỳ vọng Tạp chí 
Văn nghệ tiếp tục khẳng định vai trò 
VHNT nói chung, Tạp chí Văn nghệ 
nói riêng luôn đồng hành với đất nước, 
đồng hành với quá trình xây dựng và 
phát triển tỉnh nhà giàu mạnh.

Với đặc thù của Tạp chí Văn nghệ 
không có nhiều phóng viên (cũng như 
các Tạp chí khác) bản chất Tạp chí là 

hoạt động nhờ lực lượng Biên tập viên 
và cộng tác viên; Số lượng cộng tác 
viên của Tạp chí là rất nhiều và đều 
khắp cả nước, nổi bật là các nhà nghiên 
cứu, Nhà báo có mối quan hệ thân thiết 
với các thành viên của Hội đồng Biên 
tập, Ban Biên tập Tạp chí như: PGS,TS, 
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh; PGS,TS, 
Nhà báo Nguyễn Thế Kỷ; PGS,TS, Nhà 
báo Nguyễn Ngọc Thiện; GS,TS, Họa 
sĩ Nguyễn Xuân Tiên; Nhà nghiên cứu 
Văn hóa Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn 
Văn Toàn; Đại tá, Nhà văn Nguyễn 
Minh Ngọc,  Phan Đức Nam; Nhà thơ 
Hoàng Quý… Về trong tỉnh có Nhà báo 
Phan Minh Hoàng, Diệp Viên, Linh 
Tâm, Nguyễn Thị Minh Nhâm; Báo 
cáo viên Trung ương Vũ Tiến Điền, 
Phan Duy Khiêm… rất nhiều cộng tác 
viên là các nhà báo đang công tác tại 
Đài PTTH và Báo Bình Phước; các 
nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Lương - 
Phó Ban Văn hóa, Điểu Điều - Trưởng 

Lãnh đạo Hội Nhà báo, Hội VHNT và đại diện Thư ký các Chi hội ghi hình lưu niệm tại Đại hội Chi 
hội Tạp chí Văn nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.
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Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Phóng viên 
Chu Văn Thạch - BCH Quân sự tỉnh; 
Các nhà nghiên cứu đang công tác tại 
Sở VHTT&DL; Bảo Tàng tỉnh; các 
Nhà văn, Nhà thơ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, 
Nhạc sĩ, Họa sĩ, Nhà điêu khắc hiện là 
hội viên Hội VHNT tỉnh...

Anh chị em làm công tác Biên tập 
viên Tạp chí Văn nghệ luôn phấn 
đấu tự làm mới, đổi mới mình bằng 
phương thức: Thường xuyên nghiên 
cứu, tự học, tự rèn để nâng cao trình 
độ nghiệp vụ; nghiêm túc lắng nghe 
và thấu hiểu tác giả, cộng tác viên, 
độc giả... Từ đó tiếp tục dấn thân, 
đam mê đến với các tác phẩm bằng 
chuyên môn và tấm lòng chia sẻ, 
đồng cảm để nhận diện sự thăng hoa 
các đường nét, màu sắc trong từng 
tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật. 

Ban Biên tập Tạp chí vui mừng 
vì luôn đón nhận sự cộng tác thật đa 
dạng về loại hình, độ tuổi, các thành 
phần nghề nghiệp cả chuyên và 
không chuyên. Kết quả đó là những 
lợi thế để xây dựng Tạp chí phong 
phú về nội dung, đẹp về phong cách 
biểu đạt. Chúng tôi yêu thương trên 
từng con chữ và lục tìm các chân giá 
trị nằm trong hệ giá trị mà tác phẩm 
chuyển tải. Những câu chuyện tử tế 
có hàm lượng giáo dục cao sẽ được 
Ban Biên tập nâng niu giới thiệu lan 
tỏa đến độc giả. Bằng phương thức 
linh hoạt và sáng tạo, thông qua 
không gian trao đổi thoải mái, cùng 

ngồi nhâm nhi chén trà tại cơ quan 
nhưng Hội đồng Biên tập, Ban Biên 
tập rất nghiêm túc làm vai trò động 
viên, gợi mở thêm nhiều đề tài, góc 
khuất để tác giả tiếp tục ấp ủ, sáng 
tác. Sự động viên đó góp phần sáng 
tạo, khai thác hết những xúc cảm 
về câu chuyện thăng trầm, nhất là 
chuyện tử tế... Vấn đề được trao đổi 
rất tập trung cho đến tận cùng suy 
nghĩ của cảm xúc tác giả, xong mới 
chuyển sang chủ đề khác.

Có nhiều cộng tác viên khi hoàn 
chỉnh tác phẩm đã mạnh dạn đến tỏ 
bày cảm ơn Hội đồng Biên tập, Ban 
Biên tập. Và, chúng tôi xem đó là 
niềm hạnh phúc trong nghề nghiệp. 
Thiết nghĩ, nghề nào cũng vậy; muốn 
thành công thì cần có người “truyền 
lửa”, dẫn dắt nhưng cũng kết hợp sự 
đam mê cháy bỏng của mỗi cá nhân 
mới thành công được. Trong Văn học 
Nghệ thuật thì khó hơn bởi sự ngổn 
ngang của chất liệu ngôn ngữ phải 
được bàn tay và khối óc tài hoa, tài 
năng mới kết tinh được, bằng không 
chỉ là người sắp đặt, gán ghép. Điều 
đó thật khó khăn khi thực hiện các số 
chuyên đề, trong 84 trang Tạp chí, 
nếu Ban Biên tập chỉ dùng biện pháp 
“đặt hàng” là chưa đủ mà phải biết 
khơi gợi, khai thác tối đa các kho tư 
liệu tri thức liên quan trong sâu thẳm 
tâm hồn mỗi tác giả mới mong và hy 
vọng đón nhận tác phẩm chạm đến 
trái tim người xem 
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Chuyện Nghề  Của Nữ  Ký  Giả

Từ đặc thù giới tính
Vừa chân ướt chân ráo vào Toà soạn 

báo, mấy đàn anh trong tòa soạn đã 
nhìn tôi theo kiểu “cân đo” rồi khuyên 
một câu rất chân thành: 

- Có thằng nào hỏi thì gật ngay em 
nhé. Chần chừ là nó nghĩ lại đấy!

Chưa hiểu hết dụng ý của lời khuyên 
nên tôi chỉ cười trừ.

Ngày ấy, cơ quan tôi có bốn nhà báo 
nữ. Một chị đã có chồng con, hai chị 
đều có hai bằng Đại học, dù đã ngoài 
ba mươi nhưng vẫn “ăn cơm tập thể, 
nằm giường cá nhân”. Và tôi mới tập 
tễnh vào nghề. Tôi thực sự ngạc nhiên 
khi thấy hai người đàn chị của mình đều 
xinh đẹp, học vấn cao và là những phóng 
viên xông xáo, chủ lực của tòa soạn mà 
lại “ở vậy” ở tuổi ngoài ba mươi. Sau 
này mới biết một chị đành hủy bỏ hôn 
ước vì không chấp nhận yêu cầu chuyển 
ngành của gia đình chồng tương lai; một 
chị vì mải rong ruổi với những chuyến đi 
cơ sở, rồi học nâng cao nên quên cả hạnh 
phúc riêng tư. Đến lúc giật mình ngoảnh 
lại thì đã ngoài ba mươi, lại học cao nên 

chẳng anh nào muốn “với”.
Tôi may mắn hơn hai đồng nghiệp 

cùng giới của mình khi có người sẵn 
sàng chia sẻ những khó khăn, vất vả 
của nghề báo. Dù thế, cũng nhiều phen 
gia đình chao đảo vì những sự kiện, sự 
cố trong đời. Như bao phụ nữ khác, 
tôi phải thực hiện thiên chức làm mẹ 
khi gia đình hai bên nội ngoại đều ở 
xa. Chồng cũng thường xuyên đi công 
tác nên tôi phải nhờ một chị ở bộ phận 
hành chính cơ quan đón và trông con 
hộ trong những ngày vắng nhà. Nhưng 
có hôm đột xuất, chị bạn không thể 
đón, cô giáo mầm non phải đưa con 
tôi về nhà, tắm rửa, cho ăn, dỗ ngủ. Lại 
có lần đi công tác về, thấy chồng đang 
bế con trên tay, mồ hôi nhễ nhại vì con 
bị sốt cao. Dẫu mình chẳng làm gì nên 
tội, nhưng tôi cứ thấy có lỗi vì đã để 
chồng con trong tình trạng như thế. Rồi 
những lúc đến hạn nộp bài đã đăng ký 
mà con đang nằm viện, tôi đành vừa 
trông con vừa viết bài dưới ánh điện tù 
mù nơi hành lang bệnh viện.

Tháng 8-1997, khi Báo Bình Phước 

 LINH TÂM

Ngày còn bé, tôi vô cùng ngưỡng mộ những nhân vật nữ ký giả xinh đẹp, 
trẻ trung, năng động trên phim ảnh hoặc trong các cuốn sách. Và tôi 

luôn mơ ước được như họ. Cho đến một ngày, may mắn đã mỉm cười khi tôi 
trở thành nhà báo. Nhưng không lâu sau, tôi đã thấm thía câu “đời không 
như là mơ”. Hình tượng nữ ký giả năng động, trẻ trung, xinh đẹp chỉ là 
chuyện trong phim ảnh, chỉ phản ánh một phần đời sống thực của các nhà 
báo nữ mà thôi!

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
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thành lập được 8 tháng, gia đình tôi làm 
một cuộc cách mạng, dời khỏi một đô 
thị hơn 900 năm tuổi để vào đầu quân 
cho Báo Bình Phước. Nhiều người nói 
tôi điên, nhưng miền đất mới đã cho tôi 
những trải nghiệm mới mẻ. Và chính 
những khó khăn trong những ngày đầu 
tái lập tỉnh lại làm thức dậy những cảm 
xúc, những khát vọng chinh phục từ lâu 
tưởng đã ngủ quên trong tôi.

Thấm thoắt đã hai mươi tám năm 
trôi qua kể từ ngày tôi gắn bó với nghề 
báo ở Bình Phước. Từ bản thân, từ 
những đồng nghiệp cùng giới, tôi đã 
chiêm nghiệm một điều: Xã hội, cơ 
quan và cả những người thân trong 
gia đình thường đòi hỏi ở những nhà 
báo nữ nhiều hơn khả năng của họ. 
Bắt đầu từ việc thu thập thông tin, tư 
liệu, trong khi các phóng viên nam 
“có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng” thì các 
phóng viên nữ, nhất là những người 
đã có gia đình phải lo toan biết bao 
việc để chuẩn bị cho một chuyến đi. 

mọi công việc nội trợ, các nhà báo nữ 
mới ngồi vào bàn viết.

Nữ ký giả - em là ai?
Khác xa những phụ nữ làm việc 

hành chính, nhà báo nữ có thời gian 
biểu rất bất thường. Bề ngoài, trông họ 
có vẻ nhàn tản vì nhiều khi ngồi “hóng 
chuyện” ở các quán cà phê, trong khi 
những người làm nghề khác phải nghiêm 
túc làm việc tại văn phòng. Thế nhưng, 
khi mọi người đang say giấc hoặc tận 
hưởng những phút giây sum vầy bên gia 
đình, các nhà báo nữ phải sẵn sàng lên 
đường khi có tin nóng, bất kể đêm ngày. 
Do đặc thù công việc, ban ngày đi nắm 
thông tin, ban đêm phải viết nên việc 
được ngủ ngon giấc 6, 7 giờ mỗi đêm là 
điều không tưởng. Đó là các phóng viên 
nữ. Còn các biên tập viên, kỹ thuật viên 
nữ cũng vất vả không kém khi các tòa 
soạn đều ra nhật báo và các báo điện tử 
thì cạnh tranh thông tin đến từng giây. 
Với những sự kiện thu hút sự quan tâm 
của nhiều người, có khi nửa đêm các 

Tác giả trong một lần tác nghiệp ở vùng sâu.   Ảnh: L. Tâm
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Nào gửi con, nào cắt đặt việc 
gia đình trong những ngày đi 
công tác. Rồi khi tiếp cận với 
đối tượng cung cấp thông tin, 
đặc điểm giới tính cũng “làm 
khó” nhà báo nữ khi không thể 
bắt đầu câu chuyện bằng cách 
mời nhau một điếu thuốc và 
kết thúc bằng một xị đế như 
phóng viên nam - điều thường 
làm người ta dễ gần, dễ cảm 
thông và tin nhau hơn. Rồi chỉ 
khi đêm về, sau khi đã hoàn tất 
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phóng viên, biên tập viên vẫn cặm cụi ở 
Tòa soạn. Ngoài sự bất thường về thời 
gian sinh hoạt, các phóng viên, biên tập 
viên nữ còn thường xuyên phải dán mắt 
vào màn hình máy vi tính nên hầu hết 
đều cận thị. Đi cơ sở nhiều, thức đêm 
nhiều và ảnh hưởng từ huỳnh quang của 
máy vi tính nên điều dễ nhận thấy là hầu 
hết các nhà báo nữ có làn da không đẹp 
và mắt thường quầng thâm.

Là phụ nữ, nhưng ít khi tôi thấy các 
nhà báo nữ diện giày cao gót hay váy vóc 
thướt tha lên Tòa soạn. Thường chỉ thấy 
họ vội vã chuẩn bị máy móc, sổ, bút, áo 
chống nắng cho những chuyến đi. Họa 
hoằn những lúc không phải đi cơ sở hoặc 
không có Hội nghị mới thấy chị em mặc 
đẹp, ngồi trong phòng đọc báo hay bàn 
luận về những câu chuyện tác nghiệp ở 
cơ sở. Quần jean, giày thể thao, tóc buộc 
gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, hoạt 
bát... đó là những gì thường thấy ở nhà 
báo nữ khi tác nghiệp. Mặc dù kém các 
đồng nghiệp nam về sức khỏe, nhưng 
ở họ sự xông pha, xốc vác và cả những 
dấn thân khi làm nghề không hề kém 
cạnh cánh phóng viên nam. Thậm chí, 
nhiều bài viết của các phóng viên nữ còn 
được Toà soạn đánh giá cao, bởi các tác 
phẩm của họ luôn được gửi về Tòa soạn 
đúng thời gian, nhiều khi còn đi sâu hơn 
cả những yêu cầu, gợi ý của Ban Biên 
tập và luôn được độc giả đón nhận bởi 
sự sắc sảo trong ngôn từ và những góc 
nhìn thẫm đẫm nhân văn.

Từ khi hai cơ quan Báo, Đài hợp 
nhất thành Đài Phát thanh - Truyền 
hình và Báo Bình Phước (BPTV), các 

phóng viên phải làm quen với phương 
thức hoạt động mới. Cũng vì thế mà mỗi 
phóng viên đều trở nên đa năng, thành 
thạo cả 4 loại hình báo chí. Nhưng họ 
không thể nghỉ làm để học nghiệp vụ 
một cách bài bản mà phải vừa làm vừa 
học theo kiểu “nghề dạy nghề”. Tôi 
không khỏi thán phục khi những phóng 
viên chỉ quen viết báo giấy ngày nào, 
giờ lại rất thuần thục trong các vai trò 
khác, như quay phim, viết kịch bản, 
dẫn hiện trường, làm MC…

Khó khăn, gian khổ là thế, nhưng 
nếu được hỏi, sẽ không một nhà báo nữ 
nào hối tiếc vì đã chọn nghề báo. Bản 
thân tôi sau 38 năm trải nghiệm với 
nghề đã cảm nhận rõ, nghề báo mãi là 
một nghề trân quý. Và để làm tròn vai 
“Thư ký của thời đại”, người làm báo 
buộc phải học hỏi, rèn luyện không 
ngừng để kịp thời phản ánh những sự 
kiện, vấn đề phát sinh theo dòng chảy 
không ngừng của cuộc sống, và còn 
để không lặp lại chính mình. Điều đó 
cần sự quyết tâm phấn đấu cả trí tuệ, 
sức lực, thậm chí bằng cả máu và nước 
mắt của những người làm báo.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí 
Cách mạng Việt Nam, đôi dòng tâm 
sự gửi đến những bạn nghề cùng giới. 
Cho dù khó, dù khổ, đôi lúc tủi thân 
vì chưa cảm thông, thấu hiểu, nhưng 
chúng ta đã và sẽ vượt qua để đóng 
góp những điều tốt đẹp cho xã hội. 
Hãy biết trân trọng, tự hào về chặng 
đường đã qua và chuẩn bị trí tuệ, sức 
lực, niềm tin để vượt qua những chông 
gai còn ở phía trước 

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)
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Miền Thương Lặng Lẽ
Có những điều lặng lẽ đi vào đời 

sống, không ồn ào, không khoa 
trương, mà thấm sâu tự lúc nào không 
hay. Với tôi, Tạp chí Văn nghệ Bình 
Phước là một miền thương nhớ lặng lẽ 
như thế. Cứ khoảng hai tháng một lần, 
tờ Tạp chí khiêm nhường với hơn tám 
mươi trang giấy lại đến tay bạn đọc, như 
một người bạn tâm giao, cần mẫn mang 
theo hương đất, tình người của mảnh đất 
miền Đông gian lao mà anh dũng.

Tạp chí Văn nghệ Bình Phước không 
chỉ là một trong số ít những cơ quan báo 
chí chính thống của tỉnh, là tiếng nói của 
văn nghệ sĩ mà hơn thế, là một khu vườn 
nhỏ lặng lẽ ươm mầm tài năng Văn học 
Nghệ thuật. Nơi đây, biết bao tâm hồn yêu 
văn chương, nghệ thuật đã gửi gắm những 
rung động đầu đời, những trang viết đầu 
tay còn vụng dại. Tạp chí như vòng tay 
mẹ hiền, nâng đỡ, dìu dắt những Lê Viết 
Liệu, Ngân Hoàn, Nguyệt Lãng, Lê Hạp, 
Vũ Huy Thông, Phạm Đức Cương, Dạ 
Lan, Đức Thuận, Tống Trung, Thu Hiền, 
Duy Hiến... thuở ban đầu, rồi lại tiếp tục 
dang rộng đón chào những Ngọc Dung, 
Ngọc Diệp, Biên Linh, Linh Tâm, Thu 
Đàm, Hữu Diên, Nguyễn Sữa, Hoa Thiên 
Thu,... và gần đây là Hồ Đình Hiệp, Thu 
Hằng, Xuân Cường, Ngọc Tình, Nguyễn 
Thuý... Cứ thế, lớp lớp những cây bút nối 
tiếp nhau, góp nhặt con chữ, dệt nên bức 
tranh Văn học Nghệ thuật ngày một khởi 
sắc cho quê hương. Từ mọi miền những 
tấm lòng hướng về Bình Phước đều có 

thể tìm thấy một góc nhỏ cho mình trên 
trang Tạp chí này.

Lật giở từng trang viết, ta như chạm 
vào hồn cốt của Bình Phước. Đó là những 
Truyện ngắn, Bút ký, vần thơ thấm đẫm 
tình đất, tình người nơi miền đất đỏ bazan. 
Là bóng dáng kiên cường, bất khuất của 
người Bình Phước trong những năm 
tháng khói lửa chiến tranh, gìn giữ từng 
tấc đất, tình quân dân sâu đậm nghĩa tình. 
Là vẻ đẹp bình dị, lòng nhân ái, sự chân 
chất, nghĩa tình của con người trong thời 
bình, cùng chung tay vun đắp, dựng xây 
quê hương từ gian khó. Những lý tưởng 
sống cao đẹp, khát vọng về độc lập, tự 
do, tình yêu quê hương tha thiết, “Những 
bông hoa đẹp giữa đời thường” cứ nhẹ 
nhàng thấm vào lòng người đọc qua từng 
câu từng chữ, từng tản văn nhẹ nhàng, 
từng mẩu chuyện cuốn hút.

Khởi đầu là Đặc san Văn nghệ ra 
đời vào tháng 10.1999, xuất bản 3 
tháng/1 số. Rồi đến ngày 22.6.2006 Đại 
hội thành lập Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh Bình Phước lần thứ Nhất, nhiệm 
kỳ 2006 - 2011 và Tạp chí Văn nghệ 
Bình Phước chính thức ra đời. Từ khi 
được quy hoạch trong hệ thống báo chí 
cả nước năm 2010, lấy lại số đầu tiên 
đến nay Tạp chí đã phát hành được 
93 số. Không chỉ có Tản văn, Truyện 
ngắn, Thơ, Lý luận phê bình, Bút ký, 
Ghi chép, Nghiên cứu - Trao đổi… Tạp 
chí Văn nghệ Bình Phước còn là nơi 
những giai điệu, sắc màu cất lên tiếng 

 NGÔ THỊ NGỌC DIỆP
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nói. Những ca khúc mới viết về Bình 
Phước, những bức tranh, ảnh nghệ thuật 
ghi lại khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, 
của thiên nhiên, con người nơi đây... tất 
cả cùng hòa quyện, làm giàu thêm đời 
sống văn hóa tinh thần cho người dân 
tỉnh nhà, và cả những bạn đọc phương 
xa yêu mến Bình Phước. Dù số lượng 
phát hành còn khiêm tốn, nhưng gần 
hai thập kỷ qua, tờ Tạp chí vẫn bền bỉ 
dâng đời, như một dòng sông nhỏ lặng 
lẽ chở nặng phù sa văn hóa, tưới tắm 
cho những tâm hồn đồng điệu. Vượt 
lên vai trò một ấn phẩm thông thường, 
Tạp chí Văn nghệ đã trở thành nhịp cầu 
duyên dáng, nối liền trái tim nghệ sĩ với 
tâm hồn độc giả, đồng thời là người bạn 
đồng hành tin cậy, “mềm hóa” những 
chủ trương, đường lối bằng lời văn, vần 
thơ, giai điệu, sắc màu... để chính sách 
không còn khô khan mà trở nên gần gũi, 
thấm sâu vào hơi thở cuộc sống.

Mang trong mình sứ mệnh lan tỏa 
vẻ đẹp con người và những đổi thay sâu 
lắng của Bình Phước, Tạp chí, với sự 
chung tay của biết bao cộng tác viên tâm 
huyết trên khắp mọi miền, đang từng 
ngày góp phần vun đắp cho những giá 
trị “Hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ 
cương, sáng tạo”, đồng hành vững chắc 
cùng sự phát triển vươn lên của tỉnh nhà, 
thắp lên ngọn lửa cảm hứng văn hóa 
nghệ thuật không bao giờ tắt.

Và tôi, từ một độc giả yêu quý tờ Tạp 
chí, đến cộng tác viên, rồi thành viên 
Hội đồng Biên tập, suốt 10 năm gắn bó, 
tôi đã có những kỷ niệm hết sức đáng 
nhớ trong khâu biên tập và sửa bản in. 

Niềm vui của người cầm bút khi thấy 
bài viết của mình lên trang hết sức háo 
hức và đợi chờ để được cầm cuốn Tạp 
chí trên tay và vui hơn nữa khi được bạn 
đọc đón nhận tích cực. Cảm ơn Tạp chí, 
qua cộng tác và làm việc mà tôi đã được 
trưởng thành như ngày hôm nay. 

Sắp tới, quê hương sẽ có những đổi 
thay, những đơn vị hành chính có thể sẽ 
được sắp xếp lại. Tạp chí Văn nghệ Bình 
Phước hẳn cũng sẽ bước vào một chặng 
đường mới, với những biến chuyển có 
kế thừa và phát triển. Vâng, một thời kỳ 
mới: “Tôi cho rằng đây là điều người 
dân mong đợi lâu rồi. Với việc tinh gọn 
tổ chức bộ máy, tiết kiệm tiền chỉ là một 
phần thôi, quan trọng hơn cả là hiệu 
năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy, đưa đất 
nước phát triển lên. Đây là điều mong 
mỏi nhất”, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm 
đã nói. Những kỷ niệm về một tờ Tạp 
chí cần mẫn, lặng lẽ nâng đỡ, chắp cánh 
những trang viết đầu đời, trong đó có tôi 
và các anh chị em văn nghệ sĩ của Hội 
VHNT tỉnh. Từ chiếc nôi yêu thương 
này, có ba hội viên trưởng thành được 
kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam đó là 
Bùi Thị Biên Linh, Ngô Thị Ngọc Diệp 
và Nguyễn Duy Hiến. Với tôi, Tạp chí 
Văn nghệ Bình Phước như con thuyền 
mơ ước chuyên chở tâm tình của người 
Bình Phước đi xa, sẽ mãi là những ký 
ức đẹp đẽ. Nghĩ về những ngày tháng 
ấy, về những trang Tạp chí giản dị mà 
nặng tình suốt thời gian qua, lòng tôi lại 
không khỏi bồi hồi, thương mến... 

Một miền thương nhớ lặng lẽ mà da 
diết mãi trong trái tim! 
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Lật giở từng trang Tạp chí Văn nghệ 
Bình Phước, lòng tôi lại dâng lên một 

niềm biết ơn khôn xiết. Văn nghệ Bình 
Phước, với chúng tôi, không chỉ là tên một 
ấn phẩm, mà còn là một chốn đi về, một 
nơi để trải lòng mình qua từng con chữ, 
gửi gắm những ưu tư, khát vọng, những 
rung động tinh tế nhất của tâm hồn.

Cuốn Tạp chí Văn Nghệ Bình Phước 
tựa như mảnh đất lành, tựa như một bến 
đò quê ăm ắp nghĩa tình đã ươm mầm, 
neo đậu và chuyển tải cho biết bao tài 
năng Văn học Nghệ thuật của tỉnh nhà. 
Từ những trang viết ban đầu còn mộc 
mạc, nhiều anh chị em đã tìm thấy ở đây 
sự khích lệ, sự đồng cảm và cả những 
định hướng quý báu. Để rồi, từ mảnh đất 
này, bến quê này những cái tên như Nhà 
văn Bùi Thị Biên Linh, Nhà văn Ngô Thị 
Ngọc Diệp, Nhà văn Nguyễn Duy Hiến, 
đến các tác giả Ngọc Dung, Thu Hồng, 
Hữu Diên, Hồ Đình Hiệp, Thu Hiền, 
Ngọc Tình, Hoàng Oanh, Xuân Cường… 
và còn nhiều, còn nhiều văn nghệ sĩ, đủ 
mọi thể loại Văn học Nghệ thuật như 
Hội họa, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Văn nghệ 
Dân gian... đã dần thành danh, ghi dấu 
ấn trong lòng độc giả gần xa. Họa sĩ 
Duy Hồng, Họa sĩ Huỳnh Hường, Họa 
sĩ Lê Quang Thỉ, Nhạc sĩ Nguyễn Văn 
Luân, Nhạc sĩ Quang Thuyết, Nhạc sĩ 
Trần Cao Vân, Nhạc sĩ Đức Hòa, Nhạc 
sĩ Quang Vượng… Họ chính là những 
bông hoa đẹp, trưởng thành từ mảnh đất 
mỡ màu, từ bến quê ân sâu nghĩa nặng 
góp phần làm rạng danh cho Văn học 
Nghệ thuật Bình Phước. 

Bản thân tôi, một người cầm bút, 

luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của 
mình. Mỗi lần đặt bút, những câu hỏi cứ 
day dứt: Viết cái gì? Viết cho ai? Viết 
để làm gì? Và quan trọng hơn cả, viết 
như thế nào để những trang văn, vần 
thơ không chỉ là tiếng lòng riêng mà còn 
chạm đến trái tim người đọc, lan tỏa 
được những thông điệp ấp ủ? Tôi muốn 
viết về những điều tốt đẹp, những câu 
chuyện nhân văn, những vẻ đẹp bình dị 
mà sâu sắc của quê hương Bình Phước, 
để mỗi tác phẩm là một nhịp cầu nối 
những tâm hồn, góp phần nhỏ bé vào 
việc tuyên truyền những giá trị ý nghĩa 
đến với công chúng.

Cảm ơn Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, 
cảm ơn cái nôi ấm áp của Hội Văn học 
Nghệ thuật tỉnh đã luôn là điểm tựa, là 
nguồn cảm hứng, là nơi định hướng và 
chắp cánh. Chính nhờ sự dìu dắt ấy mà 
anh chị em văn nghệ sĩ chúng tôi ngày 
một trưởng thành hơn, tự tin hơn trên con 
đường sáng tạo, để từ đó, những Ca khúc, 
bản nhạc, những bức tranh tấm ảnh nghệ 
thuật, Tản văn, Tiểu thuyết, Truyện ngắn, 
những vần thơ thấm đẫm hơi thở cuộc 
sống và tình yêu quê hương đất nước được 
ra đời, góp phần làm phong phú thêm đời 
sống tinh thần của mảnh đất này.

Mong sao, Tạp chí Văn nghệ Bình 
Phước mãi là khu vườn văn chương 
xanh tốt, là bến quê ăm ắp nghĩa tình, 
là nơi trái tim người viết tìm về neo đậu 
và thăng hoa, tiếp tục sứ mệnh ươm 
mầm và chắp cánh cho những tài năng 
mới, làm giàu thêm cho mạch văn của 
quê hương 

Văn Nghệ Bình Phước - 
BẾN QUÊ ĂM ẮP NGHĨA TÌNH

 TỐNG TRUNG
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Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)

Trăm năm, một chặng đường lịch 
sử rạng ngời của Báo chí Cách 

mạng Việt Nam. Trăm năm, biết bao 
thế hệ nhà báo đã dấn thân, dùng ngòi 
bút làm vũ khí, dùng trang giấy làm 
trận địa, thắp lên những ngọn lửa soi 
đường, định hướng và cổ vũ. Với tôi, 
một người cầm bút chuyên tâm với 
văn chương, cái duyên với Báo chí 
như một dòng chảy tự nhiên, một khát 
khao được góp nhặt những viên ngọc 
đời, lan tỏa những giá trị Chân - Thiện 
- Mỹ đến với cộng đồng.

Còn nhớ những năm 90 của thế kỷ 
trước, khi cái tên Báo Sông Bé, rồi 
Báo Bình Phước thân thương gọi mời, 
mỗi bài viết non nớt của tôi được chọn 
đăng là một lần tim reo vui khôn tả. 
Niềm hạnh phúc ấy, giản dị mà lớn 
lao, như mạch nguồn tưới tắm cho 
đam mê viết lách, để rồi bạn bè trìu 
mến gọi vui “nhà báo”. Cái danh xưng 
ấy, dẫu chỉ là cách gọi thân thương, 
cũng đủ làm ấm lòng một người viết 
không chuyên, là một giáo viên Tiểu 
học như tôi thấy mình như chạm ngõ 
vào một thế giới cao quý, nơi mỗi con 
chữ đều mang sức nặng của hiện thực 
và trách nhiệm.

Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ 
nhân vật, đặc biệt là kỷ niệm sâu đậm 
với bài viết “Chị Bảy Tuyết - Nghỉ 

hưu nhưng chưa nghỉ làm”, đã cho 
tôi thấu hiểu hơn sức mạnh của ngòi 
bút. Khi được trò chuyện, lắng nghe 
chị Bảy kể về những tháng ngày gian 
khó trong rừng sâu, về những nghĩa 
cử cao đẹp chị dành cho đồng đội, 
cho người nghèo, tôi như được sống 
cùng những câu chuyện ấy. Từ sự 
rung cảm chân thành, bài viết ra đời, 
rồi may mắn được giải thưởng, đó 
không chỉ là niềm tự hào cá nhân, 
mà còn là sự xác tín rằng, những câu 
chuyện tử tế, những tấm lòng nhân ái 
luôn có sức lay động và lan tỏa mạnh 
mẽ. Chính những “trái ngọt” ấy đã 
tiếp thêm lửa, để tôi mạnh dạn hơn 
khi viết về những hoạt động ý nghĩa 
ở ngôi trường mình công tác, từ giọt 

NGỌN LỬA THẮP TỪ TRÁI TIM NGƯỜI CẦM BÚT
 DỊU HIỀN

Ảnh: TL
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máu hồng hiến tặng đến những sẻ 
chia ngày Tết, những gương sáng 
giữa đời thường...

Tôi biết, nghề báo hôm nay đối mặt 
với muôn vàn thách thức của thời đại 
công nghệ 4.0. Áp lực thông tin nhanh, 
chính xác, sự cạnh tranh khốc liệt đòi 
hỏi người làm báo phải không ngừng 
tự làm mới mình. Với một người cộng 
tác như tôi, thời gian eo hẹp, khả năng 
có hạn, nhưng tình yêu với con chữ, 
với khát vọng được sẻ chia chưa bao 
giờ vơi cạn. Tôi vẫn miệt mài cộng tác 
với Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, với 
Đài Phát thanh Truyền hình và Báo 
Bình Phước, coi đó là cách mình được 
sống trọn vẹn hơn với đam mê.

Bởi tôi tâm niệm, báo chí không 
chỉ là thông tin. Báo chí Cách mạng 
Việt Nam, trong suốt hành trình trăm 
năm qua và mãi mãi về sau, còn mang 
một sứ mệnh thiêng liêng: Là ngọn hải 
đăng soi đường, truyền tải chuẩn xác, 
kịp thời những chủ trương, đường lối 
của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng 
lớp Nhân dân. Là tiếng nói ngợi ca, 
nhân rộng những tấm gương người 
tốt, việc tốt, những câu chuyện “người 
thật việc thật” dung dị mà cao cả, thắp 
lên niềm tin và tình yêu cuộc sống. Và, 
cũng chính báo chí phải là ngọn bút sắc 
bén, không khoan nhượng, vạch trần, 
lên án gay gắt những thói hư tật xấu, 
những hành vi tiêu cực, tham nhũng, 

những việc làm hại dân, hại nước, góp 
phần làm trong sạch xã hội.

Là một nhà văn, tôi may mắn được 
bạn đọc yêu mến qua những tản văn 
ngọt ngào, sâu lắng, thấm đẫm tình 
người, tình yêu quê hương, đất nước 
được phát trong chương trình Trang 
Văn học của Đài Phát thanh Truyền 
hình và Báo Bình Phước. Khi cộng 
tác với báo chí, tôi luôn giữ cho mình 
ngọn lửa ấy, cố gắng thổi hồn nhân 
văn vào từng trang viết. Mỗi con chữ 
viết ra không chỉ là thông tin, mà còn 
là tâm huyết, là mong muốn lan tỏa vẻ 
đẹp của lòng yêu nước, yêu Tổ quốc 
Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, là nén 
tâm nhang tri ân những người đã ngã 
xuống vì độc lập, vì tự do, vì hạnh 
phúc của Nhân dân.

Hôm nay, trong không khí tự hào 
kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách 
mạng Việt Nam, tôi càng thấy rõ hơn 
trách nhiệm của một người cầm bút. 
Dù ở cương vị nào, là nhà giáo, nhà 
văn hay một cộng tác viên báo chí, tôi 
nguyện góp chút sức mọn của mình, 
để mỗi bài viết là một đóa hoa thơm, 
một viên gạch hồng xây đắp cho đời, 
để dòng chảy báo chí cách mạng mãi 
là dòng chảy của sự thật, của niềm tin 
và hy vọng, xứng đáng với sự tin yêu 
của Nhân dân. Hành trình ấy trong tôi 
luôn cháy bỏng một ngọn lửa đam mê 
và cống hiến không ngừng 

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
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Nhiếp ảnh thế giới ra đời năm 1839 
nhưng 30 năm sau Nhiếp ảnh mới 

được đưa vào Việt Nam. Theo sử sách, 
cụ Đặng Huy Trứ, một quan chức triều 
Nguyễn ở thế kỷ XIX, giàu lòng yêu 
nước, là người đầu tiên đưa kỹ thuật 
Nhiếp ảnh vào Việt Nam. Ngày 14 tháng 3 
năm 1869, cụ Đặng Huy Trứ khai trương 
hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường tại Hà Nội. Từ 
1869 tới đầu thập niên 1930, Nhiếp ảnh 
đã dần dần phát triển và lan rộng ra khắp 
cả nước, nhưng hầu hết chỉ là ảnh dịch vụ. 
Sau đó cụ Nguyễn Ðình Khánh tức Khánh 
Ký, ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Ðức, Hà Nội đã phát triển Nhiếp 
ảnh Việt Nam thành một nghề. Có thể nói 
Nhiếp ảnh Việt Nam và Nhiếp ảnh Hà Nội 
nói riêng là loại hình nghệ thuật non trẻ 
so với các loại hình nghệ thuật khác. Đến 
nay, Nhiếp ảnh Việt Nam mới được 72 
năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh 147/SL ngày 15/3/1953 thành 
lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng 
và Chụp ảnh Việt Nam nhưng đã để lại 
một pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá, góp 
phần không nhỏ vào sự phát triển của nền 
Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Vai trò Nhiếp ảnh đồng hành cùng 
nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phong trào chơi ảnh nghệ thuật được 
định hình với sự xuất hiện của các Nhiếp 
ảnh gia Võ An Ninh, Phạm Văn Mùi, 
Nguyễn Văn Khải, Phạm Ngọc Chất, 
Nguyễn Bá Khoản, Nguyễn Tiến Lợi, Triệu 
Đại, Vũ Ba, Nguyệt Diệu, Nguyễn Nhưng, 

Văn Bảo, Hoàng Linh, Phan Thoan, Chu 
Chí Thành, Mai Nam, Văn Sắc, Xuân Liễu, 
Phạm Kỉnh, Trịnh Hải, Dương Thanh 
Phong, Lâm Tấn Tài, Nguyễn Đặng, Trần 
Cừ, Nguyễn Đình Ưu, Vũ Tín, Minh Lộc, 
Tô Na, Phạm Kim, Nguyễn Đức Chính,  
Phạm Tuệ, Minh Trường, Trọng Thanh, 
Vũ Quang Huy, Đinh Quang Thành, 
Hoàng Kim Đáng,...

Từ sau khi thống nhất đất nước năm 
1975, lực lượng Nhiếp ảnh hai miền Bắc-
Nam sum họp một nhà. Trong tình hình 
cách mạng mới, Nhiếp ảnh Việt Nam đã 
tổ chức lại đội ngũ để thực hiện nhiệm vụ: 
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, 
Xã hội Chủ nghĩa. Đến nay, Hội Nghệ sĩ 
Nhiếp ảnh Việt Nam có hơn 1.000 hội viên 
ở thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
Đó là lực lượng sáng tác thường xuyên có 
mặt trong các hoạt động, từ địa phương, 
khu vực, quốc gia đến quốc tế; góp phần 
làm phong phú đời sống Văn hóa, phong 
phú hoạt động của Văn học Nghệ thuật địa 
phương và cả nước, tích cực đưa hình ảnh 
đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. 
Các bức ảnh về đề tài chiến tranh cách 
mạng chính là dấu ấn đậm nét, là tài sản 
quý giá nhất mà các Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đã 
để lại mãi mãi cho hậu thế. Tiêu biểu trong 
số này Hoàng Văn Cường là một trong số 
ít phóng viên quốc tế được chứng kiến xe 
tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh 
Độc Lập để ghi lại những khoảnh khắc 
lịch sử. Tiêu biểu trong những bức ảnh 

Nhiếp Ảnh Đồng Hành Cùng 
Nền Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

 NGUYỄN HUY HOÀNG

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21.6.1925 - 21.6.2025)

29

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



đó không thể không nhắc đến bức ảnh nổi 
tiếng “Ngày hội ngộ” của Nghệ sĩ Nhiếp 
ảnh Lâm Hồng Long. Tác phẩm đã khắc 
hoạ chân thực và tiêu biểu nhất cái giây 
phút vỡ oà niềm xúc động trong cuộc gặp 
gỡ giữa bà mẹ và người con sau bao năm 
xa cách.

Nhiếp ảnh phát huy thế mạnh ghi lại 
những hình ảnh chân thực, sinh động tố 
cáo tội ác quân xâm lược thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ trong hai cuộc chiến tranh 
trường kỳ. Ghi lại những khoảnh khắc 
đẹp, huy hoàng một thời vẻ vang về truyền 
thống anh hùng cách mạng của quân và 
Nhân dân ta. Có thể nói, hầu hết chúng ta 
đều biết rằng Nhiếp ảnh Báo chí là thể loại 
ảnh tập trung phản ánh những sự kiện, tin 
tức. Thế nhưng loại hình Nhiếp ảnh này 
không đơn thuần chỉ là xuất hiện đúng nơi 
và đúng thời điểm. Về bản chất, Nhiếp 
ảnh Báo chí là quá trình kể lại câu chuyện 
bằng hình ảnh, sử dụng máy ảnh để ghi 
lại những khoảnh khắc điển hình của câu 
chuyện. Nhiếp ảnh Báo chí khác biệt so 
với những thể loại ảnh khác bởi nó phải 
tuân theo một khuôn khổ chặt chẽ các quy 
tắc và đạo đức. Cụ thể, những câu chuyện 
được kể phải có thật, được kể lại một cách 
khách quan và không bị chi phối bởi cảm 
xúc cá nhân người chụp. Những bức hình 
đó đều hướng tới khơi gợi cảm xúc mãnh 
liệt nơi người xem, ví dụ như những bức 
ảnh chụp các nạn nhân sống sót sau thảm 
họa hay những cuộc biểu tình bạo lực. 
Trong khi báo chí thông thường sử dụng 
ngôn từ và những hình ảnh hỗ trợ để thuật 
lại sự kiện thì Nhiếp ảnh Báo chí lại hoàn 
toàn đối lập, sử dụng ngôn ngữ hình thể 
và những biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt 
để xây dựng câu chuyện, điều mà ngôn từ 

đơn thuần không thể làm được.
Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, đội 

ngũ Nhiếp ảnh Việt Nam đã kịp thời vào 
cuộc, ghi lại những hình ảnh chân thật, sinh 
động, góp phần động viên, khích lệ, truyền 
cảm hứng cho xã hội trong phòng, chống 
dịch, tạo sự đồng thuận của toàn dân, đồng 
thời làm lan tỏa năng lượng tích cực trong 
xã hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành 
một trong những nước đầu tiên có được 
“trạng thái bình thường mới”. Ngay từ 
những ngày đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 
4 bùng phát, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đã cùng 
chung tay phòng, chống dịch bằng những 
việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình như 
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tích cực sáng tác nhiều tác phẩm có nội 
dung truyền tải được thông điệp thực hiện 
“mục tiêu kép” vừa nâng cao ý thức phòng, 
chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế 
- xã hội để lan tỏa và tạo nguồn năng lượng 
tích cực đến với cộng đồng.

Tại Bình Phước, Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh được thành lập năm 2006. Chi 
hội Nhiếp ảnh cùng với các Chi hội chuyên 
ngành cũng được thành lập. Chi hội Nhiếp 
ảnh luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, 
tạo điều kiện của Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh. Chi hội Nhiếp ảnh hiện có 27 hội viên 
tham gia sinh hoạt trong đó có 2 Hội viên 
là Hội viên Hội NSNA Việt Nam. Trong số 
các hội viên này có những người làm Báo, 
Đài, Nhà giáo, người làm ở các đơn vị Nhà 
nước, những người kinh doanh, chụp ảnh 
và từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ngoài 
27 hội viên của Hội còn có hàng trăm tay 
máy khác hiện là các phóng viên, nhà báo 
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước và còn rất nhiều tay máy không 
chuyên khác. Với lực lượng đông đảo đội 
ngũ sáng tác như vậy, mọi mặt đời sống của 
Bình Phước đang được các nghệ sĩ thu vào 
ống kính của mình và chia sẻ các tác phẩm 
Nhiếp ảnh thông qua các trang báo, mạng 
xã hội, các cuộc thi ảnh, các cuộc Triển lãm 
ảnh trong nước và quốc tế. Qua thời gian, 
Bình Phước đã đón nhiều Văn nghệ sĩ về 
sống, chiến đấu và công tác, với cảm xúc 
dạt dào, các Văn nghệ sĩ nói chung, Nghệ 
sĩ Nhiếp ảnh nói riêng đã sáng tác nhiều tác 
phẩm đi vào lòng người, phản ánh sự đoàn 
kết chung sức chung lòng của quân và dân 
ta trong các cuộc kháng chiến. Ca ngợi giới 
thiệu quê hương con người Bình Phước. Cổ 
vũ cho các phong trào thi đua lao động sản 
xuất, xây dựng cuộc sống mới tươi vui, sinh 

động, trăm hoa khoe sắc gắn liền với những 
thành tựu của tỉnh nhà ngày càng phát triển 
đi lên. Có thể nói Nghệ thuật Nhiếp ảnh là 
tổng thể hài hòa của ngôn ngữ ánh sáng, kết 
hợp tâm hồn cảm xúc của người nghệ sĩ và 
phương tiện máy móc để truyền tải thông 
tin cuộc sống bằng những khoảnh khắc, 
giai đoạn phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ 
thuật, ứng dụng hiệu quả trong Khoa học, 
Du lịch, Kinh tế, An ninh, Quốc phòng, 
Văn hóa Xã hội, Chính trị…

Với sự phát triển nhanh chóng của 
công nghệ kỹ thuật số và internet, Nhiếp 
ảnh hôm nay không còn biên giới và có 
điều kiện giao lưu, hội nhập mạnh mẽ và 
lan tỏa sâu rộng. Nhiếp ảnh dần trở thành 
một loại hình nghệ thuật dành cho nhiều 
người với một không gian sáng tạo gần 
như vô hạn.

Bên cạnh các tác giả lão thành, xuất 
hiện một thế hệ nhiếp ảnh trẻ nhanh nhạy, 
năng động với nhiều tìm tòi thể hiện tư 
duy mới. Trong những năm gần đây, nghệ 
thuật Nhiếp ảnh Việt Nam có bước tiến 
mới khi rất nhiều nhiếp ảnh gia Việt Nam 
đã được xướng tên ở những cuộc thi quốc 
tế, đem vinh quang về cho nước nhà.

Có thể nói, Nhiếp ảnh Việt Nam đã 
tạo nên pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá 
trong dòng chảy của nền báo chí cách 
mạng Việt Nam, đặc biệt về chiến tranh 
chống ngoại xâm, chiến tranh vệ quốc, 
về đất nước, con người Việt Nam, về sự 
nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. 
Pho sử ấy không những đã làm rạng rỡ 
nền Nhiếp ảnh Việt Nam, mà quan trọng 
hơn là đã làm cho tầm vóc Việt Nam, tâm 
hồn Việt Nam cao lớn hơn, đẹp đẽ hơn, 
làm cho bản lĩnh Việt Nam được khẳng 
định hơn trên trường quốc tế 
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Trong hành trình đấu tranh vì độc 
lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, 

âm nhạc Việt Nam đã trở thành một 
phần không thể tách rời của đời sống 
tinh thần dân tộc. Trong đó, nhạc 
cách mạng - hay còn gọi là nhạc đỏ - 
không chỉ phản ánh hiện thực chiến 
tranh mà còn là ngọn lửa thắp sáng 
niềm tin, hun đúc tinh thần yêu nước 
và ý chí chiến đấu của toàn dân tộc 
suốt những năm tháng kháng chiến 
đầy cam go.

thần chiến đấu và phản ánh khí phách 
anh hùng của dân tộc trong công cuộc 
giành lại độc lập.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
nhạc cách mạng tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ với những tác phẩm đi cùng 
năm tháng như: Giải phóng miền Nam 
(Lưu Hữu Phước), Trường Sơn Đông, 
Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp - Phạm 
Tiến Duật), Cô gái mở đường (Xuân 
Giao), Người chiến sĩ ấy (Hoàng 
Vân), Năm anh em trên một chiếc xe 
tăng (Doãn Nho - Hữu Thỉnh), Việt 
Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận), Bài 
ca Trường  Sơn (Trần Chung - Gia 
Dũng), Bác đang cùng chúng cháu 
hành quân (Huy Thục)... Mỗi ca khúc 
là một lát cắt sinh động của lịch sử, 
là hình tượng hóa của người lính, của 
hậu phương lớn, của lòng quả cảm và 
niềm tin chiến thắng.

Trong một bài viết ngắn, chỉ kể 
tên một số ca khúc đại diện, tiêu biểu, 
trong số hàng trăm ca khúc nhạc cách 
mạng đã đồng hành cùng dân tộc, qua 
mỗi thời kỳ lịch sử hào hùng của đất 
nước. Để lại dấu ấn vàng son trong nền 
Âm nhạc Việt Nam. 

Sau ngày thống nhất đất nước, 
nhạc cách mạng vẫn tiếp tục vang lên 
trong những cuộc chiến bảo vệ biên 
giới. Các ca khúc: Chiều biên giới 
(Trần Chung - Lò Ngân Sủn), Tiếng 
súng đã vang trên bầu trời biên giới 
(Phạm Tuyên) hay: Những đôi mắt 

NHẠC CÁCH MẠNG - BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT
 ĐỨC HÒA

Các nhạc sĩ biểu diễn trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp.                                            Ảnh: TL

Tiếng hát giữa lửa đạn
Từ những ngày đầu kháng chiến 

chống thực dân Pháp, Âm nhạc cách 
mạng đã vang lên như lời hiệu triệu 
của Tổ quốc. Những ca khúc như: 
Tiến quân ca (Văn Cao), Chiến thắng 
Điện Biên (Đỗ Nhuận), Tiến bước 
dưới quân kỳ (Doãn Nho), Vì nhân 
dân quên mình (Doãn Quang Khải), 
Tình ca (Hoàng Việt), hay Đoàn giải 
phóng quân (Phan Huỳnh Điểu) đã trở 
thành những bản hùng ca, cổ vũ tinh 
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mang hình viên đạn (Trần Tiến). Một 
lần nữa trở thành tiếng nói của lòng 
yêu nước, của tinh thần quyết tử để 
bảo vệ từng tấc đất quê hương trong 
các cuộc chiến tranh biên giới Tây 
Nam và phía Bắc.

Giai điệu của lịch sử và lòng dân
Mỗi bài hát cách mạng là một câu 

chuyện được kể bằng âm thanh, mang 
đậm hào khí Việt Nam. Đó là tiếng 
hành quân rầm rập trên dãy Trường 
Sơn, là nỗi nhớ quê hương trong từng 
bước chân người lính, là những khát 
vọng hòa bình cháy bỏng trong khói 
lửa chiến tranh. Dẫu không ít tác phẩm 
được viết trong hoàn cảnh thiếu thốn, 
giữa khói bom đạn lửa, nhưng chính 
những giai điệu đó đã tiếp thêm sức 
mạnh để lớp lớp tuổi thanh xuân xếp 
bút nghiên, vững bước ra trận.

Nhạc cách mạng không chỉ dừng lại 
ở giá trị nghệ thuật, mà còn là một phần 
máu thịt của lịch sử dân tộc. Những 
giai điệu đó, sau hàng chục năm, vẫn 
sống mãi trong lòng người Việt, vang 
lên trong các dịp lễ lớn, trong ký ức 
của những người lính già, trong trái 
tim thế hệ trẻ khi nhìn về quá khứ.

Tiếp nối giai điệu tự hào
Thời kỳ hòa bình, hội nhập và 

phát triển, Âm nhạc vẫn tiếp tục 
phát huy vai trò gắn kết và lan tỏa 
tình yêu quê hương, niềm tự hào 
dân tộc trong một hình thức mới mẻ 
hơn. Nhiều nhạc sĩ thế hệ tiếp nối, 
đã mang đến làn gió mới cho dòng 
nhạc yêu nước với các ca khúc hiện 

đại, giàu cảm xúc nhưng không kém 
phần sâu sắc. Thập niên những năm 
1980, có: Ngọn lửa trái tim (Nguyễn 
Ngọc Thiện), Thành phố trẻ (Trần 
Tiến), Mỗi ngày tôi chọn một niềm 
vui (Trịnh Công Sơn), Một đời người 
một rừng cây (Trần Long Ẩn)…

Các nhạc sĩ trẻ thế hệ 8x, tiêu biểu 
có: Việt Nam ơi (Minh Beta), Một vòng 
Việt Nam (Đông Thiên Đức), Viết tiếp 
câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn 
Chung)... đã nhanh chóng chạm tới 
trái tim công chúng, đặc biệt là giới 
trẻ. Những bài hát này mang thông 
điệp tích cực, tinh thần đoàn kết, khơi 
gợi lòng yêu nước, niềm tin vào tương 
lai tươi sáng của một Việt Nam hội 
nhập, sáng tạo và phát triển bền vững. 

Sự kế thừa và đổi mới trong Âm nhạc 
yêu nước đang tạo nên một dòng chảy 
liên tục - từ những bản hùng ca trong 
chiến tranh đến những giai điệu lạc quan 
của thời bình. Nhạc cách mạng không 
chỉ là di sản tinh thần quý báu của dân 
tộc, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, là 
lời nhắc nhở sống động về quá khứ hào 
hùng và tương lai trách nhiệm.

Dù thời gian có lùi xa, chiến tranh 
đã đi qua, nhưng nhạc cách mạng - 
những bản nhạc được viết bằng trái 
tim yêu nước, bằng mồ hôi, nước mắt 
và cả máu của bao thế hệ - sẽ mãi 
vang vọng trong tâm hồn người Việt. 
Đó không chỉ là Âm nhạc, mà là biểu 
tượng của lòng tự tôn dân tộc, là sức 
mạnh vô hình để đất nước đi lên trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào 
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Sáng tác Mỹ thuật đã hòa nhập 
dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu 

nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, 
nỗ lực phản ánh chân thực lịch sử, đất 
nước và công cuộc đổi mới gắn với 
trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công 
dân, sự tự do sáng tạo cá nhân; có sự 
đa dạng về nội dung, phong cách nghệ 
thuật, dấu ấn đậm nét của cá tính sáng 
tạo được phát huy, thể hiện được thành 
tựu của sáng tác Mỹ thuật trong thời 
kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và 
hội nhập Quốc tế.

Mỹ thuật Bình Phước gắn với sự 
phát triển của tỉnh

Đề tài sáng tác đa dạng, rộng, mở, 
với nhiều góc nhìn, cảm nhận khác 
nhau của từng nghệ sĩ đáp ứng đòi 
hỏi của cuộc sống hiện đại và nhu 
cầu thưởng thức của công chúng, đặc 
biệt đề tài về lịch sử, chiến tranh, cách 
mạng và những vấn đề thời sự của đất 
nước, như công cuộc Công nghiệp 
hóa, Hiện đại hóa đất nước, về xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển, 
đảo quê hương... được đội ngũ nghệ sĩ 
quan tâm sáng tác.

Về mặt nghệ thuật, trên cơ sở đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
tôn trọng sự tự do sáng tạo, những năm 
qua, có nhiều xu hướng nghệ thuật đan 
xen nhau cùng phát triển. Các hình 
thức nghệ thuật đa dạng, nhiều sắc thái 
từ bút pháp đến phong cách, tiếp thu 

tinh hoa các trào lưu nghệ thuật trên 
thế giới và kế thừa thành tựu của các 
thế hệ đi trước. Xu hướng hiện thực 
mới đã được các nghệ sĩ trẻ quan tâm. 
Chất lượng nghệ thuật ngày càng nâng 
cao, đã định hình tác phẩm và tác giả 
tiêu biểu. Hiện nay, thị trường Mỹ 
thuật Bình Phước đã có những bước 
phát triển, thế hệ nghệ sĩ trẻ mang đến 
cho đời sống Mỹ thuật cách nhìn - cảm 
nhận - biểu đạt mới, không chỉ khẳng 
định được tài năng trong tỉnh mà còn 
hướng đến thị trường trong nước, có 
cơ hội mở rộng giao lưu với các nền 
nghệ thuật lớn trên cả nước. Các loại 
hình Mỹ thuật: Hội họa, Đồ họa, Điêu 
khắc, Mỹ thuật Ứng dụng, Nghiên cứu 
Lý luận Phê bình Mỹ thuật phát triển 
khá đồng đều và đa dạng.

Thời gian qua, khi Bình Phước 
bước vào giai đoạn phát triển, Mỹ 
thuật Bình Phước đã có những biến 
đổi lớn. Một thế hệ họa sĩ trẻ đã trưởng 
thành và mang đến cho đời sống Mỹ 
thuật cách nhìn, cách cảm, cách biểu 
đạt mới; không chỉ khẳng định được 
tài năng trong tỉnh mà còn hướng đến 
ngoài tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Đắc Nông, Đồng Nai,... 

Mỹ thuật Bình Phước đến nay, đã có 
những đóng góp tích cực tạo nên diện mạo 
Mỹ thuật cũng như bản sắc văn hóa vùng 
miền. Từ nhiều đợt triển lãm Mỹ thuật khu 

Mỹ � uật Bình Phước 
PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN QUA

 QUỐC CƯỜNG
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vực Đông Nam bộ và nhiều cuộc thi do các 
Bộ, Ngành tổ chức được xem là một dấu 
mốc quan trọng cho hoạt động Mỹ thuật 
tại Bình Phước; sự ra đời của Hội VHNT 
tỉnh và thành lập các Chi hội chuyên 
ngành. Trong đó, Chi hội Mỹ thuật đóng 
góp tích cực nhiều tác phẩm tương đối có 
chất lượng, với các thế hệ họa sĩ, nhà điêu 
khắc gắn liền với những giai đoạn được 
nhiều tỉnh biết đến; tất cả đã tạo nên nền 
tảng vững chắc, thúc đẩy Mỹ thuật Bình 
Phước không ngừng phát triển.

Có thể thấy tiềm lực Mỹ thuật của 
Bình Phước đang ngày càng trưởng 
thành và phát triển hơn - Chi hội Mỹ 
thuật vẫn luôn thể hiện vai trò tiêu biểu 
là một Chi hội chuyên ngành mạnh về số 
lượng lẫn chất lượng. Với 30 hội viên, 
trong đó có 7 hội viên Hội Mỹ thuật Việt 
Nam, chiếm tỷ lệ cao, là đội ngũ nòng 
cốt, dày dặn kinh nghiệm với những 
họa sĩ, nhà điêu khắc đã có nhiều đóng 
góp cho Mỹ thuật Bình Phước và khu 
vực, được giới Mỹ thuật khu vực biết 
đến như: Nguyễn Kình, Huỳnh Hường, 
Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Duy Hồng, 
Lê Quang Thỉ, Phạm Văn Ngọc, Nguyễn 
Đức Duy, Phạm Thị Kim Anh,… Họ là 
những hội viên có sức sáng tạo bền bỉ, 
định hình phong cách, luôn tạo được ảnh 
hưởng lan tỏa và sự kết nối lớn trong các 
hoạt động sáng tác. Trong vài năm gần 
đây, Chi hội Mỹ thuật đã thu hút được 
một lực lượng hội viên trẻ có tiềm năng, 
với tỷ lệ đông đảo. Lực lượng trẻ luôn 
dồi dào sức sáng tạo, đa năng trong thể 
nghiệm, năng động trong tiếp nhận cái 
mới, luôn dấn thân trong việc khai phá 
tìm tòi con đường riêng trong lao động 

nghệ thuật. Nhiều họa sĩ trở thành quen 
thuộc trong các cuộc triển lãm khu vực 
hằng năm như: Lê Quang Thỉ, Huỳnh 
Hường, Nguyễn Hải Thanh, Lương Văn 
Thành, Bùi Thị Yến Vy, Nguyễn Đỗ Bích 
Trâm, Phạm Thị Kim Anh, Cao Văn 
Cường,… Họ dần khẳng định vị trí của 
mình bằng sự chuyên nghiệp và hiệu quả 
sáng tạo. Với độ tuổi nghề và tuổi đời 
còn trẻ, họ sẽ là lớp kế thừa tiếp bước 
các thế hệ đàn anh của Chi hội Mỹ thuật 
trong tương lai.

Điều đáng ghi nhận là hầu hết đội 
ngũ Mỹ thuật đều có ý thức không 
ngừng đầu tư học tập, nâng cao trình 
độ chuyên môn. Các hội viên có trình 
độ Thạc sĩ, Cử nhân. Một số lượng 
lớn là hội viên là giảng viên, giáo viên 
của các Trường Cao đẳng, các Trường 
Phổ thông Trung học và các Trường 
Trung học Cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước. 

Ngoài sự hỗ trợ trực tiếp của Hội 
VHNT tỉnh Bình Phước, sự phối hợp 
hỗ trợ từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Bộ 
Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn 
vị khác trong tỉnh đã tổ chức được 
nhiều cuộc triển lãm thường niên, 
nhiều cuộc triển lãm chuyên đề, tham 
gia nhiều trại sáng tác và giới thiệu kết 
quả sáng tác của Hội VHNT tỉnh, của 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của Liên 
hiệp các Hội VHNT Việt Nam và của 
Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hội VHNT tỉnh còn hỗ trợ tham gia 
nhiều đợt triển lãm trong, ngoài tỉnh 
và khu vực. Trong quá trình triển lãm 
đó các họa sĩ và nhà điêu khắc đã giao 
lưu học hỏi, các hình thức nghệ thuật 
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mới của nhiều tỉnh cũng đã được các 
nghệ sĩ trẻ Bình Phước đón nhận và 
thực hành như một quy luật của sự 
trưởng thành và phát triển. Các loại 
hình như nghệ thuật sắp đặt, nghệ 
thuật trình diễn đến nay không còn xa 
lạ với giới Mỹ thuật Bình Phước. Tính 
chất phong trào đã dần được thay thế 
bằng tính chuyên nghiệp, do đó chất 
lượng và kết quả nghệ thuật ngày càng 
được nâng cao và các chủ đề thường 
gần gũi gắn kết hơn với đời sống xã 
hội cũng như môi trường văn hóa của 
vùng miền. 

Với những đóng góp các hoạt động 
chuyên môn trên. Những năm gần đây, 
Chi hội Mỹ thuật đã đạt được những 
kết quả đáng khích lệ bằng nhiều giải 
thưởng Mỹ thuật trong tỉnh, ngoài tỉnh 
và khu vực Đông Nam bộ. Nhiều thành 

tích chuyên môn trong những năm qua, 
là minh chứng cho sự nỗ lực hết mình 
trong lao động nghệ thuật của từng hội 
viên, và là sự đồng lòng của tập thể Chi 
hội Mỹ thuật trong ngôi nhà chung của 
Hội VHNT tỉnh thể hiện trách nhiệm 
nghệ sĩ, trách nhiệm công dân đối với 
xã hội, với đất nước và với sự phát triển 
chung của Mỹ thuật Bình Phước.

Mặc dù Chi hội Mỹ thuật là đại 
diện tiêu biểu cho những hoạt động Mỹ 
thuật tại địa bàn tỉnh nhưng tính chất 
và khả năng tổ chức điều hành của Chi 
Hội đáp ứng chưa sâu. Thêm vào đó cơ 
chế làm việc kiêm nhiệm, không hưởng 
lương, chỉ có nhiệt tình và trách nhiệm 
của bộ phận lãnh đạo Chi hội cũng tác 
động không nhỏ đến ý thức trách nhiệm 
từng cá nhân. Bên cạnh đó, đội ngũ Lý 
luận Phê bình của Mỹ thuật Bình Phước 
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hiện nay hầu hết là “tay ngang”, thực sự 
thiếu vắng những người được đào tạo 
bài bản, chuyên sâu.

Đối với đội ngũ sáng tạo của Chi 
hội Mỹ thuật, mặc dù sôi động, đa 
dạng nhưng tính chất sáng tạo nghệ 
thuật chưa đậm nét. Số đông họa sĩ, 
nhà điêu khắc Bình Phước hoạt động 
sáng tạo theo hình thức bán chuyên 
nghiệp hoặc chưa chuyên nghiệp. Bởi 
không mấy ai trong số họ sống được 
bằng tác phẩm của mình, họ phải 
vừa nuôi nghề và vừa mưu sinh bằng 
những công việc khác, bởi họ không 
thể đánh đổi sự tồn tại của bản thân và 
gia đình bằng sự dấn thân trọn vẹn cho 
nghệ thuật.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và 
Văn hóa toàn cầu hiện nay, việc nghiên 
cứu quản lý, phát triển Mỹ thuật đang 
là một vấn đề bức thiết nhằm phát triển 
Mỹ thuật trên cả hai phương diện kinh 
tế và Văn hóa. Tại Bình Phước, hoạt 
động mua bán, nhưng trên thực chất 
vẫn chưa có một thị trường Mỹ thuật 
theo đúng nghĩa, có thể xem là những 
hoạt động mang tính chất đơn lẻ theo 
lề lối kinh doanh cá thể, chưa thể hiện 
được vai trò của nhà nước, cùng với đó 
là thiếu các chính sách khuyến khích 
sự phát triển của Mỹ thuật nói chung 
cũng như định hướng phát triển của thị 
trường Mỹ thuật nói riêng. 

Muốn có thị trường Mỹ thuật ở 
Bình Phước hoạt động ổn định và 
phát triển cần có những giải pháp.

Một là, có chính sách đầu tư cho 
Mỹ thuật, chính sách ưu tiên của Nhà 
nước dành cho các tập đoàn, doanh 

nghiệp để khuyến khích các tập đoàn 
doanh nghiệp đó đầu tư cho Mỹ thuật;

Hai là, có chính sách thiết thực, 
hiệu quả về việc hỗ trợ nghiên cứu 
và phổ biến nghệ thuật nói chung và 
tác phẩm Mỹ thuật nói riêng trong đời 
sống xã hội hiện nay;

Ba là, nâng cao việc đào tạo nguồn 
nhân lực về Mỹ thuật và nhận thức 
thẩm mỹ của công chúng qua nhiều 
kênh từ Giáo dục Phổ thông, Thông 
tin Tuyên truyền qua Triển lãm, Phát 
thanh, Truyền hình, mạng…

Bốn là, đẩy mạnh công tác Nghiên 
cứu Lý luận, Phê bình Mỹ thuật, góp 
phần nâng cao chất lượng sáng tác Mỹ 
thuật. Có biện pháp cụ thể để nâng cao 
trình độ Nghiên cứu Lý luận, Phê bình. 
Gắn công tác Nghiên cứu Lý luận, Phê 
bình với thực tiễn; đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - 
công nghệ trong hoạt động sáng tác, 
phối hợp với các đối tác trong và ngoài 
tỉnh trong xúc tiến quảng bá, giới thiệu 
tác phẩm Mỹ thuật.

Năm là, Hội Mỹ thuật Việt Nam và 
Hội VHNT địa phương phải thường 
xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, 
bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách 
nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân 
cho hội viên; tham mưu với các cấp 
chính quyền và cơ quan quản lý trong 
lĩnh vực Mỹ thuật các chính sách bảo 
đảm quyền lợi và nghĩa vụ của đội ngũ 
nghệ sĩ Mỹ thuật; tạo điều kiện sáng 
tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng 
và nghệ thuật; ngăn chặn, đẩy lùi các 
hiện tượng tiêu cực, tư tưởng lệch lạc, 
sai trái trong lĩnh vực Mỹ thuật 
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Hòa chung vào chiến thắng của cả 
nước trong mùa xuân năm 1975, 

Sông Bé tập trung bước vào công cuộc 
tái thiết, xây dựng tỉnh nhà trên mọi 
mặt. Một nền Văn học mang màu sắc 
địa phương cũng từ đó nhen nhóm, 
hình thành và phát triển. Đặc biệt, đến 
thời kỳ Sông Bé tách tỉnh để tái lập 
tỉnh Bình Phước vào năm 1997, Văn 
học Bình Phước bắt đầu chuyển mình 
gắn với quá trình xây dựng quê hương. 
Đến nay, qua nhiều chặng đường phát 
triển, văn học Bình Phước đang dần 
thể hiện dấu ấn riêng và đạt được một 
số thành tựu đáng trân trọng.

THƠ CA
Thơ ca Bình Phước vừa mang những 

nét đẹp của Văn học Việt Nam vừa thể 
hiện những dấu ấn của mảnh đất và con 
người nơi đây.

Trước năm 1945, thơ ca Bình Phước 
nổi bật với những sáng tác của tầng lớp 
công nhân ở các đồn điền cao su. Tác 
phẩm của họ phản ánh sự tàn ác của bọn 
chủ Tây, cuộc sống cơ cực của người 
công nhân, lòng yêu thương giai cấp và 
khát vọng đổi đời của công nhân cao 
su. Từ chính tầng lớp này đã xuất hiện 
những tác giả đầu tiên của văn học viết 
bằng chữ Quốc ngữ trên đất Bình Phước. 
Ở vùng Hớn Quản, Bình Long vẫn còn 
lưu truyền bài thơ Mộ phu vào Sài Gòn:

... Đồn rằng ông chủ mộ phu
Cạo cây lấy mủ ba thu mới về
Con trai, con gái Bắc Kỳ

Nghe theo ông chủ xin đi cũng nhiều.
Ngày thứ ba, cam nhông chạy đến 
Gọi phu ra nó điểm từng người
Đổ lên tất cả xe hơi
Kẻ đi Quản Lợi, người thời Xa Cam 
(Trích Mộ phu vào Sài Gòn - 

Khuyết danh)
Có những bài thơ có tác giả nhưng 

do tính phổ biến và sự lan truyền rộng 
rãi nên vô tình trở thành “Khuyết danh”. 
Đây là một hiện tượng khá thú vị của 
văn học viết. Ở vùng Phú Riềng, Long 
Bình vẫn còn lưu truyền bài thơ Phu đồn 
điền cao su. Ngoài việc chịu đựng sự bóc 
lột đánh đập của chủ đồn điền, người 
phu cao su còn phải chịu thêm sự khắc 
nghiệt của vùng rừng thiêng nước độc, 
căn bệnh sốt rét do muỗi đốt, sự thiếu 
thốn lương thực,… đã làm cho đời sống 
người phu cao su lâm vào những bất 
hạnh. Có những bài thơ của công nhân 
cao su đã tạo được sức lan toả lớn:

VÀI SUY NGHĨ VỀ VĂN HỌC BÌNH PHƯỚC
 LÊ THÙY LINH PHƯỢNG, HUỲNH THỊ MINH HẠNH,
     HỒ NGUYỄN BÍCH THỦY, TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG
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Cây rừng đè chết mạng người
Đắng cay tủi nhục kiếp người công tra
Vợ mình là thật vợ mình
Xu, sếp muốn lấy mặc tình chẳng kiêng
Cao su đi dễ, khó về
Trai thì bỏ xác, gái về còn xương
Cao su vốn thật lạc loài
Mạng phu thật rẻ như bèo đâu ngoa
Cao su xanh tốt chốn này
Mỗi cây bón một xác người công nhân.
Hận thù trời đất khôn cầm
Càng tươi dòng mủ càng bầm ruột gan.
(Trích Phu đồn điển cao su - 

Khuyết danh)
Trong suốt hai cuộc kháng chiến 

chống ngoại xâm, Bình Phước là địa 
bàn chiến lược, là chiến trường oanh 
liệt làm nên những chiến công vang 
dội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. Thơ ca 
Bình Phước đã đồng hành cùng lịch sử 
đấu tranh anh dũng của đồng bào địa 
phương cũng như Nhân dân cả nước. 
Các tác phẩm Văn học Bình Phước cũng 
mang dấu tích của những ngày tháng 
đấu tranh đây gian khổ, hi sinh nhưng 
rất hào hùng đó:

... Cảm thương bao kiếp đi đày
Suối sâu nước độc rừng cây mịt mùng
Gông xiềng đế quốc lao lung
Máu xương đổ xuống cháy bùng 

hờn căm
Rừng thiêng luyện chí cho bền
Gột trong nước độc mà nên ánh vàng
Đường oanh liệt! Sử sang trang!

Phước Long đậm một trang vàng 
bảy lăm.

(Trích Tình ca xuyên Việt, tập 1 - 
Ngân Hoàn)

Bình Phước là một phần của vùng 
đất Nam bộ nổi tiếng với những vườn 
cây trái sum sê, với văn hoá miệt vườn 
làm say mê lòng người. Bởi thế, trong 
trang thơ của các thi sĩ ở Bình Phước, ta 
thấy thấp thoáng đâu đây cảnh sắc thiên 
nhiên thân thuộc:

Sáng nay vừa thức dậy
Em lại ra thăm vườn
Trái sầu riêng vàng hươm
Chùm chôm chôm đỏ rực
Cả khu vườn sực nức
Hương thơm gần, thơm xa.
    (Trích Mưa vườn nội - Biên Linh)
Tình yêu quê hương xứ sở của con 

người Bình Phước còn được thể hiện qua 
niềm tự hào về những nét đẹp trong văn 
hoá ẩm thực. Đó là những đặc sản như 
măng rừng, rau nhíp, đọt mây, hạt điều,...

Chợ thị trấn chẳng ồn ào vội vã
Mỗi mùa về mùi ngai ngái măng tươi
Lá nhíp rừng, đọt mây rừng em hái
Mấy lần ăn, vẫn ngọt đắng trong môi.
(Trích Thị trấn quê tôi - BS Chiến)
Thơ ca Bình Phước phản ánh sâu sắc 

vẻ đẹp tâm hồn của người dân nơi đây. 
Đó là tình đồng đội từ những năm khói 
lửa chiến tranh, tình bạn bè, tình yêu đôi 
lứa thắm thiết thuỷ chung, tình cảm gia 
đình thiêng liêng,...

Từ thế kỉ XVI đến nay, Bình Phước 
có sáu đợt nhập cư lớn vào tỉnh. Người di 
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cư vào Bình Phước mang theo lối sống, 
truyền thống Văn hoá, tính cách, thói 
quen, phong tục, tập quán của địa phương 
mình góp phần làm đa dạng Văn hóa của 
Bình Phước. Bên cạnh những niềm vui 
khi sống trên miền đất mới, cư dân Bình 
Phước cũng quay quắt nỗi nhớ quê cha 
đất tổ, hoài niệm về quê hương cũ:

Rồi một mai tôi vào Bình Phước
Nhớ miền Trung cát trắng gió Lào
Tháng Bảy về lo mùa lụt bão
Thương quê mình chịu lắm nỗi đau!
(Trích Thương lắm quê mình - 

Nguyễn Hữu Diên)
Tất cả những nội dung trên đã tạo 

nên một diện mạo thơ ca Bình Phước 
đang khởi sắc theo năm tháng. Tên tuổi 
của một số cây bút cũng dần khẳng định 
được dấu ấn và có nhiều đóng góp vào 
sự phát triển của văn học Bình Phước nói 
chung và thơ ca Bình Phước nói riêng. 
Từ sự ghi nhận đối với những nhà thơ 
thuộc thế hệ trước đã có nhiều sáng tác 
tiêu biểu trong thơ ca Bình Phước như: 

Nguyệt Lãng, Lê Viết Liệu, Nguyễn Văn 
Nhiên, Ngân Hoàn... đến thế hệ tiếp nối 
như Bùi Thị Biên Linh, Phạm Thị Thu 
Hồng, Nguyễn Kình, Triệu Quốc Bình, 
Nguyễn Hữu Diên, Tống Ngọc Trung, 
Trịnh Loan, Mai Đức Tích, Nguyễn 
Ngọc Dung, Nguyễn Thùy Dung, Ngô 
Thị Ngọc Diệp,... tất cả đã và đang góp 
phần tô điểm thêm bức tranh thơ ca Bình 
Phước đa màu sắc.

VĂN XUÔI
Truyện ngắn
Bình Phước là địa bàn sinh sống của 

nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, chính 
vì thế nội dung trong một số truyện ngắn 
thường viết về đời sống và tâm tư, tình 
cảm của họ. Đó là những con người chân 
thật, mộc mạc, nghĩa tình và gắn bó với 
quê hương: Cha con ông Điểu Sarức và 
con gái nuôi Thị Blơng trong Vạt nắng 
chia hai của Nguyệt Lãng với tình phụ tử 
thiêng liêng; một ông lão người S’tiêng 
bị câm và sống cô độc một mình trong 
rẫy nhưng nghĩa tình sâu nặng trong Điểu 
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En của Ngô Thị Ngọc Diệp; Điểu Cần 
trong Dòng sông yêu dấu của Nguyễn 
Văn Nhiên gắn bó tha thiết với dòng sông 
Cần Lê quê hương; Thị Rớt tham gia vào 
lớp học xoá mù chữ của bộ đội trong Tôi 
làm thầy giáo của Lê Viết Liệu,...

Bên cạnh đó, truyện ngắn còn phản 
ánh những vấn đề có tính thời sự và 
những mặt trái trong cuộc sống thường 
nhật. Đó là vấn nạn nhức nhối ở địa bàn 
vùng biên - tình trạng người dân qua 
Campuchia đánh bài được Triệu Quốc 
Bình đề cập tới trong truyện ngắn Cầm 
mạng. Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng 
với Giám đốc về hưu đã phản ánh xã hội 
đồng tiền lên ngôi: Một ông Giám đốc về 
hưu vẫn mưu mô toan tính như hồi còn 
tại vị. Đám con cháu chỉ quan tâm đến số 
tiền của ông, còn những “tàn dư” mà ông 
để lại sau khi mất có lẽ sẽ kéo theo những 
nỗi đau dai dẳng. Hay như trong Kỷ vật 
còn sót lại của Hà Thanh, Còn lại ông 
Tư cổ tích của Vũ Trần Lê đau đáu nỗi 
lòng những người làm cha mẹ theo con 
vào lập nghiệp ở vùng kinh tế mới nhưng 
rồi với sự biến động của đời sống kinh tế 
thị trường, họ trở thành người thừa. Qua 
đó, các tác giả gióng lên hồi chuông cảnh 
tỉnh con người về lối sống chạy theo vật 
chất mà bỏ quên những giá trị đạo đức và 
văn hóa truyền thống.

Về nghệ thuật, truyện ngắn Bình 
Phước thường có cốt truyện đơn giản, 
xoay quanh một vài sự kiện, chi tiết; ít 
sử dụng các yếu tố kì ảo, hoang đường. 
Chẳng hạn, Người đẹp trong gương của 
Lê Viết Liệu xoay quanh câu chuyện sự 
hiểu lầm của anh thợ cắt tóc khi có một 

cô gái vào mỗi buổi chiều cố tình đi thật 
chậm để soi vào chiếc gương trong tiệm 
cắt tóc của anh. Anh thợ cứ nghĩ cô gái có 
tình ý với mình, nhưng sau nhận ra rằng 
cô chỉ đơn giản là... soi ké chiếc gương! 
Linh Tâm với Sa lưới kể về chuyện vợ 
chồng anh Lô thật thà làm ăn nhưng bị 
người ta lừa gạt mất hết gia sản...

Một số truyện ngắn sử dụng các sự 
kiện lịch sử địa phương làm bối cảnh 
và khung nền cho câu chuyện. Truyện 
ngắn Bất chợt của Huy Đức nhắc đến 
sự kiện lịch sử đồng bào bị thảm sát tại 
chân cầu Đăk Lung ở Phước Long năm 
1975 để lồng vào chuyện đời đầy nước 
mắt của nhân vật Út Cư. Tìm đồng đội 
của Nguyễn Văn Nhiên sử dụng tư liệu 
về cuộc chiến oanh liệt trên mảnh đất 
Lộc Ninh anh hùng.

Truyện ngắn hiện đại Bình Phước 
có ngôi kể và điểm nhìn linh hoạt với 
sự dịch chuyển giữa các điểm nhìn 
trần thuật. Ngôn ngữ gần gũi, giản dị 
và mang nhiều nét đặc trưng của lời ăn 
tiếng nói con người vùng Đông Nam bộ. 
Hình ảnh mang đậm dấu ấn địa phương 
tạo sự gần gũi, chân thực. Ngô Thị Ngọc 
Diệp với Đến thăm thủ phủ cây điều, 
Phố ngàn lau mang đến những bức tranh 
thiên nhiên quen thuộc như vườn điều 
bạt ngàn, rừng cao su xanh tốt. Nguyễn 
Ngọc Dung tái hiện lại không gian Lễ 
hội mừng lúa mới của người S’tiêng 
trong Cậu học trò của tôi. Những chi 
tiết về thiên nhiên, phong tục đã góp 
phần tạo nên chất thơ, chất trữ tình và 
màu sắc riêng cho tác phẩm.

Nhìn chung, sự vận động trong xu 
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hướng sáng tác cho thấy sự nỗ lực khám 
phá, sáng tạo của những cây bút viết 
truyện ngắn hiện đại ở Bình Phước. 

Tiểu thuyết
Tiểu thuyết chính là điểm sáng văn 

chương, ghi dấu ấn đầy tự hào cho văn 
xuôi hiện đại Bình Phước. Nhiều tiểu 
thuyết dày dặn được ra đời là sự trải 
nghiệm, trăn trở sâu sắc, kết tinh tình 
yêu của những nhà văn dành cho mảnh 
đất Bình Phước nói riêng, miền Đông 
Nam bộ và lịch sử, quê hương, đất nước, 
con người Việt Nam nói chung: Hoa ban 
tím (2010), Sài Gòn tình lửa một thời 
(2020) của Nguyễn Huy Đức, Những 
ngày thơ ấu chưa xa (2015), Đêm cháy 
(2021), Phận trăng (2022), Người bến 
sông (2023) của Duy Hiến; Vùng đất 
thiêng (2021), Một nửa còn ở lại (2023) 
của Vương Thu Thủy, Lính miền Đông 
(2023) của Bùi Thị Biên Linh,...

Tiểu thuyết hiện đại Bình Phước đa 
phần viết về đề tài chiến tranh, về những 
năm tháng đã qua đi nhưng còn đó những 
âm vang lịch sử, âm ỉ những nỗi đau 
không thể nào nguôi ngoai,... Lính miền 
Đông của Biên Linh gây ấn tượng với 
bạn đọc về cuộc đấu tranh của những 
người lính trên đỉnh núi huyền thoại Bà 
Rá - Phước Long, về cuộc kháng chiến 
chống Mĩ trường kì, sự hi sinh quên mình 
của quân và dân Bình Phước. Vùng đất 
thiêng của Vương Thu Thuỷ lại kể về quá 
trình đấu tranh cách mạng của Điểu Lên 
và đồng bào S’tiêng những năm đầy gian 
khó 1965 đến 1975 trên mảnh đất Bom 
Bo - Bù Đăng anh hùng. Đêm cháy của 
Duy Hiến lại viết về chiến tranh ở một 

góc nhìn khác - góc nhìn của một người 
lính bên kia chiến tuyến - sau khi chiến 
tranh kết thúc, đất nước thay da đổi thịt 
đã hồi tưởng lại những năm tháng “binh 
đao loạn lạc” để nhận ra thân phận con 
người trong và sau chiến tranh.

Nhân vật, sự kiện trong những tác 
phẩm kể trên đều gây ấn tượng về người 
thật việc thật. Ngoài nhân vật Tám Hồng 
trong Lính miền Đông thì những cựu chiến 
binh đã từng tham gia cuộc chiến sẽ tìm 
thấy bóng dáng của mình qua những nhân 
vật như Hoan, Khiêm, Thời, Lan, Thành, 
Ý, hay qua những địa danh, trận đánh đã 
đi vào lịch sử như trận Bù Đốp lưu vong, 
trận đánh vào Lộc Ninh, Đồng Xoài, Mã 
Đà, trận Tàu Ô - Xóm Ruộng hay Chiến 
dịch giải phóng Phước Long,... Nhân vật 
Điểu Lên và anh chị em nhà Bơ Rơi, Điểu 
Ong, Điểu Lết, Điểu Beo, Điểu Sét,... 
trong Vùng đất thiêng cũng đều là những 
nhân vật có thật của lịch sử. Những trận 
càn quét dã man của giặc bằng máy bay 
B52 những năm 1960, 1961 ở Bù Đăng 
hay Chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài 
64 ngày đêm; kí ức về nhạc sĩ Xuân Hồng 
từng đến làng Bom Bo và sáng tác bài 
hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo; những 
địa danh như Đak Nhau, Đường Mười, 
Nửa Lon đều sống dậy trong trang tiểu 
thuyết này như chứng nhân của lịch sử. 
Trong khi đó, Tiểu thuyết Đêm cháy của 
Duy Hiến lại viết về trung đoàn chủ lực 
quân giải phóng đánh đồn Phước Quả 3, 
Phước Quả 4 ở thị xã Phước Long,... Việc 
tôn trọng lịch sử ấy đã làm sống dậy trong 
lòng người đọc một thời rực lửa đáng tự 
hào của cha ông ta.
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Bằng cách xây dựng hai tuyến nhân 
vật chính diện - phản diện, cùng với 
bút pháp điển hình hoá nhân vật, đi sâu 
vào hành động, lột tả tính cách và diễn 
biến nội tâm nhân vật, các tác giả đã tái 
hiện và làm nổi bật vẻ đẹp mang tính sử 
thi của những con người một thời cách 
mạng. Họ hội tụ vẻ đẹp sử thi của cộng 
đồng, của anh bộ đội Cụ Hồ: Yêu nước, 
yêu quê hương, sống lý tưởng, anh hùng, 
quả cảm, giàu tinh thần đồng đội, nhưng 
cũng rất giản dị, đời thường,...

Các Tiểu thuyết xây dựng được điểm 
nhìn trần thuật đặc sắc: Khi thì từ nhân 
vật “tôi” - ngôi thứ nhất như trong Đêm 
cháy, khi thì linh hoạt ở ngôi thứ ba và dịch 
chuyển sang điểm nhìn của nhiều nhân 
vật khác trong Vùng đất thiêng, Lính miền 
Đông. Kết cấu truyện cũng đa dạng: Vùng 
đất thiêng thì đan xen giữa kết cấu truyện 
mang tính biên niên lịch sử với dạng kết cấu 
truyện lồng trong truyện, kết cấu hồi tưởng 
đan xen từ hiện tại đến quá khứ rồi quay về 
hiện tại; Lính miền Đông chủ yếu sử dụng 
kết cấu thời gian tuyến tính theo hành trình 
của nhân vật chính; Đêm cháy lại là kết cấu 
thời gian tâm lí từ hiện thực đến suy tưởng, 
hồi tưởng đầy dữ dội. Không gian nghệ 
thuật trong các Tiểu thuyết cũng rộng lớn: 
Từ gia đình, làng bản đến chiến trường, từ 
mái nhà ra ngõ phố, từ hầm chông bí mật 
đến rừng núi mênh mông bao la...

Đa phần những Tiểu thuyết viết khá 
đều tay với văn phong giản dị, cốt truyện 
gần gũi với đời sống, con người, mảnh 
đất Bình Phước, giọng văn trần thuật 
sinh động, nghệ thuật miêu tả đặc sắc, 

nhiều câu văn, đoạn văn mượt mà, giàu 
chất thơ, thấm đẫm tình yêu và sự rung 
cảm mãnh liệt mà các tác giả gửi qua 
trang viết. Có thể nói, bằng chất liệu lịch 
sử và bút pháp hư cấu cùng tình yêu và 
tài năng văn học của mình, các tác giả 
đã đóng góp cho mảng Tiểu thuyết Bình 
Phước những điểm sáng đáng tự hào: 
Lính miền Đông của Biên Linh, Đêm 
cháy của Duy Hiến và Vùng đất thiêng 
của Vương Thu Thuỷ đều được Bộ 
Quốc phòng chọn vào bộ sách đặc biệt 
kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước (1975-2025). 
Các tác phẩm không chỉ là những tư liệu 
lịch sử địa phương có giá trị, mà còn 
giúp thế hệ sau nuôi dưỡng tình yêu đất 
nước, tiếp nối truyền thống cách mạng 
vẻ vang của quê hương Bình Phước.

Ký
Ký là thể loại phát triển khá mạnh 

mẽ, nhất là sau năm 1997. Đa phần 
những tác phẩm ký được thể hiện dưới 
dạng Bút ký, Tuỳ bút, Tản văn, Ký sự,... 
bộc lộ cái tôi riêng của từng tác già.

Nổi bật nhất trong những gương mặt 
chuyên viết ký phải kể đến Nguyệt Lãng 
với những trang bút ký, tùy bút từ những 
năm 2010. Tác phẩm của ông đôi khi 
chỉ là những chuyện vụn vặt: Từ chuyện 
Café vớ với hoài niệm về cái thú nhâm 
nhi ly café đen được pha theo một cách 
riêng; đến sự quan sát, ngẫm nghiệm đầy 
ưu tư, tản mạn về Chuyện phóng sanh, là 
những ghi chép đầy hiểu biết tinh tường 
về nghề gác cu, bẫy cu trong Cu kêu ba 
tiếng, hay là luật chơi, cách chơi những 
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trò chơi truyền thống trong Chơi đánh 
trổng, Mổ đáo tường mà ngày nay dường 
như đã dần mai một. Nổi bật qua những 
tác phẩm ký giàu bút lực và dung dị đó 
là một cái tôi đầy trải nghiệm, uyên bác, 
sâu sắc, bình thản, không đua chen gì với 
chuyện đời. Ẩn đằng sau giọng văn điềm 
tĩnh pha chút dí dỏm đó, lại vô cùng đau 
đáu nỗi buồn và nỗi niềm tha phương.

Linh Tâm lại mang đến cho văn xuôi 
Bình Phước một chất Ký giàu xúc cảm, 
lãng mạn, giàu chất Thơ của một tâm hồn 
nhạy cảm, nhẹ nhàng, nữ tính qua Miền 
yêu dấu (2022). Bao trùm lên những 
Tản văn của Linh Tâm là bóng dáng quê 
hương làng mạc, là nỗi nhớ ông bà tổ tiên, 
xóm giềng, nếp quê, nếp nhà mà dù sống ở 
mảnh đất miền Đông đã lâu, nhưng chạm 
đâu cũng thấy nhớ: Ngày xưa thương nhớ, 
Thuở nhà tranh vách đất vầng trăng cổ 
tích, Hiu hiu gió bấc, Khắc khoải mạ non, 
Tiếng đêm, Bà tôi, Tiếng gà,... Bên cạnh 
đó, Tản văn của Linh Tâm cũng nhiều 
ưu tư, trăn trở cho những chuyện thế thái 
nhân tình, hay những câu chuyện lãng 
đãng thường nhật được góp nhặt như: Ngụ 
ngôn về tre, Mưa đầu mùa, Tản mạn ngày 
đông, Tản mạn mùa Vu Lan,...

Bùi Thị Biên Linh cũng là gương 
mặt thành công của thể loại Ký, đặc 
biệt là Ký sự văn chương. Dù Biên Linh 
viết về những người thầy dìu dắt và ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến sự nghiệp sáng tác 
của Biên Linh như nhà văn Tô Hoài, 
nhà thơ Trần Đăng Khoa,... hay khi viết 
về mẹ, về đứa con đầu lòng, về những 
người bạn thơ, thì Biên Linh vẫn luôn 
tôn trọng tính xác thực của đối tượng và 

đi vào lòng người đọc với chất Ký dung 
dị, gần gũi, hiền hoà, mộc mạc, chân 
thành, duyên dáng và sâu sắc.

Ngô Thị Ngọc Diệp đóng góp vào 
thể Ký với những Tản văn giàu cảm xúc 
trong trẻo, hồn nhiên, tươi tắn. Bao trùm 
lên những trang viết là những rung cảm 
của tác giả trước thiên nhiên mộc mạc, 
hoang sơ nhưng không kém phần thi vị 
của mảnh đất Bình Phước: Một mùa cỏ 
đuôi chồn, một cánh hoa dầu xoay tít bay 
bay trước quảng trường, một cánh bướm 
phượng hồng, một mùa cao su thay lá,... 
đặc biệt, tác giả dành rất nhiều bài để viết 
về hương điều - đặc sản của Bình Phước 
trong những khoảnh khắc khó quên. Ngọc 
Diệp cũng có những trang Ký sự ngắn 
viết về chuyến đi Trường Sa, về chuyện 
trường lớp, chuyện tuổi thơ. Dù tác giả 
viết về đề tài nào thì bạn đọc cũng nhận ra 
trong những trang văn ấy một tâm hồn tha 
thiết yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh những tác giả với bút lực dồi 
dào kể trên, thể Ký còn có sự đóng góp 
của những cây bút lão thành: Nguyễn Văn 
Nhiên, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn 
Duy Hồng, Mai Hoàng,... và những cây 
bút trẻ: Phạm Hiến, Thu Hằng,...

Nhìn chung, Văn xuôi Bình Phước 
đã đạt được những thành tựu đáng khích 
lệ, nhưng lực lượng sáng tác còn mỏng, 
chưa thực sự đa dạng trong đề tài sáng 
tác. Với sự định hình và đang trên đà 
phát triển, Văn xuôi Bình Phước nói 
riêng và Văn học Bình Phước nói chung 
hứa hẹn sẽ có thêm nhiều thành tựu và 
vươn lên trong một ngày không xa 
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Trong dòng chảy Văn học Nghệ 
thuật từ cổ điển đến hiện đại, 

không gian mùa (Xuân, Hạ, Thu, 
Đông) - không chỉ là chu kỳ thời gian 
tự nhiên mà còn là biểu tượng giàu ý 
nghĩa, đa sắc màu! Mỗi mùa có một 
đặc trưng riêng biệt, tác động sâu sắc 
đến tâm hồn con người, từ đó ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến cảm hứng sáng 
tạo trong Văn học và Nghệ thuật - đặc 
biệt, rõ nét nhất trong thi ca - Không 
gian mùa không đơn thuần là bối cảnh 
miêu tả thiên nhiên, mà còn là phương 
tiện biểu đạt nội tâm, tư tưởng và triết 
lý sống của văn nghệ sĩ. 

Không gian mùa - Biểu tượng của 
cảm xúc và tư tưởng

“Xuân - Hạ - Thu - Đông” tượng 
trưng cho vòng đời, cho sự sinh sôi, 
trưởng thành, suy tàn và tái sinh của 
không gian môi trường sống vật lý. 
Mùa Xuân gắn với hình ảnh khởi đầu, 
hy vọng và sức sống mới. Mùa Hạ rực 
rỡ, cháy bỏng mang theo sự bùng nổ của 
tuổi trẻ và cảm xúc. Mùa Thu là mùa 
của chiêm nghiệm, của lắng đọng và nỗi 
buồn man mác. Còn mùa Đông thường 
gợi đến cái kết, sự lạnh lẽo, nhưng cũng 
là khoảng lặng để chuẩn bị cho sự hồi 
sinh. Mỗi mùa khi bước vào trong văn 
chương không chỉ mang tính miêu tả mà 
còn trở thành biểu tượng tâm trạng, góp 
phần định hình thế giới nội tâm nhân vật 
và tư tưởng chủ đạo của tác phẩm. 

Thơ ca - Mảnh đất màu mỡ của bốn 
mùa

Trong các thể loại Văn học, Thơ ca 
là lĩnh vực khai thác mạnh mẽ và tinh tế 
nhất hình ảnh bốn mùa. Với khả năng 
biểu cảm cao, Thơ sử dụng mùa như 
một phương tiện để chuyển tải cảm xúc 
và triết lý nhân sinh. Thiên nhiên trong 
thơ là “tâm cảnh”, phản ánh những biến 
chuyển nội tâm của thi nhân.

Mùa Xuân trong thơ thường là biểu 
tượng của sự sống, của tình yêu và 
niềm tin vào tương lai - Xuân Diệu - 
nhà thơ mới với tư tưởng hiện đại, thể 
hiện mùa Xuân như biểu tượng của sự 
sống và tình yêu. Ông khơi dậy một cái 
nhìn say mê, rạo rực trước mùa Xuân 
và tuổi trẻ, tiêu biểu qua bài Vội vàng. 
Ở Xuân Diệu, mùa Xuân không chỉ là 
hoa nở, cỏ xanh, mà còn là khát vọng 
được sống trọn vẹn với thời gian:

“Xuân đương tới, nghĩa là Xuân 
đương qua/Xuân còn non, nghĩa là 
Xuân sẽ già…”

Với Vũ Đình Liên, mùa Xuân đôi khi 
là những hoài niệm, với nỗi buồn man 
mác, thương kiếp nhân sinh ngắn ngủi!

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
                      (Ông Đồ)
Mùa Hạ mang trong mình năng lượng 

KHÔNG GIAN “MÙA” - ẢNH HƯỞNG VÀ 
XU HƯỚNG TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 MAI LÝ
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nồng nàn, đôi khi là chia xa và những hồi 
ức học trò. Mùa hè nhuốm chút buồn, 
tiếc nuối của mùa Xuân vừa mới vội qua. 
Mùa Hè mênh mang mây trắng, nắng hạ 
vàng, những cơn mưa rào bất chợt, tiếng 
ve ngân vang trên những chùm phượng 
vĩ gợi nhớ tuổi học trò mà ai cũng đã từng 
đi qua với nhiều kỷ niệm… Có nhiều bài 
thơ hay về về mùa Hạ của các thi sĩ nổi 
tiếng Việt Nam - mỗi bài mang một cảm 
xúc và góc nhìn riêng biệt về mùa Hè: Đã 
để lại dấu ấn khó quên.

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những 

hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng
(Nhớ con sông quê hương - Tế Hanh)
Tế Hanh không nhắc trực tiếp đến 

mùa Hè, nhưng qua hình ảnh “buổi 
trưa Hè”, ta cảm nhận rõ sự chan chứa 
yêu thương, gắn bó với quê hương 
trong nắng Hè rực rỡ.

Với Huy Cận:
Tiếng ve kêu râm ran góc trời
Như gợi gọi tháng năm học trò
Trưa nghiêng bóng đỏ rực màu 

phượng
Một thời thương nhớ lặng không tên.
        (Tiếng ve mùa hạ)
Mùa Thu lại gợi nên vẻ đẹp tĩnh 

lặng, pha chút buồn man mác. - Nguyễn 
Khuyến - nhà thơ cổ điển tiêu biểu, ghi 
dấu ấn sâu đậm qua những bài thơ về 
mùa Thu thôn quê, mộc mạc nhưng tinh 
tế. Mùa Thu trong thơ ông là biểu hiện 

của sự lặng lẽ, phản chiếu nỗi cô đơn của 
kẻ sĩ ẩn dật. Nguyễn Khuyến với chùm 
thơ “Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh”:

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo/
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”

Hàn Mặc Tử với những áng thơ mang 
âm hưởng siêu thực và đầy u uất đã dùng 
“mùa” để nói lên tâm trạng của chính ông 
- Hàn Mặc Tử - đại diện cho dòng thơ 
lãng mạn, siêu thực, mùa thu trong thơ 
ông mang đậm chất u buồn, khắc khoải, 
như tâm trạng của một linh hồn cô đơn 
đang khát khao ánh sáng và tình yêu:

Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.
Mùa Đông trong thơ thường gắn với 

cô đơn, lặng lẽ và cả sự tàn phai hay kết 
thúc - nhưng đó cũng là lúc con người 
trở về sâu nhất với chính mình. Có thể 
từ trong sự khắc nghiệt của mùa Đông 
đã nhen nhóm lên những mầm sống 
mạnh mẽ, chờ đợi một mùa tái sinh.

Nguyễn Bính với mùa Đông mang 
âm hưởng dân gian buồn giá buốt:

“Gió lạnh đầu mùa em nhớ không?
Anh về qua ngõ thấy lòng đông”.
                                (Nguyễn Bính)
Riêng Phan Thị Thanh Nhàn - mùa 

đông của nữ sĩ gắn với hình ảnh thiếu 
nữ Hà Nội:

“Mùa đông năm ấy gió heo may
Em mặc áo len màu khói bay
Tóc xõa ngang vai môi chớm lạnh
Đường chiều hun hút bước chân say”.
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Xu thế sử dụng không gian mùa 
trong nghệ thuật hiện đại

Trong nghệ thuật đương đại, không 
gian mùa không chỉ hiện hữu trong 
thơ ca mà còn lan tỏa sang Hội họa, 
Âm nhạc, Điện ảnh và các loại hình 
nghệ thuật thị giác. Các nghệ sĩ hiện 
đại ngày càng khai thác yếu tố mùa 
dưới góc độ biểu tượng, triết lý và cả 
môi sinh. Không gian mùa trở thành 
phương tiện để phản ánh tâm trạng xã 
hội, ý thức môi trường và những suy tư 
về sự biến đổi của đời sống con người 
trong thời đại mới.

Ở Việt Nam, có nhiều nhạc sĩ sáng 
tác rất thành công những ca khúc với 
nhiều đề tài trong không gian mùa như:

Xuân Hồng với Xuân chiến khu, 
Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí 
Minh, hay Văn Cao với Mùa Xuân đầu 
tiên, Vũ Hoàng với Phượng Hồng (thơ 
Đỗ Trung Quân), hay Hạ trắng của 
Trịnh Công Sơn.

Phan Huỳnh Điểu với Thư tình 
cuối mùa Thu, hay Thu ca của Phạm 
Mạnh Cương.

Đức Huy với Mùa Đông sắp tới 
trong thành phố, hay Em ơi Hà Nội 
phố của Phú Quang.

Các họa sĩ tài hoa cũng không thoát 
khỏi lực hấp dẫn, lôi cuốn đầy cảm xúc 
với “không gian mùa” như: Chợ hoa đào 
(Lương Xuân Nhị), Ba thiếu nữ (Tô Ngọc 
Vân), Mùa thu vàng của Levitan (Nga).

Ở lĩnh vực điện ảnh và sân khấu, 
người xem được thưởng thức những bộ 
phim, vở kịch hay tuồng mà trong đó 

không gian mùa là nền tảng, bố cục có 
nhiều ý nghĩa, khai thác những mảng 
khuất của chiều sâu tâm hồn và tư duy 
các nhân vật rất tinh tế và đầy cảm xúc 
như: Mùa Xuân ở lại (đạo diễn Nguyễn 
Danh Dũng), Mùa Thu lá bay (phỏng 
theo tiểu thuyết Quỳnh Dao), Mùa thu 
trên Bạch Mã Sơn (Tuồng cải lương  
(Yên Lang)... 

Các phim nước ngoài như phim 
Spring, Summer, Fall, Winter... and 
Spring của Kim Ki-duk, hay các bức 
tranh mùa ấn tượng của Monet - tất 
cả đều cho thấy sức sống mãnh liệt 
của không gian mùa trong nghệ thuật 
toàn cầu.

Không gian mùa - Xuân, Hạ, Thu, 
Đông - từ lâu đã vượt qua ý nghĩa thời 
gian tự nhiên để trở thành chất liệu 
nghệ thuật phong phú và sâu sắc trong 
Văn học Nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca. 
Mỗi mùa là một biểu tượng giàu cảm 
xúc, mang theo triết lý nhân sinh, góp 
phần thể hiện thế giới nội tâm phong 
phú của con người. Qua thời gian, 
hình ảnh mùa trong văn chương không 
ngừng biến đổi, phản ánh tư duy nghệ 
thuật của từng thời đại, nhưng vẫn luôn 
là nguồn cảm hứng bất tận trong hành 
trình sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật 
của nhân loại. Không gian mùa đôi khi 
làm cho những văn nghệ sĩ và thế nhân 
có lúc nào đó luôn bâng khuâng: Bốn 
mùa theo vòng tuần hoàn của đất trời sẽ 
trở lại, nhưng con người có thể không 
theo quy luật tự nhiên ấy - Đó chính là 
nỗi đau khổ nhưng cũng là nguồn cảm 
hứng sáng tạo từ muôn đời nay…  
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Vượt hơn 200 hải lý, trên con tàu 
HQ 561, chuyến hải trình đến 

quần đảo Trường Sa đã cho tôi những 
cảm xúc thật đặc biệt, thiêng liêng về 
những ngày được đặt chân đến vùng 
biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trong 
tầm mắt tôi và các đồng nghiệp, hình 
ảnh một Trường Sa thân thương và 
căng tràn sức sống đã xua tan những 
mệt mỏi sau một hành trình dài lênh 
đênh trên biển cả.

Những ngày giáp Tết, tôi may mắn 
được cùng đoàn công tác tham gia 
chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến 
sĩ và Nhân dân đang sinh sống, làm 
việc trên quần đảo Trường Sa. Đoàn 
công tác có người từng được đặt chân 
đến Trường Sa, nhưng hầu hết đều đi 
lần đầu, tuy chưa gặp mặt nhau, nhưng 
cảm nhận được một sự đồng cảm sâu 
sắc. Trong chuyến hải trình đến với 
Trường Sa lần này, gần 50 phóng viên 
các cơ quan báo chí trong cả nước và 
các thành viên đoàn công tác số 2, 
Vùng 4 Hải quân cùng đồng hành trên 
Tàu HQ561. 

Giữa trùng khơi rộng lớn bao la, 
chúng tôi những người con đất liền may 
mắn có cơ hội đến thăm vùng biển đảo 
của Tổ quốc đều có chung niềm vinh 

dự, tự hào, háo hức xen chút bồi hồi 
khi bắt đầu hành trình đến với đảo xa. 
Trường Sa - một phần lãnh thổ thiêng 
liêng của Tổ quốc. Nơi đây từng ghi 
dấu ấn của những con tàu thuộc “đoàn 
tàu không số” trên con đường huyền 
thoại Hồ Chí Minh trên biển năm xưa. 
Trên mảnh đất này, mỗi nhánh san hô, 
hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ đều thấm 
đẫm bao mồ hôi, xương máu của các 
thế hệ đi trước. Bởi vậy, đối với bất cứ 
mỗi người dân đất Việt, được đặt chân 
lên mảnh đất linh thiêng này luôn là 
niềm mơ ước, tự hào.

Chiếc cầu cảng như cánh tay trần 
vạm vỡ, vững chắc vươn ra chào 
những con tàu từ đất mẹ vượt muôn 
ngàn sóng gió để đến với Trường Sa 
thân yêu. Đón chúng tôi là những cái 
bắt tay thật chặt cùng tình cảm nồng 
ấm, đôn hậu của quân và dân trên đảo. 
Giây phút đặt chân lên đảo, ngắm nhìn 
lá Cờ đỏ Sao vàng tung bay kiêu hãnh 
trong gió tại cột mốc chủ quyền Quốc 
gia, mỗi thành viên trong Đoàn công 
tác đều dâng trào cảm xúc khó tả. 

Có một đời sống tinh thần phong 
phú của quân, dân trên đảo 

Không chỉ giữ bình yên cho Tổ 

Trường Sa - Hiên Ngang Giữa Trùng Khơi
 TRẦN LÊ

49

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Biển đảo - Quê hương

quốc nơi đầu sóng ngọn gió mà mỗi 
cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo 
còn xây dựng cho mình một đời sống 
văn hóa tinh thần phong phú. Những 
ngày cận tết Nguyên đán, chúng tôi 
không khỏi xúc động, tự hào khi từng 
tấc đất, rặng cây, hạt cát đều được các 
cán bộ, chiến sĩ và bà con Nhân dân 
gìn giữ vững chắc.  

Không chỉ chính quy, kỷ luật để 
vững chắc tay súng mà cán bộ, chiến sĩ 
và Nhân dân trên các đảo ở Trường Sa 
còn xây dựng cho mình một đời sống 
văn hóa tinh thần phong phú, qua đó 
thổi hồn sức sống vào nơi đảo tiền tiêu 
của Tổ quốc. Với sự nỗ lực của mỗi 
cán bộ, chiến sĩ, sự quan tâm của Bộ 
Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đồng bào 
cả nước, một hệ thống thiết chế thể 

dục, thể thao được xây dựng đồng bộ 
tại thị trấn và xã đảo của Trường Sa.

Từ nhà sân bóng đá, bóng chuyền 
phục vụ nhu cầu giao lưu, thư giãn 
và rèn luyện sức khỏe cho quân và 
dân trên đảo. Cứ vào mỗi chiều tối, 
trong tiết trời mát mẻ sẽ có rất đông 
đảo cán bộ, chiến sĩ hết ca trực tham 
gia thi đấu. 

Nhà văn hóa cộng đồng trở thành 
nơi giao lưu, gặp gỡ và gắn kết tình 
quân dân trên đảo vào mỗi dịp cuối 
tháng, các ngày lễ trọng đại. Đặc biệt, 
vào các dịp như Tết đến, Xuân về hay 
các ngày như: Gia đình Việt Nam, Ngày 
đại đoàn kết, Quốc khánh 2-9, Ngày 
Giải phóng miền Nam 30-4… quân và 
dân trên đảo đều tổ chức các hoạt động 
giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ 

Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa tham gia trò chơi kéo co.                                                   Ảnh: T. Lê
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để thắt chặt tình đoàn kết. Từ kéo co, 
nhảy bao bố cho đến ném vòng… đều 
được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các 
tầng lớp Nhân dân tham gia sôi nổi, 
tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho 
những người đang ngày đêm bám biển 
đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng 
của tổ quốc.

Về đời sống văn hóa tâm linh, đài 
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhà 
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được xây dựng trang nghiêm, là địa 
chỉ đỏ để cán bộ, chiến sĩ và Nhân 
dân trên đảo cũng như đồng bào cả 
nước ra thăm đảo tri ân, tưởng niệm 
các thế hệ cha anh đi trước. Chùa 
Trường Sa tọa lạc trên thị trấn Trường 
Sa và Chùa Đá Tây tọa lạc trên đảo 
Đá Tây A càng làm cho đời sống tinh 
thần và tâm linh của người dân trên 
đảo thêm phần phong phú. Những 
ngày rằm, ngày Tết, người dân đi lễ 
chùa, cầu may mắn, bình an và tiếng 
chuông chùa ngân vang vào mỗi sáng 
sớm càng khiến cho cuộc sống trên 
đảo thêm phần an bình, êm ả.

Ngắm nhìn những sắc màu tươi vui 
của cuộc sống: Màu đỏ tươi của mái 
ngói, của lá cờ đỏ sao vàng, màu xanh 
bạt ngàn của những cây bàng vuông 
đang vươn mình trong gió biển và sắc 
thắm của những cành mai, đào trong 
chuyến tàu giáp Tết... chúng tôi càng 
cảm nhận những giá trị của cuộc sống 

yên bình và tình quân dân ấm áp, càng 
biết ơn những chiến sĩ, quân và dân 
trên đảo. Họ, những người con đến 
từ mọi miền Tổ quốc đang từng ngày, 
từng giờ cùng nhau bảo vệ, gìn giữ 
những tấc đất thiêng liêng của biển 
đảo quê hương.

Được đến với Trường Sa - nơi đầu 
sóng ngọn gió của Tổ quốc, luôn là kỷ 
niệm đẹp trong sự nghiệp làm báo của 
bản thân tôi. Chúng tôi tin tưởng, với 
sự quan tâm cùng những chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước cùng 
tình yêu của Nhân dân hướng về biển 
đảo. Quần đảo Trường Sa sẽ ngày càng 
đổi mới, luôn là bức tường thành vững 
chắc nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Với mỗi thành viên Đoàn công tác, 
đây không chỉ là dịp đến thăm, giao 
lưu, động viên quân dân trên quần đảo, 
mà hơn cả là qua chuyến đi sẽ hiểu sâu 
sắc hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc; hiểu những việc làm 
và cống hiến thầm lặng của quân và 
dân, cảm nhận sâu sắc hơn những khó 
khăn, gian khổ nhưng đầy lạc quan, 
kiên trung và ấm áp nghĩa tình của 
những người con đất Việt đang ở nơi 
đầu sóng, ngọn gió. Sau chuyến hành 
trình đến với Trường Sa, mỗi thành 
viên Đoàn công tác sẽ ý thức hơn về 
trách nhiệm của mình trong công việc, 
trong cuộc sống góp phần hoàn thành 
thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao 
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Trần Thái Học

Hạt Cát Nơi Đảo Xa
Tôi mơn trên triều sóng cuộn vỗ về
Nhìn chú bé vốc lên tay nắm cát
Những đồi cát mang hình cờ Tổ quốc
Vui tiếng cười trong mắt trẻ hồn nhiên

Nghe từ xa muôn đợt sóng ảo huyền
Mang cát mẹ về từ nơi hải đảo
Hình thù cát bé vừa đang kiến tạo
Hạt cát nào về từ chỗ trùng dương?

Biển mênh mông trời cuối nẻo quê hương
Người lính trẻ ghìm chân đầu tuyến gió
Chắt chiu giữ từng gốc cây, ngọn cỏ
Đưa cát xa về hội nhập đất liền

Tôi dìu mình giữa cuộc sống bình yên
Nghe hơi thở nồng thơm tình Đất Nước
Em bé ơi có bao giờ hiểu được
Người lính xa của hải đảo quê nhà? 
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Lê Văn Trường

Đi Về Phía Biển
Chợt một ngày đi về phía biển 
Để nghe rì rào những thanh âm 
Khúc hát của trùng dương sóng gió 
Mà dịu dàng lẫn với thân quen

Mặt biển xanh như niềm khát vọng 
Những con tàu nhẹ lướt thong dong 
Chở cá tôm hay đang gìn giữ 
Miền biên cương Tổ quốc bình yên

Nắng chiều nghiêng trải vàng lấp lánh 
Như hoa thêu trên mặt biển xanh
Hải âu cũng bồng bềnh chao lượn 
Vẽ giữa khoảng trời từng vần thơ

Phải chăng đại dương luôn thao thức 
Sóng hóa thành nhịp thở ru êm 
Dấu chân bé nhỏ in lên cát 
Để tình hòa với biển yêu thương.
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Thuyền Phó Tàu Titanic tiết 
lộ bí mật vĩ đại giấu kín nửa 

đời người.
Nhân sinh như cõi mộng, dù cho 

người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo 
kém cỡ nào, đứng trước sinh tử cũng 
đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ. 
Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới 
thật sự nhận ra điều quan trọng nhất 
của cuộc đời: Không phải vật chất, 
không phải quyền danh, càng không 
phải nhận lại điều gì cho mình mà là 
cho người khác, mà là lòng vị tha. 

Đêm ngày 14.4.1912, một vụ tai 
nạn kinh hoàng đã xảy ra. Con tàu 
mang phong hiệu “không thể chìm” 
có tên Titanic đã đâm sầm vào một 
tảng băng trôi khổng lồ. Kết quả của 
vụ va chạm ấy là những con số và nỗi 
đau mà người ta không bao giờ muốn 
nhắc lại.

1.514 người đã thiệt mạng trong 
vụ đắm tàu kinh hoàng năm ấy. 
Nỗi đau đã khép lại hơn 100 năm, 
ngày nay, những gì người ta lưu lại 
về từ khóa “Titanic” có thể là: Vụ 
đắm tàu, thảm họa hàng hải nghiêm 
trọng nhất mọi thời đại hay mối tình 

lãng mạn của Jack và Rose, cũng có 
thể là tình ca bất hủ My heart will 
go on qua chất giọng cao vút của 
Celine Dion…

Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không 
nhận ra, đằng sau bức màn đen tối của 
những nỗi đau và mất mát ấy là một 
kiệt tác vĩ đại của Lòng vị tha.

Charles Lightoller, khi ấy 38 tuổi, 
Thuyền phó thứ 2 trên con tàu Titanic, 
ông là người cuối cùng được kéo lên 
trên thuyền cứu hộ, cũng là người 
còn sống sót có chức vị cao nhất trên 
thuyền lúc đó.

Trở về từ cõi chết, sau rất nhiều 
năm giấu kín và im lặng, cuối cùng 
Charles quyết định viết 17 trang hồi 
ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng 
mà ông chứng kiến. Từng câu từng 
chữ của ông chưa bao giờ sống động 
và dồn dập đến vậy. “Chỉ cần tôi còn 
sống, tôi sẽ không bao giờ quên được 
cảnh tượng đêm đó!”.

“Phụ nữ và trẻ em lên trước!”.
Khi mệnh lệnh vừa vang lên, 

nhiều người rời thuyền cứu hộ, họ 
lặng lẽ bước ra phía sau châm điếu 
thuốc và hút. Charles không thấy 

Bài Học Vĩ Đại 
Về Nhân Cách Và Đạo Đức Con Người
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bất kỳ một phụ nữ hay trẻ em có 
ý định bỏ lại những người đàn ông 
thân yêu của họ. Tất cả mọi người 
dường như rất bình tĩnh… trước cái 
chết… dù đó là một thương nhân 
nổi tiếng hay người hầu.

Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên 
được đưa xuống mặt nước, Charles 
đã hỏi một người phụ nữ họ Straw 
khi ấy đang ở trên boong tàu rằng: 
“Bà có muốn tôi đưa bà lên thuyền 
cứu hộ không?”

Người phụ nữ lắc đầu: “Không, 
tôi nghĩ vẫn là ở lại trên tàu thì tốt 
hơn”. Người chồng của bà hỏi: “Tại 
sao em lại không muốn đi lên thuyền 
cứu hộ?” Người phụ nữ mỉm cười trả 
lời: “Không, em vẫn muốn ở bên cạnh 
anh”. Cũng kể từ đây, Charles không 
bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng này 
lần nữa…

Astor đệ tứ (John Jacob Astor IV), 
một nhà kinh doanh, nhà phát minh, 
nhà văn nổi tiếng và là một trong những 
người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. 
Sau khi đưa người vợ mang thai 5 tháng 
tuổi lên thuyền cứu hộ, một tay dắt chó, 
tay còn lại châm điếu xì gà rồi hét to về 
phía chiếc thuyền cứu hộ đang trôi dần 
về nơi xa: “Anh yêu hai mẹ con”.

Thuyền phó đã ra mệnh lệnh cho 
Astor đệ tứ lên thuyền, nhưng ông kiên 
quyết trả lời rằng: “Tôi thích cách nói 
cơ bản nhất (bảo vệ phái yếu)!”. Sau 
đó, ông nhường chỗ của mình cho một 

người phụ nữ ở khoang hạng 3.
Vài ngày sau, khi bình minh vươn 

lên trên mặt biển Đại Tây Dương, 
đội cứu hộ tìm thấy thi thể ông trong 
tình trạng đầu bị chấn thương nghiêm 
trọng do đập vào ống khói. Khối tài 
sản của ông đủ để chế tạo 10 con 
tàu Titanic, nhưng Astor đệ tứ đã từ 
chối tất cả. Ông chọn cái chết để bảo 
vệ người thân yêu của mình, bảo vệ 
“phụ nữ và trẻ em” và bảo vệ nhân 
cách của mình.

Ben Guggenheim, một nhà tỷ phú, 
một nhân vật nổi tiếng trong ngành 
ngân hàng. Trong giờ phút nguy nan 
nhất, khi tất cả mọi người đang hối 
hả và vội vã, ông thản nhiên thay một 
bộ vest dạ hội sang trọng và tuyên bố: 
“Tôi phải chết thật trịnh trọng, như 
một quý ông”.

Trong lời nhắn ông gửi cho vợ viết: 
“Trên con tàu này, không có bất kỳ 
một phụ nữ nào vì anh cướp chỗ trên 
thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên boong 
tàu. Anh sẽ không chết giống như một 
tên khốn, anh sẽ giống như một người 
đàn ông chân chính”.

Một thủy thủ đề nghị với Strauss, 
nhà sáng lập công ty bách hóa Macy 
của Mỹ, cũng là người giàu thứ hai thế 
giới rằng: “Tôi bảo đảm sẽ không ai 
phản đối một người già như ngài bước 
lên thuyền cứu hộ đâu”. Strauss nói: 
“Tôi sẽ không đi khi những người đàn 
ông khác còn đang ở lại”. Khi ông cố 
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gắng khuyên giải bà Rosalie vợ của 
mình lên thuyền cứu hộ thì bà vẫn một 
mực từ chối. Bà nói: “Bao nhiêu năm 
qua, anh đi đâu là em theo đến đó, em 
sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà 
anh muốn đi”.

Sau đó, ông choàng lấy cánh tay của 
bà Rosalie, thong thả bước đến chiếc 
ghế trên boong tàu, ngồi xuống và chờ 
đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. 
Ngày nay, tại Bronx thành phố New 
York, người ta xây một tượng đài để 
tưởng niệm vợ chồng ông Strauss, trên 
đó khắc hàng chữ: “Tình yêu không 
thể nào nhấn chìm dù có nhiều nước 
biển hơn nữa”.

Một doanh nhân người Pháp tên 
Nahuatl đưa hai cậu con trai của mình 
lên thuyền cứu hộ, nhờ một vài người 

phụ nữ chăm sóc cho chúng, và mình 
thì từ chối lên thuyền. Sau khi hai đứa 
con trai được cứu sống, báo chí khắp 
nơi trên thế giới đều rầm rộ đăng hình 
ảnh của hai đứa trẻ này, cho đến khi 
mẹ của chúng từ hình ảnh nhận ra 
được chúng.

Trong giờ phút nguy kịch, Lydepas 
ôm chặt lấy người chồng mới cưới, 
không muốn thoát chết một mình. Vì 
bất đắc dĩ, chồng Lydepas phải đấm 
cô ngất xỉu, khi cô tỉnh lại thì đã thấy 
mình trên một chiếc thuyền cứu hộ 
đang trôi lênh đênh ngoài biển. Về sau, 
Lydepas cả đời không tái giá, sống độc 
thân để hoài niệm người chồng đã mất 
của mình.

Trong buổi họp mặt những người 
may mắn sống sót tại Lausanne nước 

Hình ảnh mô phỏng tàu Titanic bị chìm.                                                                                    Ảnh: TL
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Thụy Sĩ, bà Smith kể lại: “Lúc đó hai 
đứa con của tôi được bế lên thuyền 
cứu hộ. Vì quá tải nên tôi không thể 
lên thuyền nữa, một người phụ nữ ngồi 
trên thuyền cứu hộ khi ấy đã đứng dậy 
rời khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy tôi lên và hét 
lớn với tôi một câu: ‘Ngồi đi, những 
đứa trẻ không thể thiếu mẹ!’.” Bà hối 
tiếc vì lúc đó đã không hỏi tên người 
phụ nữ đó.

Những người thiệt mạng trong vụ 
tai nạn này còn có tỷ phú Acid, nhà 
báo nổi tiếng Stead, Thiếu tá pháo 
binh Bart, kỹ sư Robble nổi tiếng... 
Họ nhường chỗ của mình trên thuyền 
cứu hộ, cho những phụ nữ nông dân 
không một đồng trên người.

Hơn 50 nhân viên cấp cao trên 
Tàu Titanic, ngoài thuyền Phó thứ 
Hai Charles Lightoller chỉ huy cứu 
hộ may mắn sống sót, toàn bộ đều hết 
mình cứu người đến chết trong cương 
vị của mình.

Khoảng 2h sáng nhân viên điện báo 
số 1 John Philip nhận được mệnh lệnh 
bỏ tàu của thuyền Trưởng, mọi người 
tự mình cứu mình, nhưng ông vẫn 
ngồi trong phòng thông báo, vẫn giữ 
tư thế phát tín hiệu SOS liên tục cho 
đến phút cuối cùng.

Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống 
nước, Charles nghe thấy vào khoảnh 
khắc cuối cùng, khoảnh khắc của sinh 
ly tử biệt, những lời yêu thương vang 
lên: “I love you! I love you!”

Trong bức màn đêm đen tối nhuốm 
đẫm đau khổ và chia ly, tinh thần quý 
tộc nổi lên như ngọn đuốc rực sáng, 
khắc họa nên một tuyệt tác vĩ đại về 
nhân cách và đạo đức con người. Giáo 
dục lối sống không chỉ là lý thuyết; mà 
trong những hoàn cảnh thực tế, những 
bài học đạo đức ăn sâu vào tâm thức 
trở thành kim chỉ nam cho hành động 
của mỗi người.

Phụ nữ và trẻ em, những con người 
yếu đuối cần được tôn trọng và ưu tiên. 
Những người đàn ông lịch lãm không 
chỉ là kẻ nói lời hoa mỹ và tử tế trên 
bàn tiệc; mà ngay cả khi đối diện với 
thực tế rằng dù ngày mai tất cả đều trở 
thành vô nghĩa thì bài học về đạo đức 
và nhân cách hôm nay vẫn cần được 
thực hành một cách tuyệt đối.

Nhân sinh như cõi mộng, dù cho 
người đó giàu có bao nhiêu hay 
nghèo kém cỡ nào, đứng trước sinh 
tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé 
nhỏ. Quan trọng hơn, khi ấy người ta 
mới thật sự nhận ra điều quan trọng 
nhất của cuộc đời: Không phải vật 
chất, không phải quyền danh càng 
không phải nhận lại điều gì cho mình 
mà là cho người khác, là vị tha.

Vị tha hàm chứa một sức mạnh phi 
thường, đã biến những con người xấu 
số trong cơn “bão biển” kinh hoàng 
năm ấy trở thành biểu tượng vĩ đại của 
tấm lòng thiện lương cao cả 

Tài Tuệ (Tổng hợp)
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... Nhận thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh 
của văn nghệ sĩ đối với sự phát triển 
của quê hương, đất nước. Với tư cách 
một nhà thơ, một người say mê nghệ 
thuật, tôi xin được cất lên tiếng lòng 
của chúng tôi - những văn nghệ sĩ - 
sẵn sàng dấn thân, lao động và cống 
hiến cho sự phát triển của Văn học, 
Nghệ thuật, luôn đồng hành vì sự phát 
triển của quê hương, đất nước.  

Trải qua quá trình sinh sống, lao 
động, sản xuất, mảnh đất Bình Phước 
đã trở nên quá đỗi thân thương, là 
tình yêu, là mạch nguồn cảm hứng cho 
chúng tôi sáng tạo nghệ thuật. Nơi đây 
đã đi vào lịch sử dân tộc bằng những 
khúc tráng ca gắn liền với truyền thống 
anh hùng cách mạng; nơi đây có sự 
hội tụ, giao thoa bản sắc văn hóa của 
cộng đồng 41 dân tộc anh em. Cũng 
chính nơi đây, thiên nhiên đã ban tặng 
nhiều danh lam thắng cảnh, những 
cánh rừng cao su bạt ngàn, những 
vườn Điều vào mùa trĩu quả, có dòng 

sông Sông Bé hiền hòa bồi đắp 
phù sa, và trên hết là những con 
người Bình Phước “Hòa hợp, 
nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, 
sáng tạo”… Tất cả những điều 
đó đã từng bước đi vào tâm 
thức, trở thành nguồn cảm hứng 
bất tận cho tôi và các anh chị 
em văn nghệ sĩ viết nên những 
trang văn, những áng thơ, khắc 
họa những bức tranh đầy màu 
sắc, sáng tác ra những bài ca 
đi cùng năm tháng, những giai 
điệu về tình đoàn kết, về niềm 

NGUỒN CẢM HỨNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT

khát vọng vì một Bình Phước vươn 
lên…. Mỗi tác phẩm là tình yêu, là lời 
tri ân sâu sắc của văn nghệ sĩ chúng 
tôi với mảnh đất đã cho chúng tôi cảm 
hứng để sống, để yêu và để sáng tạo 
nghệ thuật.  

Giải thưởng này chính là niềm vinh 
dự, là sự khích lệ cũng là động lực để 
tôi tiếp tục phấn đấu, không ngừng 
học hỏi, nỗ lực lao động sáng tạo, góp 
phần xây dựng và phát triển nền Văn 
học của tỉnh.

Tôi cũng xin chúc mừng tất cả các 
tác giả khác cùng tham dự và vinh 
dự được nhận giải thưởng trong hôm 
nay. Chúc cho chúng ta cùng tiếp tục 
gặt hái thêm nhiều thành công và có 
những đóng góp ý nghĩa cho sự phát 
triển của nền Văn học Nghệ thuật…

  
*Trích phát biểu của nhà thơ Trịnh 

Loan tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi 
sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề 
“Bình Phước - Tình đất, tình người” 

Góc nhìn Văn nghệ
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Tiếng nói Văn nghệ sĩ

Khi biết tin chính thức Bình Phước 
sẽ nhập về Đồng Nai nghĩa là Văn 

học Nghệ thuật Bình Phước sẽ nhập về 
với Văn học Nghệ thuật Đồng Nai, tự 
dưng trong lòng tôi trào dâng bao bồi 
hồi nhung nhớ. 

Tôi nhớ Hội Văn học Nghệ thuật 
Bình Phước, nhớ quán nghệ sĩ và căn 
phòng quen thuộc khiêm tốn dưới 
bóng cây xanh trên đường Nguyễn Thị 
Minh Khai. Nơi ấy, hàng tháng, dù xa 
xôi, bận mải, chúng tôi vẫn tụ họp về 
đây đọc cho nhau nghe những sáng tác 
mới. Sẻ chia vài kinh nghiệm viết câu 
dùng từ hoặc tâm sự với nhau chuyện 
đời, chuyện viết... Mỗi khi đón Tạp chí 
mới có tác phẩm của mình lại vui mừng 
hỉ hả; rủ nhau đi khao, “…puchia” ở 
những quán ăn bình dân. Căn phòng đó 
- nơi chúng tôi được hồn nhiên dù đã 
qua tuổi quàng khăn đỏ từ lâu. Niềm 
vui như những giọt nước trong lành 
tưới mát tâm hồn đã nhiều những suy 
tư trăn trở, đau đáu trong cuộc mưu 
sinh. Căn phòng đó, Hội Văn học Nghệ 
thuật Bình Phước này đã là một phần 
máu thịt, tình yêu, sự chờ mong... của 
chúng tôi mỗi tháng, mỗi sự kiện Văn 
học Nghệ thuật của tỉnh nhà. Nơi ấy 
cho chúng tôi thêm lý do để sống, để 
tin yêu, khát vọng và cống hiến,...  

Còn nhớ năm 2016, lần đầu tôi đến 
Hội Văn học Nghệ thuật Bình Phước, 
được dự buổi sinh hoạt đầu tiên của 

các văn nghệ sĩ Chi hội Văn học theo 
lời thôi thúc của thầy tôi - nhà thơ Kim 
Chuông và các bạn tôi trong nhóm Búp 
Trên Cành. Trước khi đến tôi chỉ hình 
dung, Văn học Bình Phước chắc còn 
khiêm tốn lắm vì là tỉnh tách ra từ Sông 
Bé chưa được bao lâu. Nhưng tôi đã vô 
cùng ngạc nhiên và thích thú khi được 
nghe những bài thơ đã có hình có vóc, 
một đôi bài đã thực sự là thơ của các tác 
giả: Nguyễn Sữa, Trương Đình Tuấn, 
Triệu Quốc Bình, Tống Trung. Tôi 
còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe các 
nghệ sĩ bình thơ. Họ phát hiện tinh tế, 
cảm thụ sâu sắc và đã có dáng dấp của 
những nhà lý luận phê bình văn học, 
điều thú vị là họ bình rất có “lửa”. 

Bản thân tôi, đã tạm ngừng viết hơn 20 
năm, khi trở lại vừa bỡ ngỡ vừa nao nức. 
Tôi vừa vụng, vừa chậm về công nghệ 
thông tin, bài gửi đi còn nhiều lỗi đánh 
máy làm mệt cho Ban Biên tập. Nhưng 
qua mỗi tác phẩm được đăng tôi lại thấy 
thật vui và thêm động lực sáng tác.  

Do công việc dạy học chiếm nhiều 
thời gian, tôi chưa có nhiều đóng góp  
trong sáng tác. Nhưng lãnh đạo Hội đã 
sớm phát hiện năng lực và trao cho tôi 
niềm tin, sự động viên và tạo điều kiện 
để tôi dần có những bước tiến xa hơn.  

Năm 2016 và 2017, 2019, tôi liên tục 
giành được giải thưởng của Ủy ban toàn 
quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ 

Ngôi Nhà Chung Thân Mến
 BÙI THỊ BIÊN LINH

59

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



thuật Việt Nam và Trung ương Đoàn, 
báo Sinh viên Việt Nam, hai giải thưởng 
văn học Bình Phước 5 năm lần thứ nhất: 
4/4 cuốn sách của tôi gửi dự thi đều đạt 
giải của Trung ương và của tỉnh. 

Năm 2020, tôi vinh dự được kết nạp 
vào Hội Nhà văn Việt Nam - trở thành 
người cầm bút đầu tiên của Bình Phước 
được bước vào ngôi đền thiêng của Văn 
học nước nhà. Nhưng điều quan trọng 
là sau lời động viên, giao trách nhiệm 
và tạo cơ hội được đi dự trại sáng tác 
quân đội ở Đà Nẵng cùng với nhà văn 
Linh Tâm, tôi đã làm được một việc 
“phi thường” với chính bản thân mình. 
Đó là hoàn thiện và xuất bản cuốn tiểu 
thuyết tư liệu Lính Miền Đông. Tác 
phẩm đã được Bộ quốc phòng chọn là 
một trong 48 cuốn sách trưng bày ngày 
30 tháng 4 năm 2025 và đưa vào Bộ 
sách kỷ niệm 50 năm và giải phóng 
Miền Nam thống nhất đất nước. Tác 
phẩm hơn 1700 cuốn sách được phát 
hành toàn quân. Quả là “Lãnh đạo có 
tầm nhìn, giao đúng việc sẽ có kết quả 
đẹp” như nhiều người từng nói: 

Những tác phẩm của tôi đã được 

chọn vào sách Giáo khoa lớp 11 - Bài 
thơ Ngọn núi tình yêu, được học sinh 
yêu thích chuyển thể sân khấu hóa. 
Trích Tiểu thuyết Lính Miền Đông đã 
được đưa vào sách Giáo khoa lớp 12 
(chương trình Giáo dục địa phương).  

Là một nhà giáo yêu nghề, tôi hạnh 
phúc là vẫn được gián tiếp đến trường 
cùng những đàn trò nhỏ yêu thương. 
Một may mắn bất ngờ đến với tôi đó 
là ngày 9.1.2025, tôi được vinh dự 
tham gia buổi gặp gỡ của Tổng Bí thư 
Tô Lâm với các cán bộ lão thành cách 
mạng, trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu 
toàn miền Nam tại thành phố Hồ Chí 
Minh. Ở đó tôi đã được gặp những 
người trí thức, những nghệ sĩ có bao 
cống hiến lớn lao cho đất nước như 
bà Xuân Phượng, họa sĩ anh hùng 
lao động Đặng Ái Việt... Tôi đã được 
gặp thần tượng của mình là người trí 
thức lớn, nhà văn Xuân Phượng. 96 
tuổi, bà vẫn đẹp, rạng ngời trí tuệ. 
Trò chuyện với bà Xuân Phượng, và 
họa sĩ Đặng Ái Việt, tôi tự thấy bản 
thân còn phải nỗ lực thật nhiều. Tôi 
nhớ mãi câu nói của bà Xuân Phượng 

Hội viên chụp hình lưu niệm tại trụ sở Hội VHNT tỉnh Bình Phước                                   Ảnh: V. Trần

Tiếng nói Văn nghệ sĩ
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Tiếng nói Văn nghệ sĩ

“Làm việc có ích hay ngồi lo sợ đếm 
từng ngày còn sống!”.

Tôi càng cảm nhận sâu sắc về sự 
quan tâm, tiếp sức và chắp cánh của lãnh 
đạo Hội Văn học Nghệ thuật và lãnh đạo 
tỉnh nhà đối với các văn nghệ sĩ trong đó 
có tôi. Gần 10 năm ấy hầu hết các hội 
viên Chi hội Văn học đều nhiệt huyết 
vươn xa hơn trong sáng tạo nghệ thuật 
như Tống Trung, Duy Hiến, Hữu Diên, 
Ngọc Tình, Xuân Cường, Triệu Quốc 
Bình, Hồ Đình Hiệp, Linh Tâm, Ngọc 
Diệp, Ngọc Dung, Mai Đức Tích, Thu 
Hiền, Đức Vinh, Hoàng Oanh…

Có lẽ khoảng 2017 - 2025 là vùng 
thời gian khơi gợi và quy tụ được nhiều 
cảm hứng sáng tạo và nhiệt huyết nhất 
của các văn nghệ sĩ Bình Phước.

Dưới mái nhà chung này, chúng tôi 
vượt qua thói thường vẫn thấy “Văn 
mình”. Chúng tôi chân thành và hồn 
nhiên chia sẻ, góp ý, hỗ trợ nhau trong 
sáng tác. Tôi là người viết lời giới thiệu 
sách cho gần như mọi thành viên của 
Chi hội. Qua những chuyến đi thực tế 
sáng tác, qua chuyện trò trao đổi thường 
xuyên với nhà báo, nhà văn Linh Tâm, 
và các anh chị em, vốn sống thực tế 
của tôi đã được cải thiện. Linh Tâm đã 
chia sẻ cùng tôi nhiều kinh nghiệm làm 
báo và kinh nghiệm sống. Nhớ những 
ngày dịch dã, vài tháng không được tụ 
về sinh hoạt, các “lều thơ”, “lều văn” 
cảm thấy nhớ căn phòng này và… nhớ 
thơ, nhớ nhau da diết. Ban chấp hành 
Chi hội - tiên phong là Chi hội trưởng 
Triệu Quốc Bình - người có “Tay nghề” 
công nghệ thông tin hầu như khá nhất, 
khởi xướng chủ trương sinh hoạt online 

để đỡ nhớ và để “Giữ lửa” văn chương. 
Thế là cứ “đến hẹn lại lên”, đến ngày 
sinh hoạt định kỳ là í ới gọi nhau “đi 
họp” - khổ nỗi trình công nghệ của các 
hội viên vẫn còn ở “đỉnh thấp” nên lọ 
mọ mãi vẫn chưa vào được nhóm!

Gần 10 năm gắn bó với Văn học 
Bình Phước - ngôi nhà chung ấm áp 
ân tình ấy đã cho tôi được là tôi, tốt 
hơn tôi, cố gắng hơn tôi và cảm nhận 
được sâu sắc rằng: “Chỉ sợ bản thân 
chưa đủ khả năng, chưa đủ cố gắng. 
Mọi nỗ lực của bạn sẽ được đón nhận 
và chắp cánh!”. Dù ngày mai có thay 
đổi ra sao, trong trái tim tôi, nơi này 
vẫn là nơi biết mấy ân tình! Tôi sẽ mãi 
nhớ và biết ơn Chủ tịch Lê Văn Quang, 
Tổng Biên tập Phạm Hiến. 

Tôi sẽ mãi nhớ các cháu Hường, 
Nhị, Trang, Dương, Vũ, Cường... 
Những người lặng thầm làm việc để 
chúng tôi được vui sướng đón Tạp chí 
Văn nghệ Bình Phước mỗi kỳ! 

Những ngày tháng ấy đã qua nhưng 
kỷ niệm còn mãi đẹp, mãi nhắc nhớ về 
một thời “Ước mơ mặn nồng hứa hẹn 
biết bao” - Tố Hữu.

Tôi sẽ mãi nhớ Chi hội Văn học 
“Tài cũng lắm, hâm cũng nhiều” như 
lời đùa vui của các hội viên. Tuy có 
lúc giận hờn vì lý do “rất nghệ” nhưng 
cũng thật đoàn kết dễ thương (điều 
này là mơ ước của các Hội Văn học 
Nghệ thuật ở nhiều nơi!) gần 10 năm 
qua, trong ngôi nhà chung thương 
mến này, tôi đã có một khoảng trời 
thân thương tràn ngập nỗi nhớ và 
lòng biết ơn xen lẫn tự hào. Tôi sẽ 
mang theo suốt cuộc đời 
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Tạp bút

Người ta nói rằng đất đỏ bazan 
được hình thành là do dung 

nham của núi lửa nên nó tốt lắm. 
Mà tốt thật. Cây cối rất dễ sống ở 
vùng đất này. Chừng như đám rau 
lang hôm nọ vợ tôi nhổ lên để lấy đất 
trồng cà bắp, tôi tiếc đem bỏ nó ở góc 
vườn, chỉ vài ba cơn mưa, đã thấy 
ngọn rau non vươn lên mơn mởn. Còn 
cái giống khoai môn củ dài, hợp với 
đất ở đây nên có sức sống rất mãnh 
liệt. Hồi năm nào mẹ tôi xin về vài củ 
để trồng, nay nó mọc thành đám, tôi 
bới lấy củ nhánh luộc ăn còn củ cái ở 
thân cây vứt lung tung, nó lại tự bám 
lấy đất rồi lại cho củ. Thấy thương 
lắm! Các loại hạt từ loại cây nhỏ như 
rau dền, mồng tơi, bồ ngót, đến cây 
to như tiêu, điều, cao su... tự rụng rồi 
chưa qua hết mùa mưa đã mọc đầy. 
Rau củ thì để dành ăn không sao, còn 
những loại cây khác cứ phải nhổ bỏ 
đi phát mệt. Nếu không nhổ thì chúng 
thành rừng mất. 

Màu đất đỏ bazan lên hình thì khỏi 
nói. Nhìn bề ngoài nó dơ vậy thôi chứ 
vô ảnh bắt mắt lắm. Những đồi đất 
đỏ nâu, những con đường dốc đỏ tươi 
hồng hào uốn lượn… Không ai lại 
không muốn ghi lại cảnh đẹp của màu 

đất nơi đây, dù họ là người vùng này. 
Thương vậy đó!

Nhưng… Nếu ai đó đã dừng chân 
và lưu lại ở vùng đất đỏ bazan vài hôm 
chắc không khỏi nếm trải những phiền 
toái mà nó mang lại. Đó là những đợt 
bụi bay bám đầy mình mẩy khi có việc 
ra khỏi nhà vào mùa khô. Đó là những 
đoạn đường sình lầy nhão nhoẹt khi 
mùa mưa đến. 

Đối với người xa lạ là vậy, nhưng 
đối với người dân quê tôi ở đây, thì họ 
vẫn hay đùa rằng đất này mến người 
lắm. Không mến sao được nếu chân 
không mang giày, chỉ xỏ dép ra thăm 
vườn chừng 15 phút, thể nào lúc về 
thì gót chân cũng được nhuộm hồng. 
Không mến sao được, khi tay đụng 
đến đất hoặc những vật dụng thường 
xuyên tiếp xúc với đất như cuốc, cào, 
xẻng thì thế nào áo quần, mặt mũi 
cũng đỏ lên. Rồi những ngày sau mưa, 
đất còn muốn theo người vào nhà khi 
cố bám dưới giày dép từng thớ, từng 
mảng như người “luyện công” kéo 
thêm vật nặng vào chân. Đất cứ cố 
quyện chặt lấy người như hình với 
bóng để đến khi tắm rửa, người ta 
phải dành thời gian gấp đôi để kì cọ  

Bazan  Đất  Mến  Người!
 HỒ ĐÌNH HIỆP
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cho hết màu đất trong từng móng tay, 
kẻ chân. Thật là đất này mến người 
lắm lắm!

Đất không chỉ mến người ta thôi, 
mà ai lạ đến nó sẽ để lại cho họ những 
kỉ niệm khó quên. Nhớ năm nào, nhỏ 
em gái con ông cậu tôi từ ngoài quê 
vô chơi mới hôm trước hôm sau nó bị 
con đường đất trước nhà tôi “hạ đo 
ván”. Đó là màn chào ra mắt “tình 
thương mến thương” nhớ đời. Sau 
này mỗi lần tôi về quê, nó cứ nhắc 
hoài chuyện đó. 

Người xa đến, đất không quên thăm 
hỏi, người vùng bazan đi đâu, đất 
không quên bịn rịn tiễn đưa. Như đã 
nói, đất đỏ luôn cố bám vào bề mặt 
tiếp xúc với nó dù là vật gì. Giày dép 
thường là “đối tượng ưa thích” của 
loại đất này. Vậy nên khi ai đó đi xa, 
không cẩn thận sẽ mang theo màu đất 
này “du lịch” cùng với mình. 

Mùa mưa, đất đỏ thấm nước thì cứ 
dẻo quẹo. Vậy nên trong nhà mọi nông 
dân quê tôi đều có thêm những vật 
dụng đặc biệt. Đó có thể là con dao 
đã cùn, một cái bay cũ của thợ hồ, một 
cái thìa canh to vứt đi... “Nhiệm vụ” 
của chúng là cạy phần đất bám ở dép 
giày hoặc những nông cụ như cuốc, 
xẻng... Mùa mưa, nông dân ra vườn 
vất vả hơn vì đất cứ sền sệt dưới chân. 
Đang làm, họ lại phải dừng lại để 
“nạo lưỡi” cho cuốc, xẻng của mình 

bị đất bám. Ai ở đâu tới không biết, 
nghe cứ tưởng hàng xóm đang cạo nồi 
vét cháy. Chưa hết, đến lúc nghỉ ngơi 
vào nhà họ lại phải làm cái công việc 
gần như tương tự với đôi giày lao động 
của mình. Giày dép sau khi đi vườn 
“no” đất lại được chủ nó lật ngửa lên 
để “gọt đế” bớt. Còn có cách khác để 
đất rả ra, đó là ngâm chúng vào nước 
hoặc lật ngửa lên để phơi nắng.

Câu chuyện cổ xứ Ê-ti-ô-pia kể 
rằng du khách khi đến đây chuẩn bị 
lên tàu về thì bị viên quan nơi này sai 
người cởi giày, cạo sạch phần đất bám 
vào rồi mới trả lại cho khách lên tàu. 
Chuyện nói về lòng yêu quý đất đai 
quê hương họ. Người vùng quê bazan 
cũng yêu quý đất mình nhưng tôi chắc 
rằng họ sẽ không làm vậy. Bởi họ 
muốn để lại một chút gì lưu luyến coi 
như là quà tặng cho những ai đã đến 
với mảnh đất này bên cạnh những thứ 
đã có trong ba lô của khách như hạt 
điều, tiêu, cà phê... 

Riêng tôi, nếu khách xa đến nhà, tôi 
sẽ để họ trải nghiệm cảm giác đi chân 
không ra vườn như tôi. Tôi muốn cho 
cái màu đất nâu đỏ ấy bám vào chân 
họ, muốn họ được nghe cái cảm giác 
mịn màng, âm ẩm của loại đất này khi 
nó chưa ráo hết nước sau những cơn 
mưa dầm dề vùng đồi núi. Tôi muốn, 
trong trái tim họ luôn thấm đẫm cái 
màu đỏ bazan như tôi vậy  
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Mai Đức Tích

Bình Phước Đi Lên
Ngày xưa anh đi đánh Mỹ 
Ba lô con cóc lên đường 

Xẻ dọc Trường Sơn mở lối 
Cho xe thẳng tới tiền phương 
Mặc cho mưa bom bão đạn 

Mặc cho nắng lửa mưa rừng 
Nam nữ thanh niên chẳng quản 

Mong ngày giải phóng miền Nam 
Ba mươi tháng Tư toàn thắng 

Bắc Nam sum họp một nhà 
Cả nước mừng ngày chiến thắng 

Vang lên những bản tình ca 
Ngày nay quê hương Bình Phước 
Mảnh đất trung dũng kiên cường 

Điều, tiêu, cao su ngút ngát 
Tượng đài hùng dũng uy nghiêm 
Bình Phước ngày càng giàu đẹp 
Nghĩa tình đằm thắm vẹn tròn 

Đoàn kết lòng dân ý Đảng 
Chung tay xây dựng nước non. 

Mh: D. Hồng
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Đặng Ngọc Tình

Đồng Xoài
Xa Nhớ - Gần Thương

Đồng Xoài ơi em có nghe bâng khuâng 
Tháng sáu về mây trời dâng niềm nhớ 

Cơn mưa chiều cứ giăng hoài trong gió 
Cánh phượng buồn sẫm đỏ màu chia xa

Tháng sáu về khóe mắt ướt nhạt nhòa 
Em vẫn đây mà tình chênh chao quá 

Như nhành hoa nhạt phai trong vòm lá 
Cuối Hạ rồi nghiêng ngả bóng chiều rơi

Hồ Suối Cam tiếng hát nghe chơi vơi 
Đêm tĩnh lặng tiếng đàn ai nức nở 

Câu thơ vương cứ quặn lòng trăn trở 
Thương tình mình mới chớm đã phôi phai...

Hãy đồng lòng nhìn về hướng tương lai 
Và vững tin vào ngày mai đổi mới 

Hạ đi qua nghĩa là Thu sẽ tới 
Đông tàn rồi thì ắt có Xuân sang

Rồi bình minh ánh sáng sẽ ngập tràn 
Muôn sắc hoa bừng lên trong nắng mới 

Mình dìu nhau trên con đường đi tới 
Đồng Xoài ơi! Luôn xa nhớ gần thương...
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Nguyễn Kình

Hoa Tím Bằng Lăng
Tuổi ấu thơ tôi thường yêu hoa tím 
Dàn Bằng Lăng phủ kín cả góc vườn 
Hương nhẹ bay lan toả khắp bốn phương 
Ơi hoa tím khung trời ôi hoa tím. 

Tôi thầm nhắc những đêm dài kỷ niệm 
Tình trăng buồn pha trộn một mùa thi
Hoa Bằng Lăng tím sẫm biết nói gì
Bao kỷ niệm một mùa thi sắp tới. 

Tà áo trắng sân trường đầy hoa tím
Mùa thi ơi xa cách một phương trời 
Ta lặng thầm nhìn ngắm hạt mưa rơi 
Bằng Lăng tím khung trời pha màu tím. 

Ta còn nhớ mùa thu về vắng lịm
Nắng rực hồng ra rả tiếng ve ran
Gió mùa thu Bằng Lăng tím ngập tràn
Nhớ đôi mắt nụ cười màu hoa tím. 

Bằng Lăng tím một thời hoa vẫn tím 
Nửa con tim thương áo trắng một thời 
Ôi ngỡ ngàng một kỷ niệm trong tôi 
Ngồi nhớ lại tiếc một thời áo trắng. 
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Trịnh Thị Ngọc

Búp Hoa Thơ
Ngày mới sang con đường như trải rộng
Xe lăn giòn giục giã bước người đi
Xây khát vọng trên con đường ước vọng
Khơi niềm vui trong đáy mắt hò reo.

Em trải mình trong nét bút thêu
Vẽ trái tim có hình hài của gió
Đợi người đi nơi chiều qua vội vã
Mong nụ cười khi vướng víu ngày sang.

Ngày lại về trên những bước chân
Tím mùa sang đưa ai về lặng lẽ
Mưa chiều nay hạt mưa sa nặng nhẹ
Vương tóc thề xõa ướt cả triền vai.

Rực rỡ tim đời trong gió hạ ngây thơ
Cô gái tháng năm hát những bài tình ca hoa nở
Bung sắc đỏ giăng tím chiều rộn rã
Lặng với đời trong những búp hoa thơ.

Ngô Thế Lâm

Phượng Xưa...
Em xưa, mười tám tuổi

Phượng hồng lên mắt môi
Trường xưa, anh mười tám
Trộm thương một nét cười

Những thanh âm mùa hạ
Vỡ ran ngàn tiếng ve

Bài thơ nồng trang vở
Gói chùm yêu dại khờ

Em xưa, mười tám tuổi
Phượng thắp mùa lung linh

Có một người đứng đợi
Giữa sân trường lặng thinh

Mượn màu hoa ướm ngỏ
Giấu lời yêu ngập ngừng
Mưa ướt nhòe nhung nhớ

Cánh phượng buồn rưng rưng

Trường xưa, anh về lại
Kỷ niệm bay ngang lòng

Em về đâu, mười tám?
Cõi phượng hồng còn vương...
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Thơ

Đông Anh Thuận

Tia Lửa
Đứng bên này nom sang bên kia
Mắt cố rướn lên…
Hong khô lại
Như thuở hành quân bước dài
Quét bóng đen
Mở tương lai hậu thế!

Hoa Lư ơi…
Phải thêm đẹp nữa
Cho tình yêu Quốc tế vững bền
Cho bia đá mãi sáng tên
Miền Đông hào khí - đứng trên tuyến đầu!

Lịch sử vẫn một màu “năm cánh”
Chúng mình nhớ…
Trung đội “Hoa Lư”
Xin gọi vậy…
Xin gập lưng…
Xin thấp đầu…
Nhưng mắt bùng tia lửa!

Thanh Dương Hồng

Mưa Tháng Sáu
Nỗi niềm chi? Mưa tháng Sáu

Giăng giăng phố núi mịt mờ
Để khách đa tình ướt át

Và, ta nhàu nát câu thơ….

Chức Nữ thôi không về nữa
Ngưu Lang ngồi đếm mưa bay

Người yêu thôi không về nữa
Ta ngồi nha nhẫm. Đắng cay!

Nỗi niềm chi? Mưa tháng Sáu
Để buồn ray rứt khôn nguôi

Sướt mướt làm chi? Trời - Đất
Thế nhân thêm nỗi bùi ngùi!

 Sông Ngân - chia đôi cách biệt
Ô Thước gãy nhịp cầu tơ

Lời thề năm xưa, bạc phếch
Chung - tình - mấy - kẻ -bây- giờ!...
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Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt!

Khi “điểm danh” những nông dân sản 
xuất giỏi trên địa bàn thị xã Chơn 

Thành, Hội Nông dân không thể bỏ qua 
tên ông Phạm Đình Thành, hiện ở tổ 9, 
khu phố 10, phường Hưng Long. Ông 
Thành không chỉ đến bây giờ mới “nổi 
tiếng” mà cách đây nhiều năm người 
ta đã biết đến ông với tay nghề là một 
lão nông chuyên ươm giống cây cao su 
trên đất Campuchia. Tuy nhiên do thời 
cuộc “đưa đẩy”, ông Thành trở về nước, 
bỏ luôn nghề làm giống cây cao su và 
chuyên tâm đầu tư vào cây trồng trên 
đất vườn nhà. Từ ý chí quyết tâm làm 
giàu và bản lĩnh của một người lính, ông 
đã thành công và nhanh chóng ổn định 
cuộc sống gia đình trên vùng quê Chơn 
Thành. 

Ông Phạm Đình Thành sinh năm 
1964 ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải 
Phòng. Năm 1982 ông nhập ngũ, cùng 
đơn vị tham gia chiến đấu ở mặt trận 
biên giới phía Bắc, đến năm 1986 thì 
xuất ngũ về địa phương. Nhờ có người 
bà con ở tỉnh Sông Bé (cũ), năm 1988 
ông vào Nam và bắt đầu cuộc sống mới 
với hai bàn tay trắng. Ông khởi nghiệp 
bằng lao động nông nghiệp, tự học hỏi kỹ 
thuật ghép cao su và lập vườn ươm cây 
cho các đơn vị trồng cao su ở nước bạn 
Campuchia. Do nguyên nhân khách quan 
và không gặp may mắn việc làm này đã 
thất bại hoàn toàn, năm 2016 ông trở về 
Chơn Thành mua đất với quyết tâm “làm 
lại từ đầu”. 

Với bản chất của một người nông dân 

cần cù, chịu khó, siêng năng, cùng với 
chất lính đã được trui rèn trong quân đội, 
ông Thành cùng vợ con từng bước vượt 
qua mọi khó khăn, gian khổ của thời kỳ 
đầu lập vườn, xây dựng cuộc sống gia 
đình nơi vùng đất mới. Chỉ với 1,3 ha 
ông Thành đầu tư trồng bưởi da xanh, đây 
cũng là loại cây ưa chuộng với chất đất 
vườn nhà. Ngoài ra, 2 năm gần đây ông 
dành ra 2 sào để trồng thử nghiệm cây sầu 
riêng. Kinh nghiệm từ thời kỳ làm cao su 
cho thấy, ngoài các yếu tố về cây giống, 
về chất đất… thì bất cứ cây trồng loại nào 
cũng phải áp dụng khoa học kỹ thuật mới 
cho năng suất và đạt hiệu quả cao. Ông 
đi tìm hiểu các nhà vườn trong và ngoài 

Nghị Lực Vươn Lên Của Một Nông Dân
 TÂN BÌNH

Ông Phạm Đình Thành thu hoạch bưởi.
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Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt!

tỉnh, tự học qua sách báo và tham khảo 
những bài viết trên mạng, cùng với kiến 
thức thực tế tại vườn nhà mình đồng thời 
dốc hết vốn đầu tư cho cây bưởi. Khi hỏi 
về kỹ thuật cơ bản chăm sóc bưởi, ông 
Thành cho biết: cứ 3 tháng phải xịt thuốc 
kích thích cho cây ra bông một lần, đặc 
biệt là trong 365 ngày phải khống chế cho 
được sâu bệnh bằng các giải pháp sinh 
học. Nghĩa là người nông dân phải luôn 
có mặt ngoài vườn, theo dõi cây trồng 
thường xuyên để kịp thời chăm sóc, điều 
trị sâu bệnh cho nó. Theo ông Thành, 
mặc dù cây bưởi ghép có thể phát triển, 
cho trái hàng chục năm nhưng kỹ thuật 
trồng và chăm sóc cây bưởi nói chung và 
bưởi da xanh nói riêng là khó nhất, còn 
khó hơn cả cây sầu riêng mà nhiều người 
coi là loại cây “khó tính”. Sau nhiều năm 
gắn bó và đổ bao mồ hôi công sức với 
vườn cây, đến nay ông Thành đã có 5 
mùa thu hoạch bưởi; cây sầu riêng thì chỉ 
mới trồng được 2 năm đang chuẩn bị ra 
hoa, năm thứ 3 sẽ cho trái. Ông cho biết, 
mỗi năm gia đình  cũng đã thu được từ 
300-500 triệu đồng. Riêng đầu ra của trái 
bưởi ổn định, được Công ty xuất nhập 
khẩu Bến Tre đặt hàng bao tiêu mua hết 
mỗi khi đến mùa thu hoạch. 

Ông Phạm Đình Thành là người có 
nhiều năm là hội viên Nông dân,  Uỷ 
viên BCH Hội Nông dân của phường 
Hưng Long và hiện đang là Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Nông dân thị xã Chơn 
Thành. Ông là một trong những hội viên 
rất nhiệt tình với công tác Hội và luôn 
tích cực tham gia công tác xã hội, đóng 
góp cho địa phương trong công tác xoá 

đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Ông 
cũng là hội viên nhiều năm là nông dân 
sản xuất giỏi của thị xã Chơn Thành. 
Ngày 31/3/2022 ông Thành được Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 
năm 2021. Đặc biệt, năm 2023 ông Phạm 
Đình Thành đã được UBND tỉnh Bình 
Phước tuyên dương và tặng Bằng khen 
về thành tích xuất sắc trong “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Năm 2024 ông cũng là 
một trong những nông dân của khu phố 
được thị xã Chơn Thành đề nghị công 
nhận là nông dân giỏi cấp tỉnh. 

Các cán bộ Hội Nông dân phường 
Hưng Long cho biết, gia đình ông Phạm 
Đình Thành tuy đông con nhưng đều 
được chăm lo ăn học đến nơi đến chốn. 
Hiện 4 người đã trưởng thành, còn lại 
người con út đang học Trung học Phổ 
thông. Mặc dù hoàn cảnh gia đình chưa 
giàu nhưng ông là người rất nhiệt tình 
với công việc của Hội và luôn tận tình 
giúp đỡ mọi hội viên. Ông sẵn sàng 
truyền đạt kinh nghiệm, chỉ dẫn cho 
bất cứ người nào khi đến học tập kinh 
nghiệm, hoặc nhờ tham vấn về các kỹ 
thuật lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ 
là cách làm trong việc trồng và chăm 
sóc cây bưởi, sầu riêng mà với cây cao 
su ông cũng có rất nhiều kinh nghiệm 
thực tế. Ông mong rằng tất cả mọi người 
nông dân không chỉ phải biết cách làm 
ăn để xoá nghèo, mà còn nỗ lực vươn 
lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh 
đất vườn nhà mình 

70

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Ghi chép

Hình ảnh đẹp của “bố nuôi” Biên 
phòng

Trong không khí cởi mở, Thượng 
tá Trần Hữu Long, Bí thư Đảng ủy, 
Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Hoàng Diệu cho biết, gương điển 
hình của đơn vị là Thượng tá Vương Sỹ 
Mốt (sinh năm 1981, dân tộc Tày), Phó 
Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu. Theo 
Thượng tá Long, đây là một cán bộ 
được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng 
lực vượt trội, là cán bộ trong nguồn quy 
hoạch chỉ huy quản lý cấp Bộ chỉ huy. 
Tận tình, tận tâm với công việc, chịu 
khó nghiên cứu, tự học suốt đời, dù tuổi 
còn trẻ nhưng rất chín chắn trong công 
việc và cuộc sống, sống chân thành, 
nghĩa tình, nguyên tắc mà không cứng 
ngắc, dập khuôn, được đồng chí, đồng 
đội tin yêu, kính trọng. Tinh thần trách 
nhiệm cao trong công việc, thực hiện 
rất tốt công tác chính sách cho cán bộ, 
chiến sĩ… nói chung đây là người cán 
bộ chỉ huy mẫu mực, tiêu biểu. 

Thành tích của đồng chí Mốt “rất 
dày” anh ạ! Năm 2019, đồng chí được 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen 
về thành tích đạt giải Nhì cá nhân nội 
dung Võ tay không trong Hội thao quân 
sự năm 2019, do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
tổ chức. Giấy khen của UBND huyện 
Bù Đốp về thành tích trong xây dựng 
Khu vực phòng thủ huyện. Năm 2022, 
đồng chí được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
tặng Giấy khen giải Nhất toàn đoàn và 
giải C cá nhân trong Hội thi sáng kiến 

cải tiến mô hình học cụ và trang thiết bị 
huấn luyện. Năm 2023, đồng chí được 
Bộ Tư lệnh QK7 tặng Bằng khen về 
thành tích trong công tác tham mưu, 
tổ chức, phục vụ Hội nghị toàn quốc 
về công tác quốc phòng địa phương, 
Dân quân tự vệ. Giai đoạn 2021-2023, 
đồng chí được UBND tỉnh Bình Phước 
tặng Bằng khen về Gương điển hình 
tiên tiến xuất sắc trong vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước. 
Năm 2024, đồng chí được Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh tặng Giấy khen, Chứng 
nhận đạt giải B cá nhân Hội thi Công 
tác chuẩn bị huấn luyện và cải tiến mô 
hình, học cụ trang thiết bị huấn luyện 
năm 2024, do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
tổ chức. Tháng 12.2024, đồng chí Mốt 
tiếp tục được UBND tỉnh tặng Bằng 
khen về thành tích Phối hợp bảo vệ 
An ninh Quốc gia, đảm bảo Trật tự an 
toàn xã hội, đấu tranh Phòng chống tội 
phạm và nhiệm vụ Quốc phòng năm 
2024...”, Thượng tá Trần Hữu Long 
cho biết.

Theo Thượng tá Vương Sỹ Mốt, Phó 
Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu và Thiếu 
tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội 
Vận động quần chúng, chúng tôi đến 
thăm, tặng quà gia đình cháu Làng Khắc 
Đạt, sinh năm 2004 (dân tộc Nùng) ở 
ấp 3, xã Hưng Phước và cháu Ngô Gia 
Kiệt, sinh năm 2012, ở ấp 5, xã Phước 
Thiện (huyện Bù Đốp) trong chương 
trình “Nâng bước em đến trường” và 

Chuyến Thực Tế 
Ở Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Hoàng Diệu

 DUY HIẾN
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“Con nuôi Đồn biên phòng”. 
“Nay cháu Làng Khắc Đạt đã tốt 

nghiệp Phổ thông Trung học và đang 
làm cho một cửa hàng bách hóa xanh 
trong huyện. Ông Làng Sầu (sinh năm 
1953) là ông ngoại của cháu Đạt thì bị 
mờ 2 mắt và sưng gút cùi bàn tay trái. 
Hoàn cảnh ông cháu thương lắm anh ạ! 
Bố cháu Đạt qua đời sau vụ tai nạn lao 
động. Được ít năm mẹ cháu có chồng 
khác. Cùng thời gian đó, bà ngoại cháu 
mất do lâm bệnh nặng, nhà chỉ còn lại 
2 ông cháu. Trước đây ông cháu ở trong 
căn nhà tạm, đơn vị em kết hợp cùng 
địa phương xây tặng căn nhà đại đoàn 
kết, trị giá hơn 120 triệu đồng. Ngoài 
xây tặng nhà, đồn cũng vận động anh 
em cán bộ giúp vốn cho ông cháu mua 
một con bò và một cặp dê giống nuôi 
sinh sản… Cháu Đạt được Đại tá Bùi 
Minh Soái, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu tháng 500 
nghìn đồng. Tháng nào đồng chí Soái 
không lên được thì chúng em thay 
mặt trực tiếp trao, cháu Đạt trong diện 
“Nâng bước em đến trường”, Thượng 
tá Vương Sỹ Mốt nói. 

“Ông vừa đi mổ con mắt trái về, cũng 
nhờ chú Mốt hỗ trợ cho cả đó. Hôm tặng 
nhà Đại đoàn kết, chú Mốt mua cho bộ 
bàn ghế mới và còn vận động giúp ông 
cháu có giếng nước sạch sinh hoạt. Hằng 
năm, hễ có đoàn về tặng quà cho xã 
Hưng Phước thì ông cháu đều có. Riêng 
trong tháng Ba này, cháu Đạt cũng được 
chú Mốt cho 2 lần nhận quà…”, ông 
Làng Sầu bộc bạch kể.

Vừa trông thấy chúng tôi trên xe 
bước xuống, cháu Ngô Gia Kiệt đã 
mừng rỡ reo: “Kìa, bố Mốt đến thăm 
ông bà ngoại ơi!”. Cháu chạy ra ngoài 

ngõ đón cử chỉ đó khiến chúng tôi vừa 
vui vừa xúc động. Ông bà ngoại của 
cháu Kiệt quê huyện Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình đều tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, cũng không nén 
nỗi vui mừng khi thấy bố nuôi biên 
phòng đến thăm cháu mình. Từ khi ba 
cháu qua đời do tai nạn giao thông. Mẹ 
đi làm công nhân ở một công ty giày 
da mãi tận xã Lộc Thiện, huyện Lộc 
Ninh, ông bà ngoại về ở hẳn với cháu. 

“Cháu Kiệt là con út, một cháu lớn 
đang học nghề. Cháu thứ hai nghỉ học 
phụ mẹ đi làm. Năm 2020, cháu Kiệt 
còn học lớp 2, chúng em đã nhận cháu 
làm con nuôi Đồn biên phòng. Đến nay 
cháu đã học lớp 7, mỗi tháng đơn vị hỗ 
trợ cho cháu 2.160.000 đồng. Vừa qua, 
bản thân em hỗ trợ cho cháu chiếc xe 
đạp điện và chở cháu ra cửa hàng xe 
đạp điện cho cháu tự chọn. Có xe đạp 
điện, cháu Kiệt đi học về sớm còn tranh 
thủ cắt cỏ chăn nuôi dê, bò. Em còn vận 
động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 10 
triệu đồng tiền mặt. Còn bây giờ chúng 
em đang nghiên cứu hướng một tạo cho 
sinh kế, hai là sửa sang nhà cửa cho ông 
bà và cháu ở, nay cũng đã gần xuống 
cấp, vì phải chắc chắn, đảm bảo chỗ ăn 
ở trong mùa mưa gió tới…”, Thượng tá 
Vương Sỹ Mốt chia sẻ.   

Người cán bộ chỉ huy mẫu mực, 
tiêu biểu 

Thượng tá Vương Sỹ Mốt đã để 
lại hình ảnh đẹp của anh Bộ đội Cụ 
Hồ trong lòng cán bộ và nhân dân địa 
phương. Với anh chừng đó vẫn không 
bao giờ đủ với tình thương, nghĩa tình 
nơi vùng đất biên cương anh từng gắn 
bó, phục vụ, cống hiến. Anh là một 
cán bộ chỉ huy mẫu mực, tiêu biểu 
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Thượng tá Vương Sỹ Mốt (trái) cùng cán bộ 
đồn biên phòng đến thăm hỏi, hỗ trợ cháu Ngô 
Gia Kiệt.                                         Ảnh: D. Hiến

trong lực lượng BĐBP nói riêng. Bên 
cạnh đó, Thượng tá Vương Sỹ Mốt 
còn là tác giả Clíp giới thiệu cuốn 
sách “Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ 
- Hồi ký của một người còn sống” và 
Clíp giới thiệu cuốn sách “Chân trần 
- Chí thép” và gửi tham gia cuộc thi 
giới thiệu sách trực tuyến do Bộ Văn 
hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức. 2 
nội dung dự thi nói trên đã đạt được 
hơn 5000 lượt xem và hàng trăm lượt 
chia sẻ trên trang Youtube Sách và trí 
tuệ Việt và để lại nhiều ấn tượng tốt 
đẹp về BĐBP trong lòng người xem. 
Trong đó, Clíp giới thiệu sách “Chân 
trần - Chí thép” được lọt vào danh sách 
100 bài dự thi vào vòng Chung kết xếp 
giải trên hơn 1.700 bài dự thi cùng đối 
tượng trên toàn quốc. 

Trong khoảng thời gian 2019-2024, 
Thượng tá Vương Sỹ Mốt còn tranh 
thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ tự học tiếng 
Khmer online và đến nay đã đọc, viết 
cơ bản, giúp ích rất nhiều cho công tác 
đối ngoại biên phòng, công tác nghiệp 
vụ, công tác vận động quần chúng 
trong đồng bào Khmer trên địa bàn. 

Hiện anh cũng đang tích cực tham 
gia các buổi học tiếng Anh giao tiếp 
do Đại học Sài Gòn phối hợp Phòng 
Chính trị BĐBP tỉnh tổ chức.

Mới đây, ngày 16.4, Thượng tá 
Trần Hữu Long, Bí thư Đảng ủy, 
Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Hoàng Diệu cho biết, Thượng 
tá Vương Sỹ Mốt, Đồn trưởng Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu 
đã đến thăm hỏi, động viên và trao 
số tiền 11 triệu đồng cho gia đình 
bà Lê Thị Thành, sinh năm 1965, ở 
ấp 3, xã Hưng Phước. Gia đình bà 
Lê Thị Thành thuộc diện khó khăn 
đặc biệt. Con gái bà là Lê Thị Hoài 
Thương, sinh năm 1986 mắc bệnh 
hiểm nghèo, thể trạng ốm yếu nên 
thường xuyên được Trạm y tế xã 
Hưng Phước quan tâm theo dõi. 2 
cháu ngoại của bà còn nhỏ (1 cháu 
trai sinh năm 2017 và 1 cháu gái sinh 
năm 2023) nên việc lo cho các cháu 
được ăn uống đầy đủ và đi học còn 
nhiều khó khăn. Do cơ thể ốm yếu 
lại không được ăn uống đầy đủ nên 
chị Lê Thị Hoài Thương đã sinh non, 
sinh mổ lần 3 tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Bình Phước. Số tiền chi trả viện 
phí, tiền chăm sóc ăn uống và thuốc 
men cho mẹ con là cả một gánh nặng 
mà gia đình không thể xoay xở nổi. 
Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng 
Diệu đã hỗ trợ gia đình số tiền trên. 
Đây cũng là hoạt động thường xuyên 
của đơn vị giúp đỡ Nhân dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện 
tinh thần tương thân tương ái của 
dân tộc và thắt chặt hơn nữa nghĩa 
tình quân dân nơi biên giới  
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Chúng tôi đến Bình Phước theo 
lời mời thân tình của các bạn 

văn thuộc Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh. Là anh em văn nghệ nên vừa gặp 
mặt đã thấy thân quen, tiếng cười nói 
rôm rả suốt buổi. Cuộc gặp gỡ được 
các bạn ví von dí dỏm như “nhà trai” 
Đồng Nai sang “dạm ngõ” “nhà gái” 
Bình Phước - một hình ảnh sinh động 
cho mối duyên văn chương giữa hai 
địa phương trước thềm hợp tỉnh. Qua 
những lời giao đãi chân thành, các nội 
dung về sáng tác và phối hợp nghệ 
thuật đã được mở ra, hứa hẹn một sự 
kết hợp chặt chẽ, đồng bộ và đầy triển 
vọng sau ngày hợp tỉnh.

Hiện tại, Bình Phước mới có 3 hội 
viên Hội Nhà văn Việt Nam, con số khá 
khiêm tốn so với Đồng Nai. Bởi vậy, 
bạn văn nơi đây gọi Đồng Nai là “đàn 
anh” là điều dễ hiểu. Thế nhưng, Bình 
Phước lại sở hữu đến 3 Chi hội Văn học 
Nghệ thuật cấp huyện sinh hoạt thường 
xuyên, riêng Chi hội Văn học của Hội 
Văn học Nghệ thuật tỉnh đã duy trì chế 
độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng suốt 
hơn 18 năm qua, điều mà nhiều địa 
phương phải học tập. Qua đó chứng tỏ 
sức sống văn hóa địa phương mạnh mẽ 
và tự chủ. Sự hợp nhất sẽ mang lại sức 
bật cho đời sống tinh thần toàn tỉnh, 
khi các giá trị văn hóa Đồng Nai - Bình 
Phước giao hòa, tạo ra môi trường sáng 
tạo đa dạng, gắn bó cộng đồng.

Bình Phước đón chúng tôi bằng một 
cơn mưa như trút, nước ngập đường 
khiến các phương tiện phải băng qua 

những ngã tư vắng người. Cơn mưa 
đầu mùa phủ kín đất đỏ bazan Bình 
Phước không chỉ mang theo hơi mát 
của núi rừng, mà còn thấm đẫm cả 
niềm hy vọng về một tương lai hội 
nhập, hợp nhất và phát triển khi tỉnh 
nhà đứng trước viễn cảnh sáp nhập với 
tỉnh Đồng Nai - một trung tâm kinh tế 
công nghiệp lớn phía Nam.

Sau cơn mưa, khí trời mát dịu. Hai 
bên đường, những rừng cao su cây lá 
xanh mướt như vẫy chào người thân 
trở về. Con người nơi đây thì hào sảng, 
thân thiện. Biết chúng tôi từ Đồng Nai 
qua, ngồi dưới chân núi Bà Rá nhâm 
nhi ly cà phê pha máy, anh Trần Anh 
- chủ quán cà phê - cười sảng khoái: 
“Tỉnh Đồng Nai mới, sau này nghe nói 
có rừng, có đường biên giới hơn 200km, 
có sân bay. Được như vậy thì Đồng 
Nai sẽ phát triển mạnh lắm, người dân 
sống sẽ khá hơn nhiều!”. Chúng tôi phá 
lên cười, vừa khen ngợi vừa nhắc khẽ: 
“Đó mới chỉ là dự kiến thôi anh nhé!”. 
Nhưng cũng phải công nhận, chủ cà 
phê vỉa hè mà nắm bắt thời sự nhanh 
nhạy đến thế thật hiếm!

 Cơn mưa tối qua cũng làm tươi tốt 
thêm trang trại sầu riêng của lão nông 
Ba Đảo tên thật là Trương Văn Đảo - 
tọa lạc tại thôn Bàu Nghé, xã Phước 
Tín, thị xã Phước Long. Nhìn từ xa, 
cả vùng là một biển xanh bạt ngàn 
của những “cánh đồng mẫu lớn” trồng 
sầu riêng. Trước khi đến, tôi vẫn ngỡ 
Đồng Nai mới là “vương quốc” của 

Bình   P hước    Sau Cơn Mưa
 PHẠM VĂN HOÀNG
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sầu riêng và hạt điều, nhưng đến đây 
mới thấy sự thật khác hẳn.

Với gần 30ha sầu riêng đang vào 
mùa thứ 5 cho trái, ông Ba Đảo không 
chỉ sở hữu mà còn điều hành một nhà 
máy sơ chế sầu riêng xuất khẩu quy mô 
lớn, giải quyết việc làm cho hàng trăm 
lao động thời vụ, đã chứng minh mình 
không chỉ là nơi sản xuất, mà còn đang 
hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp 
bền vững. Anh em chúng tôi vui vẻ 
đùa: “Ông Ba Đảo này bá đạo thật!”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông kể: “Nhờ 
chính quyền hỗ trợ vốn theo phương 
thức 7/3 - nhà nước hỗ trợ 7 phần, cá 
nhân đối ứng 3 phần, chính sự đồng 
hành giữa Nhà nước và người dân để 
hình thành nhà máy chế biến lớn, nâng 
cao đời sống nông thôn - tôi mạnh dạn 
đầu tư ngay. Từ khi có nhà máy, bà 
con phấn khởi lắm, sầu riêng được 
thu mua giá cao, xuất khẩu trực tiếp. 
Đời sống người dân ổn định, diện tích 
sầu riêng ngày một mở rộng. Với tỉnh 
Đồng Nai mới, tôi tin sẽ khẳng định 

khi hợp nhất, từ đó xây dựng mô hình 
nông thôn kiểu mẫu kết hợp sản xuất 
và dịch vụ ngày càng phát triển. 

Ông Ba Đảo là đảng viên có gần 40 
năm tuổi Đảng, đầy bản lĩnh và niềm 
tin. Chỉ tay về phía chân trời, ông lạc 
quan: “Sầu riêng Đồng Nai sẽ mang 
tầm vóc Việt, vươn lên đứng đầu thế 
giới không xa đâu!”.

Trên các cung đường quanh co ngã 
ba, ngã tư, là những cơ sở bóc tách hạt 
điều tấp nập vào cuối mùa. Hạt điều 
phơi đầy ven đường, có nơi diện tích 
lên đến cả hecta. Thoáng nhìn qua, 
nhà văn Khôi Vũ khẽ tặc lưỡi: “Công 
nhận Bình Phước… lắm điều thật!”. 
Rồi ông vội đính chính: “Ý là ở đây, 
bà con trồng điều nhiều quá! Chính 
quyền còn tổ chức cả lễ hội “Quả điều 
vàng” để tôn vinh cây điều và người 
trồng điều. Đây là loại cây trồng mang 
lại kim ngạch xuất khẩu hàng trăm 
triệu đô mỗi năm, nhờ đó mà kinh tế 
địa phương phát triển vững mạnh bao 
năm nay”.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Khu bảo tồn Văn hóa Dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo 
(ngồi đầu, bên trái) tiếp đón các văn nghệ sĩ Bình Phước và Đồng Nai. Ảnh: V. Trọng

được vị thế 
“thủ phủ sầu 
riêng” trên 
thị trường 
quốc tế trong 
tương lai 
gần”. Sự 
năng động 
này chính 
là mẫu hình 
lý tưởng để 
nhân rộng ở 
quanh vùng 
Đồng Nai 
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Rời trang trại sầu riêng Ba Đảo, 
chúng tôi nhận được lời mời đến Sóc 
Bom Bo. Tới nơi, ai nấy đều ngỡ ngàng. 
Chỉ là một thôn nhỏ của xã Bình Minh, 
huyện Bù Đăng, nhưng Sóc Bom Bo 
hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Những 
cung đường sạch đẹp, những mảnh 
vườn trù phú, những ngôi nhà mới 
khang trang, cùng ánh mắt rạng rỡ của 
các em nhỏ tung tăng tới trường như 
làm dịu đi cái nắng đầu hè gay gắt. 

Vào thăm Khu Bảo tồn Bom Bo, 
Chúng tôi được cô Hương - hướng dẫn 
viên - thuyết trình về trưng bày nơi đây 
và chính cô đánh đàn đá tặng đoàn nhạc 
phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Xuân 
Hồng “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”. 
Âm thanh đàn đá phát ra giai điệu bài 
hát như làm sống dậy ký ức hào hùng về 
căn cứ “Nửa Lon” của đồng bào S’tiêng 
ngày nào đã giã hơn 5.000 tấn gạo gửi 
ra chiến trường. Trong buổi giao lưu 
anh Tuấn - Giám đốc Khu Bảo tồn cho 
biết: Vừa qua Bù Đăng đã tổ chức lễ 
hội “Vang mãi tiếng chày trên Sóc Bom 
Bo” thu hút hàng trăm ngàn người. Cả 
một vùng đất nhỏ bé, nay trở nên chật 
chội bởi lượng khách đổ về, đường sá 
tắc nghẽn - điều chưa từng xảy ra trước 
đó. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật 
- thời trang thổ cẩm mang tên “Ngày 
mới trên Sóc Bom Bo” được truyền 
hình trực tiếp trên 23 kênh truyền hình 
cả nước, đây không chỉ là biểu tượng 
kháng chiến mà ngày nay đã trở thành 
điểm đến văn hóa độc đáo, càng khắc 
họa rõ nét tình cảm sâu nặng của đồng 
bào nơi đây với cách mạng và quân dân 
cả nước, đó chính là di sản văn hóa mà 

Bình Phước đóng góp vào kho báu văn 
hóa chung của cả nước.

Trước khi chia tay nhà văn Ngọc 
Dung - Hội Văn học Nghệ thuật Bình 
Phước vui vẻ nói: Cảm ơn “nhà trai” 
Đồng Nai đã sang “dạm ngõ” “nhà 
gái” Bình Phước. Sau hai ngày giao 
lưu, trao đổi, học hỏi qua các đặc sản 
và địa danh “nhà trai” đã tâm đắc, hy 
vọng Đồng Nai, Bình Phước sớm về 
chung một nhà.

Bình Phước - Đồng Nai đang trong 
tâm thế sẵn sàng cho ngày hợp tỉnh. 
Anh em văn nghệ sĩ phấn khởi, bởi một 
chương mới đang mở ra: Chương của 
khát vọng vươn lên, chương của đoàn 
kết và phát triển. Trong hành trình ấy, 
Đồng Nai vẫn xứng đáng là đơn vị đầu 
tàu, dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng và cả nước.

Hành trình về một mái nhà chung 
giữa Bình Phước và Đồng Nai không 
chỉ là chuyện hành chính, mà là sự 
giao thoa của những tiềm lực - của đất 
đai, con người, văn hóa và ý chí. Bình 
Phước chính là nguồn nội lực mạnh mẽ 
giúp định hình một Đồng Nai mới có 
chiều sâu, bản sắc và sức bật dài hạn. 
Đây không chỉ là giấc mơ, mà là một 
tổng thể phát triển đa ngành, đa vùng, 
mang tầm vóc vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam và vươn ra Quốc tế.

Đồng Nai - Bình Phước giờ đây 
đã như người một nhà. Bình Phước 
- Hành trang vững vàng trong hành 
trình về chung một mái nhà với Đồng 
Nai và “Đồng Nai mới” sẽ là khởi đầu 
cho một ngày mới - ngày của hoan ca, 
hòa bình và hạnh phúc 
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Hà Phương khẽ mở mắt ghé qua ô cửa 
kính xe. Trời cuối tháng Năm, những 

hàng phượng khoe sắc rực rỡ bên đường. 
Xe đang lướt qua vun vút, thành phố biển 
đã hiện ra. Xe từ từ vào cổng bến rồi dừng 
lại. Mọi người tranh nhau xuống. Tiếng 
co kéo và chào mời của những người xe 
ôm nheo nhéo. Hà Phương phải khéo từ 
chối, tìm chỗ mát gọi điện cho người bạn 
mới kết trên Zalo. 

- Alo… Anh Minh Tuân hả? Em đã 
đến Vũng Tàu rồi, đón em ở cổng sau 
bến xe nghen! 

Tiếng reo hớn hở từ điện thoại:
- Chao! Em đến thật à? Anh sẽ 

đến ngay.
Đã quá trưa, nhưng cái nắng của 

thành phố biển không hanh hao, gay gắt 
như nắng ở Đồng Xoài. Phương cảm 
nhận vậy, ngỡ làn gió từ biển thổi vào 
man mác hay sóng biển lòng cô đang dạt 
dào hổng biết nữa. Vốn dĩ con gái mà 
yêu rồi thì hay mơ mộng tưởng tượng. 
Chắc Phương đang hình dung: Anh 
chàng sắp gặp mình đẹp trai lắm. Đây 
là lần đầu tiên, Phương và Tuân hẹn hò, 
cũng tiện dịp Phương xuống thăm bạn 
học cũ. Phương ngồi xe hơn bốn tiếng, 
từ Đồng Xoài xuống Vũng Tàu. Cô đang 
hồi hộp chờ đợi…

Kít! Tiếng thắng xe ngay sau lưng, 
Hà Phương giật mình. Người ngồi trên 
xe máy chống chân, mở khẩu trang, 
nheo nheo mắt nhìn Phương rồi reo lên:

- Hà Phương! Có phải em không nhỉ?  
Phương vội mở khẩu trang để Tuân 

nhận diện mình:   
- Anh nhận ra giỏi nghen! Em có 

khác trong ảnh hông?  
- Em xinh hơn cơ. Thôi bây giờ, tìm 

quán uống nước cho em đỡ mệt nhé! 
Minh Tuân chọn được quán cuối góc 

phố, tương đối đẹp, mát mẻ. Chưa kịp 
gọi nước, có chuông điện thoại reo, Tuân 
nhấn nút nghe và mở loa: “Alô ai vậy?” 
Tiếng máy bên kia vang lên, pha lẫn 
nhiều âm thanh: “Có phải anh là Minh 
Tuân không? Em gái anh tên Minh Vũ 
bị tai nạn, được đưa đi cấp cứu ở bệnh 
viện Vũng Tàu, anh đến ngay nhé!” Hà 
Phương thoáng nghe tái mặt. Minh Tuân 
nói với Phương:

- Sao mà xui thế? Hôm qua, con bé 
mới về chơi thăm nhà. Bây giờ, em chịu 
khó ngồi đây uống nước! Anh chạy qua 
bệnh viện xem sao nhé!

Hà Phương phản đối:
- Hông. Anh cho em đi với! Ngồi đây 

sao em yên tâm.
Minh Tuân ra vẻ thông cảm:
- Thôi cũng được, mình tranh thủ 

đi nhé!
Minh Tuân vội lấy xe, chờ Phương 

ngồi lên rồi chạy nhanh đến bệnh viện 
Vũng Tàu.

Nơi phòng cấp cứu, người xe nối 
tiếp, tiếng còi hú inh ỏi. Minh Tuân bảo 
Phương ngồi đợi ở ghế đá ngoài hành 
lang, một mình vào phòng cấp cứu. 
Cô hồi hộp chờ đợi. Khoảng mười lăm 
phút sau, Tuân trở ra vẻ mặt đầy lo âu. 

Cô Phóng Viên Tương Lai
 NGỌC DUNG
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Phương nôn nóng hỏi:
- Tình hình sao hả anh? Có nặng 

lắm hông? 
Vẻ mặt buồn bã Tuân đáp:
- Nặng lắm, em ấy đập trúng đầu vào 

con lươn không biết có vỡ hộp sọ. Bây 
giờ, phải đóng tạm thu phẫu thuật mà 
anh không còn đủ tiền. 

- Sao anh hổng báo cho ba mẹ biết để 
đến lo cho em ấy?  

- Anh muốn báo nhưng… sợ vì mẹ bị 
bệnh tim nặng dễ ngất, nên cố gắng lo 
cho em ấy trước đã. 

 Hà Phương nghĩ đến mẹ mình ở nhà 
cũng bị bệnh tim nên thông cảm:

- Em biết rồi. Vậy thiếu bao nhiêu để 
đóng tạm thu hả anh? 

Minh Tuân nhìn Phương e dè đáp:
- Hai mươi triệu em à! 
- Nhiều dữ? Em chỉ còn hai triệu tiền 

mặt anh cầm đỡ nghen! 
- Ngại quá đã làm phiền em. Thôi 

anh vay tạm số tiền rồi tối sẽ gửi lại cho 
em nhé!

- Hổng sao mà anh đừng ngại!  
 Phương trao tiền cho Tuân và hối 

chàng vào phòng cấp cứu. Được một lúc 
sau, Tuân chạy vội ra vẻ mặt hớt hải:

- Em à tình hình em gái rất nặng, nên 
chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu, anh 
phải đi cùng. Giờ làm thế nào em? 

- Thì anh phải đi theo xe lên đó chứ 
sao nữa!

- Thế còn em?
- Chắc là em sẽ ở lại nhà bạn rồi 

mai tính.  
- Thôi vậy cũng được. Tối, anh quay 

lại lấy xe máy rồi alo em nhé!

*
Phương còn trong túi đúng năm 

mươi ngàn đón tắc xi đến nhà bạn gần 
đó. Suốt đêm, Hà Phương gọi điện thoại 
và cả zalo cho Tuân nhưng không được. 
Phương sốt ruột quyết định sáng quay 
lại bệnh viện, xem Tuân có đến lấy xe 
máy chưa.

Nơi nhà xe của bệnh viện Vũng Tàu, 
khách ra vào liên tục. Phương hỏi người 
giữ xe về thông tin xe máy vào gửi chiều 
qua, có ai đến lấy? Cô nhờ trích xuất 
camera cho xem. Nhưng anh ta từ chối, 
nói không có thời gian. Phương đành 
đứng đợi và gọi điện liên tục cho Tuân 
nhưng vô vọng vì số thuê bao quý khách 
gọi hiện không liên lạc được. Phương 
bán tín bán nghi, thấy có gì sai sai. Ừ há! 
Tuân là ai? Chỉ nghe Tuân nói đang học 
năm tư Công nghệ Thông tin ở Sài Gòn, 
nhà ở Vũng Tàu. Còn em gái học năm 
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hai Đại học Sư phạm. Hay mình chỉ quá 
đa nghi? Có thể giờ này, anh ấy đang 
ở phòng mổ để lo cho em gái. Phương 
thấy lòng dịu lại, thấy thương cho em 
ấy, khi nghĩ đến mình năm ngoái, bị tai 
nạn gãy tay phải phẫu thuật...  

Đợi gần cả buổi sáng, nhưng hoàn 
toàn bật vô âm tín, tất cả số điện thoại, 
zalo… đều bị chặn cuộc gọi. Phương 
hoàn toàn thất vọng: Giá hôm qua, mình 
không đưa hai triệu cho Tuân, giờ mình 
đâu sốt ruột và bóp trống rỗng tiền, chút 
nữa không biết làm sao đi xe. Hay mình 
đa nghi? Hổng lẽ người tử tế như Minh 
Tuân lại là kẻ lừa đảo. Mà nhiều nhặn 
gì cho cam, chỉ vài triệu. Phương nghe 
lòng mình như xát muối. Liệu từ nay, 
Phương còn dám tin vào một chàng trai 
nào nữa? Cuộc tình của mình tưởng bắt 
đầu nơi phố biển thơ mộng, ai dè lại là 
điểm kết thúc chua xót!  

Phương đành đến phòng thiết bị an 
ninh của bệnh viện, trình bày sự việc và 
nhờ trích xuất camera, với hi vọng xem 
Minh Tuân có trở lại bệnh viện lấy xe và 
trở lại lúc nào? Tiếp chuyện Phương là 
một anh cao to, trông thô kệch, da ngăm 
đen. Đôi tay sần sùi. Anh chừng khoảng 
ba mươi hơn, mặc quân phục an ninh. 
Anh hỏi Phương cụ thể mọi việc. Sau 
đó, đưa Phương “Dựng lại hiện trường’” 
những chỗ hôm qua, cô đến ngồi đợi, rồi 
đi cùng với Minh Tuân. Để dễ hình dung, 
đường đi, lối bước của đối phương, anh 
dẫn cô đi qua phòng cấp cứu, rồi lối 
hành lang thông ra các khoa khác của 
bệnh viện. Trở lại phòng an ninh, anh 
rót nước mời Phương uống, trò chuyện. 
Biết được Phương là sinh viên năm cuối 
ngành Báo chí trường Đại học Nhân 

Văn, nhà ở Đồng Xoài. Đáng lí hôm nay 
Phương được nghỉ về thăm nhà nhưng 
lại hẹn hò với Tuân nên đến phố biển. 

*
Mấy tháng sau, lớp Phương lại tổ 

chức một chuyến trải nghiệm ở Vũng 
tàu, để tìm đề tài viết bài cho kế hoạch 
thực tập sắp tới. Nếu là ngày trước, chắc 
Phương vui biết chừng nào. Nhưng 
Phương cũng vui vẻ đi với nhóm để 
không ai biết nỗi lòng. 

Chiều xuống, họ cùng ra biển. Các 
bạn lớp Phương đang reo hò thích thú 
ngoài xa. Cô sợ đuối nước lắm, nên lững 
thững tắm chỗ nước cạn. Cô nằm sấp 
hai tay chống trên cát. Từng đợt sóng xô 
vào bờ thật thích. Hoàng hôn dần xuống, 
màu nước biển nghiêng chao lạ lùng, 
Phương vẫn nằm sõng soài, thả hồn theo 
từng áng mây trôi. Chợt sóng từ xa, dâng 
cao đập mạnh phủ đầu, Phương hoảng 
hồn bật dậy, chưa kịp đứng thẳng người, 
sóng lại đập phủ lần nữa. Phương bị ngã 
chúi xuống, há miệng gào to, cố ngoi 
đứng lên, nhưng sóng lại phủ cao hơn, 
đập mạnh hơn và cuồn cuộn xoáy cuốn 
Phương ra xa. Phương như thả rơi trong 
không trung, mũi ngộp, sặc sụa, miệng 
há hốc đầy nước. Mắt không mở được, 
hai tay huơ huơ cố tìm cái phao. Tiếng 
la thất thanh của mọi người: “Cứu! Có 
người bị sóng cuốn”. Sóng cuộn mù 
mịt… trắng xóa… Phương mơ hồ vào 
thế giới Thủy cung, nghe có bàn tay nào 
đó kéo chân, rồi một bàn tay nâng đầu 
và đẩy Phương vào bờ, đưa lên bãi cát. 
“Cô bé này không biết bơi chắc uống 
nước căng bụng” - Mọi người xúm vào 
xem và nói. Mấy nhỏ bạn Phương la chí 
chóe, náo cả bãi biển. 
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- Phương! Phương ơi tỉnh lại đi! 
Anh bảo vệ bãi biển, người đưa 

Phương vào bờ nói: 
- Mọi người tránh xa chút! Vây đông 

thế này, cô ấy không thở được.
Nói xong, anh ta nhanh nhẹn đặt 

Phương nằm ưỡn cổ nghiêng sang một 
bên. Hai bàn tay anh chồng lên nhau, 
ấn liên tục vào lồng ngực nạn nhân. 
Cuối cùng thì miệng Phương bật phun 
nước, các bạn vội nâng Phương dậy. 
Cô từ từ mở mắt, trông lờ đờ, ngơ ngác 
hình như hồn cô bị vua Thủy Tề giữ lại. 
Phương cố ngóc đầu ngồi lên. Hai bạn 
xốc nách, dìu vào chỗ ghế xếp phía gần 
bờ nằm nghỉ. Nhỏ bạn nói:

- Mạng của mi lớn hung. Anh bảo vệ 
không phát hiện kịp, bơi ra cứu thì chắc 
sang năm, ngày ni là ngày giỗ của mi…

Chưa nghe hết câu Phương bỗng bật 
khóc. Làm nhỏ bạn mủi lòng, cố an ủi:

- Thôi, không sao rồi!  
Thấy trời nhá nhem, hai bạn dìu 

Phương về khách sạn, vừa lúc phố biển 
lên đèn. 

*
Sáng, Phương mệt mỏi, nằm luôn ở 

phòng không ra ngoài. Không hiểu sao 
lần nào đến Vũng Tàu, Phương cũng 
gặp điều chẳng may: Lần bị lừa mất 
tiền, nhưng đau tột cùng là mất niềm tin, 
lần này thì sém mất mạng. Bỗng chuông 
điện thoại reo, Phương ấn nghe.

- Alo! Phương hả? Anh báo cho em tin 
vui: Cái tên lừa đảo em, tối qua anh bắt 
giao cho công an rồi. Vì hắn diễn lại trò 
lừa cũ với một cô gái khác ở bệnh viện. 

Chân tay đang rã rời mà Phương 
nhảy sáo khỏi giường:

- A lô! Thật hả anh? Vậy em khao cà 
phê anh, sáng mai nghen!

- Gì thế? Cô phóng viên tương lai ở đâu 
mà mời anh. Anh chạy lên Sài Gòn à?

- Bất ngờ hông, em đang ở Vũng 
Tàu nè!

- Thật à? Em đến phố biển khi nào 
không điện anh?

- Em đi thực tế cùng các bạn. Chiều qua, 
ở Bãi Trước em tắm bị sóng đánh cuốn trôi, 
may có anh bảo vệ cứu kịp, hông thì chết 
đuối rồi... Nên chưa gọi cho anh.

- Này cô gái đuối nước chiều qua ở 
Bãi Trước là em à? Sao anh không nhận 
ra nhỉ? Vì chính anh là người đưa cô ấy 
lên bờ. 

- Hả? Em có nghe nhầm hông? Anh 
làm bảo vệ ở bệnh viện mà. 

- Vâng. Nhưng anh làm cả bảo vệ 
Bãi Trước, vào những ngày nghỉ trực 
bên này cơ.

- Trời ơi! Chuyện thật mà sao giống 
tiểu thuyết ngôn tình ghê em hổng tin nổi.

- Tiểu thuyết là người ta lấy chất liệu 
từ cuộc sống đấy cô bé. Tiếc thật không 
đi cà phê với em được vì anh phải trực ở 
bệnh viện. Thôi hẹn ngày mai, mình gặp 
nhau ngoài bãi biển nhé.

- Ok anh! Mai em sẽ ra biển! 
Phương bỗng nghe lòng mình rạo rực 

như sóng biển đang vỗ vào bờ. Từ lúc 
bị lừa, Phương trở nên đa nghi, không 
dám quen người con trai nào nữa. Vậy 
mà không hiểu sao giờ đây, trong đầu 
Phương hình ảnh anh bảo vệ bãi biển cứ 
hiện lên chẳng khác nào chàng Thạch 
Sanh cứu công chúa trong truyện cổ tích. 
Và Phương đang nghĩ đến gương người 
tốt trong bài báo sắp tới của mình...
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