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THÁNG BA VÀ NIỀM NHỚ!

Tháng Ba hết Tết nhưng vẫn còn Xuân! 
Khắp nơi trong cả nước tiếp tục hào hứng với niềm vui trẩy hội, đó là nét 

đẹp truyền thống của người Việt Nam để cầu mong một năm mới mưa thuận, gió 
hòa, một năm an lành, hạnh phúc… Phong cảnh Bình Phước tháng Ba thật đẹp 
khi các khu rừng cao su vừa thay lá, khoác lên mình chiếc áo mới xanh non; mùa 
hoa rừng nở rộ cho những chú ong đi tìm mật. Người dân cũng chuẩn bị nương 
rẫy sẵn sàng để khi những cơn mưa xuống, nhanh chóng triển khai mùa vụ.

Khát vọng năm mới đạt nhiều kết quả cao, ngay sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 
2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã tập trung bắt tay vào các 
nhiệm vụ trọng tâm trong năm; lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến từng khu công nghiệp, 
nông trại, hợp tác xã nhằm khuyến khích và động viên người dân hăng say lao 
động. Văn nghệ sĩ tỉnh nhà được tỉnh quan tâm tổ chức họp mặt để chúc mừng 
và thông tin, định hướng hoạt động, sáng tác. Chiều 12-3, tại Trung tâm hội nghị 
Trường Chính trị tỉnh Bình Phước,“Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Công nghiệp, 
Thương mại, Nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024” 
được tổ chức với sự tham gia của gần 360 đại biểu trong nước và Quốc tế. Diễn 
đàn do UBND tỉnh Bình Phước, Bộ NN&PTNT, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu 
tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) chủ trì. 

Bình Phước vừa kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng (23/3/1975 - 23/3/2024); 
Tổ chức hoạt động về nguồn cho các thế hệ Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương 
- Bình Phước gặp mặt và đối thoại tại Khu Bảo tồn Văn hóa Dân tộc S’tiêng sóc 
Bom Bo nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2024)… 

Đầu năm mới, lực lượng văn nghệ sĩ chính thức khởi động sáng tác gắn với 
chủ đề hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Phước, Giải phóng 
miền Nam đất nước thống nhất, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
vào năm 2025.

Trên tinh thần đó Tạp chí Văn nghệ Bình Phước phát hành số tháng Ba sẽ 
mở thêm chuyên mục “Hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam đất 
nước thống nhất, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam” và “Nhịp sống 
Đồng Xoài”.

Rất mong quý độc giả quan tâm và đồng hành cùng Tạp chí Văn nghệ! 
               BBT

Xã luận

�

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Chính trị - Xã hội

VĂN NGHỆ SĨ CẦN THƯỜNG XUYÊN BỒI DƯỠNG 
NHÂN CÁCH VÀ LỐI SỐNG, PHẤN ĐẤU CHO RA 

ĐỜI NHIỀU TÁC PHẨM CÓ GIÁ TRỊ CAO VỀ 
TƯ TƯỞNG VÀ NGHỆ THUẬT (*)

Ngày 6-3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt Văn nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 

2024. Tại Chương trình gặp mặt đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - UVTW 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng nhằm thông tin và 
định hướng các hoạt động Văn học Nghệ thuật, nhất là việc thực hiện 
Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Xây dựng và phát 
triển Văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến 
năm 2045; Những nhiệm vụ quan trọng hướng đến chào mừng kỷ niệm 
50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình phước và 50 năm Ngày Giải phóng 
miền Nam đất nước thống nhất. Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ trân 
trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát biểu.

r nGUYỄn mẠnH cƯỜnG - uvtW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.  Ảnh: M. Tuệ
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Chính trị - Xã hội

…
Trong không khí vui tươi, ấm áp 

của những ngày đầu Xuân mới, tôi rất 
vui đến dự buổi gặp mặt văn nghệ sĩ 
do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. 
Xin gửi đến các đồng chí, các anh chị 
em văn nghệ sĩ lời chúc mừng tốt đẹp 
nhất. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta 
thành công tốt đẹp!. 

…
Hôm nay, tôi đến gặp gỡ các đồng 

chí là để nghe và bàn bạc sâu sát, cụ 
thể hơn lĩnh vực mà chúng ta quan tâm 
nhằm thúc đẩy lĩnh vực Văn hoá tinh 
thần của nhân dân Bình Phước - lĩnh 
vực mà lâu nay chúng ta còn trăn trở. 
Xin được trao đổi với các anh chị em 
văn nghệ sĩ một vài điều mong muốn 
tại cuộc gặp gỡ này. Tôi có 4 điều 
mong muốn:

Thứ nhất, tôi muốn cùng anh chị 
em văn nghệ sĩ, thấy rõ hơn vị trí, tầm 
quan trọng của Văn học Nghệ thuật, 
của văn nghệ sĩ trong sự nghiệp cách 
mạng của đất nước nói chung, của tỉnh 
Bình Phước nói riêng.

Văn học, Nghệ thuật là lĩnh vực rất 
quan trọng, là nhu cầu không thể thiếu 
trong đời sống xã hội; thể hiện khát 
vọng, vươn tới Chân, Thiện, Mỹ của 
con người, là một trong những động 
lực to lớn góp phần xây dựng nền tảng 
tinh thần của xã hội và là yếu tố tác 

động không nhỏ xây dựng Văn hóa và 
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước. 

Hồ Chủ tịch đã từng nói: “Văn hoá, 
văn nghệ cũng là một mặt trận, anh 
chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt 
trận ấy”. Văn nghệ sĩ là hiền tài của 
đất nước, cha ông ta từng khẳng định: 
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, 
nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, 
rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước 
yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng 
thánh để minh vương chẳng ai không 
lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn 
kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc 
đầu tiên” (danh sĩ thời Hậu Lê (Thế 
kỷ 15) Thân Nhân Trung). Đây là chân 
lí, khẳng định sự đóng góp, vai trò của 
Văn hoá Văn nghệ, của văn nghệ sĩ là 
rất quan trọng.

Thứ hai, ghi nhận, biểu dương 
những đóng góp của văn nghệ sĩ, nghệ 
nhân trên lĩnh vực Văn học Nghệ thuật. 
Năm 2023, Bình Phước chúng ta đạt 
nhiều thành tích rất ấn tượng trên nhiều 
lĩnh vực, trong đó có đóng góp quan 
trọng của Văn học, Nghệ thuật, của anh 
chị em văn nghệ sĩ. Nhiều hoạt động 
sáng tác Văn học Nghệ thuật đã diễn ra 
khá sôi nổi trên tất cả các loại hình; đã 
có những tác phẩm có giá trị tư tưởng 
và nghệ thuật khá tốt. (Triển lãm sách, 
tranh, ảnh nghệ thuật; xuất bản 6 đầu 
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Chính trị - Xã hội

sách; các giải thưởng Âm nhạc...)
Thời gian qua, mặc dù trong điều 

kiện bùng nổ các phương tiện thông 
tin, nhất là trên mạng Internet, các 
trang mạng xã hội... đã tác động không 
nhỏ đến suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của 
công chúng trước sự lựa chọn về cảm 
nhận đời sống Văn học Nghệ thuật; 
mặt khác, các thế lực thù địch đang 
tìm mọi cách để đẩy mạnh âm mưu 
“Diễn biến hòa bình” trên mặt trận 
Tư tưởng Văn hóa... nhưng hoạt động 
Văn học Nghệ thuật trên địa bàn tỉnh 
có nhiều khởi sắc; đội ngũ văn nghệ 
sỹ ngày càng lớn mạnh và có nhiều 
tác phẩm được dư luận đánh giá cao, 
trong đó có một số tác phẩm đạt giải ở 
các cuộc thi, liên hoan cấp khu vực và 
toàn quốc. Công tác chỉ đạo, quản lý 
trong hoạt động sáng tác, biểu diễn và 
quảng bá đúng chủ đề, có trọng tâm, 
trọng điểm, góp phần bồi dưỡng tâm 
hồn, nhân cách con người Bình Phước 
trong tình hình mới, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, thể hiện 
sự đóng góp tích cực vào công cuộc 
xây dựng quê hương Bình Phước ngày 
càng giàu đẹp.

Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh đã 
bám sát thực tiễn đời sống xã hội, hoạt 
động đúng tôn chỉ, mục đích; phản ánh 
phong phú, đa chiều diễn biến của đời 
sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong 

tỉnh, trong nước và Quốc tế; tích cực 
tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, các sự 
kiện chính trị quan trọng của đất nước, 
của tỉnh; tuyên truyền việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 
và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh; kịp thời phát 
hiện, biểu dương những tấm gương 
người tốt, việc tốt, những tập thể, cá 
nhân điển hình tiên tiến, khích lệ, thúc 
đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp 
phần vào sự phát triển của tỉnh; giới 
thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, 
thế mạnh về Văn hoá, mảnh đất, con 
người Bình Phước đến với Nhân dân 
trong nước, Quốc tế; tham gia tích 
cực, hiệu quả cuộc thi chính luận bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu 
tranh, phản bác những quan điểm, 
luận điệu phản động, xuyên tạc của 
các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng 
vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn 
giáo... chống phá Đảng và Nhà nước, 
chế độ ta.

Đặc biệt, trong năm 2023, Bình 
Phước là địa phương tổ chức Hội nghị 
Văn hóa cấp tỉnh sớm nhất ở miền 
Nam. Ngay sau Hội nghị, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị 
quyết số 14 về xây dựng và phát triển 
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Chính trị - Xã hội

Văn hóa, con người Bình Phước đến 
năm 2030, định hướng đến năm 2045 
làm nền tảng vững chắc thúc đẩy lĩnh 
vực Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh nhà. 
Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên 
của tỉnh về Văn hóa và con người Bình 
Phước. Mục tiêu nhằm xây dựng và 
phát triển Văn hóa Bình Phước “đa 
dạng, bản sắc và hội nhập”; xây dựng 
con người Bình Phước phát triển toàn 
diện, có đầy đủ những phẩm chất tốt 
đẹp của con người Việt Nam; đồng 
thời, phát huy mạnh mẽ các đặc tính 
nổi trội là “hòa hợp, nghĩa tình, tự 
cường, kỷ cương, sáng tạo”.

Nhân buổi gặp mặt hôm nay, thay 
mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi 
nhận biểu dương và chúc mừng sự cố 
gắng, nỗ lực của Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh, toàn thể anh chị em văn 
nghệ sĩ, cán bộ làm công tác Văn hóa 
đã có nhiều nỗ lực tích cực, đóng góp 
tích cực vào thành tích chung của tỉnh 
trong năm 2023 vừa qua.

Thứ ba, lắng nghe tâm tư nguyện 
vọng, đề xuất của văn nghệ sĩ, nghe 
tiếng nói của người trong cuộc để tỉnh 
có những chính sách về Văn hóa phù 
hợp với thực tiễn hơn.

Tại buổi gặp mặt hôm nay, nhiều 
vấn đề quan trọng đã được lãnh đạo 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trao đổi 
thẳng thắn và đề xuất những kiến nghị 

hết sức tâm huyết với tinh thần trách 
nhiệm cao. Những ý kiến phát biểu 
của các văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp 
Văn học Nghệ thuật, với mong muốn 
được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho 
đội ngũ văn nghệ sỹ phát triển có nhiều 
sản phẩm nghệ thuật tốt phục vụ công 
chúng, nhất là tạo điều kiện cho anh 
chị em văn nghệ sỹ có những chuyến 
đi thực tế, chuyến đi về nguồn, đến 
những nơi biên giới, hải đảo để nắm 
bắt thực tiễn, phản ánh trung thực, thổi 
hồn vào tác phẩm của mình một cách 
chân thực, sinh động nhất.

Qua phát biểu của các đồng chí 
hôm nay, tôi đã lắng nghe và nhận 
thấy nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách 
nhiệm, sâu sắc. Điều đó chứng tỏ văn 
nghệ sĩ chúng ta rất nặng lòng với 
đất và người Bình Phước, rất yêu 
vùng đất và quê hương này. Đây là 
tiền đề không thể thiếu cho sáng tạo 
nghệ thuật. Xin trân trọng, ghi nhận, 
cảm ơn anh chị em văn nghệ sĩ.

Thứ tư, bày tỏ sự kì vọng, niềm tin 
vào đội ngũ văn nghệ sĩ trong nỗ lực 
phấn đấu, cống hiến, tạo ra những tác 
phẩm có giá trị. Về dự buổi gặp mặt 
với các đồng chí hôm nay, trong tôi 
đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một 
mặt, rất vui, tự hào trước thành tích 
của tỉnh đã đạt được trong thời gian 
qua, trong đó có Văn học Nghệ thuật; 
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mặt khác, cá nhân tôi và chắc là nhiều 
đồng chí vẫn cứ day dứt, trăn trở, đau 
đáu một nỗi niềm là chúng ta vẫn chưa 
có được những tác phẩm xứng tầm với 
mảnh đất và con người nơi đây.

Bình Phước là nơi hội tụ của hồn 
thiêng sông núi, của nền Văn hoá đa sắc 
màu; có nhiều địa danh nổi tiếng như 
Bà Rá, Thác Mơ, Bom Bo, Tà Thiết...; 
con người Bình Phước hoà hợp, nghĩa 
tình... Đất và người nơi đây trong cuộc 
kháng chiến giải phóng dân tộc đã để 
lại những tác phẩm để đời, sông mãi 
với thời gian, như: Tiếng chày trên sóc 
Bom Bo, Mỗi bước ta đi, Tình đất đỏ 
miền Đông... Nhưng khá lâu rồi, trong 
thời kỳ phát triển đất nước hiện nay, 
chưa có được những tác phẩm văn 
học nghệ thuật xứng tầm. Mức độ thụ 
hưởng VHNT còn chưa cao, mong tất 
cả chúng ta, những người làm công tác 
Văn học Nghệ thuật trong giai đoạn 
mới tạo ra được những tác phẩm lớn, 
có giá trị.

…
Năm 2024 là năm thứ tư triển khai 

thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII Đại 
hội Đảng toàn quốc; Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp; là năm 
triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị 
quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về 
xây dựng và phát triển Văn hóa, con 

người Bình Phước đến năm 2030, định 
hướng đến năm 2045 và triển khai Kế 
hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 
50 năm nền Văn học Nghệ thuật Việt 
Nam, từ sau năm 1975 đến nay. Để 
xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ ngày 
càng lớn mạnh, có nhiều tác phẩm có 
giá trị phục vụ công chúng ngày càng 
tốt hơn, tôi xin gợi mở với các đồng 
chí một số nội dung sau:

1. Đội ngũ văn nghệ sỹ phải thực 
sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi 
đầu trong việc làm rõ nét hơn, sâu sắc 
hơn hình ảnh về vùng đất, con người 
Bình Phước. Phấn đấu tạo ra nhiều 
tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ 
thuật, có tác dụng to lớn về xây dựng 
con người Bình Phước, đáp ứng ngày 
càng lớn nhu cầu hưởng thụ Văn hóa 
tinh thần của nhân dân.

Văn nghệ sĩ cần đồng hành với 
tỉnh, đắm mình trong hiện thực đời 
sống Nhân dân..., tiếp tục phát huy 
tài năng, tạo ra những tác phẩm chất 
lượng mang hơi thở cuộc sống và con 
người Bình Phước.

Đội ngũ văn nghệ sỹ cần thực hiện 
tốt vai trò, sứ mệnh là những chiến 
sỹ trên mặt trận Tư tưởng, Văn hóa; 
không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn 
luyện, nâng cao năng lực và đạo đức 
nghề nghiệp để sáng tạo các tác phẩm 
Văn học - Nghệ thuật chất lượng cao. 
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Tích cực tham gia có chất lượng, hiệu 
quả các cuộc vận động, các giải báo 
chí của Quốc gia và của tỉnh, nhất là 
Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các 
tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo 
chí chủ đề “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” giai đoạn 2021-2025 và các 
giải báo chí của tỉnh. Tuyên truyền, 
quảng bá các tác phẩm VHNT, đất và 
người Bình Phước.

2. Các cấp chính quyền cần tạo 
môi trường sáng tạo hơn nữa cho 
văn nghệ sĩ; quan tâm công tác giáo 
dục tư tưởng chính trị, nắm bắt, giải 
quyết thỏa đáng tâm tư của đội ngũ 
văn nghệ sĩ; chăm lo bồi dưỡng, quý 
trọng, phát huy những tài năng sáng 
tạo Văn học, Nghệ thuật, tập trung 
khuyến khích văn nghệ sỹ thâm nhập 
thực tế, đầu tư quảng bá rộng rãi các 
tác phẩm. Đây là trách nhiệm của 
toàn xã hội, nhưng trước hết là trách 
nhiệm của hệ thống chính trị để từ đó 
lãnh đạo, quản lý tốt nhất, khơi dậy 
nguồn sáng tạo của các văn nghệ sỹ, 
góp phần tạo ra nhiều tác phẩm có 
giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, có tác 
dụng to lớn về xây dựng con người 
Bình Phước, đáp ứng ngày càng lớn 
nhu cầu hưởng thụ Văn hóa tinh thần 
của Nhân dân.

Chúng ta hãy suy nghĩ xem có tổ 

chức được nhiều hơn, chất lượng và 
bài bản hơn những cuộc thi sáng tác 
Văn học Nghệ thuật, phát hiện tài 
năng (Truyền thông rộng rãi cả trong 
và ngoài tỉnh, có lộ trình...)

Nghiên cứu tổ chức các toạ đàm, 
giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các 
văn nghệ sĩ có uy tín. Có chính sách 
thu hút, mời gọi những văn nghệ sĩ 
tài năng, thu hút văn nghệ sĩ đã thành 
danh hoạc chưa thành danh, ở trong 
và ngoài tỉnh sáng tác về Bình Phước. 
Chúng ta xác định rõ một đặc tính 
quan trọng của Văn hóa Bình Phước 
là “hội nhập”. Vậy phải cố gắng tiếp 
thu tinh hoa, Văn hóa của mọi miền Tổ 
quốc và trên thế giới.

Chú trọng xây dựng và phát triển 
đội ngũ văn nghệ sỹ ngày càng lớn 
mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho văn nghệ sỹ, nhất là 
văn nghệ sỹ gặp khó khăn trong cuộc 
sống, kêu gọi tương thân, tương ái 
giữa các đồng nghiệp, quan tâm hỗ trợ 
sáng tác là các tác giả trẻ và người cao 
tuổi. Từng bước xây dựng và thực hiện 
có hiệu quả xã hội hóa các hoạt động 
Văn học Nghệ thuật.

- Thành lập Chi hội VHNT ở các 
huyện: Chất lượng, hiệu quả, không 
gượng ép.

- Quan tâm hơn đến Văn học và các 
hoạt động VHNT, văn nghệ sĩ.
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Đa dạng, bản sắc 
-  Âm nhạc: Địa phương hóa - cuộc 

thi sáng tác, mời nghệ sĩ sáng tác.
- Viết về quê hương Bình Phước 

sâu hơn, tinh xảo hơn.
3. Đây là năm đầu tiên triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, 
ngày 20-11-2023 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát 
triển Văn hóa, con người Bình Phước 
đến năm 2030, định hướng đến năm 
2045. Có thể nói, Nghị quyết số 14 
đã đề cập toàn diện tới tất cả các nội 
dung của việc xây dựng Văn hóa và 
con người Bình Phước. Để thực hiện 
nội dung này, cần có sự vào cuộc 
đồng bộ của cả hệ thống chính trị; 
phải có các đề án, kế hoạch, chương 
trình rất cụ thể, rất chi tiết của từng 
cấp, từng ngành và cũng cần bố trí 
nguồn lực khá lớn thì mới có thể 
thực hiện được.

Tuy nhiên, chúng ta cần chủ động 
trong triển khai Nghị quyết, không 
trông chờ vào kế hoạch của cấp trên. 
Có những nội dung cần rất nhiều tiền 
mới có thể thực hiện nhưng có những 
nội dung không cần kinh phí vẫn có 
thể làm được ngay. Để Nghị quyết 
thành công, cần sự nhận thức sâu sắc 
và đồng lòng của toàn hệ thống, trong 
đó có vai trò quan trọng của văn nghệ 
sĩ. Nhất là tập trung một số nhiệm vụ 

trọng tâm:
- Văn học Nghệ thuật bồi dưỡng 

nhân cách và lối sống con người Bình 
Phước.

- Có nhiều tác phẩm có giá trị.
- Phát triển, quảng bá tác phẩm 

cách mạng, Văn hóa, công cuộc đổi 
mới của tỉnh.

- Phát triển công tác Lý luận, Phê 
bình Văn học Nghệ thuật.

- Đổi mới hoạt động Hội Văn học 
Nghệ thuật. 

- Khuyến khích Nhân dân sáng tạo, 
trao truyền, phát huy.

…
Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến sự 

nghiệp Văn học Nghệ thuật, đặt nhiều 
niềm tin, kỳ vọng cao vào đội ngũ văn 
nghệ sĩ của tỉnh.

Đầu Xuân mới, xin kính chúc các 
quý vị đại biểu, đội ngũ văn nghệ sĩ, 
những người làm công tác Văn hóa, 
Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà cùng 
gia đình lời chúc mừng năm mới, sức 
khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc sự nghiệp Văn học, Nghệ 
thuật của tỉnh Bình Phước chúng ta 
ngày càng có nhiều thành tựu rõ rệt 
trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm 
ơn các đồng chí n

(*) Tựa đề do Ban Biên tập đặt.
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Ngoài đơn vị chủ trì là UBND 
tỉnh Bình Phước, Diễn đàn còn có 
sự đồng chủ trì của Bộ NN&PTNT, 
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại 
Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội 
Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA). 
Bên cạnh đó, Diễn đàn còn được 
phối hợp thực hiện bởi Tập đoàn 
Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus (Hà 
Lan), Câu lạc bộ Nông nghiệp công 

nghệ cao Việt Nam (DAA).
Diễn đàn có sự tham dự của hơn 100 

lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu 
EuroCham (với 27 quốc gia thành viên 
đến từ khối Liên minh châu Âu), như: 
Heineken, De Heus, Big Dutchman, 
Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin 
Air and Ocean, Stolz Asia, The Fruit 
Republic, Biodevas, Lallemand, Hùng 
Nhơn Aust Export… và các doanh 

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP, 
THƯƠNG MẠI, NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO EUROCHAM

Diễn đàn đã kết nối nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các doanh 
nghiệp EuroCham có uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào Bình Phước.    Ảnh: C. Quốc   

Chính trị - Xã hội

r mInH TUệ

Ngày 12-3, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, 
“Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp 

công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024” được tổ chức với sự 
tham gia của gần 360 đại biểu trong nước và quốc tế.
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nghiệp đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp 
Úc tại Việt Nam (AusCham).

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền 
cho biết, mục đích của “Diễn đàn kết nối 
doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại, 
Nông nghiệp công nghệ cao EuroCham 
- tỉnh Bình Phước năm 2024” là cơ hội 
để tỉnh Bình Phước giới thiệu, quảng bá 
hình ảnh, tiềm năng, chính sách ưu đãi, 
giúp nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp 
cận các dự án trọng điểm, đặc biệt là các 
dự án tại các Khu Công nghiệp, Cụm 
Công nghiệp, Khu Kinh tế, các dự án 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
Qua đó, mời gọi các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 
các doanh nghiệp EuroCham có uy tín 
và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư 
vào Bình Phước.

Chia sẻ thông tin với nhà đầu tư, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho 
biết về thủ tục hành chính, có trên 80% 
thủ tục hành chính của tỉnh được giải 
quyết theo phương thức dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình và kết nối trên 
Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nhà đầu 
tư khi thực hiện thủ tục hành chính chỉ 
cần liên hệ trực tuyến hoặc trực tiếp với 
một đầu mối là Trung tâm phục vụ hành 
chính công của tỉnh để được hướng dẫn 
thủ tục, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả 
kết quả tại chỗ. Thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính về đầu tư tại tất cả các 
khâu đều được rút ngắn chỉ còn 2/3 thời 
gian so với quy định của Chính phủ. 

Theo bà Trần Tuệ Hiền, công tác 
chuyển đổi số trong doanh nghiệp 
cũng được tỉnh quan tâm, với mục tiêu 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng 
dụng các nền tảng số để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm 
nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo 
ra các giá trị mới cho doanh nghiệp; 
chỉ số PCI của tỉnh ngày càng được cải 
thiện đáng kể; công tác chuyển đổi số, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ 
trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp được 
thực hiện có hiệu quả.

“Ngoài ra, với “nền tảng 4 tốt” đó 
là “hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính 
sách tốt và dịch vụ công tốt”, Bình 
Phước xác định mục tiêu hướng 
đến là đáp ứng tốt nhất các nhu cầu 
phục vụ, làm hài lòng các nhà đầu 
tư khi đến với tỉnh, trong đó có các 
doanh nghiệp EuroCham”, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Phước chia sẻ.

Tại Diễn đàn, ông Gabor Fluit, Chủ 
tịch EuroCham kiêm Tổng giám đốc 
Tập đoàn De Heus châu Á, chia sẻ 
niềm vui về sự có mặt của rất nhiều 
quan khách có tầm ảnh hưởng từ cộng 
đồng doanh nghiệp cũng như đại diện 
các chính khách, đại biểu cơ quan nhà 
nước. “Tôi thực sự có thể cảm nhận 
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năng lượng và nhiệt huyết được lan tỏa 
từ mọi người. EuroCham rất vinh dự 
được có mặt ở đây cùng với tất cả quý 
vị, với tư cách là những nhà đổi mới và 
những người tạo ra sự thay đổi để cùng 
nhau định hình tương lai của nền kinh 
tế Bình Phước”, ông Gabor Fluit nói.

Theo ông Gabor Fluit, Bình Phước có 
vị trí chiến lược trong Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, đóng vai trò là cửa ngõ 
quan trọng kết nối Việt Nam, Campuchia 
và khu vực. Với nguồn tài nguyên đất đai 
dồi dào, Bình Phước mang đến những cơ 
hội đầu tư hấp dẫn vào các dự án phát 
triển Nông nghiệp, cây trồng có giá trị 
cao, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực 
phẩm, sản xuất quy mô lớn. Khí hậu 
thuận lợi càng khẳng định Bình Phước là 
ứng cử viên lý tưởng cho các dự án năng 
lượng tái tạo quy mô lớn, phù hợp với 
Quy hoạch điện VIII và Thỏa thuận hợp 
tác chuyển đổi năng lượng công bằng. 
Trong tương lai, Hiệp định thương mại 
tự do EU - Việt Nam (EVFTA) hứa hẹn 
sẽ là bước phát triển tích cực cho Bình 
Phước. Với việc cắt giảm gần 99% thuế 
quan trong thập kỷ tới, Bình Phước có 
vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ việc mở 
rộng khả năng tiếp cận thị trường tiêu 
dùng 500 triệu dân của EU.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng 
Đức Tiến đã chúc mừng tỉnh Bình 
Phước với những kết quả nổi bật trong 

năm 2023. “Trong bối cảnh khó khăn 
chung, nhưng trong những năm qua tỉnh 
Bình Phước đã đạt được những thành 
tựu to lớn và đã có bước phát triển mới 
khá toàn diện cả ở lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch vụ với mức tăng 
trưởng bình quân (GRDP) đạt 8,34%, 
vượt kế hoạch đề ra là 8%, đứng đầu 
khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 
so với cả nước. Trong đó, sản xuất Nông 
nghiệp ổn định, dần phát triển theo 
hướng ứng dụng công nghệ cao, quy mô 
lớn”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng 
đánh giá cao ý nghĩa và mục đích của 
Diễn đàn. Theo ông Phùng Đức Tiến, 
các doanh nghiệp EuroCham không 
chỉ có thế mạnh về công nghệ mà còn 
có năng lực tài chính và thị trường tiêu 
thụ đầy tiềm năng đối với ngành nông 
nghiệp Việt Nam. Do vậy, sự có mặt của 
các doanh nghiệp châu Âu không chỉ 
giúp Bình Phước thay đổi bộ mặt nông 
nghiệp theo hướng bền vững mà còn 
góp phần phần đóng góp tích cực hơn 
vào kinh tế - xã hội. 

Tại Diễn đàn, đã có nhiều tham 
luận về các vấn đề liên quan đến đầu 
tư FDI, phát triển xanh, Nông nghiệp 
số… được các chuyên gia đến từ Liên 
minh châu Âu (EU), Sở NN&PTNT 
Bình Phước, EuroCham, AusCham, 
De Heus Việt Nam, Hùng Nhơn, Big 
Dutchman Việt Nam trình bày n

Chính trị - Xã hội
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Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có 
quyết định về việc công nhận Gương 
mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt 
trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Để đi đến kết quả trên, trước đó, 
hội đồng xét tặng giải thưởng họp lần 
thứ hai đã thảo luận, cho ý kiến và 
bỏ phiếu kín chọn ra các Gương mặt 
trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 và 
Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 
năm 2023.

Tại cuộc họp, anh Bùi Quang Huy 
- Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn 
- cho biết sau phiên họp hội đồng 
lần một chọn ra 20 đề cử vào vòng 
bình chọn trực tuyến, đơn vị thường 
trực giải thưởng đã thực hiện một số 
biện pháp để đảm bảo chất lượng giải 
thưởng. Trong đó, tiến hành xác minh 
nhân thân, tư cách đạo đức, lối sống, 
hồ sơ của các đề cử từ nhiều nguồn 
khác nhau.

Từ cơ sở đó, các thành viên hội 
đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá, 
so sánh, cân nhắc các yếu tố, khía cạnh 

trong từng lĩnh vực và giữa các lĩnh 
vực bỏ phiếu kín để chọn ra 10 Gương 
mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 
và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển 
vọng năm 2023.

Các đề cử được lựa chọn trên 9 lĩnh 
vực (lĩnh vực quản lý hành chính Nhà 
nước không có đề cử), riêng lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học - sáng tạo có 2 
đề cử.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt 
Nam tiêu biểu, gồm:

1. Đinh Cao Sơn, 19 tuổi, Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội, lĩnh vực 
học tập.

2. Hà Thị Thanh Hương, 35 tuổi, 
Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng 
phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, 
Trường Đại học Quốc tế, Đại học 
Quốc gia TPHCM, lĩnh vực nghiên 
cứu khoa học - sáng tạo.

3. Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quốc Duy, 
35 tuổi, Phó trưởng Khoa Ngoại đầu 
cổ, Bệnh viện K, lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học - sáng tạo.

CÔNG BỐ 10 GƯƠNG MẶT TRẺ 
VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2023

Chính trị - Xã hội

Tối 20-3, Trung ương Đoàn công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 
các gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Tỉnh Bình Phước tự hào 

có bạn Đặng Dương Minh Hoàng, 36 tuổi, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định 
Của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp số Bình Phước, lĩnh vực lao động sản xuất.
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4. Đặng Dương Minh Hoàng, 36 
tuổi, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương 
Định Của toàn quốc, Giám đốc Nông 
trại Thiên Nông Bình Phước, Giám 
đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
số Bình Phước, lĩnh vực lao động 
sản xuất.

5. Nguyễn Xuân Lục, 36 tuổi, 
Giám đốc điều hành Công ty CP Tập 
đoàn WATA, lĩnh vực kinh doanh - 
khởi nghiệp.

6. Đại úy Vũ Văn Cường, 31 
tuổi, Đội trưởng Đội phòng chống 
ma túy và tội phạm, Đồn Biên 
phòng Pa Thơm, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, 
lĩnh vực quốc phòng.

7. Đại úy Lê Thế Văn, 35 tuổi, 
Phòng 3, Cục An ninh mạng và 
phòng, chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, Bộ Công an, lĩnh vực an 
ninh trật tự.

8. Xạ thủ Phạm Quang Huy, 28 
tuổi, vận động viên thành tích cao đội 
bắn súng Hải Phòng và đội tuyển bắn 
súng Quốc gia Việt Nam, lĩnh vực thể 
dục thể thao.

9. Đặng Cát Tiên, 15 tuổi, lớp 9/3 
Trường THCS Thái Nguyên, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lĩnh 
vực hoạt động xã hội.

10. Rapper Nguyễn Đức Cường, 35 
tuổi, ca sĩ Đen Vâu, lĩnh vực văn hóa 
nghệ thuật n

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.                                                               Ảnh: T. Trung

(Nguồn Báo Tuổi Trẻ)

Chính trị - Xã hội
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Hạt điều Việt, đặc biệt là điều 
trồng ở Bình Phước đã để lại 

trong tôi một ấn tượng khó phai, và 
ngành điều đã, đang và sẽ là một 
phần không thể thiếu trong cuộc sống 
của tôi. Trong tôi, giá trị hạt điều của 
các bạn vất vả làm ra như một ngọn 
lửa rực cháy, trường tồn mãi với thời 
gian. Ở mảnh đất Bình Phước, một 
đặc sản của tỉnh là cây điều đã và 
đang được dựng xây, lan tỏa.

Những con người vất vả
Nghề trồng điều và chế biến điều là 

một nghề chứa đựng cả những mùi vị 
trong cuộc sống buồn vui, sướng khổ, 
ngọt bùi, đắng cay. Nghề gì cũng ẩn 
chứa sự vất vả nhưng nghề làm điều 
thì phải dùng từ: Vô cùng vất vả. Đã 
có lịch sử lâu đời nhưng chăm sóc cây 
điều cần phải thực hiện cắt tỉa cành, 
làm cỏ, bón phân... cuộc sống biến họ 
trở thành một người quên hết mọi thứ 
xung quanh, chỉ tập trung vào chăm 
sóc cây điều của mình. Tôi đã không ít 
lần chứng kiến những nông dân trồng 
điều làm việc và hình ảnh đọng lại 
trong mắt tôi không phải là những con 
người bình thường. Với những người 
đó, họ sẽ phải hứng chịu một số vấn đề 
khó khăn không nhỏ.

Vất vả là vậy, nhưng mấy ai kêu 

than. Những người trồng điều cần cù 
chính là ngọn lửa tinh thần mãi rực 
cháy, mãi trường tồn của ngành điều 
Việt. Khó khăn, vất vả nhưng biết bao 
người trồng điều vẫn quyết gắn bó với 
nghề, vẫn dùng quyết tâm của chính 
mình vượt qua khó khăn thách thức. 
Thật đáng ngưỡng mộ khi ngày càng 
có nhiều nông dân vẫn kiên trì chăm 
sóc, bám trụ với cây điều. Những đôi 
tay ấy chứa đựng cả niềm tin cho cuộc 
sống tương lai ấm no hạnh phúc, chứa 
đựng cả bầu trời tinh thần điều Việt. 
Họ mang trong tim niềm tự hào vì 
được góp phần công sức nhỏ bé làm 
giàu cho gia đình, cho đất nước, được 
chung tay tạo ra dòng lịch sử của ngành 
điều yêu mến, tràn ngập tình đồng đội, 
đồng chí, tình cây, tình người.

Ngành điều và hội nhập
Có một truyền thống lâu đời như 

vậy nhưng đến gần đây, trong tiến 
trình hội nhập kinh tế Quốc tế của đất 
nước, điều Bình Phước mới được tôn 
lên mạnh mẽ, được nâng tầm hình ảnh 
và thương hiệu hơn bao giờ hết. Không 
chỉ chiếm tỷ trọng cao trong nông 
nghiệp nói riêng và nền kinh tế của 
tỉnh nói chung, cây điều còn trở thành 
một hình ảnh đặc trưng của tỉnh, một 

Hạt Điều Bình Phước - BẢN SẮC VÀ HƠN THẾ NỮA
r ĐInH THànH TrUnG

Chính trị - Xã hội
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sự tự hào khi nói đến Bình Phước.
Giá trị của cây điều không chỉ có 

như vậy, xét về mặt kinh tế, cây điều 
góp phần không nhỏ để người dân Bình 
Phước nâng cao thu nhập, có mức sống 
dần sánh vai với nhiều tỉnh trong khu 
vực và trên cả nước. Ở đây, trong một 
chặng đường dài phát triển, cây điều 
Bình Phước luôn có vị trí quan trọng 
trong quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng cũng 
có chỗ đứng không thể thiếu trong cơ 
cấu ngành Nông nghiệp của đất nước. 
Bước sang thời đại kinh tế mỗi Quốc 
gia phải hội nhập sâu rộng với thế giới 
thì những sản vật, những hình ảnh đặc 
sắc trong nông nghiệp địa phương 
luôn là mảnh đất màu mỡ để khai thác, 
để nâng cao uy tín và thương hiệu, qua 
đó góp phần quan trọng nâng cao vị 
thế của đất nước.

Tiềm năng của cây điều không chỉ 

dừng lại ở lĩnh vực Nông nghiệp mà 
còn đem lại lợi ích cho du lịch, dịch 
vụ và nhiều ngành kinh tế khác. Nhắc 
đến điều Bình Phước tức là nói đến cả 
những chuyến tham quan khám phá 
vườn cây rộng thênh thang sải cánh 
cò bay, nói đến phong cảnh tươi đẹp 
và giàu bản sắc của đất Bình Phước, 
nói đến phong tục, tập quán, văn hóa 
đặc sắc của đồng bào Bình Phước, nói 
đến nhiều sản phẩm từ điều nức tiếng 
cả nước và xuất khẩu sang nhiều nước 
trên thế giới. Như vậy, Bình Phước đã 
từ một loại cây mà làm được rất nhiều 
việc, từ đó hình ảnh của tỉnh ngày càng 
nổi bật, nâng tầm. Đó cũng là hòa mình 
vào xu thế hội nhập của đất nước.

Điều đáng nói là chính quyền và 
Nhân dân Bình Phước đã làm nhiều 
việc, bỏ ra nhiều công sức để nâng tầm 
hình ảnh cây điều. Chứng kiến các sản 
phẩm từ điều, các hoạt động về cây 

Ảnh: T. Trung

Chính trị - Xã hội
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điều, du khách cảm thấy cái hồn, cái 
tình của cây điều - một loại cây “thân 
thiết” đến không ngờ, cùng với đó là 
lòng hiếu khách và vô cùng thân thiện 
của người Bình Phước. Các hoạt động 
đặc sắc ấy không chỉ làm cho du khách 
biết đến, hiểu hơn về sản phẩm đặc 
thù này của tỉnh mà còn là động lực để 
thôi thúc nhiều khách du lịch đến Bình 
Phước. Tỉnh đã thành công với mục 
đích tôn vinh cây điều, và quan trọng 
hơn, Bình Phước đã cho thấy hình ảnh 
đặc trưng của tỉnh nhà khác với những 
địa phương khác như thế nào, điều đó 
đã tạo ra một dấu ấn, một điểm nhấn 
không thể ấn tượng hơn.

Tinh thần điều bất diệt
Ngành điều nước ta đã trải qua 

nhiều năm phát triển, phấn đấu, 
trưởng thành lớn mạnh để giờ đây 
ngành đã có một vị thế vững chắc 
trong nền kinh tế đất nước, những 
con người ngành điều đã chiếm được 
lòng tin yêu của Nhân dân, bạn bè 
bốn phương. Giờ đây, sát cánh cùng 
đất nước đương đầu và vượt qua khó 
khăn dịch Covid-19, từ người nông 
dân đến doanh nghiệp và người quản 
lý, họ vẫn chung sức đồng lòng, lao 
động không kể ngày đêm để có thêm 
những sản phẩm chất lượng. Tuy vất 
vả, nhọc nhằn nhưng trong những con 
người ấy luôn thắm tình đồng chí, 
tình bằng hữu. Họ lúc nào cũng nở 

nụ cười bất kể đêm tối. bất kể nắng 
mưa. 

Từ một giống cây có giá trị xuất 
khẩu nhưng tốn nhiều công chăm sóc, 
chúng ta đã tạo thành nhiều thương 
hiệu có giá trị, đặc biệt trong vòng 
10 năm trở lại đây. Bình Phước được 
xem là “Thủ phủ điều” của Việt Nam 
với diện tích và sản lượng điều lớn 
nhất cả nước. Xuất khẩu hạt điều của 
cả nước đạt hơn 3,3 tỷ USD năm 2023 
và chỉ riêng Bình Phước đã đạt hơn 1 
tỷ USD, đó là thành công mà chúng 
ta tự hào dẫu vẫn còn nhiều khó khăn 
cần khắc phục. Từ khi được tách ra 
từ tỉnh Sông Bé vào năm 1997, Bình 
Phước từng bước khẳng định vững 
chắc vai trò “đất điều” hàng đầu thế 
giới. Giống cây “xóa đói giảm nghèo” 
đã trở thành cây mũi nhọn, cây chiến 
lược, cây làm giàu thực sự cho người 
nông dân Bình Phước. 

Ngành điều đã xây dựng và khẳng 
định những thương hiệu uy tín trên cả 
nước. Bao trùm lên những thành công 
đó là sự đoàn kết một lòng hướng tới 
nhiệm vụ chung của những con người 
hết lòng với nghề để xây dựng một 
hình ảnh ngành điều luôn ổn định, 
bền vững với thời gian, luôn kiên định 
mục tiêu để vượt qua bao khó khăn 
trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Và giá 
trị của điều Bình Phước sẽ còn được 
nhớ mãi n

Chính trị - Xã hội
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Ảnh: Ngọc Lân

Nam Việt Nam, đánh bại một bước 
Chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh 
của Mỹ - Nguỵ, tạo thế và lực để quân 
dân ta tiến tới giải phóng Bình Phước, 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước vào 30-4-1975.

Chiến công nối tiếp chiến công, 
ngày 14-12-1974 ta giải phóng Bù 
Đăng, 26-12-1974 giải phóng Đồng 
Xoài, 6-1-1975 giải phóng Phước 
Long... Cách đây đúng 49 năm, ngày 
23-3-1975, tại Trung tâm tỉnh lỵ Bình 
Long - Nơi đặt bộ máy chính quyền 
đầu não của nguỵ quyền Sài Gòn 
sụp đổ toàn diện về chính trị, quân 
sự, kinh tế, xã hội. Như thế, toàn bộ 
địa bàn của tỉnh Bình Phước được 
hoàn toàn giải phóng, vỡ òa niềm vui 
chiến thắng sau hai cuộc kháng chiến 
trường kỳ chống Pháp rồi đến chống 
Mỹ. Xương máu của bao thế hệ người 

Năm nào cũng vậy, tháng Ba về 
lòng tôi lại náo nức bởi không khí kỷ 
niệm ngày Bình Phước được hoàn toàn 
giải phóng, dấu son lịch sử sáng ngời: 
23-3. Đường ngang lối dọc, trong hẻm 
ngoài lộ, cờ hoa, pano, khẩu hiệu… 
rộn rã sắc màu, lòng người náo nức 
rộn ràng trong niềm vui mừng ngày 
chiến thắng. Những chiếc loa truyền 
thanh của phường của ấp đây đó phát 
ra những giai điệu hào hùng để nhớ 
một thời sục sôi bom đạn, chiến đấu 
giành lại giang san, giành lấy tự do, 
độc lập và hạnh phúc muôn nhà.

Được giải phóng sớm nhất phải kể 
đến huyện Lộc Ninh. Huyện Lộc Ninh 
được giải phóng ngày 7-4-1972, tiếp 
đó là Bù Đốp, Bù Gia Mập. Từng bước 
quân và dân ta mở rộng và bảo vệ vững 
chắc vùng giải phóng, xây dựng Lộc 
Ninh thành “thủ phủ” của Chính phủ 
Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền 
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Việt đã đổ xuống mảnh đất này, ôi 
cái giá của hoà bình thật đắt đỏ và 
cũng thật tự hào. Một mốc son chói 
lọi của quân và dân Bình Phước 
trong một giai đoạn lịch sử hào 
hùng, liệt oanh. Và giờ đây, ngày 
23-3 trở thành mốc son chói lọi để 
toàn Đảng, toàn dân Bình Phước tổ 
chức các họat động kỷ niệm, khơi 
dậy và phát huy truyền thống yêu 
nước, đoàn kết xây dựng tỉnh nhà 
ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó 
cũng là ngày đánh dấu một cửa ngõ 
Sài Gòn đã mở để đại đoàn quân yêu 
nước tiến vào giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước 
23-3-1975 không chỉ là một trang sử 
hào hùng trong cuộc đấu tranh bảo vệ 
quê hương của quân và dân tỉnh Bình 
Phước, mà còn là một trong những 
trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử 
đấu tranh Giải phóng Dân tộc, đưa 
nước ta bước vào kỷ nguyên mới - 
kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và 
xây dựng một nước Việt Nam Xã hội 
Chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh... Bình Phước vừa là 
đại bản doanh - cơ quan đầu não của 
cuộc kháng chiến, vừa là đầu mối vừa 
là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến 
lớn miền Nam, quyết định trực tiếp 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước vĩ đại...

Với ý nghĩa trên, Quảng trường 
23-3 ra đời nhắc nhở mỗi cán bộ, 
đảng viên, mỗi người dân ghi nhớ 
một chặng đường lịch sử hào hùng, 
một thời Nhân dân yêu nước cùng 
các lực lượng vũ trang một lòng đi 
theo Đảng, đi theo Bác Hồ chiến đấu 
dũng cảm, ngoan cường, hăng say lao 
động, chiến đấu vì độc lập tự do của 
Tổ quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội và vì 
quyền con người.

Quảng trường 23-3, hôm nay là nơi 
tụ hội của bao người trong và ngoài 
tỉnh đến vui chơi giải trí, chụp ảnh lưu 
niệm. Tối đến Quảng trường đông vui 
nhộn nhịp, niềm vui niềm hạnh phúc 
ngời ngời lên ánh mắt, sảng khoái rộn 
rã trong giọng nói tiếng cười. Được 
sống trong hoà bình, đủ đầy, an vui 
hôm nay, tôi thầm biết ơn sự hy sinh 
quên mình vì quê hương Tổ quốc của 
cả một thế hệ yêu chuộng hoà bình, 
một thế hệ chỉ quen cầm cuốc buộc 
phải cầm súng đánh đuổi giặc thù. 
Quên sao được những gương anh 
dũng hy sinh trong chiến đấu, trong 
xây dựng để tỉnh ta có được cơ đồ như 
ngày hôm nay. Nguyện hết sức hết 
lòng đi theo con đường mà Đảng chỉ 
lối dẫn đường, sống và làm việc theo 
hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, 
làm một công dân mẫu mực, chung 
tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn 
minh, giàu đẹp n
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Mùa xuân mở ra bao ước mơ khát 
vọng và những khởi đầu tốt đẹp. 

Trong không khí xuân của đất trời và 
xuân của lòng người, chúng ta đón nhận 
những nguồn năng lượng mới, dành cho 
nhau những mong ước chân thành, tốt 
đẹp; đó là Nghị quyết số 14-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Tỉnh ủy về “Xây dựng 
và phát triển Văn hóa, con người Bình 
Phước đến năm 2030, định hướng đến 
năm 2045. Mục tiêu chiến lược để phát 
triển Văn hóa là Đa dạng, bản sắc và 
hội nhập, phát huy mạnh mẽ các đặc 
tính nổi trội của người Bình Phước là 
“Hòa hợp - Nghĩa tình - Tự cường - 
Kỷ cương - Sáng tạo”.

Mùa xuân này dường như xuân 
hơn, xuân của đất trời xuân của lòng 
người đang hòa quyện vào nhau trong 
khát vọng vươn lên vì một Bình Phước 
phồn vinh hạnh phúc. Điều đặc biệt 
trong mùa xuân này, văn nghệ sỹ tỉnh 
nhà vui mừng được đón đồng chí Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy đến dự, thể hiện sự quan tâm sâu 
sắc về Văn học nghệ thuật. Đây sẽ là 
nguồn cổ vũ, động viên to lớn đội ngũ 
văn nghệ sỹ tiếp tục nỗ lực phấn đấu 
dấn thân, đắm mình trong thực tiễn 
phát triển của tỉnh nhà.

Một là, Bài học về khơi gợi phát 
huy lòng yêu nước chuyển hóa thành 
lý tưởng trong đời sống Văn học Nghệ 
thuật. Đây là động lực chính để vượt 
qua tất cả trở ngại khó khăn. Tuyệt đại 
đa số văn nghệ sĩ không ngại gian khó, 
vượt lên mọi thiếu thốn để lao động, 
sáng tạo. Bám địa bàn tìm hiểu thực 
tiễn, tích lũy vốn sống và sáng tác, 
biểu diễn… Tính lý tưởng và tính chân 
thật cũng từ đây mà ra. Vì thế có độ tin 
cậy và sức thuyết phục.

Hai là, Cần hết sức quý trọng, nâng 
đỡ tài năng, tạo điều kiện cho những 
tác phẩm tốt ra đời.

Tôi nghĩ muốn có tác phẩm lớn rất 
cần tài năng, nhưng làm sao cho tài 
năng sớm kết tinh. Khi có dấu hiệu của 
tài năng thì cần cho tài năng phát triển; 
tài năng được tôn trọng, đưa vào thử 
thách, giúp cho nhận thức bản chất vấn 
đề, để thể hiện trong sáng tác. Ngày 
nay, những dấu hiệu tài năng còn nằm 
đâu đó, nhưng chúng ta chưa thật chú 
ý hoặc lãnh đạm, ít quan tâm thật sự, 
khiến đơn vị và cá nhân đôi khi không 
tranh thủ được thời cơ phát triển.

Ba là, Làm sao thể hiện đúng 
chân dung dân tộc, tầm nhìn dân tộc 

VĂN NGHỆ SĨ GÓP PHẦN XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, 

CON NGƯỜI BÌNH PHƯỚC
r Họa sĩ nGUYỄn dUY HồnG
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với tầm rộng lớn. Truyền thống kiên 
cường chống xâm lược trong lịch sử, 
tinh thần anh dũng trong những cuộc 
kháng chiến gần đây, sự đổi mới sáng 
tạo trong xây dựng mấy thập kỷ qua 
của cả nước và của Bình Phước sẽ cho 
chúng ta một chân dung dân tộc; đó 
là: Toàn tâm cống hiến cho lợi ích dân 
tộc, giữ gìn phát huy giá trị Văn hóa 
Việt Nam, vừa giàu bản sắc Văn hóa 
địa phương, phát huy mạnh mẽ các đặc 
tính nổi trội là “Hòa hợp - Nghĩa tình 
- Tự cường - Kỷ cương - Sáng tạo”.

Bốn là, Cần tinh tế ứng xử với thời 
cuộc và con người, đặc biệt là trong 
Văn học Nghệ thuật.

Trong tình hình hiện nay, không 
phải mọi văn nghệ sĩ đều sống và nghĩ 
như lãnh đạo, nhất là sự khác biệt giữa 
các thế hệ. Điều đó càng rõ, vậy làm 
gì để có mọi cách nhìn, đều có phần 
chung mà không triệt tiêu đa dạng…

Tài năng tổ chức, bàn bạc dân chủ, 
khoa học, khoan dung sẽ có sức thuyết 

phục cao nhất. Bài học sử dụng nhuần 
nhuyễn và tinh tế các hình thức tác 
động riêng và chung một thời, nay vẫn 
còn nguyên tác dụng đối với những 
người quản lý, lãnh đạo Văn học Nghệ 
thuật.

Năm là, Trong bất cứ hoàn cảnh 
nào cũng cần quan tâm đến việc phát 
hiện, xây dựng đội ngũ tài năng trẻ.

Việc “đãi cát tìm vàng” là khó khăn, 
lâu dài, nhưng không phải không làm 
được.

Nghị quyết 14 lần này đã đưa ra 
nhiệm vụ, giải pháp. Đó là “đổi mới 
và mở rộng các hoạt động hướng đến 
giáo dục kỹ năng sống… Nâng cao 
năng lực cảm thụ thẩm mỹ… đặc biệt 
là thanh thiếu niên”.

Hội VHNT tỉnh cần có kế hoạch cụ 
thể cho từng năm, đề ra biện pháp khả 
thi, nói đi đôi với làm, thực hiện quyết 
tâm mạnh mẽ để phát hiện, bồi dưỡng 
lực lượng trẻ vào Hội. Đối tượng tìm 
kiếm phát hiện năng khiếu là trong các 

Góc nhìn văn nghệ

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cho văn nghệ sĩ tại chương trình gặp mặt xuân Giáp Thìn 2024. 
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trường học, thông qua giới thiệu của 
các thầy cô giáo. Phải tổ chức các cuộc 
vận động, các cuộc thi sáng tác VHNT 
đồng thời qua sự phát hiện của hội viên 
các Chi hội và Tạp chí Văn nghệ.

Tìm được năng khiếu, phải bồi 
dưỡng ngay, trong đó cần trao đổi 
nhiều vấn đề: Từ tư tưởng, tình cảm, 
vốn sống, vốn VHNT đến các nội dung 
có tính chất kỹ thuật sáng tạo. Có vậy 
mới có tác giả lâu dài, vững chắc.

Tạp chí Văn nghệ làm vườn ươm 
cho các năng khiếu phát triển thành 
tài năng. Quảng bá tác phẩm đến các 
trường học, Đoàn thanh niên nhằm 
động viên khích lệ họ phấn đấu. Cần 
có các giải thưởng dành cho tác giả 
trẻ như: Giải tài năng, Giải triển 
vọng về Văn học Nghệ thuật.

Sáu là, Cần quan tâm xây dựng đội 
ngũ Lý luận Phê bình. Công tác Lý luận 
Phê bình mang tính chất xã hội sâu sắc, 
lấy đời sống xã hội là tiêu chuẩn chân 
lý, lấy đời sống sáng tạo làm thước đo 
tài năng. Vậy VHNT Bình Phước còn 
yếu vấn đề này. Thời gian qua ít thấy bài 
lý luận phê bình trên Tạp chí Văn nghệ. 
Đây là công việc không ít khó khăn, trăn 
trở. Nếu là “người của ta” cũng không 
dễ gì trình bày hết nhẽ, vì còn phải tính 
đến đối tượng tiếp nhận. Còn phải qua 
kiểm duyệt… Phê bình chỉ đưa ra dấu 
hiệu tích cực đã là rất tốt. Nói thẳng, 
nói thật, xin mở lòng thông cảm, khoan 
dung. Vì khó khăn như vậy, lực lượng 
này không hăng hái, hoặc lặng bút.

Trong điều kiện hiện nay, khi nhiều 
thuận lợi mở ra, cần quan tâm, động 
viên hơn nữa đến việc Lý luận Phê 
bình trong Văn học Nghệ thuật.

Hoạt động Văn học Nghệ thuật 
thuộc phạm trù hoạt động tinh thần. 
Một khi giáo dục tư tưởng, tình 
cảm… thôi thúc con người đi tới 
hành động thực tiễn, lúc ấy hoạt 
động Văn học Nghệ thuật trở thành 
“sức mạnh vật chất”.

Với lòng yêu quê hương, đất nước. 
Văn nghệ sỹ luôn đồng hành với dân 
tộc, tâm hồn, tư tưởng, tình cảm… mãi 
mãi thuộc về Đảng, đi theo sự lãnh đạo 
của Đảng. Nhất định Văn nghệ sỹ tỉnh 
nhà sẽ thực hiện vai trò quan trọng của 
mình, đưa Nghị quyết số 14 của Tỉnh 
ủy vào cuộc sống. Thực hiện lời dạy 
của Bác Hồ “Văn hóa dẫn đường cho 
quốc dân đi”.

Hàng năm tỉnh tiếp tục duy trì tổ 
chức chương trình đầy ý nghĩa gặp 
mặt Văn nghệ sĩ đầu năm nhằm thông 
tin kịp thời công tác xây dựng, phát 
triển Văn hóa, Văn học Nghệ thuật cả 
nước và định hướng hoạt động sáng 
tác Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà. Đồng 
thời qua chương trình gặp mặt sẽ động 
viên Văn nghệ sĩ kịp thời hăng say 
sáng tác và tổ chức các hoạt động có 
ý nghĩa, đắm mình vào sự nghiệp Văn 
học Nghệ thuật của tỉnh nhà, góp phần 
tạo sự đồng thuận xã hội nhằm từng 
bước xây dựng tỉnh Bình Phước phát 
triển, phồn vinh và hạnh phúc n
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Em thầm hát bài ca núi đồi 
Mang tình yêu người khai hoang 

mở đất
Nắng miền Đông mồ hôi mặn chát
Cơn dông rừng nước mắt lẫn 

trong mơ.

Gian khổ vây quanh rừng rậm 
sông hồ

Đường chưa thẳng ổ gà còn lắm khúc
Nhưng gô cơm đã dậy thơm mùi đất
Bước chân trần em đánh thức 

đồi nương.

Cùng bao người vật lộn với gió sương
Khơi dậy mầm xanh khơi hồng 

màu đất
Vườn cao su đã rộng dài ngút ngát
Dòng kẻ là hàng cây, nốt nhạc - bát 

nhựa đầy.

Đã đến ngày thu lượm anh ơi
Vườn cây ấy dâng đời dòng vàng 

trắng
Em vẫn hát giữa đôi bờ mưa nắng
Một bài ca không nhạc, cũng 

không lời. 
(Lê Viết Liệu, trích tập thơ Nắng 

    Bài Ca Em Hát - 
            BÀI CA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

r Trần THị HoàI pHƯơnG

quê hương, NXB Thanh Niên, 2000, 
tr. 22)

Bình Phước được biết đến với 
mảnh đất bạt ngàn cao su đầy nắng 
gió. Cây cao su đã nuôi lớn biết bao 
thế hệ trên xứ sở này. Có lẽ vì thế mà 
khi Lê Viết Liệu viết Bài ca em hát, 
mỗi người dân Bình Phước như thấy 
chạm tới một phần thân thương, gần 
gũi nhất. Bài ca em hát hay đó chính là 
bài ca lao động - bài ca của những con 
người vẫn ngày đêm âm thầm cống 
hiến công sức của mình để góp phần 
xây dựng quê hương.

“Thơ hay là thơ giản dị, xúc động 
và ám ảnh” (Trần Đăng Khoa) - phải 
chăng vì thế, cái gần gũi, giản dị của 
tứ thơ đã tạo nên nhiều cảm xúc cho 
người đọc khi đến với Bài ca em hát? 
Cái thú vị ấy bắt đầu từ nhan đề. Bài 
ca em hát gợi ra cái thi vị của niềm 
lạc quan, yêu đời qua hình ảnh “bài 
ca”. Bài ca em hát chính là bài ca âm 
thầm của người lao động làm chủ quê 
hương. Bài ca em hát còn là bài ca về 
tình yêu lao động và sự gắn bó với quê 
hương xứ sở. Như vậy, nhan đề đã bao 
quát mạch cảm hứng chủ đạo của cả 
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bài thơ.
Cấu tứ bài thơ đi từ công việc của 

những người lao động trên hành trình 
khai hoang mở đất ở những ngày đầu 
trên miền đất mới. Bài thơ mở ra bằng 
“bài ca” của em - nhân vật trữ tình - 
với công việc đời thường là lao động 
trên nương rẫy, núi đồi. Mạch thơ phát 
triển theo bước chân nhân vật trữ tình 
qua những khó khăn vất vả trong công 
cuộc lao động xây dựng quê hương 
những ngày gian khó. Đó là hành trình 
lắm gian nan, cực khổ, thiếu thốn trên 

mảnh đất đỏ đầy nắng và gió. Kết 
thúc bài thơ là niềm tự hào của 
nhân vật trữ tình về những thành 
quả lao động cùng với niềm tin 
vào ngày mai tươi sáng.

Đó là mảnh đất miền Đông 
với cái nắng gắt cháy bỏng đặc 
trưng, với những cơn dông rừng 
lê thê dầm dề, những rừng rậm 
sông hồ, những đường ổ gà gập 
ghềnh quanh co. Bình Phước 
là một vùng đất mới, cần lắm 
những bàn tay dựng xây. Em 
và biết bao người dân nơi đây 
đã cần cù lao động bền bỉ và 
chăm chỉ để góp phần khơi dậy 
màu xanh quê hương, đánh thức 
tiềm năng của đất đai màu mỡ: 
“Khơi dậy mầm xanh khơi hồng 
màu đất”.

Nhân vật trữ tình được nhắc đến 
trong bài thơ là em, một cô gái lao động 
tham gia vào hành trình khai hoang mở 
đất đầy gian khó mà không kém phần 
hào hứng. Nhân vật trữ tình đã trải 
qua những vất vả, khó khăn buổi đầu: 
Mồ hôi mặn chát; nước mắt lẫn trong 
mơ; vật lộn với gió sương… Vượt lên 
khó khăn, em vẫn lạc quan, yêu đời, 
say sưa với công việc lao động và tin 
tưởng vào ngày mai tươi sáng: 

“Bước chân trần em đánh thức 
đồi nương”

Ảnh: Q. Trương
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Bài thơ có nhiều hình ảnh đặc sắc 
và mang đậm phong vị địa phương. 
Trong đó, phải kể đến hình ảnh vườn 
cao su - gợi ra công việc lao động thân 
thuộc mà ta vẫn thấy hằng ngày trên 
miền đất này:

Vườn cao su đã rộng dài ngút ngát
Dòng kẻ là hàng cây, nốt nhạc - bát 

nhựa đầy.
Với sự liên tưởng tinh tế và thú vị, 

Lê Viết Liệu đã có sự so sánh độc đáo: 
vườn cao su là một bản nhạc, trong đó 
dòng kẻ trên khuông nhạc là hàng cây 
cao su, nốt nhạc là bát nhựa buộc ở 
thân cây để hứng mủ cao su khi khai 
thác mủ. Hình ảnh những rừng cao su 
thẳng tắp rất đỗi thân quen với người 
dân, nhất là những công nhân cao su 
ở Bình Phước lần đầu tiên hiện lên 
trong thơ đầy thi vị. Hình ảnh đó đồng 
thời gợi ra vẻ đẹp trù phú, nên thơ 
của thiên nhiên, cuộc sống, từ đó biến 
nỗi vất vả thành niềm vui lao động. 
Bởi đằng sau mỗi bát nhựa đầy ấy 
là những dòng nhựa trắng mà người 
dân địa phương tự hào gọi là “vàng 
trắng” đang ngày đêm mang đến sự 
trù phú, no đủ cho cuộc sống con 
người. Và trên cái nền là rừng cao su 
xanh tươi ấy, người lao động là những 
người đã “viết” lên bản nhạc, cất lên 
bài ca ca ngợi vẻ đẹp quê hương xứ 
sở qua chính công việc hằng ngày của 

họ. Đó là một bài ca không lời - giản 
dị như chính công việc thường ngày 
của người công nhân khai thác mủ 
cao su - mà ở đó ta không còn thấy 
những vất vả của công việc, chỉ thấy 
hiện lên niềm hăng say lao động:

Em vẫn hát giữa đôi bờ mưa nắng
Một bài ca không nhạc, cũng 

không lời. 
Như vậy, Bài ca em hát chính là 

bài ca lao động của con người đang 
ngày đêm âm thầm khai thác những 
“dòng vàng trắng” dâng đời. Bằng 
ngôn ngữ giản dị, hình ảnh thơ giàu 
sức gợi, giọng thơ tha thiết lắng đọng 
và sử dụng nhiều hình ảnh đặc trưng 
của Bình Phước; nhà thơ không “đao 
to búa lớn” mà chỉ với bốn khổ thơ, 
Lê Viết Liệu đã gợi ra cả một hành 
trình gian lao khai hoang mở đất trên 
quê hương mới. Theo từng câu thơ, 
người đọc hình dung được những gian 
nan của hành trình ấy từ thuở sơ khai, 
những nỗi vất vả của biết bao thế hệ 
dựng xây miền đất mới; và cả niềm tự 
hào về thành quả lao động của họ.  

Cảm ơn nhà thơ Lê Viết Liệu đã 
đánh thức ở mỗi chúng ta tình yêu cuộc 
sống lao động bình dị trên miền đất đỏ 
Bình Phước; để biết trân trọng hơn mồ 
hôi công sức của biết bao người lao 
động đang từng ngày, từng ngày xây 
dựng quê hương n
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Từ xa xưa, thơ ca dân gian đã có 
những câu thơ mượn tiếng chim 

kêu để bày tỏ nỗi lòng. Ví như những 
câu ca dao sau:

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều 

ruột đau.
Hay:
Quạ kêu nam đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ đem lòng nhớ 

thương.
Bà Huyện Thanh Quan trong bài 

thơ “Qua Đèo ngang” đã có cách gợi 
tiếng chim bằng lối chơi chữ rất độc 
đáo để diễn tả tâm trạng: “Nhớ nước 
đau lòng con quốc quốc/Thương nhà 
mỏi miệng cái gia gia”. Nhà thơ Tố 
Hữu cũng có lần viết: “Nếu là con 
chim là chiếc lá/Thì con chim phải hót, 
chiếc lá phải xanh”… (Một khúc ca 
xuân). Tuy vậy ở một bài thơ khác ông 
cũng viết: Khi con tu hú gọi bầy. Thế 
đấy, từ dùng để miêu tả âm thanh tiếng 
chim trong thơ ca cũng rất linh hoạt. 
Các nhà thơ đã có nhiều cách dùng từ 
khác nhau khi nói về tiếng chim.

Trước hết, thi nhân hay dùng từ 
“kêu” bởi đó là âm thanh phát ra 
từ các con vật, loài chim cũng vậy. 

“Kêu” được thơ ca cổ dùng nhiều bởi 
thi pháp xưa thường mang tính ước 
lệ và theo cách nghĩ thông thường 
vốn có. Như câu “Đầu ngành mấy 
tiếng chim kêu gió/Trước điếm năm 
canh chó sủa giăng” (Cảnh xa nhà - 
Nguyễn Công Trứ). Ở cách này, ta bắt 
gặp những loài chim quen thuộc như 
quạ, cuốc, hạc, … với tiếng kêu khắc 
khoải lòng người. Trong bài thơ đời 
Đường có tên là Phong Kiều dạ bạc, 
nhà thơ Trương Kế nhắc đến tiếng 
kêu của loài quạ: 

“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên/
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên/
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự/Dạ 
bán chung thanh đáo khách thuyền”. 
Tản Đà dịch: “Quạ kêu, trăng lặn, 
sương rơi/Lửa chài, cây bãi, đối 
người nằm co/Con thuyền đậu bến Cô 
Tô/Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa 
Hàn San”. Ở nước ta, thơ ca trung 
đại ghi dấu những câu thơ có tiếng 
chim kêu trong thơ có chút gì đó nghe 
đượm buồn của các bậc danh nho: 
“Một mình đàn lạnh dưới trăng/Tiếng 
kêu chim hạc đóng băng giữa trời” 
(Nguyễn Trãi), “Cuốc kêu một tiếng 
xuân đi biệt/Hồn hỡi! Về đi... Thương 
cố hương” (Nguyễn Du). Mạch cảm 

r Hồ ĐìnH HIệp

       Bàn Về Tiếng Chim 
                     Trong Thơ Ca
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xúc buồn ấy thi thoảng sau này còn 
được lặp lại đâu đó ở vài bài thơ đầy 
tâm trạng. Như là bài thơ Bếp lửa 
(1963) của Bằng Việt khi ông sống xa 
đất nước nhớ về người bà ở quê nhà: 
“Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm 
lửa/Tu hú kêu trên những cánh đồng 
xa/Khi tu hú kêu bà còn nhớ không 
bà/Bà hay kể chuyện những ngày 
ở Huế/Tiếng tu hú sao mà tha thiết 
thế”.

Với những tác giả thơ “mới” nói 
chung thì âm thanh từ tiếng chim được 
họ gọi với từ “hót” thân mật, như cách 
nói trân trọng hàng ngày của những 
người yêu mến loài vật này: “Sáng 
dậy nghe chim run tiếng hót/Mới hay 
cây lạnh cả đêm dài” (Yến Lan). Nhà 
thơ Xuân Diệu còn sáng tạo hơn khi 
ông dùng những mĩ từ như “hát”, 
“ca”: “Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn 
nắng cười /Vĩnh viễn anh yêu em, như 
yêu sự thật/Và cây đời mãi mãi xanh 
tươi” (Cây đời mãi mãi xanh tươi -
Xuân Diệu). Đặc biệt, ở Xuân Diệu, 
tiếng chim không chỉ đơn thuần là 
âm thanh của loài vật mang tâm trạng 
của nhân vật trữ tình chung chung 
nữa, trong thơ ông cái “tôi” bản ngã 
thể hiện mạnh mẽ qua hình ảnh “Tôi 
là con chim đến từ núi lạ/Ngứa cổ hát 
chơi” (Lời thơ vào tập Gửi hương). 
Trong dòng thơ ấy, nhà thơ Chế Lan 
Viên cùng hòa điệu: “Ở xứ nghìn năm 

chiến tranh, vạn ngày trận mạc/Để yên 
lòng người thì con chim hát/Cho kẻ ra 
đi, cho kẻ đợi chờ/Bom đạn ngất trời 
thì đã sao đâu?” (Vòng cườm trên 
Cổ chim cu). Sau này, Huy Cận cũng 
phụ họa: “Chim bay, chim sà/Lúa tròn 
bụng sữa/Đồng quê chan chứa/Những 
lời chim ca” (Con chim chiền chiện).

Và hơn thế nữa, chim còn biết 
“gáy”, tiếng chim cu gáy cất lên dõng 
dạc như tiếng gà gọi bình minh mỗi 
sớm, báo hiệu ngày mới huy hoàng: 
“Chim cu gáy sự vật tuần hoàn theo 
quy luật/Chim cu gáy thì xanh rờn cỏ 
mọc/Đỏ trái chín cành cao cành thấp/
Thì anh lại yêu em như buổi ban đầu/
Ngày thắng trận trở về vẫn chim cu 
ấy gáy/Vòng cườm qua nghìn cơn lửa 
cháy/Tiếng gáy tưởng chừng như đã, 
như chưa/Như của năm nao, như của 
bây giờ” (Vòng cườm trên Cổ chim 
cu). Với loài chim cu, cũng trong bài 
thơ trên, tác giả Chế Lan Viên còn 
dùng thêm chữ “gù” để miêu tả âm 
thanh của nó: “Rừng cháy đen vẫn ra 
cành lộc/Chỗ cành xanh là chỗ chim 
gù”. Cũng là cách miêu tả hoạt động 
của chim đấy thôi, nhưng “gáy” thì  
nghe dũng mãnh, sang sảng, còn “gù” 
thì lại có cảm giác thân thiện, dịu dàng. 
Cảm giác ấm áp đó được nhà thơ Định 
Hải tiếp nối sau này trong một bài thơ 
viết cho thiếu nhi: “Trái đất này là của 
chúng mình/Quả bóng xanh bay giữa 
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trời xanh/Bồ câu ơi, tiếng chim gù 
thương mến” (Bài ca về trái đất). 

Có thể nói, từ chim kêu, đến chim 
hót, chim hát ca, chim gù đã là những 
sự thay đổi theo hướng tích cực. Mới 
mẻ hơn nữa là lời thơ gợi tiếng chim 
trò chuyện với con người. Đó là sự 
sáng tạo đáng ghi nhận. Cũng trong 
bài thơ Con chim chiền chiện đã 
nhắc ở trên, nhà thơ Huy Cận một lần 
nữa khiến người đọc yêu hơn những 
sáng tác của mình khi ông viết: “Chim 
ơi, chim nói/Chuyện chi, chuyện chi/
Lòng vui bối rối/Đời lên đến thì”... 
Trong kháng chiến chống Mỹ, chùm 
thơ của tác giả Hoàng Nhuận Cầm 
viết từ chiến trường được giải Nhất 
cuộc Thi Thơ của báo Văn nghệ (năm 
1972-1973) có bài thơ rất hay: Nghe 
chim kể chuyện trên đồi chốt với 
những câu như: “Thản nhiên cơn gió 
chạy qua/Tiếng chim lách chách, gần 
xa chuyện gì?/Ngây thơ là chuyện 
chim ri/Khoác lác nhất nhì, chuyện 
sáo sậu thôi!/Chuyện như nghe ở đâu 
rồi/Là lời chú vẹt đang ngồi góc kia/
Mạ ơi... đất nước cách chia/Tiếng kêu 
con quốc chạy về quả tim”...

Cuộc sống mới tràn đầy sức sống, 
chúng ta bắt gặp thường xuyên hơn 
những tiếng “chim hót” trong thơ 
của Viễn Phương (Viếng lăng Bác), 
Thanh Hải (Mùa xuân nho nhỏ), Lò 
Ngân Sủn (Chiều biên giới em ơi). 

Đặc biệt ở bài thơ của Lò Ngân Sủn, 
nhà thơ còn dùng một lúc hai động 
từ “hót” và “gọi” để diễn tả vẻ đẹp 
của tiếng chim trong buổi chiều trên 
vùng cao: “Chiều biên giới em ơi/Có 
nơi nào xanh hơn/Như tiếng chim hót 
gọi/Như chồi non cỏ biếc” (Chiều 
biên giới em ơi!). 

Trong thơ ca nói chung, tiếng 
chim, lời chim được dùng để thay lời 
muốn nói cho con người. Như tác giả 
Nguyễn Trọng Hoàn: “Bao ước mơ 
mời gọi/Trong tiếng chim thiết tha” 
(Nghe lời chim nói). Đó cũng có thể 
là tâm trạng ngổn ngang, những nỗi 
buồn chán. Cũng có lúc đó là những 
tâm sự đầy yêu thương, những lời 
ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, tiếng nói 
yêu quê hương đất nước thầm kín. 
Tuy vậy dẫu vui hay buồn, ảm đạm 
hay trong trẻo thì âm thanh của tiếng 
chim trong thơ ca cũng là những lời 
hay ý đẹp của văn chương, thật đáng 
trân trọng! Nhà thơ Tố Hữu từng 
viết: “Con ong làm mật yêu hoa/Con 
cá bơi yêu nước, con chim ca yêu 
trời” (Tiếng ru). Nhà thơ cũng như 
loài chim vậy, cũng làm đẹp cho quê 
hương bằng những “tiếng thơ” lảnh 
lót. Để rồi đâu đó, ta có thể bắt gặp 
những câu chữ hay ở mỗi nhà thơ, 
như kiểu “Một tiếng chim kêu sáng cả 
rừng” (Từ đêm Mười chín - Khương 
Hữu Dụng) n
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Là bộ môn nghệ thuật ra đời cách 
đây chưa tròn 200 năm, kể từ khi 

chiếc máy ảnh đầu tiên trên thế giới 
được công nhận và dần theo sự phát 
triển của xã hội, Nhiếp ảnh trở thành 
một công cụ cực kỳ phổ biến, là bộ 
môn dược nhiều người ưa thích.

Với tính chân thật và giàu cảm xúc 
trong chất ảnh đã mang lại sự gần gũi 
và gắn kết với mọi tầng lớp Nhân dân, 
từ những lẽ đó Nhiếp ảnh có thể xem 
là bộ môn nghệ thuật mang một sắc 
thái độc đáo và đa ngôn ngữ... Trong 
Nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay, chúng 
ta đã có một kho tàng tư liệu ảnh về 
đất nước con người Việt Nam trong 
cuộc đấu tranh giữ nước bảo vệ chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như 
trong lao động sản xuất, điều đó càng 
khẳng định thêm vị thế của Việt Nam 
trên trường Quốc tế góp phần nâng 
cao giá trị và khí phách hào hùng cũng 
như những nét Văn hóa tốt đẹp của 
người Việt Nam trên toàn thế giới...

Đối với Bình Phước, hiện nay Nhiếp 
ảnh đang trên đà khởi sắc - nhiều hình 
ảnh về quê hương đất nước con người 
Bình Phước được quảng bá điều đó 
cũng đã tạo được bức tranh sinh động 
cho Nhiếp ảnh Bình Phước hiện nay... 
Nhiều trang mạng xã hội như: Sức 

sống Phước Long, Bình Long đất và 
người, Phú Riềng Đỏ - xưa và nay... 
cùng nhiều huyện thị khác đã không 
ngừng quảng bá những hình ảnh về 
hoạt động của địa phương mình, nhiều 
địa phương đã xem Nhiếp ảnh như là 
đòn bẩy nhằm phát triển kinh tế thu hút 
đầu tư và thường mở ra những cuộc 
thi ảnh đẹp về địa phương nhằm chắt 
lọc những tinh hoa về vùng đất - con 
người và tiềm năng vốn có để quảng 
bá đến công chúng và từ đó Nhiếp ảnh 
có nhiều điều kiện để tiếp cận và đặc 
biệt là đi đúng hướng hơn...

Hiện nay ngoài Đài Phát thanh 
Truyền hình và báo Bình Phước còn 
một cơ quan báo chí đó là Tạp chí Văn 
nghệ Bình Phước, trong đó có chuyên 
ngành Nhiếp ảnh. Thời gian qua Chi 
hội Nhiếp ảnh hoạt động khá tích cực 
góp phần không nhỏ trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và quảng bá 
các tác phẩm Văn học Nghệ thuật và 
đã đoạt nhiều giải thưởng mà cụ thể là 
qua các đợt vận động Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
năm 2023 Nhiếp ảnh Bình Phước được 
đánh giá cao trong liên hoan ảnh khu 
vực Đông Nam bộ lần thứ 30 tại Đồng 
Nai... Được sự quan tâm của Hội nghệ 

r NSNa nGUYỄn nGọc lân

Nhiếp Ảnh HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG 
CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN
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sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đồng thời có 
sự quan tâm của Thường trực Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước, năm 
qua Nhiếp ảnh Bình Phước được gặp 
gỡ giao lưu với nhiếp ảnh 8 tỉnh miền 
Đông Nam bộ nhân kỷ niệm 70 năm 
ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt 
Nam đã lan tỏa được hình ảnh mảnh 
đất thân yêu và con người Bình Phước 
đến với các tỉnh trong khu vực...

khẳng định: “Con người mới vừa 
là sản phẩm của xã hội mói vừa là 
chủ thể có ý thức xây dựng xã hội 
mới”. Điều này càng khẳng định thêm 
ở Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: 
Về xây dựng và phát triển Văn hóa 
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
bền vững đất nước và gần đây nhất, 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 

Nhìn toàn cảnh bức 
tranh của Nhiếp ảnh Bình 
Phước là như thế nhưng 
để Nhiếp ảnh Bình Phước 
thật sự đi vào lòng người là 
đòn bẩy kích thích cho sự 
phát triển của tỉnh nhà góp 
phần tích cực trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính 
trị đồng thời thỏa mãn 
nhu cầu thưởng thức nghệ 
thuật của công chúng đòi 
hỏi Nhiếp ảnh Bình Phước 
cần phải đổi mới hơn nữa, 
bởi lẽ Nhiếp ảnh phản ánh 
được tính trung thực mang 
đậm nét hoạt động của con 
người và chứa đựng giá trị 
nhân văn sâu sắc, từ đó 
hình thành được nét đẹp 
của con người mới Việt 
Nam mà như trong trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ IV đồng chí Tổng 
Bí thư Lê Duẩn đã từng Bóng chiều trên hồ Bù Lách.                                 Ảnh: Ngọc Lân
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bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và 
phát triển Văn hóa, con người Bình 
Phước đến năm 2030, định hướng 
đến năm 2045 đã chứng minh rằng để 
có một đất nước cường thịnh thì chiến 
lược con người vô cùng quan trọng 
mà để hình thành được con người mới 
mang đậm bản sắc dân tộc song song 
với công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
chúng ta không thể xem nhẹ việc đáp 
ứng đời sống Văn hóa tinh thần nhằm 
tạo cho con người có cái nhìn Chân 
Thiện Mỹ hơn trong đó Nhiếp ảnh 
đóng một vai trò không nhỏ... Để thỏa 
mãn những điều kiện trên, thời gian 
tới chúng ta cần tập trung vào các vấn 
đề cơ bản như sau:

- Về Nhiếp ảnh, mặc dù tầng lớp 
chơi ảnh khá đông, nhưng ngược lại 
lực lượng sáng tác còn hạn chế - bởi 
vậy chúng ta cần tập hợp được lực 
lượng sáng tác nhằm định hướng sáng 
tác để có nhiều tác phẩm có giá trị 
nghệ thuật cao...

- Các cơ quan chức năng có liên 
quan nên tổ chức những đợt Liên hoan 
ảnh với nhiều chủ đề tạo điều kiện cho 
Nhiếp ảnh có cơ hội cọ sát và học hỏi 
lẫn nhau bên cạnh đó anh chị em nghệ 
sỹ phát huy tài năng của mình tạo ra 
những tác phẩm có giá trị nghệ thuật 
khai thác triệt để thế mạnh của vùng 
miền trong nhiều lĩnh vực.

- Cần phải có sự phối kết hợp giữa 
các chuyên ngành có liên quan như Đài 

Phát thanh Truyền hình và Báo Bình 
Phước với Hội Văn học Nghệ thuật để 
có những tác phẩm báo chí - thời sự 
mang tính nghệ thuật cao và chắc chắn 
sự lan tỏa đến công chúng sẽ tốt hơn...

- Một khía cạnh không thể nhắc đến: 
Là một hội viên chuyên ngành Nhiếp 
ảnh của hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 
Bình Phước là một tổ chức Chính trị 
- Xã hội - Nghề nghiệp được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cho phép 
thành lập, chúng tôi tự nguyện đóng 
góp tài sản và hội phí nhằm hoạt động 
cho lợi ích của bản thân là niềm đam 
mê với cái chất nghệ sỹ trong người 
và vì nhu cầu lợi ích của xã hội, bởi lẽ 
đó rất mong lãnh đạo chính quyền và 
các ngành chức năng quan tâm chăm 
sóc chúng tôi nhiều hơn nữa như trong 
Nghị quyết 14 của Ban chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Bình Phước đã nêu để chúng tôi 
có nhiều cơ hội góp phần vào việc xây 
dựng xã hội hoàn thiện hơn.

Thông qua những bức ảnh đẹp của 
đội ngũ Nhiếp ảnh Bình Phước, hy 
vọng góp một phần vào việc quảng bá 
hình ảnh tươi đẹp của quê hương, con 
người Bình Phước n

Ông Phạm Ngọc Chương làm nghề ảnh ở 
Sài Gòn, năm 1939.                       Ảnh: TL ��
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Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Thái An.

Đam mê, nghiêm túc trong sáng 
tạo nghệ thuật

Ngay trong đêm đầu tiên có mặt 
tại Vũng Tàu, nhóm nghệ sỹ nhiếp 
ảnh Bình Phước được sự trợ giúp của 
nghệ sỹ Thái An cùng anh chị em đồng 
nghiệp Vũng Tàu đã ra quân sớm nhất. 
Mới 5 giờ sáng hôm sau đã có mặt tại 
cánh đồng muối Long Điền, cách Nhà 
sáng tác TP. Vũng Tàu gần 30 cây số- 
các nghệ sỹ phải di chuyển từ hơn 3 
giờ sáng, xuống đồng muối, bật đèn 
pin để quan sát địa hình địa vật, chọn 
góc chụp và... chờ mặt trời lên!

Tôi hỏi nghệ sỹ Nguyễn Quang 
Hùng, Chi hội Trưởng Chi hội Nhiếp 
ảnh Bình Phước: 

- Đi sáng tác lúc khuya khoắt, lại 
xa như thế, có ngại làm phiền anh em 
Vũng Tàu không? 

Quang Hùng hồn nhiên trả lời: 
- Chính anh Thái An “bắt” tụi em 

phải đi sớm, chuẩn bị máy móc, sức 
khỏe và tinh thần thật tốt để không lỡ 
buổi chụp hình đấy chứ! 

Tôi thầm cảm phục tinh thần hết 
lòng vì nghệ thuật và vì đồng đội của 
Thái An cùng các nghệ sỹ nhiếp ảnh 
Vũng Tàu - Bình Phước. Sau buổi chụp 
ảnh đồng muối Long Điền, Nguyễn 

NHỮNG KHOẢNH KHẮC VÀNG CỦA 
Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh  Thái An

r THẢo lInH

Lần đầu tôi gặp nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Thái An, hội viên Hội nghệ sỹ 
Nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng ban Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong đợt dự Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật, do 
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức tại Vũng 
Tàu, tháng 4-2023. Trong số các văn nghệ sỹ của Bình Phước dự trại sáng tác 
lần ấy, có một số nghệ sỹ nhiếp ảnh. Và Nguyễn Thái An cùng một số anh chị 
em văn nghệ sỹ Vũng Tàu đã tình nguyện tới để hỗ trợ, giúp đỡ các văn nghệ 
sỹ Bình Phước nắm bắt tình hình, đi cơ sở và sáng tác. Trong câu chuyện, tôi 
được biết Nguyễn Thái An là người thị xã Bình Long - Bình Phước. 
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Quang Hùng có vẻ như ngộ ra nhiều 
điều. Và anh bám riết lấy Thái An, bất 
kể lúc đi Nhà lớn Long Sơn hay lúc ra 
bãi biển. 

Lần thứ hai tôi gặp Thái An trong 
đội hình các nghệ sỹ miền Đông Nam 
bộ tham dự sự kiện 70 năm Ngày Nhiếp 
ảnh Việt Nam và Toạ đàm chủ đề “Ảnh 
nghệ thuật và cuộc sống”, do Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước đăng 
cai tổ chức. Nhìn đội hình các nghệ 
sỹ nhiếp ảnh đến từ các tỉnh, thành 
miền Đông Nam bộ lỉnh kỉnh với các 
loại chân máy, ống lens dài ngoằng, 
có người vác theo 2, 3 ống kính, bộ 
dạng rất “ngầu”, tôi thấy ngậm ngùi 
cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh nhà. 
Ngoài các loại ống kính dài, ngắn khác 
nhau, Thái An còn “thủ” theo một máy 
flycam để có thể phục vụ tốt  nhất đợt 
sáng tác. 

Và lần thứ ba tôi lại cùng nghệ sỹ 
Thái An tham gia một đợt sáng tác 3 
ngày tại vùng biên giới Bù Đốp - Bình 
Phước, do Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh Bình Phước tổ chức, Thái An là 
khách mời. Cùng làm việc, chứng kiến 
lịch sinh hoạt thất thường của anh, 
thậm chí bỏ cả ăn sáng, ăn chiều, tôi 
mới biết đó là những thời khắc vàng 
anh đi “săn ảnh”.

Và những khoảnh khắc vàng
Là người “khó tính” trong nghề, 

Thái An không bằng lòng với những 
tấm ảnh nghệ thuật đã được bạn nghề 
đánh giá cao. Anh luôn tìm cách làm 
mới mình bằng sự đầu tư thời gian, 

công sức và trí tuệ nghiêm túc nhất. 
Chụp phong cảnh thiên nhiên, anh 
không chỉ “canh chừng” ánh sáng mà 
còn “canh chừng” cả mây và gió để 
“bắt” được những khoảnh khắc “độc” 
nhất, khiến cho những tấm hình của 
anh không chỉ đẹp mà còn rất “phiêu”. 
Tôi đã được xem những bức ảnh nghệ 
thuật của Thái An. Dù là người ngoại 
đạo, không hiểu lắm về ngôn ngữ 
hình ảnh, tôi vẫn phải thừa nhận rằng, 
những bức ảnh của Thái An rất khác 
biệt. Cũng một khung hình, góc chụp, 
trong cùng thời gian ấy, vẫn xóm làng 
bình yên ấy, nhưng sắc màu trong các 
tấm hình của Thái An luôn đặc biệt 
hơn khi anh “bắt” được thời khắc ráng 
chiều hừng lên hay mây bay đẹp nhất. 
Và có lẽ, đó chính là sự khác biệt giữa 
một thợ chụp hình với một nghệ sỹ 
nhiếp ảnh!

Thái An kể, có lần phát hiện một 
tổ chim Đầu Rìu tại rừng Long Điền 
(Bà Rịa - Vũng Tàu), Thái An quyết 
săn bằng được những tấm hình đẹp về 
loài chim quý hiếm này. Anh rủ một 
số bạn nghề có chung niềm đam mê 
vô rừng dựng chòi để canh chừng tổ 
chim. Suốt hai tuần lễ, anh cùng bạn 
nghề phải canh chừng trong chòi lá đã 
được ngụy trang để chim bố và chim 
mẹ không phát hiện, nhiều lúc phải 
ăn lương khô, mỳ tôm chống đói. Khi 
chim non đã đủ lớn, chúng không còn 
ở sâu trong tổ mà đã biết thò đầu ra 
cửa tổ để chờ chim bố mẹ về mớm 
mồi. Và những khoảnh khắc vàng về 
hình ảnh con chim Đầu Rìu xòe rộng 
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đôi cánh, cặp mỏ dài gắp thức ăn mớm 
cho chim con đang há mỏ đón mồi đã 
lọt vào ống kính của Thái An. Dù là 
người kỹ tính, Thái An khá hài lòng 
với bức ảnh mà anh đã mất nửa tháng 
trời mai phục. Nó không chỉ hoàn hảo 
về bố cục, màu sắc mà còn lay động 
lòng người bởi tình yêu thương vô bờ 
mà chim bố mẹ dành cho chim con. 
Anh đặt tên cho bức ảnh là “Tình Mẹ”. 
Năm 2017, Thái An tự tin gửi tác phẩm 
“Tình Mẹ” cùng một số tác phẩm khác 
dự cuộc thi của Hội nghệ sỹ nhiếp 
ảnh Quốc tế. Và ngay lần đầu tham 
gia đấu trường thế giới, anh đã đoạt 
1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương 
Bạc. Năm 2019, Thái An trở thành Hội 
viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam 
và trở thành Trưởng ban Nhiếp ảnh, 
thuộc Hội Văn học Nghê thuật tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, anh đã xuất 
sắc đoạt 2 Huy chương Vàng của Hội 
Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) cùng hơn 10 
Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các 
cuộc thi ảnh Quốc tế khác. 

Điều khiến tôi có ấn tượng đặc biệt 
về nghệ sỹ nhiếp ảnh Thái An là anh 
luôn muốn chia sẻ đam mê và kinh 

nghiệm nhiếp ảnh 
đến những người 
có cùng niềm đam 
mê ấy. Dẫu đã 
đoạt hàng chục 
giải thưởng Quốc 
tế, Thái An vẫn 
tích cực tham gia 
các cuộc thi cấp 
huyện, cấp tỉnh tại 

Vũng Tàu, nhằm khơi gợi phong trào, 
khơi gợi đam mê nhiếp ảnh cho những 
người muốn theo đuổi Nhiếp ảnh. Với 
những đồng nghiệp tại quê hương Bình 
Phước, Nguyễn Thái An đã dành nhiều 
tâm huyết để truyền lửa và truyền kinh 
nghiệm. Hai đợt sáng tác tại Bình 
Phước trong năm 2023, Nguyễn Thái 
An đã tặng Hội Văn học Nghệ thuật 
Bình Phước khoảng 50 tấm hình chất 
lượng cao, chụp tại thành phố Đồng 
Xoài, trung tâm huyện Bù Đốp, Thủy 
điện Cần Đơn và một số địa danh trên 
địa bàn huyện Bù Đốp. 

Thái An chia sẻ thật lòng: Cảnh trí 
Bình Phước rất đẹp. Bên cạnh các danh 
thắng còn  có các di tích lịch sử khá nổi 
tiếng, nhưng dường như sự quảng bá 
bằng hình ảnh về Bình Phước còn rất 
khiêm tốn. Anh cho rằng, các nghệ sỹ 
nhiếp ảnh của Bình Phước cần đi thực 
tế sáng tác nhiều hơn, tham gia các sự 
kiện Nhiếp ảnh của khu vực và Quốc 
gia nhiều hơn để được giao lưu, cọ xát, 
để một ngày không xa, Nhiếp ảnh Bình 
Phước có được những đóng góp xứng 
đáng vào đời sống Văn hóa - Nghệ 
thuật của người dân trong tỉnh n

Không gian Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước.       Ảnh: Nguyễn Thái An
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Người S’tiêng ở Bình Phước 
gọi hoạt động dệt vải là “Tanh 

B’rai”. Trong ngôn ngữ nói của người 
S’tiêng không có từ “Nghề”, do đó họ 
gọi hoạt động đan, dệt là “Tanh”, sau 
từ Tanh được ghép với các sản phẩm 
dệt như: Tanh T’roai (dệt khố), Tanh 
Ka Nắc (dệt khăn), Tanh Niêng Tấk 
(dệt tấm đắp)…  

Nghề dệt Thổ cẩm của người 
S’tiêng đã có từ xa xưa, do nhu cầu 
sử dụng trong đời sống hàng ngày 

lá cây, rễ và vỏ cây để tạo nên chất 
nhuộm màu dệt nên những hoa văn 
có tính đa dạng và thẩm mỹ trên các 
sản phẩm thổ cẩm. Quá trình dệt theo 
truyền thống bao gồm các quy trình 
như: Trồng bông, thu hoạch bông, 
tách hạt, se sợi, nhuộm màu, chuẩn bị 
khung dệt, tiến hành dệt vải và cuối 
cùng là hoàn thiện sản phẩm. Ngày 
nay, bông sợi không còn được sử dụng 
phổ biến mà thay vào đó là sợi tổng 

Nghề Dệt Thổ Cẩm Của Người S’tiêng 
Được Đưa Vào Danh Mục Di Sản 
Văn Hoá Phi Vật Thể Quốc Gia

r ĐInH nHo dƯơnG

nên người S’tiêng đã 
biết khai thác và sử dụng 
những nguyên liệu sẵn có 
từ thiên nhiên để làm nên 
trang phục. Ban đầu, họ 
thường khai thác các loại 
nguyên liệu có sẵn trong 
tự nhiên như vỏ các loại 
cây gai, cây lanh để làm 
sợi dệt. Khi cây bông sợi 
được sử dụng cũng là 
thời kỳ hoạt động dệt thổ 
cẩm phát triển và lan tỏa 
nhanh chóng trong cộng 
đồng. Từ nguyên liệu sợi 
bông, người S’tiêng còn 
biết sử dụng những loại Phụ nữ S’tiêng thực hành nghề dệt truyền thống.     Ảnh: N. Dương
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hợp bán sẵn trên thị trường, chính vì 
vậy quy trình dệt được rút ngắn và 
chất lượng sản phẩm cũng giảm dần 
yếu tố truyền thống.

Các sản phẩm thổ cẩm thường 
được cấu tạo từ nhiều tấm dệt tạo 
nên, vì vậy khi dệt xong các tấm 
người dệt phải khâu, may thành các 
sản phẩm sau đó đính các chi tiết ở 
sản phẩm khố; may khuy, nút cài cho 
sản phẩm áo; may kết lại thành túi 
đựng,… Các sản phẩm nghề dệt Thổ 
cẩm của người S’tiêng trước đây 
gồm: Quầy (K’Nát), tấm đắp (Niêng 
Tâk), khố (T’roai), sau này do nhu 
cầu của người dùng nên có thêm một 
số sản phẩm như áo (Ao), khăn (Ka 
Nắc), túi xách (Lom Cheng)… Sản 
phẩm thổ cẩm dùng để phục vụ cho 
nhu cầu thiết yếu của gia đình như: 
để mặc, đắp, làm vật phẩm cho, tặng, 
sử dụng để làm vật trao đổi theo hình 
thức vật đổi vật… Các sản phẩm còn 
được dùng làm hàng hóa trao đổi 
hoặc mua bán trong cộng đồng hoặc 
là món hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
lưu niệm bán cho khách du lịch.

Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng 
được lưu giữ, bảo tồn và truyền dạy 
qua các thế hệ. Việc truyền dạy được 
thực hiện theo hình thức người lớn 
tuổi truyền cho người nhỏ tuổi, người 
biết dệt dạy cho người chưa biết dệt. 
Cách thức trao truyền được thực hiện 

chủ yếu bằng phương thức truyền 
miệng và chỉ việc. Những kỹ thuật, tri 
thức của Nghề dệt Thổ cẩm của người 
S’tiêng được ghi nhớ, chắt lọc, sáng 
tạo và tích lũy qua thời gian nhằm tạo 
ra những sản phẩm để đáp ứng cho 
nhu cầu của cuộc sống, đồng thời bao 
hàm giá trị Văn hóa của cộng đồng và 
có tính thẩm mỹ cao. 

Ngày nay, khi cuộc sống có nhiều 
thay đổi, cũng như các dân tộc khác, 
người S’tiêng Bình Phước vẫn duy 
trì việc sử dụng sản phẩm thổ cẩm 
trong cộng đồng, đặc biệt trong các 
hoạt động chung của cộng đồng, 
lễ hội truyền thống, Văn hoá Văn 
nghệ... Hiện nay, Nghề dệt Thổ cẩm 
đang được duy trì, bảo tồn và phát 
huy trong cộng đồng, trong đó tập 
trung chủ yếu tại một số khu vực như: 
Huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Hớn 
Quản và huyện Phú Riềng. Đây là 
những địa phương có người S’tiêng 
còn duy trì di sản với mức độ cao, kỹ 
năng và kỹ thuật khá hoàn hảo, nhu 
cầu và mức độ sử dụng thổ cẩm trong 
cộng đồng vẫn còn thường xuyên.

Với giá trị tiêu biểu, Nghề dệt 
Thổ cẩm của người S’tiêng tỉnh Bình 
Phước được Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn 
hóa Phi vật thể Quốc gia theo Quyết 
định số 375/QĐ-BVHTTDL ngày 
21/02/2024 n
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Từ ngày 8-3 đễn 12-3, tại Làng Văn 
hóa các Dân tộc Việt Nam, đồng 

bào các dân tộc người S’tiêng huyện 
Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã tổ chức 
Chương trình phục dựng Lễ Crac Băr 
mêy (Lễ mừng Cơm mới) với nhiều nội 
dung đặc sắc, hấp dẫn.

Phần lễ...
“Người S’tiêng là cư dân nông 

nghiệp, từ ngàn xưa, người S’tiêng 
luôn quan niệm “vạn vật hữu linh”, 
họ coi vạn vật, trong đó có cây lúa là 
những vị thần có linh hồn. Do đó, việc 
để thần lúa ngoài rẫy, ngoài ruộng, phơi 
nắng, phơi sương, chịu cảnh bùn lầy, 
chim muông phá hoại suốt cả mùa dài 
là việc làm bất đắc dĩ, người S’tiêng 
luôn cảm thấy như có lỗi với thần lúa. 
Hằng năm, khi mùa vụ đã xong, để tri 
ân những vị thần; trước hết là thần lúa, 
sau đó là tổ tiên, ông bà và các vị thần 
trời, thần đất, thần sông, thần suối,… 
đã phù hộ cho buôn sóc một vụ mùa 
bội thu, nhà nhà no đủ, người người an 
vui thì người S’tiêng thường tổ chức 
Lễ hội mừng Cơm mới để tạ ơn các 
thần, đồng thời mong các thần, nhất 
là thần lúa về nghỉ ngơi và đừng buồn 
vì qua một mùa vụ năm qua thần phải 

chịu cảnh sương gió, nắng mưa ngoài 
rẫy, ngoài ruộng, chim chóc, muông 
thú phá hoại. 

Để tạ lỗi, trước tiên, người S’tiêng 
làm lễ rước hồn lúa, mang hồn lúa 
về trên nhà cao, tắm mát cho lúa, 
tắm sạch cho lúa. Và để tạ ơn, người 
S’tiêng làm lễ cúng cơm mới với đầy 
đủ lễ vật được chuẩn bị tươm tất mời 
thần lúa cùng các thần về thụ hưởng và 
chứng giám cho tấm lòng thành kính 
của cộng đồng dân sóc, qua đó cầu 
xin các thần tiếp tục che chở cho dân 
sóc có sức khỏe, vụ mùa năm tới làm 
ít được nhiều, làm nhiều càng được 
nhiều hơn; lúa chất đầy kho, heo gà 
đầy chuồng, bầu bí đầy rẫy...

Tại khu vực phục dựng Lễ hội 
mừng Lúa mới, Ban tế lễ dưới sự chủ 
trì của Chủ tế và Già làng đã thức dậy 
từ sớm để tiến hành làm lễ dựng nêu; 
các thành viên được phân công tất bật 
sửa soạn, chuẩn bị cho ngày hội vui 
của buôn sóc. Già trẻ, nam thanh, nữ 
tú tham gia lễ hội đều mặc những bộ 
đồ truyền thống, đeo trang sức bạc cổ 
truyền trong niềm hân hoan, cùng quây 
quần về khu tổ chức lễ hội; tiếng trống 

ĐẶC SẮC LỄ CRAC BĂR MÊY 
(LỄ MỪNG CƠM MỚI) CỦA NGƯỜI S’TIÊNG

r HUY ĐẠT
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giục rộn rã, tiếng cồng, tiếng chiêng, 
nhạc hội vang lên báo hiệu lễ hội sắp 
bắt đầu…

Khi giờ lành đã điểm bằng ba hồi 
trống giục giã, rộn vang báo hiệu cho 
thần linh và dân làng biết buôn sóc 
đang chuẩn bị tiến hành làm Lễ mừng 
Cơm mới, anh em buôn sóc khác có 
thể về chung vui. Sau khi tiếng trống 
dứt, mọi người trong Ban tế lễ chỉnh 
trang, chuẩn bị lễ vật hướng về phía 
nhà của Già làng. Đội cồng chiêng đi 
trước; Đội tế bê mâm lễ vật theo sau, 
Chủ lễ và Già làng đi cùng; bà con dân 
sóc được lựa chọn đi sau hết.

Chủ tế, Thị Chanh cho biết: “Đến 

khu vực nhà Già làng, đội cồng chiêng 
đi 3 vòng tấu bản mừng hồn lúa, đội 
múa phụ họa theo nhịp cồng chiêng. 
Sau khi đi 3 vòng thì đội cồng chiêng 
yên lặng vào vị trí nghiêm chỉnh đứng 
đợi bên dưới kho lúa. Chủ tế, Già làng 
đi đầu dẫn Ban tế lễ bước lên cầu thang 
tiến vào phía trong nhà Già làng và đi 
đến kho lúa nơi hồn lúa đang nằm an 
nghỉ sau vụ mùa vất vả. Ban tế lễ sau 
khi đặt mâm lễ vật lên kho lúa theo vị 
trí đã chọn, Chủ tế và Già làng tiến về 
phía cây nêu cắm giữa kho lúa, dùng 
máu heo, gà, vịt quét lên cây nêu”. Sau 
đó, chủ tế Thị Chanh khấn: “Ơ Yàng! 
Lúa đã về kho, ngoài đồng trơ rạ héo 

Già làng thực hiện lễ cúng tại sân lễ hội.                                                                             Ảnh: H. Đạt
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khô, trên rừng con ong kết mật… Hôm 
nay chúng tôi làm lễ rước hồn lúa, xin 
lỗi vì vụ mùa vừa qua đã để hồn lúa 
ngoài rẫy, ngoài ruộng, phải chịu cảnh 
bùn lầy, chịu nắng nóng, mưa giông, 
bị con sóc, con chồn, con nai, con két, 
con heo cắn phá… nay nhà tôi, sóc tôi 
làm lễ đưa ngài về trên nhà kho, dựa 
hồn núi cao, ở trong nhà dài, trú chỗ 
khô ráo. Mùa sau dù bị con sóc, con 
chồn, con nai, con két, con heo cắn 
phá cũng xin ngài đừng buồn, đừng 
giận, đừng bỏ lên rừng, lên núi, lên 
non, hãy ở lại giúp dân sóc lúa bắp đầy 
kho, đầy bồ. Xin cảm tạ các thần năm 
qua đã cho mưa thuận gió hoà, bà con 
dân sóc có sức vóc, làm ít được nhiều, 
làm nhiều được nhiều hơn. Nay lúa đã 
về kho, bà con giết gà, giết heo mừng 
đón hồn lúa, tạ ơn các thần, mời các 
thần cùng về đây nhận lễ vật và chứng 
giám cho tấm lòng của chúng tôi.  Ơ 
Yàng! Ơ Yàng! Ơ Yàng!”

Sau nghi thức cúng của Chủ lễ, mọi 
người theo thứ tự là những người cao 
tuổi có uy tín trong sóc. Các nghi thức 
cúng của người sau tương tự giống 
nghi thức cúng của Chủ lễ. 

Ban tế lễ đi xuống cầu thang, tiếp 
theo là đội cồng chiêng. Chủ tế tay 
bưng thúng lúa cắm cây nêu nhỏ tượng 
trưng hồn lúa dẫn đầu Ban tế lễ rước 
hồn lúa tiến về phía sân chính lễ hội 

chuẩn bị cho phần lễ chính.
Đội cồng chiêng đi vòng tròn quanh 

sân lễ, Chủ tế đặt thúng lúa cắm cây 
nêu nhỏ tượng trưng hồn lúa vào vị 
trí đã định, hai nghệ nhân được chọn 
ngồi dưới cây nêu bắt đầu hát đối đáp. 
Trong lúc hát đối đáp Ban tế lễ, đội 
cồng chiêng và đội múa đứng vòng 
quanh cây nêu tại sân lễ.

 Kết thúc màn hát đối đáp, các thành 
viên trong Ban tế lễ dưới sự chủ trì 
của Chủ tế và Già làng quanh mâm lễ 
cúng và tiến hành thực hiện các nghi 
thức lễ với các bài cúng kết hợp múa cò 
cổ truyền độc đáo. Bà con dân sóc tạo 
thành hàng phía vòng ngoài khu vực 
Ban Tế lễ chứng kiến nghi thức cúng.

Già làng Điểu Nôi cho biết: “Chủ 
tế được coi là người đại diện kết nối 
với thần linh thực hiện các điệu múa 
khó, vừa nhún nhảy vừa cúi gập người 
thấp xuống, dùng miệng cắp những 
nhánh lá tượng trưng cho rừng núi nơi 
đồng bào sinh sống hay cắp những con 
cá tượng trưng cho các loài vật hoang 
dã thường có trong tự nhiên như con 
cò đang cắp mồi về cho con và quỳ 
gối dâng rượu cúng thần,… Tất cả hoà 
trong tiếng trống, tiếng chiêng, chủm 
chẹ như thúc giục mọi người trong bon 
sóc hoà mình cùng say trong điệu múa 
cổ truyền huyền bí với ước mong thần 
linh tiếp tục che chở cho dân sóc mùa 

Di sản Bình Phước
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Di sản Bình Phước

màng bội thu, người người no đủ,…”
Khi nghi thức cúng vừa dứt, Chủ 

tế và Già làng nhận lấy một ống lồ ô 
nước đã chuẫn bị té lên cây nêu lớn 
tắm mát cho những bông lúa tượng 
trưng cho hồn lúa, sau đó ba hồi trống 
được đánh rộn vang báo hiệu vào hội, 
Đội cồng chiêng đứng lên bắt đầu tấu 
bản mừng khách vòng quanh sân lễ; 
Già làng và Chủ tế tiến về phía rượu 
cần cầm ống hút rượu cần mời các 
thần linh, mời Đại biểu, mời bà con 
dân sóc và du khách, đội văn nghệ và 
dân làng nối đuôi nhau múa theo nhịp 
cồng chiêng,....

Phần hội
Phần Lễ mừng Lúa mới là hồn cốt 

dân tộc, thì phần hội mở ra cho người 
S’tiêng một ngày hội vui cố kết cộng 
đồng. Sau phần lễ, đông đảo các đồng 
chí lãnh đạo Làng Văn hóa các Dân 
tộc Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, 
du khách tham quan, cùng các nghệ 
nhân, đồng bào đã tiến vào sân lễ, 
cùng giao lưu múa hát, quây quần bên 
nhau, cùng ăn cơm lam, thịt nướng... 
say trong men rượu cần trong tiếng 
trống, tiếng cồng chiêng vang vọng, 
cùng chia sẻ niềm vui cộng đồng...

Già làng Điểu Nôi cho biết thêm: 
“Trong hệ thống các nghi lễ và lễ hội 
của người S’tiêng, Lễ Crac Băr mêy là 

một lễ hội lớn, được coi là tết Cổ truyền 
của người S’tiêng. Đây là Lễ hội mang 
đậm tính nhân văn, ngoài việc dâng lễ 
cúng tế thần linh, cầu cho mưa thuận 
gió hoà, mùa màng tươi tốt thì Lễ hội 
còn là dịp để bà con, dân sóc có dịp gặp 
nhau, cùng nhau chia sẻ những kinh 
nghiệm làm ăn, kinh nghiệm nuôi dạy 
con cái, truyền thụ những kinh nghiệm 
ứng xử với môi trường tự nhiên, ứng xử 
trong quan hệ gia đình và cộng đồng. 
Trong dịp này những ai có hiềm khích, 
hiểu lầm nhau thì cũng xóa bỏ hết, mọi 
người tay bắt mặt mừng, cùng nhau 
đoàn kết một lòng, cùng sẻ chia dòng 
nước mát; cùng phát chung bờ rẫy, bờ 
ruộng; cùng săn chung con két, con nai; 
no đói cùng nhau, làm nên một cộng 
đồng buôn, sóc người S’tiêng ngày 
càng giàu mạnh”. 

Chương trình phục dựng Lễ hội 
mừng Cơm mới của đồng bào S Tiêng 
huyện Hớn Quản, Bình Phước đã kết 
thúc. Qua lễ hội này, đồng bào S’tiêng 
tỉnh Bình Phước muốn truyền tải 
những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng 
và cầu mong cho cộng đồng các dân 
tộc tỉnh nói riêng, đại gia đình các dân 
tộc Việt Nam chúng ta sẽ luôn no đủ, 
mạnh giàu cùng nhau bảo tồn những 
nét đẹp Văn hóa Cổ truyền độc đáo 
của cộng đồng mình trên nền Văn hóa 
các Dân tộc Việt Nam thống nhất n
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Dạ Lan

Thư Về Trường Sa
Thư về biển đảo xa xôi

Thăm anh chiến sĩ yêu ngôi sao vàng
Thăm biển đảo, thăm làng chiến dịch

Thăm các anh luôn chống địch xâm lăng

Luôn vượt sóng dâng cao lòng yêu nước
Những buổi tuần tra tàu theo bước anh hùng

Biển vẫn xanh nói lên lòng các anh vẫn kiên định
Bảo vệ Tổ quốc này là đất Việt Nam ta

Các anh mãi vang danh người chiến sĩ
Người anh hùng bao thế kỷ vẫn lưu danh

Vẫn hiên ngang sừng sững như những bức tường thành
Ngăn giặc lũ, ngăn quân thù xâm chiếm

Cho vùng trời biển đảo mãi còn xanh
Tình hậu phương bao người em gái xin gửi hết đến các anh

Mong ngày mai ta thành đôi chim biển
Đem tình yêu vào nhịp bước quân hành

Trời vẫn xanh, trai đất Việt vẫn ghi danh
Mãi hiển hách, mãi anh hùng hào kiệt
Thư hậu phương chúng em nay đã viết

Mong gửi về các anh nơi biển đảo xa xôi
và cùng hứa muôn đời yêu anh mãi…

Biển đảo - Quê hương

Ảnh: C. Quốc

��

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Nhịp sống Đồng Xoài

Đồng Xoài  Trong Trái Tim Tôi
r THU HằnG

Những giọt sương vẫn còn nuối tiếc 
vương trên cành lá, cái nắng đầu 

Xuân óng ánh vàng như cô gái xuân 
thì trẻ trung, xinh đẹp. Nắng không 
gắt mà dịu nhẹ, về đêm trời hơi se se 
lạnh. Khúc giao mùa chuyển tiếp của 
thiên nhiên phải chăng là vậy.

Tôi trở về thành phố Đồng Xoài 
vào ngày cuối năm, đường phố tấp 
nập người qua lại. Tiết trời mùa Xuân 
phương Nam gió nhè nhẹ riu riu, hoa 
cỏ bừng tỉnh giấc khoe sắc sau mùa 
đông lạnh giá. Hồ suối Cam chảy nặng 
phù sa, uốn mình vắt quanh thành phố 
mềm mại như dải lụa. Đồng Xoài trong 
tôi ngày trở về...

Ghé vào quán Cà phê “Hồi Xưa” 
37 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Phú, 
thành phố Đồng Xoài, với không gian 
mát mẻ, mang đậm phong cách cổ xưa 
rất khác biệt.  Đến với “Hồi Xưa”, tôi 
dường như được sống lại với những 
năm 90 ngay tại thành thị Việt Nam. 
Với những bức ảnh và những bài báo 
cũ cùng với những chiếc máy đánh 
chữ, chiếc điện thoại phím xoay, hay 
đài cát-xét, những chiếc loa kèn cổ, 
hoặc một chiếc xe vespa của một thời 
từ rất lâu,… Tất cả tạo đều nên một 
phong cách Retro, hấp dẫn gây sự chú 

ý của những người trẻ và những khách 
đi tìm cho mình những cảm giác mới 
trong một thời đại ngày xưa. Nâng ly 
cà phê đen uống một nhấp, lòng dạ 
thêm cồn cào, đã lâu rồi, tôi chưa về 
thăm Đồng Xoài. Quán sá năm xưa có 
chút đổi thay, những chiếc ghế gỗ nâu, 
chiếc bàn sờn mòn theo thời gian, mọi 
thứ như thước phim chầm chậm trước 
mắt. Tôi cứ da diết với những gì xưa 
cũ. Con phố Nguyễn Văn Cừ xanh mát 
của những ngày đầu Xuân như tồn tại 
mãi với thời gian. Ngồi trong quán 
nhìn ra, lòng khắc khoải, nhưng vẹn 
nguyên kí ức, bạn bè xưa, tình nghĩa 
cũ. Đồng Xoài vẫn luôn giữ lại những 
gì đáng yêu và thân quen quá đỗi. 

Chiều tà, hàng cây ven đường muốn 
níu ánh nắng chiều sót lại để hong ấm 
mình. Tôi lại thong dong trên đường 
phố. Những cánh hoa bằng lăng, hoa 
giấy đang bay theo gió cuốn, mượn 
chút nắng cuối ngày soi dáng mình 
bên gương hồ suối Cam. Dọc hồ suối 
Cam, hàng dừa cũng đang vươn mình 
soi bóng. Nhìn ra xa trầm mặc, cổ kính 
là mái chùa Quang Minh vẫn uy nghi, 
vút cong cùng năm tháng. Tôi đi qua 
Chùa thắp nhang, thăm sư Thầy Nhật 
Khương, sư cô Lệ Nhật, Lệ Khánh, đi 

Ảnh: TL
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Nhịp sống Đồng Xoài

tìm về ký ức tươi đẹp của những năm 
tháng sinh viên Sư phạm, tôi đã sống 
ở ngôi Chùa này. Tôi leo lên tháp 
chuông, quan sát toàn cảnh thành 
phố Đồng Xoài, nhìn dòng người xuôi 
ngược, ngược xuôi. Tôi thầm nghĩ 
rằng: Có biết bao nhiêu người tìm về 
với Đồng Xoài với nhiều lí do khác 
nhau, có thể là vì công việc, vì người 
thân... Lòng tôi tự nhủ, giữa bộn bề 
tất bật tôi tìm về với ký ức thanh xuân 
tươi đẹp với mảnh đất Đồng Xoài thân 
thương trìu mến.

Chiều dần tắt, bóng thời gian đang 
nghiêng về một phía. Tôi trở về với 
Đồng Xoài rồi đây, sao lòng dạ vẫn cứ 
rưng rưng... Muốn cúi mình nhặt lại 
những ký ức tươi đẹp. Những ngày đi 
học, tôi lang thang với đám bạn dạo 
quanh thành phố Đồng Xoài, ra hồ suối 
Cam hái sen, hái súng, ăn xoài me, cóc 
ổi. Bỗng nghe tiếng chuông chùa lòng 
thảng thốt thấy mùa Xuân về bồng bềnh 
đậu trên màu xanh mái tóc. Ký ức tươi 
đẹp của ngày xanh ơi... nay đâu rồi?

Con người ta kể cũng lạ, khi yêu 
một điều gì đấy, đôi khi cũng không 
cần phải có lý do, đơn giản, là yêu 
thôi. Có biết bao người yêu mảnh đất 
Đồng Xoài, nhưng mỗi người yêu một 
cách riêng. Có người yêu Đồng Xoài, 
vì nơi đây có những món ăn rất ngon, 
có cảnh đẹp rộng rãi khoáng đạt, rất 
đẹp, rất riêng. Riêng tôi, tôi yêu Đồng 
Xoài, bởi nơi đây có người thân, bạn 
bè, nơi lưu giữ những ký ức về thời 
thanh xuân tươi đẹp. 

Người Đồng Xoài là hội tụ 3 miền 

Bắc, Trung, Nam vào đây lập nghiệp. Họ 
đã thích nghi với phong cách sống của 
người miền Nam, thẳng thắn, dứt khoát 
nhưng cũng rất mộc mạc chân tình. Tôi 
thẫn thờ giữa ngã tư đường, lòng nhớ 
nhung mùa ký ức cũ. Đồng Xoài bây giờ 
đã vươn mình trỗi dậy. Những nhà bê 
tông, công trường, ngày đêm xình xịch, 
ngợp nắng đón Xuân về, hối hả bước 
chân người qua lại. Đồng Xoài một thành 
phố thông minh, xinh đẹp, căng tràn sức 
sống như cô gái độ tuổi xuân thì. Đồng 
Xoài ơi! Bao yêu thương… để người đi 
xa nỗi nhớ kéo dài.

Một mùa xuân nữa lại về, mùa của 
đoàn tụ, ấm áp sinh sôi, mùa Tết, với 
ánh lửa hồng ấm áp bên nồi bánh 
chưng, mẹ cha đã nhen nhóm. Mùa của 
ký ức tuổi thơ lam lũ cháy khét mùi bụi 
đất, hương bùn của những ngày vất vả 
nhưng ấm áp tình yêu thương …

Đời người chỉ mong sao tươi đẹp 
như mùa xuân, cho tâm hồn luôn được 
tràn đầy hoa thơm, quả ngọt. Nhưng 
quy luật của cuộc sống không như ta 
mong muốn, có đắng cay, mới có ngọt 
bùi hạnh phúc. Ai cũng phải làm việc 
để mưu sinh, mỗi người đều theo đuổi 
công việc riêng, miễn sao tìm được 
niềm vui, nghị lực để phấn đấu thực 
hiện và hoàn thành, thì sẽ có động lực, 
quyết tâm, niềm tin vào cuộc sống. 
Tình yêu người, yêu đời là niềm đam 
mê sẽ giúp con người không ngừng học 
hỏi, khát khao, vươn lên và cảm nhận 
cuộc sống thật ý nghĩa; để mùa xuân 
là gạch nối của đợi chờ, yêu thương, 
an nhiên và hạnh phúc!... n 
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Nhịp sống Đồng Xoài

Văn Cao

Vươn Mình Lớn Mạnh 

Đôn Luân tên gọi sơ khai 
Đồng Xoài khởi sắc từng ngày vươn lên

Người dân no ấm vững bền
Vượt qua gian khó tạo nên phi thường 

Nhớ thời rực lửa bi thương
Tượng đài còn đó chiến trường năm xưa 

Phố phường lúc trước lưa thưa
Đất lành Bình Phước nắng mưa hai mùa 

Đồng Xoài non trẻ thi đua
Tăng cường sản xuất dư thừa hăng say 

Như dòng Sông Bé đêm ngày 
Vươn ra biển cả tràn đầy niềm tin

Hòa chung nhịp đập con tim 
Sáu phường hai xã như in bóng hình

Dựng xây đô thị thông minh
Xứng tầm thời đại công trình bền lâu.

Ảnh: Ngọc Lân
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Tản văn, Tạp bút

Tháng Ba, nắng rót từng giọt mật 
ngọt xuống trần gian làm mọi ngõ 

ngách bừng sáng lung linh. Màu nắng 
khiến cho tôi gợi nhớ một mùa mới tinh 
khôi, tràn trề đầy nhựa sống. Hơn ba 
mươi năm tuổi đời, cứ mỗi lần tháng 
Ba lòng tôi lại xao động nhớ về năm 
tháng tuổi trẻ, thuở còn khoác chiếc 
áo xanh tình nguyện rong ruổi khắp 
mọi miền tổ quốc.

Đó có lẽ là màu áo đẹp nhất! Chiếc 
áo màu xanh thiên thanh ai đã, đang 
và từng được khoác lên mình đều 
mang trong lòng một niềm tự hào lớn 
lao, xúc động. Đó cũng là ngày tháng 
thanh xuân tươi đẹp nhất! Mười tám 
tuổi, tôi trở thành cậu sinh viên năm 
nhất. Lúc đó tôi chẳng có gì ngoài 

sức trẻ và một trái tim nhiệt huyết 
ấm nóng. Chẳng nghĩ ngợi được mất, 
hơn thua, khi Đoàn trường phát động 
phong trào sức trẻ tháng Ba tôi hăng 
hái tham gia ngay. Bồi hồi, xúc động! 
Đó là cảm giác khi tôi khoác lên mình 
chiếc áo xanh, nơi túi áo ngực đính 
kèm chiếc lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xíu.

Tháng Ba đến như một lời hẹn, 
mang cho tôi một chuyến hành trình 
tươi đẹp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi 
được đi xa. Tôi nhớ ngày lên xe để 
đến nơi tình nguyện tôi háo hức tới 
mất ngủ. Chiếc áo màu xanh ấy được 
tôi mặc thử trước trong đêm, soi mình 
trong gương bao nhiêu bận mà không 
biết chán. Rồi buổi sáng ngày ra quân 

Màu Áo Xanh Tháng Ba
r TănG HoànG pHI

Ảnh: TL
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cũng đến. Cả một vùng 
trời ngập tràn màu áo 
xanh thật đẹp. Đó là 
màu áo của tuổi trẻ! 
Dường như khi được 
khoác chiếc áo xanh 
lên người ai cũng như 
được tiếp thêm một sức 
mạnh vô hình. Tạm 
quên đi vùng đất sắp 

ai cũng rất chuyên nghiệp, tự tin truyền 
lửa lại cho các em.

Và suốt những năm tháng tuổi trẻ 
tôi luôn khoác trên mình màu áo xanh. 
Màu áo xanh đã theo dấu bước chân 
tôi từ một người rụt rè trở thành một 
người năng động, xông xáo và trưởng 
thành hơn rất nhiều. Không chỉ riêng 
tôi mà bạn bè đều cảm nhận được 
những lớn lao thay đổi khi đi tình 
nguyện. Tôi nhận ra khoảnh khắc màu 
áo xanh thân thương, lòng mình biết 
mở ra, bao dung hơn với đồng loại. 
Biết yêu thương, sẻ san tới những 
hoàn cảnh khó khăn. Sống không chỉ 
cho riêng mình nữa. Như những câu 
thơ mà nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: 
“Nếu là con chim, chiếc lá/Thì con 
chim phải hót, chiếc lá phải xanh/Lẽ 
nào vay mà không có trả/Sống là cho, 
đâu chỉ nhận riêng mình”. Thanh xuân 
của tôi đẹp hơn nhờ năm tháng khoác 
trên mình màu áo xanh! n

tới sẽ gặp muôn vàn khó khăn, tạm 
quên đi chuyến hành trình ngồi trên ô 
tô hàng tiếng đồng hồ với đường núi 
quanh co, hiểm trở. Ai cũng hát vang 
bài ca sức trẻ, ai cũng sục sôi đồng 
lòng nguyện dâng sức trẻ.

Màu áo xanh theo chúng tôi tới 
miền sơn cước xa xôi, hẻo lánh. Ở đó 
có những bản làng thậm chí điện còn 
chưa có, nước sạch phải đi cả ngày trời 
mới lấy được.  Đến nơi mặc dù ai nấy 
đều thấm mệt nhưng đều gạt bỏ một bên 
để lao vào dọn dẹp, tổ chức hoạt động 
tình nguyện. Tôi nhớ những giọt mồ hôi 
ướt đẫm in hằn vào màu áo xanh, nhớ 
cả những cái quệt tay vội ngăn cho mồ 
hôi không rơi xuống mắt. Nhớ những 
bàn tay phồng rộp bỏng rát, rỉ máu… 
Nhớ cả nhóm làm tới tận tối mịt để 
xong cho mái nhà của một cụ già neo 
đơn. Đến tối, tắm giặt vội vàng lại lên 
lớp dạy học cho các em nhỏ. Chưa từng 
đứng trên bục giảng nhưng dường như 

Tản văn, Tạp bút

Cựu cán bộ Đoàn 2 tỉnh Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ 
chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.                                                 Ảnh: PV
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Tản văn, Tạp bút

Mẹ tôi sinh ra như là để vất vả, 
chịu đựng, hy sinh vậy. Tôi 

cũng không hiểu là do thời bấy giờ, 
phụ nữ là phải hiền lành, cam chịu hay 
là do bản tính chất phác của mẹ. 

Nghe bà ngoại kể, mẹ lấy bố tôi 
không phải vì tình yêu mà cũng giống 
như bao cặp đôi cùng trang lứa, đến 
tuổi cập kê là “cha mẹ đặt đâu, con 
ngồi đấy”. Thuận theo cha mẹ, thay vì 
tìm hiểu, yêu và lấy nhau thì bố mẹ tôi 
lấy nhau rồi mới tìm hiểu tính cách của 
nhau, chẳng phải để xem có hợp nhau 
không mà là biết tính nhau để “một 
điều nhịn, chín điều lành”. Đó cũng là 
lời dặn dò, dạy bảo của bà ngoại đối 
với mẹ tôi - một đứa con gái mới lớn, 
“ăn chưa no, lo chưa tới”. 

“Trời không chịu đất thì đất phải 
chịu trời”, mẹ tôi nhẫn nhịn và chấp 
nhận cái tính gia trưởng của bố, mặc dù 
rất thương vợ, con.  Chả thế mà mẹ sinh 
năm một, sòn sòn 7 đứa theo quan niệm 
của bố “trời sinh voi, trời sinh cỏ”.  

Điều duy nhất bố làm là dạy mẹ, 
2 chị lớn, anh cả tự đan lưới và hành 
nghề kéo lưới. Nói là nghề chứ thật 
ra, kéo được mớ cá, rá tép thì đem đổi 
gạo, chỉ để lại khi thì nhúm cá vụn 
kho chuối xanh, lúc thì vốc tép rang 
cải thiện bữa ăn. Bố bảo “có làm thì 

mới có ăn”.
Bảy lần mang nặng, đẻ đau, nhưng 

chưa lần nào mẹ kiêng cữ được lấy 3 
ngày. Giặt giũ, cơm nước, đồng áng mẹ 
cáng đáng hết. Bố ít để cho đất nghỉ 
ngơi, mùa nào, thức nấy. Lúa chưa 
gặt, bố đã rẽ lúa trồng cà chua, khoai 
tây, mẹ gánh nước tưới tắm. Mấy sào 
ruộng trũng, bố thả cá cho ăn phấn hoa 
mùa lúa trổ, tới mùa gặt, cá cũng được 
thu hoạch. Và vì vậy mà mẹ chẳng khi 
nào rảnh tay.

Là người phụ nữ “tay hòm chìa 
khóa”, mẹ phải tính toan làm sao để 
đủ ăn với số lúa trong cót. Nhớ những 
năm chị gái tôi đi học Sư phạm, bố thì 
nhất quyết không cho đi, mẹ nhẹ nhàng 
bênh vực nên bị bố mắng cho “Bà cho 
nó đi học thì tự lo gạo cho nó ăn, nộp 
thầy cô, trường lớp”. Hồi đấy, ngoài 
gạo ăn hàng tháng, học phí Sư phạm 
cũng nộp bằng gạo. Sắp đến ngày chị 
về là mẹ chạy đôn, chạy đáo, lựa lúc bố 
ra đồng, mẹ đong thóc đi xát gạo. Mẹ 
bỏ riêng một phần đủ chị ăn một tháng, 
một phần nộp, phần còn lại bỏ vào lu 
cả nhà ăn. Mẹ lại làm cho chị một phần 
muối vừng, giúm cho chị ít lạc, vài 
bò khoai khô, chút đỉnh gạo nếp. Chị 
lạch cạch đạp xe từ thị xã Thái Bình 
về nhà và ngược lại, hành trang chỉ là 
ý chí và nghị lực, cộng thêm tình yêu 
thương, niềm tin của mẹ. Mấy năm học 
Sư phạm của chị, không ít lần mẹ bị 
bố mắng oan. Nào là nhà đã không có 
người làm, học với chả hành, rồi cũng 

Tôi
r BÙI Văn Sơn
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Tản văn, Tạp bút

lấy chồng. Nào là mẹ con bà lớn gan, 
dám lấy gạo của tôi đem đi, không nên 
trò trống gì, chết với tôi. Mẹ nín nhịn, 
chẳng cãi lấy nửa lời. 

 Khác với suy nghĩ “Con gái học 
hành làm gì, rồi cũng lấy chồng” của 
bố, tôi và anh trai được bố ủng hộ mọi 
quyết định. Ra quân sau thời gian đi 
bộ đội, anh trai tôi được bố xây nhà, 
cưới vợ và đầu tư một đàn vịt mấy 
trăm con cho anh khởi nghiệp. Thế 
nhưng, anh cũng chẳng làm nên cơ 
đồ, sau vài đợt dịch, vịt chết sạch, anh 
quyết định vào miền Nam lập nghiệp. 
Bố không những không la mắng, trách 
móc anh mà còn động viên và ủng hộ 
quyết định của anh, trong khi mẹ phải 
chịu áp lực từ phía các chị gái tôi về 
cái sự thiếu công bằng, nhất bên trọng, 
nhất bên khinh của bố.

Ngày tôi xa nhà, mẹ chạy vạy khắp 
xóm mượn được mấy chục ngàn, chỉ đủ 
tiền xe từ Bắc vào Nam. Mẹ hì hục nấu 
xôi, gói kỹ bằng lá chuối khô, đủ để ăn 3 
ngày trên xe. Tôi là út át trong nhà, dù gì 
cũng được mẹ cưng chiều, nên lần đầu 
xa nhà, mẹ lo và dặn dò đủ thứ. Tôi thi 
đậu Cao đẳng Sư phạm Bình Dương và 
Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh, nhưng nghĩ đến cảnh không một 
xu dính túi nhập học, tôi đã quyết định 
không đi học mà chọn đi làm, kiếm tiền 
năm sau thi tiếp. Tôi đi làm phụ hồ, rồi 
tranh thủ ôn bài, năm sau thi tiếp. Mỗi 
lần ra bưu cục gọi điện về cho mẹ là 
mỗi lần mẹ khóc, thương tôi nhỏ thó, 

sao có thể xúc cát, trộn hồ, bê gạch, vác 
xi măng. Thế nhưng, tôi đã làm rất tốt 
và dành dụm được vài trăm nghìn làm 
lộ phí đi thi. Lần này, tôi chọn học sư 
phạm, buổi chiều đi học, sáng đi làm 
phụ hồ, tối đi phụ bưng bê ở quán cà 
phê. Tôi không những có tiền mua cho 
mình 2 bộ quần áo thay nhau mặc đi học 
mà còn dành dụm tiền học bổng và tiền 
lương làm thêm, cứ hai tháng sắm một 
chỉ vàng, lâu lâu gửi biếu mẹ vài trăm.

Rồi bố cũng bỏ mẹ con, chị em tôi 
mà đi, về với tổ tiên, ông bà. Mẹ lại cùi 
cũi một mình, mang tiếng đông con. 
Các chị lấy chồng cũng chẳng mấy 
khấm khá, anh em chúng tôi lại ở xa, 
không chăm sóc, báo hiếu hiếu được 
cho mẹ. Ấy vậy mà mẹ tôi nhất định 
không chịu vào Nam ở cùng con cháu, 
đơn giản vì phải ở quê còn nhang khói, 
mộ phần cho bố và tổ tiên, ông bà, mới 
làm tròn bổn phận dâu con, nghĩa vợ, 
tình chồng.

Cuộc sống của anh em tôi không 
giàu sang, phú quý nhưng cũng dần 
đủ đầy, chưa kịp báo hiếu thì mẹ lại 
theo bố mà đi. Trước lúc lâm chung, 
mẹ gọi con cháu đến và chỉ có một ước 
nguyện nhỏ nhoi là anh, chị em phải 
biết thương yêu, đùm bọc nhau, như 
vậy là mẹ vui rồi.

Giờ đây, tôi chỉ có thể viết về mẹ bằng 
cả tình yêu thương, niềm kính trọng và 
gửi đến mọi người thông điệp “Ai còn 
mẹ, xin đứng làm mẹ khóc/Đừng đê 
buồn lên mắt mẹ nghe không ?!” n
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Nắng    Tháng  Ba
r nGọc lInHMột sớm mai thức giấc, ta ngỡ 

ngàng xiết bao khi thấy đất trời 
đổi thay, mới hôm qua đây thôi trời vẫn 
còn rất lạnh vậy mà qua một đêm tựa 
như chuyện hôm qua chưa từng xảy 
ra, tiết trời ấm lên hẳn với nắng vàng 
lấp lóa khắp mọi ngõ ngách. Chắc 
hẳn không chỉ riêng ta mà với tất cả 
mọi người, vạn vật đều mong chờ thời 
khắc này. Vậy là tạm biệt nhé những 
ngày mưa phùn, gió rét căm căm, tạm 
biệt những chiếc áo bông to sụ, những 
tấm chăn dầy ấm. Ta khẽ chào đón một 
tháng Ba thiên thanh với muôn vàn tia 
nắng ngọt ngào.

Ta cứ trân mình trong màu nắng 
lấp lánh, muốn chạy ra giữa khoảng 
sân bao la mà chạm tay vào dải vàng 

và được “tan chảy” cùng chúng cho 
thỏa bao nhiêu tháng ngày đợi mong. 
Ta cảm tưởng như tạo hóa đang ưu 
ái cho một tháng ba tươi đẹp để chắt 
đọng những gì tinh túy nhất vào màu 
nắng diệu kì. Đó là màu nắng mang 
màu vàng nhẹ của mỡ gà sóng sánh, 
của giọt mật ong non đầu mùa đang 
hình thành và của dải lụa vàng mơ 
phất phới giữa bầu trời lộng gió. Ta 
chẳng biết miêu tả sao cho đúng, đủ 
màu nắng tháng Ba. Chỉ biết rằng nó 
lấp lánh, diệu kì, hiện hữu trước mắt, 
làm say đắm bao kẻ si tình và mê hoặc 
khiến cho người ta phải đắm nhìn.

Nắng tháng Ba là nắng ấm. Hơi ấm 
đánh thức bao chồi non bật nhú tạo nên 

Ảnh: TL
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Tản văn, Tạp bút

một màu xanh ngập tràn đồi núi, ruộng 
đồng, bờ bãi. Hơi ấm khiến cho những 
cọng rêu nơi góc sân cứng cáp vươn 
mình với màu xanh đậm kiêu hãnh. 
Hơi ấm giục cây lúa đẻ nhánh, dày 
đặc. Và hơi ấm gọi cánh én từ phương 
xa về nhả từng bản nhạc trên không 
trung da diết. Hơi ấm hân hoan trong 
bước chân của người đi ra đồng thảnh 
thơi nhổ cỏ. Hạt bùn lấp lánh trên gót 
chân, vương lên vầng trán người nông 
dân tần tảo. Và trong ánh mắt ta thấy 
được ngời sáng niềm tin yêu hi vọng 
vào một mùa mới bội thu…

Nắng tháng Ba là nắng thơm. Cái 
thơm đến từ sự khô khén hong khô vạn 
vật. Là cọng rơm vàng khô cong chờ 
bà nhặt nhạnh làm chổi. Nhát chổi lạo 
xạo dưới nền gạch. Chú mèo Tam Thể 
nằm lười lim dim đôi mắt, nhúm lông 
rung lên theo cơn gió thoảng qua. Mẹ 
trải những quả bồ kết mới hái phơi cho 
thật khô khén rồi cất bỏ lọ. Ta lại nhớ 
nồi nước gội đầu của mẹ năm xưa. Nồi 
nước sóng sánh, vàng màu cánh gián. 
Tay mẹ sần sùi cầm gáo dừa múc từng 
gáo khoát lên lọn tóc mây. Tóc gội 
xong được hong khô dưới nắng. Nắng 
thơm từng lọn tóc, thơm mùi bồ kết và 
thơm tình yêu thương mẫu tử. Nắng đi 
tới đâu thì vạn vật thơm tới đó. Nhìn 
nắng ta lại nhớ mẹ đến da diết, thấy 
bóng mẹ rõ nét, thật gần gũi, cặm cụi 
trong những lần phơi áo, phơi chăn. 

Như một lúc nào đó, kí ức lại đưa ta 
tới những câu thơ trong bài thơ “Nắng 
mới” của nhà thơ Lưu Trọng Lư: “Tôi 
nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời/Lúc người 
còn sống tôi lên mười/Mỗi lần nắng 
mới reo ngoài nội/Áo đỏ người đưa 
trước giậu phơi…”.

Nắng tháng Ba mang màu nắng 
thanh xuân, màu nắng của sức trẻ. Tuổi 
trẻ với ta hạnh phúc khi khoác trên 
mình chiếc áo xanh, mũ tai bèo rong 
ruổi khắp mọi miền đi tình nguyện. 
Sức trẻ sôi sục trong huyết quản. “Đâu 
cần thanh niên có, đâu khó có thanh 
niên” câu khẩu hiệu đến giờ vẫn còn 
đúng và truyền cảm hứng với lớp lớp 
thế hệ trẻ. Đó là những ngày tháng ba 
nắng vàng ướt đẫm tấm áo xanh ta đã 
khóc, cười với những mảnh đời khốn 
khó, vất vả. Ta quệt vội giọt mồ hôi 
mặn chát trên trán ngăn chúng không 
rơi vào mắt. Ta hát khúc hát bài ca tuổi 
trẻ. Dẫu có khó khăn nhưng với ta sẽ 
không bao giờ chùn bước. Đi xa để 
yêu thương hơn đồng loại, để trái tim 
mình thổn thức những yêu thương. Và 
năm tháng thanh xuân ấy, có màu nắng 
tháng Ba chứng giám.

Màu nắng tháng Ba hiện tại nhưng 
cũng là kí ức. Cảm ơn cuộc đời cho 
ta được trọn vẹn tận hưởng những vạt 
nắng ngọt, cho ta thêm nhiều hồi ức 
tuyệt đẹp, để ta thênh thanh bước vào 
đời với những yêu thương n 
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Tản văn, Tạp bút

Có lẽ với nhiều người cho rằng 
tháng Ba là tháng của hoa ban, 

hoa gạo nhưng đối với tôi tháng Ba là 
tháng của những hương hoa bưởi ở góc 
vườn nhà. Và cũng chính tháng Ba ấy, 
tháng của sự chuyển giao và kết thúc 
cái se lạnh của mùa xuân, báo hiệu mùa 
hè sắp đến. Thời điểm này cũng là lúc 
hoa bưởi nở rộ mang nét đẹp dịu dàng, 
e ấp lặng lẽ toả hương thầm quyến rũ 
và làm tôi xốn xang nhớ về ngoại với 
ký ức ngày xưa cũ ùa về. 

Đối với những người dân quê như 
tôi, một trong những loài hoa bình dị, 
tinh khôi và ngát thơm nhất vẫn là hoa 
bưởi. Ở quê tôi, hầu như nhà nào nhà 
nấy đều trồng vài ba cây bưởi, bưởi 
vừa thu hoạch lấy quả theo hình thức 
kinh tế, ngoài ra hoa bưởi dùng để ướp 
trà và nấu chè và đặc biệt những ngày 
Rằm tháng Giêng, mẹ tôi thường ra 
vườn hái những chùm hoa bưởi dâng 
lên bàn thờ gia tiên. Mùi hoa bưởi gắn 
liền với tuổi thơ và những kí ức không 
thể phai mờ trong tôi. Và đó là mùi 
của quê nhà, mùi của những tháng 
năm đong đầy của đám trẻ con chúng 
tôi thổn thức không nguôi.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những 
vườn cây ăn trái của ngoại. Khu vườn 
của ngoại không rộng lắm nhưng 
hoa trái ngoại trồng rất sum suê và 

trĩu cành. Ngoại nói, bưởi là cây dễ 
trồng, dễ chăm sóc, quả lại rất lành 
nên không cần chăm bón quá kĩ như 
những cây ăn trái khác vẫn có thể cho 
những trái bưởi to, căng mọng và vị 
ngọt nhẹ. Hương hoa bưởi không rực 
rỡ, không ngào ngạt mà dịu nhẹ tinh 
khiết và mộc mạc như cô thôn nữ có 
nét duyên thầm. Hoa bưởi nở, thường 
thì ít khi nở một vài bông, vài chùm 
mà nở rộ đồng loạt trắng muốt. Cánh 
hoa bưởi trắng mịn như nhung, nụ tròn 
xinh trắng ngà e ấp, nhuỵ vàng phủ 
đầy phấn thơm và thu hút nhiều ong 
về lấy mật trên những nụ hoa bé xíu. 
Ngoại mách nhỏ với tôi rằng: Ngắm 
hoa bưởi đẹp nhất vào buổi sáng, khi 
những ánh nắng chưa tắt, sương sớm 
mỏng manh chưa kịp tan và còn đọng 
lại trên những chùm hoa bưởi kia như 
những giọt pha lê trắng trong cùng với 
tiếng chim hót ríu rít làm cho tâm hồn 
trở nên nhẹ nhàng và quên đi những 
bộn bề của cuộc sống hối hả.

Tôi còn nhớ ngày nhỏ vào những 
ngày hè nóng oi ả ở vườn nhà ngoại, 
đám con trai chúng tôi thường mắc 
võng dưới những đám lá bưởi xanh 
rồi ê a những bài học cô giáo dạy ở 
trường, làn gió nhẹ đưa chúng tôi vào 
giấc ngủ lúc nào không hay còn đám 

Tháng Ba Về, Ngọt Ngào Hương Bưởi
r nGUYỄn Văn nHậT THànH
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con gái nhặt vội những cánh hoa bưởi 
rơi trong vườn ngoại cài lên tóc và tạo 
dáng trông rất dễ thương. Ngoại tôi 
vì tiếc những bông hoa bưởi rơi sau 
vườn nên đã lúi húi nhặt những hoa 
còn nguyên lành, không dập nát và 
phơi khô, thi thoảng đun nước cho 
mẹ và các dì gội đầu. Mùi hương của 
hoa bưởi thơm man mác, nhẹ nhàng 
từ những mái tóc được chăm chút mà 
những thứ gọi là hương quê nhà âm 
thầm đến lạ.

Rồi đến ngày bưởi chín, mấy anh 
em chúng tôi được ngoại chiêu đãi bằng 
những quả bưởi xanh, da láng mượt, 
đầy múi căng nước. Ngoại nói, bưởi 
nhà ngoại nổi tiếng khắp vùng và ai đã 
một lần thưởng thức thì sẽ không bao 
giờ quên với vị ngọt thanh khiết, những 
múi bưởi mọng nước, ăn mãi không 
thấy chán. Và một khi ai đã thưởng thức 
rồi chỉ mong muốn quay lại nhiều lần 
hơn. Mùa hoa bưởi rộ lên khoảng chừng 
một tháng rồi rụng trắng cả góc vườn, 
khoảng sân. Chỉ với một vài bông hoa 
bưởi thôi, nhưng hương thơm vương 
vấn, quấn quýt mãi không rời.

Tháng Ba không rộn ràng như Xuân 
tháng Hai, không nóng bỏng như Hạ 
tháng Năm, không đa sầu như Thu 
tháng Tám, không lạnh lùng như Đông 
tháng Mười. Tháng Ba, vừa đủ để thả 
mình vào yêu thương. Mặc cho tiết 
trời tháng Ba thất thường, được ví như 
một cô nàng đỏng đảnh. Hương bưởi 

gửi vào gió mang đi xa, làm êm dịu đi 
những cái khó chịu ấy, nhịp sống bỗng 
chốc chậm lại, an yên và trong lành đến 
lạ kỳ. Ai ai cũng muốn lưu giữ cho mình 
hương hoa ngọt dịu đầy vương vấn này. 
Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc 
sống thường nhật, đám con cháu của 
ngoại giờ đã lớn khôn trưởng thành, 
là những cô giáo trên giảng đường, là 
những bác sĩ, kĩ sư… nhưng những kỉ 
niệm ngọt ngào về ngoại với hương 
bưởi từ khu vườn ngoại, chúng tôi chỉ 
mong muốn được về bên ngoại để đắm 
chìm trong hương bưởi thơm dịu nhẹ 
phảng phất trong gió, để được ngắm 
những cánh hoa bưởi rơi phủ trắng tinh 
khắp sân nhà, được thưởng thức những 
tách trà thơm phức hoa bưởi từ bàn tay 
gầy gò của ngoại,… để rồi bối rối, để 
rồi xao xuyến.

Âm thanh từ quán cà phê bên cạnh 
góc phố nhỏ quen thuộc, giọng hát của 
nữ ca sĩ Bảo Yến với lời hát miên man 
đắm say lòng người một thuở:

Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm

Bên ấy có người ngày mai ra trận
Bên ấy có người ngày mai đi xa…”.

Tôi nhớ ngoại, nhớ về hương hoa 
bưởi ngoại trồng gây thương nhớ, rạo 
rực đến lạ lùng - một loại hoa thanh tao, 
nhẹ nhàng và đậm hồn quê Việt n
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Đặng Ngọc Tình

Tự Hào Việt Nam
Có nơi nào như đất nước Việt Nam
Già trẻ gái trai từ thời Khai Quốc
Từ đồng bằng, biển khơi, miền sơn cước
Ở nơi đâu cũng man mác câu hò

Lời Tuyên ngôn đanh thép những vần thơ
“Nam Quốc Sơn Hà” đã rành rành bờ cõi
Hai cuộc trường chinh chiến công vang dội
Thơ ca luôn vang vọng khắp chiến hào

Tổ quốc mình thật tự hào biết bao
Lời của Bác Hồ vẫn còn vang vọng
“Phải nhìn cho rộng suy cho kĩ,
Kiên quyết không ngừng thế tấn công...”*

Có nơi nào như Nước Việt mình không
Lời Mẹ ru à ơi bên cánh võng
Lời nước non dập dềnh từng con sóng
Thấm vào ta không biết tự thuở nào

Lũy tre làng kẽo kẹt câu Ca dao
Cánh đồng xanh mượt mà như dải lụa
Con sông quê nặng ân tình chan chứa
Từng cánh cò chấp chới những lời ru 

Đất nước mình đẹp như những mùa thu
Khúc Đồng dao từ cái thời thơ bé
Nâng bước ta suốt một thời trai trẻ
Thơ cùng người theo năm tháng thủy chung...
... Có nơi nào bằng Nước Việt mình không...

(*) Học đánh cờ - Hồ Chí Minh
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Nguyễn Xuân Cường

Người Lính Trẻ
 Người lính trẻ tuần tra trên biên giới 
Có hoa rừng làm bạn lúc hành quân 
Lòng khát khao phơi phới tuổi thanh xuân 
Được cống hiến hết mình cho Tổ quốc 

Những con suối những bụi le thân thuộc 
Những lối mòn ngày in dấu anh qua
Tiếng của rừng sẽ còn mãi vang xa
Trong sâu thẳm của trái tim người lính 

Đời tuổi trẻ xông pha ngoài tiền tuyến 
Giữ biên thùy cho đất nước bình yên 
Ở trong lòng không được phút nào quên 
Từng tấc đất đã trở thành máu thịt 

Ôi Tổ quốc! Dáng hình đang tọa lạc 
Suốt hành trình người lính trẻ Việt Nam 
Và trái tim trong lồng ngực anh mang
Luôn cháy bỏng với lời thề non nước.

Ảnh: TL
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Nguyễn Hoàng Oanh

Nô Nức Ngày Hội Tòng Quân 

Rộn ràng ngày hội tòng quân 
Các anh lính trẻ tinh thần vui tươi 

Trên môi luôn nở nụ cười 
Gọn gàng trang phục rạng ngời mới tinh 

Mừng các chiến sỹ tân binh 
Phẩm chất, đủ chuẩn, nhiệt tình kỉ cương 

Sẵn sàng hành trang lên đường 
Phát huy truyền thống kiên cường ông cha 

Giữ gìn biên giới quốc gia 
Rạng danh đất nước mẹ cha vui mừng 

Rèn luyện phấn đấu không ngừng 
Viết tiếp trang sử hào hùng vẻ vang 

Tự hào nhiệm vụ vinh quang 
Tuổi trẻ xung kích không màng gian nan 

Kiên trì ý chí vững vàng 
Bảo vệ Tổ quốc ngày càng thắm tươi. 

Ảnh: TL
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Ngọc Dung

Hoa Hồng Bên Súng
Ai bảo biên giới chỉ hoa dại
Em hoa hồng rực rỡ tinh khôi
Cũng rạng ngời chúm chím làn môi
Mưa đọng giọt lung linh nắng sớm

Khe khẽ nụ ấp e vừa chớm
Trong gió reo tỏa cánh hương nồng
Bướm rập rờn chao lượn cùng ong
Em đẹp lắm sắc trời biên giới 

Nay giông bão hồng em chấp chới
Rũ ướt mềm gai góc trong mưa
Thân cứng cáp, cành cũng chẳng vừa
Vươn thẳng đứng bên người lính trẻ

Súng chắc tay bình yên em nhé! 
Anh xông pha canh giữ biên thùy
Dù nắng lửa mưa bão sợ chi
Súng gan lì cùng anh chiến đấu Chặn quân thù lăm le cửa khẩu

Ngăn Covid, nhập cảnh lậu ngày đêm
Bão miền Trung càng đau đớn thêm
Cùng đồng đội tăng cường cứu giúp

Chống lũ quét, đất lở, nhà sụp  
Mong bình yên anh trở lại vườn  
Nơi biên thùy ấp ủ tình thương
Hồng bên súng, súng như mềm mại

Bao tháng ngày nắng mưa dầu dãi
Vẫn yêu nhau chung thủy đợi chờ
Nơi tuyến đầu thắp sáng ước mơ
Em thắm mãi rạng ngời biên giới…

Ảnh: Nguyễn Văn Phúc
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Lê Thị Xuân Hương

Vững   Vàng  Thế  Trận Lòng Dân
Chào mừng kỷ niệm 35 năm 

Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024)

Vững vàng thế trận lòng dân
Biên cương, hải đảo mùa xuân đã về.

Nắm tay bền chặt lời thề
Quân dân một khối, bộn bề niềm vui!

Dập dờn biển sóng trùng khơi
Vững vàng tay súng giữ trời biếc xanh.

Đảo xa kết bức trường thành
Che giông chắn bão, yên lành muôn nơi.

Biên cương thế trận muôn đời
Một tấc đất cũng nhớ lời ông cha!   

Kết đoàn vang vọng khúc ca
Biên giới là nhà; son sắt, thủy chung!

Đường biên điệp điệp, trùng trùng
Quân dân “cá nước”, “ba cùng”(*) bên nhau.

Giữ yên đất nước ngàn sau
Nắng mai càng thắm màu cờ hồng bay…

  
(*) Cùng ăn, cùng ở, cùng làm
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Thơ

Thùy Dung

Xuân Biên Cương
Xuân về nắng toả biên cương

Mừng anh chiến sỹ trên đường tuần tra
Đất liền cho tới đảo xa

Non sông gấm vóc bao la biển trời
Đêm ngày tay súng chẳng rời

Giữ cho Tổ quốc nơi nơi yên bình
Vượt qua gian khổ hy sinh

Cho bao đôi lứa kết tình nở hoa
Chắp lời vút khúc dân ca

Biên cương tiếng sáo hiền hoà bay cao
Tâm hồn anh sáng như sao

Xuân sang gửi nhánh mai đào tặng anh.

Thu Đàm

Tình Yêu
Hồn em như ngây dại
Bởi say men ái tình
Dấu yêu ơi có biết
Sao cứ hoài lặng thinh

Hãy về đây bên em
Sáng ngắm hoa khoe sắc
Chiều ngâm thơ, dạo nhạc
Trao men yêu ấm nồng

Đừng để em ngóng trông
Xuân tình anh phương đó
Trái tim em muốn ngỏ
Nguyện bên anh kiếp này

Yêu say đắm người ơi
Này vòng tay âu yếm
Bờ môi hồng ngọt lịm
Nâng gót theo phím đàn

Hạnh phúc mình trao nhau
Đêm gối bờ thương nhớ
Ngày kết vòng duyên nợ
Yêu nhau mãi không rời

Trăng tròn rồi trăng khuyết
Tình chúng mình không vơi
Dù phong ba bão tố
Ta có nhau trong đời!.

Ảnh: TL
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Trịnh Loan

Chỉ Còn Những Mùa Nhớ 

Không phải mưa đâu 
Những giọt nước chiều nay anh thấy 
Là nỗi nhớ của em ngưng tụ mà thành 
Mây! 

Chẳng phải tự dưng mà mưa ghé qua đây 
Nỗi buồn hôm qua em xếp thành diều rồi mang thả 
Chắc gió vội vàng quá 
Làm rơi. 

Đâu có phải mưa trời, anh ơi ! 
Đấy là những giọt hờn, giọt dỗi 
Tình yêu dẫu tuổi nào vẫn chẳng thiếu đôi lần nông nổi 
Vấp váp, dại khờ. 

Chiều nay Đồng Xoài bỗng đổ mưa bất ngờ 
Em lại một mình bơ vơ nơi quán cũ 
Những cảm xúc ngỡ rằng say ngủ 
Trong phút chốc ùa về ướp mặn ngụm cà phê.
  
Những ngày không nhau với em luôn dài lê thê 
Em cũng không còn nhận ra đang là Thu hay Hạ 
Hình như bây giờ đất trời gom cả... 
Mười hai tháng một mùa, “mùa nhung nhớ!” phải không anh?! 
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Nguyễn Kình

Mùa Hoa Gạo
Tháng Ba hoa gạo đỏ đê                    
Mộc miên gửi nắng xuân về trao em                       
Nắng vàng rải xuống đường quen                   
                                      
Mùi thơm hương bưởi dịu êm má hồng                
Xoan đào tim tím trổ bông                  
Gió đung đưa hạt sương đồng long lanh         
                                      
Líu lo chim hót đầu cành                        
Ngâu thơm phút chốc đơm nhành trổ hoa       
                                       
Em là khúc hát quê ta                               
Mượt như cô Tấm đậm đà tình duyên              
                                        
Trăng lên đượm khúc lưỡi liềm        
Trăng yêu khúc hát mộc miên đứng chờ          
                              
Cổng làng tôi đẹp như mơ               
Vào mùa hừng hực đỏ cờ vàng sao
Yêu em anh rất tự hào                           
Mùa hoa gạo đỏ cờ sao rợp trời.     
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Mộc Nhiên

Vạt Nắng Nào Trong
Ta tìm kiếm cho mình một nửa không nhau
Nơi cuộc sống không vòng tròn vô định
Ngày hoa nắng quanh chân đồi mộng mị
Ta kiếm tìm một vạt nắng nào trong.

Đời con gái xuân thì treo trước gió
Cả một đời xô đẩy những mênh mông
Cần lắm đó một ân cần tha thiết
Lúc mệt nhoài vẫn có thể cậy nương.

Là con gái không cần xa hoa nhỉ
Không mây trời và ong bướm phù vân
Chỉ cần thôi: Một trái tim trách nhiệm
Có thể cười, có thể khóc khi kề bên.

Sáng mai kia nghe chim hót bên thềm
Tiếng côn trùng ri rỉ những thanh âm
Cuộc sống vẫn tuần hoàn hấp dẫn những phong vân
Ta lại ngắm những chồi non xanh thắm.
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Nguyễn Thế Hải

Tháng Ba Và Em
Tháng Ba về trong màu nắng tinh khôi
Xuân chưa nỡ qua, Hạ ngập ngừng trước ngõ
Vi vu cánh đồng chiều, sáo diều hòa cùng gió
Thướt tha khắp nẻo đường, những tà áo tung bay!

Tháng Ba về bầy ong thỏa thích say
Muôn hoa nở gởi trao nguồn phấn nhụy
Tháng Ba, em hiến dâng đời những điều tinh túy...
Và cả những thiên tài để thế giới vươn xa!

Em là thiên thần, là những khúc tình ca
Trái đất sẽ ngừng quay, loài người thành tàn lụi
Ví như thể biển khơi không vị muối
Hành tinh này cô quạnh - nếu thiếu em!

Tháng Ba, em nguồn năng lượng dồi dào thêm
Để thỏa sức vươn xa, thỏa giấc mơ “đổi phận”
Còn nhớ chăng em, “Đề đền Sầm Nghi Đống”?
Hồ thi sỹ - Xuân Hương đã viết năm nào!

Tháng Ba về ta nhắn nhủ gởi trao
Những khúc tình ca, những lời thơ đẹp
Phụ nữ Việt Nam muôn đời nối tiếp
Bất khuất, Anh hùng, Trung hậu, Đảm đang...
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Tống Trung

Hỏi Ý Kiến
Cái nhà của Kiến

Ở dưới gốc cây
Hôm nay mưa ngập
Kiến chạy đâu đây.

Ồ! Kiến biết trước
Cõng trứng lên cao

Tìm nơi khô ráo
Tránh cơn mưa rào...

Thấy Kiến lũ lượt 
Cõng trứng chuyển nhà

Bé mới hỏi bạn
Sắp mưa lớn à? 

Đoàn Thu Hiền

Nợ Mẹ
Nợ mẹ một chuyến về thăm
Vì lo cuộc sống dặm đường quá xa
Đã lâu con chẳng về nhà
Không bên mẹ, không bánh quà mẹ ơi
Ngổn ngang lòng dạ rối bời
Năm canh thao thức chơi vơi nỗi niềm
Nhớ thương ngồi đứng chẳng yên
Chỉ mong được gặp mẹ hiền dấu yêu
Ở quê nhà mẹ ngóng nhiều
Bần thần tựa cửa, sớm chiều nhìn xa
Vạn lần xin mẹ thứ tha.

Ảnh: TL

Thơ
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Truyện ngắn

Miền biên viễn. Con sông Tôn 
Lê Chàm gợn sóng. Từng đợt 

gió cuộn qua mặt sông bầm tím. Tiếng 
quác quác của các loại gà rừng, chim 
muông chạy trốn trước cơn mưa lớn. 
Hai nhánh suối chụm lại đầu cửa sông 
Tôn Lê Chàm, phình ra, tạo gió quạt 
phơi phới qua các tầng cây trước sân 
Đồn Biên phòng Tà Pét. 

Chiếc xe máy ngược gió chạy chậm 
rì. Sấm ì đùng xẹt ngang từng ánh chớp 
trên màn trời bí ẩn. Trung úy Quân ghì 
chặt tay lái. Nước ướt mặt. Con đường 
về Đồn mưa lấp kín.

Chưa kịp cởi áo mưa. Điện thoại 
trong túi áo Quân đã đổ chuông réo rắt.

- Anh ơi, ấp của em có một thanh 
niên đang đau thắt vùng bụng. Anh 
ra nhanh nhé. Dấu hiệu như đau ruột 
thừa đấy anh! 

Rõ là tiếng Ái Vy, cô Trưởng ban 
công tác Mặt trận ấp Cần Dực. Quân 
nhìn đồng hồ, đã 12 giờ khuya. Đói 
lả người nhưng Quân chẳng thèm ăn 
uồng gì. Đôi mắt anh thum thúp chỉ 
muốn thèm ngủ. Giờ mà nằm xuống 
thì chắc Quân đẩy một giấc tới sáng. 
Hai đêm liền, Quân thức trắng với số 
bệnh nhân đang điều trị ở Trạm xá 
Quân Dân Y.

- Ngủ đi. Khuya rồi, có sức đâu mà 
đi hoài? Cậu vừa ở Trạm xá về, giờ lại 
đi tiếp sao? Điện lại nói người nhà họ 
đưa bệnh nhân ra bệnh viện huyện.

Trung úy Tuấn nằm giường bên 
khuyên Quân.

*
Mười năm công tác ở Đồn Biên 

phòng Tá Pét, trong công việc chuyên 
môn, Quân luôn điềm tĩnh, cẩn thận, 
chịu khó học hỏi, tích cực khám chữa 
bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. 
Riêng các Đồn Biên phòng, ngày Tết, 
quân y phải túc trực tại đơn vị. Sau Tết 
mới được về nhà. Nhà ở xã Lộc Thái, 
huyện Lộc Ninh, cách Đồn Biên phòng 
Tà Pét không xa. Thế nhưng, hầu hết 
Quân không về ăn Tết cùng gia đình mà 
ở lại đón Tết tại đơn vị. Anh nghĩ cán bộ, 
chiến sĩ ở Đồn và bà con nơi biên giới 
có ốm đau vẫn có anh bên cạnh. Bệnh 
viện tuyến huyện xa. Đường khó đi nhất 
là vào mùa mưa lũ, người bệnh cần thầy 
thuốc khám điều trị kịp thời tại chỗ. 

Tốt nghiệp Trường Quân Y 2, ở 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh, Quân về phục vụ tại Đồn Biên 
phòng Tà Pét. Công việc của anh 
thường bất ngờ, không kể thời gian 

Gió Cửa Sông
r dUY HIến
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Truyện ngắn

ngày đêm. Có khi đang ăn cơm, hay 
giờ nghỉ, ngủ, hễ có người bệnh là 
phải đi ngay. Luôn cả ngày thứ Bảy, 
Chủ nhật và cả khi trời gió mưa tầm 
tã. Khi hỏi về Trung úy Quân, nhân 
viên Quân y Đồn Biên phòng Tà Pét, 
nhiều hộ dân ở xã Lộc Thành trầm trồ 
khen. Ông Điểu Lạch ở ấp Cần Dực 
chia sẻ, giọng lơ lớ: “Ui, bà con quý 
mến bộ đội biên phòng lắm. Cái gì 
cũng giúp đỡ dân. Từ làm vườn và khi 
bị bệnh. Cho tới làm nhà, làm đường 
và trường học... Bà con ai bệnh điện 
thoại hay vô Đồn gọi là bộ đội Quân 
có mặt liền, yên tâm lắm!”. 

*
Với trách nhiệm thầy thuốc, Tuấn 

hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích 
Quân. Duy có mấy ngày nay, Tuấn 
thấy Quân làm quá sức và cũng đang 
bị cảm. Thấy Quân ăn cơm ít, lại còn 
khúc khắc ho, mũi họng ngạt ngạt và 
thường xức dầu gió, Tuấn lo cho bạn 
sợ nằm xuống thì ai lo cho đơn vị mỗi 
khi có cán bộ, chiến sĩ bị bệnh. Đơn 
vị chỉ có mình Quân, vừa ở Đồn Biên 
phòng, vừa ở Trạm Quân Dân Y… 
Ngoài ra, Quân còn đến từng nhà dân 
khuyên bảo, hướng dẫn bà con chăn 
nuôi giữ vệ sinh, không làm chuồng 
trại sát nhà, không để sân nền chuồng 
trại gia súc lầy lội. Quân còn kết hợp 
với nhân viên y tế xã đến khám bệnh, 

cấp thuốc và tẩm mùng ngủ cho bà con 
phòng chống sốt rét. Phòng chống các 
mầm bệnh ở vật nuôi...

Đêm đó, trời đang mưa lớn, chợt 
có một người dân đến gõ cửa gọi có 
người nhà bị bệnh. Tuấn và Quân chạy 
xe máy đến nhà người bệnh. Quân cầm 
lái. Tuấn ngồi sau ôm túi thuốc “Quân 
y”. Đến nơi, sau khi xem bệnh nhân có 
dấu hiệu đau nhiều ở vùng bụng, Quân 
chẩn đoán bệnh nhân đang đau bụng 
hay viêm dạ dày cấp. Anh tiêm thuốc 
giảm đau và cho uống thuốc chống co 
thắt. Nửa giờ sau bệnh nhân dần đỡ 
đau, Quân cho uống thêm thuốc giảm 
tiết dịch a xít. Trường hợp này, Quân 
kiểm soát được trạng thái bệnh nhân 
và có hướng điều trị tốt. Gia đình bệnh 
nhân lại nghèo, bệnh viện huyện xa… 
Quân tâm sự với Tuấn như thế. Tuấn 
gật đầu đồng cảm.

Quân và Tuấn còn có nhiều kỷ 
niệm đáng nhớ ở dân và trong đơn vị. 
Anh quý Quân không chỉ là một cán 
bộ Quân y giỏi, y đức mà trong tình 
cảm đồng chí, đồng đội, hai người 
còn có những kỷ niệm riêng. Quân 
và Tuấn cùng chung huyện. Quân ở 
xã Lộc Thái, Tuấn ở xã Lộc Hưng. 
Hai người cùng học chung lớp, chung 
trường Cấp 3 Lộc Thái và nhập ngũ 
cùng ngày. Sau thời gian phục vụ tại 
đơn vị, Quân được Ban chỉ huy Đồn 
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Truyện ngắn

giới thiệu đi học Trường Quân y 2 ở 
Thủ Đức. Tuấn được cấp trên cử đi học 
Trường Bổ túc Sĩ quan Trinh sát Biên 
phòng ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh. Ra trường, cả hai được điều 
trở lại công tác tại Đồn biên phòng Tà 
Pét. Quân đảm trách Y tế. Tuấn cán bộ 
trung đội vũ trang.

Riêng ở trung đội vũ trang, Quân 
cũng đã mang lại dấu ấn của một thầy 
thuốc biên phòng từng trải và kinh 
nghiệm. Tuấn kể, có một chiến sĩ mới, 
cũng lúc nửa đêm, bệnh nhân trong 
tình trạng sùi bọt mép. Nhiều cán 
bộ, chiến sĩ thấy cậu ta sùi bọt mép, 

mắt trợn trắng cũng sợ. Bước đầu, y 
sĩ Quân nhận định đây là bệnh giật 
kinh phong. Đến một giờ đêm, chiến 
sĩ ấy giật thêm một lần nữa và lần này 
thấy sùi bọt mép nhiều hơn. Quân 
để bệnh nhân nằm nghỉ không tiêm 
thuốc. Chiến sĩ đó mắt lờ mờ khoảng 
hai giờ sau mới tỉnh và quay qua hỏi 
mọi người. Có lúc đang làm việc mệt 
rồi ngã ngửa ra sùi bọt mép, vả mồ 
hôi ra như tắm, một lúc lâu mới tỉnh 
dậy. Trường hợp này lặp nhiều lần nên 
Quân không cho chiến sĩ uống thuốc. 

*
- Mình phải đi thôi Tuấn ạ. Đang 

Mh: Sỹ Hòa
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Truyện ngắn

mưa gió cũng phải đi. Thanh niên đó 
đang đau bụng nhiều. Mình sợ cậu ta bị 
đau ruột thừa, không đến kịp thì nguy.

Nói rồi, Quân mang túi thuốc, khoác 
áo mưa vào và đẩy xe máy ra. Một luồng 
gió mang hơi nước ập vào, khi Quân mở 
cửa. Ánh chớp xẹt sáng sân Đồn.

- Để mình đi với cậu. 
Tuấn bật dậy, vội vã đi ra hiên với 

tay lấy áo mưa mặc vào.
- Ừ, lên xe đi. Nhanh nhanh còn 

kịp. Mình sốt ruột lắm!
- Để mình cầm lái. Dẫu sao mình 

còn khỏe hơn cậu nhiều. 
Hai người vừa ra được phần sân thì 

gặp Trung tá Trần Hữu Quang, Chính 
trị viên Đồn. Anh đã thức đợi Quân để 
biết được tình trạng của bệnh nhân. 
Trong ánh đèn xe, Quân và Tuấn nhận 
ra sắc mặt với ánh mắt lo lắng của Thủ 
trưởng mình.

- Hai đồng chí tranh thủ đi rồi xem 
bệnh nhân có thế nào không…? Đồng 
chí Quân, nếu tình trạng bệnh nhân 
nặng thì báo về Ban chỉ huy. Nếu cần 
thì điều xe đặc vụ của đơn vị đưa bệnh 
nhân đi bệnh viện.

- Dạ. Chúng em đi… 
Quân trả lời Thủ trưởng Quang. 
Tuấn đề máy. Quân ngồi sau ôm túi 

thuốc. Chiếc xe máy lao trong đêm. 
Sân Đồn chỉ còn mình Trung tá Quang 

đứng nhìn theo, cho tới khi không còn 
cái chấm đỏ chạy trên đường.  

*  
Sáng nay, Cẩm Liên đóng cửa nhà 

lên xã Lộc Thành thăm con gái Ái Vy 
bị cảm sốt vừa ra viện. Ngồi ở phòng 
khách, Cẩm Liên nhìn thấy cái áo lạnh 
của chồng máng trên móc áo cạnh 
phòng trong. Cẩm Liên chột dạ đổi 
sắc mặt. Ba tháng nay Quân không về 
nhà, điện thoại với vợ rằng đang bận 
nhiều công việc ở Đồn. Cẩm Liên buồn 
lắm, nhưng lại nghĩ đến chồng đang tận 
tâm vì sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và 
Nhân dân. Cô không thể trách cớ buồn 
phiền. Hôm nay, nhìn thấy cái áo của 
chồng nằm ở nhà bạn, lòng Cẩm Liên 
như thắt lại. Gần mười năm trước, Cẩm 
Liên và Ái Vy là đôi bạn thân và cùng 
quen biết Quân trong một đêm giao lưu 
văn nghệ giữa Tiểu đoàn Huấn luyện, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh và Xã đoàn 
địa phương. Chàng Trung sĩ đẹp trai 
Nguyễn Tiến Quân có giọng ngâm thơ 
hay đã lọt vào “tầm ngắm” của hai thôn 
nữ xinh xắn là Ái Vy và Cẩm Liên vợ 
của Quân bây giờ. Ái Vy chuyển công 
tác lên xã Lộc Thành và làm Cán bộ 
Mặt trận xã. Hai không thể yêu một và 
đeo đuổi mãi, Ái Vy kết hôn với một 
cán bộ địa phương. Hôm tổ chức đám 
cưới, Ái Vy chọn Cẩm Liên và Quân 
làm cô dâu, chú rể phụ. Một năm sau, 
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Quân và Cẩm Liên kết hôn. Cẩm Liên ở 
nhà chăn nuôi, bán buôn tạp hóa. Quân 
công tác ở Đồn biên phòng và được đi 
học khóa Quân y.

Không may chồng Ái Vy qua đời sau 
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 
Ái Vy ở vậy nuôi con gái nay đã học lớp 
5. Tin con gái bạn bệnh, Cẩm Liên chạy 
xe máy lên thăm. Khác trước, lần này 
đến nhà bạn, trạng thái Cẩm Liên không 
vui. Cô để lốc nước yến và hai hộp sữa 
bò trên bàn rồi vội vã chào bạn ra về. Ái 
Vy hiểu liền. Cái áo lạnh của Quân để 
quên hôm đó khi choàng cho con bé đi 
bệnh viện. Đưa cháu vào khoa nhi, Quân 
lại cấp tốc trở về đơn vị vì có một chiến 
sĩ sốt rét. Tình ngay lý gian, tội cho Quân 
quá. Vì gấp mà anh để quên cái áo nên 
Cẩm Liên hiểu lầm. Mình cũng quá vô 
ý… Ái Vy thầm nghĩ.

Thực ra Ái Vy không có ý đó. Dù 
rất yêu mến Quân. Nhưng Ái Vy không 
vượt lên ranh giới tình yêu. Hôm con 
gái chị bị cảm sốt. Con bé nóng trên 
39 độ, chị có gọi điện vào Đồn nhờ 
Quân ra xem. Anh chạy xe ra liền và đi 
một mình. Tuấn hôm đó không đi cùng 
Quân vì bận công tác.

Ái Vy kể lại hôm Cẩm Liên lên nhà 
thăm cháu và phát hiện cái áo ấm biên 
phòng của anh. Quân mới hiểu vì sao 
mấy cuộc điện thoại gọi về Cẩm Liên 
không nghe máy. Không chỉ con gái 

của Ái Vy mà các cháu khác bị bệnh, 
Quân đều chăm lo như thế cả. Cái áo 
lạnh của anh đã làm ấm cho bao đứa 
trẻ bị bệnh ở vùng biên này, nhất là 
vào những đêm mưa to gió rét. 

Mấy lần điện thoại cho Cẩm Liên 
không được. Lòng Quân tràn ngập nỗi 
buồn. Anh lặng lẽ bước xuống chân 
đồi. Những áng mây màu khói như 
chùng xuống khỏa kín tâm hồn Quân. 
Chiều vùng biên tím thẫm. Gió cửa 
sông ràn rạt, thốc lên, dồn đẩy trên 
những mảng rừng âm u. 

Trước cổng Đồn Biên phòng Tà 
Pét, Cẩm Liên và Tuấn đứng chờ. “Ba 
đâu rồi mẹ?”. “Chắc ba con đang khám 
bệnh cho bà con, lát nữa mới về…”. 
Cẩm Liên trả lời con.

- Ba con đến kìa!
Tuấn ẵm con bé lên đưa tay vẫy 

vẫy. Quân bước nhanh lên Đồn. Cẩm 
Liên nhìn anh rơm rớm nước mắt: 
“Anh! Anh bỏ qua cho em nhé! Em ích 
kỷ quá…”. Nói rồi, Cẩm Liên chạy tới 
ôm chồng. Tuấn cười trêu Quân:

- Từ nay bỏ cái tật hay quên và 
đừng lãng tử nữa nhé. Cẩm Liên, chứ 
còn Tuấn là bỏ cậu rồi cho khiếp mặt.

- Anh Tuấn cứ chọc ghẹo em hoài!
Quân bế con rồi cùng Cẩm Liên 

và Tuấn vào Đồn. Trời chiều, nắng 
lấp lóa trên những mái tôn Miền 
Biên Viễn… n
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Gió. Một làn hơi lạnh len vào khe 
cửa sổ phòng trọ, đận này hơi 

lạnh, Giang dọn lên gác nằm cho ấm, 
phòng trọ nhỏ chỉ vừa để được chiếc 
xe, chiếc tủ lạnh nhỏ, những vật dụng 
bếp núc là đã hòm hòm, không còn 
chỗ để kê chiếc giường. 

Giang đã gắn bó với căn phòng trọ 
này ngót nghét 6 năm, Giang quen 
thuộc từng ngóc ngách của dãy phòng 
trọ này. Cô Hân chủ trọ là người xởi 
lởi, ít khi nào khó chịu với khách thuê 
trọ, cô coi Giang như con cháu trong 
nhà, vì Giang ngoan hiền, cô nói vậy. 

Giang nhớ mãi ngày đầu mới đặt 
chân lên mảnh đất Bình Phước xin làm 
công nhân, mọi thứ đều lạ lẫm, nhà trọ 
thì nhiều nhưng chân ướt chân ráo Giang 
đâu có biết, cứ lang thang hết cả ngày, 
hỏi thăm đủ chỗ, coi phòng khắp nơi 
mà không hiểu sao khi tới dãy trọ của 
cô Hân, Giang cảm thấy thật bình yên 
và một cảm giác rất an toàn. Cô Hân đã 
giúp Giang lau dọn căn phòng sạch sẽ 
tinh tươm, còn đãi Giang bữa cơm đầu 
tiên trên mảnh đất Bình Phước. Giang 
cảm kích lắm và luôn hy vọng rằng 
những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với cuộc 
sống của mình trên mảnh đất này. Mãi 

sau này cô Hân vẫn còn nhắc lại ngày 
đầu tiên Giang đến, cô thấy Giang nhỏ 
bé gầy gò đến tội nghiệp, thanh niên 20 
tuổi mà tưởng mới học Cấp Hai, rồi cô 
phá lên cười giòn dã.

Đôi lúc Giang thấy cô Hân giống 
như mẹ Giang vậy, mặc dù Giang chưa 
từng được thấy mẹ. Ngoại kể mẹ sinh 
Giang khó nên khi Giang mới được hai 
ngày tuổi thì mẹ mất, lúc đó ngoại đã 
phải nuốt ngược nước mắt vào trong để 
chăm lo cho đứa cháu ngoại tội nghiệp 
là Giang, mới 2 ngày tuổi Giang đã 
phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha Giang 
mất trong một lần nhảy xuống sông 
cứu đứa trẻ sẩy chân, thường ngày cha 
Giang bơi rất giỏi, hôm đó cứu đứa trẻ 
xong cha bị chuột rút không ngoi lên 
được nữa, đến lúc dân làng chạy ra thì 
đã không thấy cha đâu, mò mẫm hết 
hai ngày mới tìm được cha lên. Lúc đó, 
mẹ mang thai Giang tròn ba tháng.

- A-lô, Giang hả con, lóng rày trển 
có lạnh không con? Coi mà giữ ấm, ăn 
uống đàng hoàng nghen con.  

Cuộc điện thoại của ngoại cắt ngang 
dòng suy nghĩ của Giang.

- Dạ trên này chỉ hơi se lạnh thôi hà 
ngoại, con ăn uống đầy đủ, con lên tận 

Hạnh Phúc Sẽ Nảy Mầm
r lê THị nam pHƯơnG
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2 ký rồi ngoại chắc Tết này phải sắm 
đồ mới nữa quá ngoại ơi - Giang nói 
xong cười hì hì. Vẫn nghe tiếng ngoại 
mắng yêu đầu dây bên kia - Mồ tổ cha 
mầy, lên ký mập mạp cho khỏe đẹp, 
chớ thanh niên gì cứ như cây sậy rồi 
gái nào nó thèm yêu. 

Giang giỡn hớt: - vậy Tết này con dẫn 
người yêu về cho ngoại lác mắt luôn. 

- Ờ có mới nói nha mậy, ngoại cũng 
mong mỏi cổ rồi đây. 

Khỏi phải nói Giang cũng biết 
ngoại đang cười móm mém, mái tóc 
đã bạc màu sẽ bay phất phơ theo nhịp 
tay ngoại quạt. 

- Thôi ngoại nghỉ ngơi đi, ngoại phải 
mặc đồ ấm, rồi ăn thiệt nhiều nha ngoại. 

Kết thúc câu chuyện của hai bà 
cháu lúc nào cũng là lời dặn dò qua lại 
như vậy. Ngoại Giang nay 70 tuổi răng 
đã rụng non nửa, lần nào ngoại cười 
Giang cũng ghẹo hàng tiền đạo của 
ngoại đâu rồi. Giang ở với ngoại từ 
nhỏ, bà cháu rau cháo nuôi nhau, thiếu 
cha vắng mẹ nhưng tuyệt nhiên Giang 
chưa hề bi quan trong cuộc sống, chỉ 
đôi lúc nhìn chúng bạn có đầy đủ mẹ 
cha Giang cũng có chút chạnh lòng. 
Ngoại hiểu hết nên ngoại đã thương 
Giang bằng tình thương của ba người 

Mh: Sỹ Hòa
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cộng lại. Giang là đứa trẻ hiểu chuyện, 
ngoan ngoãn, lớn lên một chút Giang 
luôn tạo cho cuộc sống của hai bà cháu 
thật nhiều màu sắc và tiếng cười. 

Sáu năm trước nghe có người chỉ 
lên miền Đông kiếm việc dễ lắm, 
siêng năng chăm chỉ tháng cũng gửi 
được ít nhiều về nhà cho ngoại. Giang 
tìm hiểu một thời gian rồi quyết định 
lên Bình Phước tìm việc, ở đây Khu 
Công Nghiệp mới rất nhiều nên cần 
một nguồn lao động lớn. Lúc mới lên 
Giang nhớ nhà nhớ ngoại, nhớ đồng 
lúa vàng ươm, nhớ con kênh trước 
nhà mỗi trưa Giang lặn hụp, Giang đã 
muốn bỏ về mấy lần. Mà cứ mỗi lần 
ngoại gọi điện hỏi thăm Giang lại nói 
công việc và cuộc sống rất tốt. Nghĩ 
tới nụ cười móm mém và ánh mắt long 
lanh của ngoại, Giang lại dặn lòng 
mình cố gắng. 

Sáng nay mở cửa một làn gió lạnh 
táp vào mặt khiến Giang rùng mình, 
vậy là còn chừng tháng nữa là tới tết 
Nguyên đán. Giang thích nhất không 
khí lúc này, một chút gió, một chút 
lạnh, một chút háo hức, một chút 
mong chờ. 

- Nay không đi làm hả con? - giọng 
cô Hân đánh thức Giang khỏi dòng 
suy nghĩ. 

- Dạ công ty con đợt này ít hàng 
quá cô, tuần này ca con nghỉ hai ngày 

với Chủ nhật.
- Cha, không có hàng làm, có ổn 

không con? 
- Dạ chắc ổn cô ơi, có nhiêu xài 

nhiêu, con bao nhiêu cũng đủ hết. - 
Giang cười hì hì.

Cô Hân quay đi vẫn còn cười ha hả 
vì cái tính lạc quan của Giang - thiệt 
cái thằng, người ta thì than như bộng 
còn nó trời có sập ngoài kia chắc nó 
cũng lấy tay đỡ quá. 

Giang có được sự lạc quan và cố 
gắng không ngừng nghỉ chính là vì đã 
trải qua đợt dịch Covid năm 2021. Năm 
đó không những đơn hàng không xuất 
được, mà mọi người còn lo sợ nguy 
hiểm đến tính mạng nữa, lúc đó Giang 
chỉ nghĩ cầu cho dịch bệnh qua mau, còn 
khỏe mạnh là còn làm ra của cải. Năm 
đó Giang cũng được công ty hỗ trợ cho 
về quê tránh dịch, vì ở nhà chỉ có mình 
ngoại, công ty vẫn cho Giang hưởng 
được năm mươi phần trăm lương. Ân 
tình đó, Giang suốt đời không quên. 

 Giang thật sự cảm ơn con người và 
quê hương Bình Phước đã cho Giang 
công việc, đã cho Giang những người 
cô, người chú và bạn bè luôn yêu 
thương Giang, dù xuất phát điểm của 
Giang nghèo khó nhưng Giang vẫn 
luôn tin rằng một ngày rồi hạnh phúc 
sẽ nảy mầm như mùa xuân cây sẽ đơm 
lộc biếc n
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Đã hết giờ làm việc khá lâu rồi 
nhưng Tâm vẫn còn mải cặm cụi 

bên máy tính với bản kế hoạch cùng 
những con số. Thường sang tháng Ba, 
cô bận rộn hơn bởi ngoài công việc 
của một nhân viên Văn phòng Ủy ban 
Nhân dân xã, Tâm còn phải lo xây 
dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt 
động Đoàn. Rồi việc của nhóm thiện 
nguyện nữa. Liếc nhìn đồng hồ, Tâm 
chợt giật mình “Ôi, sắp đến giờ hẹn 
rồi!...”. Cô tắt máy tính, sắp xếp lại 
đống giấy tờ, công văn rồi vội vã bước 
ra nhà để xe.

Thời tiết sang nửa cuối Xuân mà trời 
vẫn còn sụt sùi mưa rét. Chiều xuống 
nhanh. Đường cuối ngày nên khá đông 
xe cộ. Tiếng điện thoại reo trong chiếc 
túi xách càng khiến Tâm thêm vội vã. 
Cô khẽ rướn người, nhích ga một chút 
như muốn nhanh chóng thoát ra khỏi 
những tiếng mời chào mua hàng giữa 
khu chợ đông đúc. Giờ này còn tâm trí 
đâu mà đứng chọn lựa những cá tôm, 
rau quả nữa! Với lại, việc chợ búa hàng 
ngày đã có mẹ Tâm lo rồi. Chiều chiều, 
mẹ cô cùng các bạn già lại bách bộ từ 
làng lên chợ, vừa tập thể dục vừa đỡ 
việc mua bán, cơm nước để con cháu 
chuyên tâm vào công việc đây đó. Cũng 
như Tâm lúc này, cô đang mải hướng về 
căn nhà tạm bên khu ao đầm ven đê hẻo 

lánh, nằm xa tít phía cuối cánh đồng.
Về đến nhà, Tâm lao vội vào phòng. 

Rồi mở tủ, lấy ra xấp tiền và danh 
sách những nhà hảo tâm. Chiều nay có 
thêm hai người chuyển khoản cho cô 
trước thời điểm chốt nhận tiền ủng hộ 
mà cô đã thông báo trên facebook. Lúi 
húi cộng đi cộng lại mà vẫn chưa đủ 
năm mươi triệu như kế hoạch ban đầu 
khiến Tâm thoáng bần thần, ngồi ngây 
người ra. Hiểu tâm trạng con gái, mẹ 
cô bước đến bên: 

- Chưa đủ à con? Đây, mẹ góp 
chút ít! 

Nói rồi, bà rút ra từ túi áo khoác tờ 
năm trăm nghìn. Tâm ngước nhìn lên. 
Ánh mắt cô cười thay lời cảm ơn mẹ:

- Con xin mẹ! Nhưng con chỉ còn 
thiếu ba trăm thôi! Cho con gửi lại chỗ 
thừa. Lần sau, nếu thiếu thì mẹ lại ủng 
hộ con nhé!... 

- Mà đi đâu thì cũng phải cơm nước 
đã chứ!

- Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ! Con 
phải trao luôn vì ba giờ sáng mai, họ 
phải đi Hà Nội cho kịp nhập viện. Với 
lại, con cũng đã hẹn mọi người trong 
nhóm rồi!...

Đứng dõi theo cô con gái vừa thoắt 
cái đã khuất dạng cuối con đường làng 
trước nhà, mẹ Tâm khẽ thở dài. Đã bao 

Hoa Tháng Ba
r Trần Văn lợI
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lần, Tâm đi sớm về muộn mà không kịp 
cơm nước như thế này. Thậm chí, có lần 
phải cô lặn lội đêm khuya giữa trời mưa 
rét nữa chứ! Bà luôn ủng hộ việc thiện 
nguyện của Tâm nhưng ông bà cũng 
muốn cô sớm lo chuyện chồng con. Hai 
mươi sáu tuổi đầu rồi chứ còn bé dại nữa 
đâu! Đám bạn cùng tuổi giờ đều đã con 
bồng con bế cả rồi. Đây thì... 

*
Tốt nghiệp Đại học Luật, Tâm phải 

làm trái nghề với dự định trụ lại trên 
thành phố như nhiều người bạn của 
cô. Nhưng được hai năm thì hết việc. 
Loay hoay thử việc ở một vài doanh 
nghiệp khác nhưng đều thấy không 
phù hợp nên Tâm đành lòng về quê. 
Đang lúc thất nghiệp thì may cho 
Tâm, Ủy ban Nhân dân xã cần bổ sung 
nhân sự vào một số bộ phận chuyên 
môn nên cô được nhận vào làm việc 
ở văn phòng thống kê. Mấy tháng sau, 
Tâm được giao thêm nhiệm vụ Phó Bí 
thư Đoàn xã. Công việc đan xen, nhiều 
khi chồng chéo cứ cuốn cô theo. Rồi 
dần dần, Tâm thấy yêu thích những 
tháng ngày bận rộn nhưng có ý nghĩa, 
cũng như thấy gắn bó hơn với mảnh 
đất chôn nhau cắt rốn của mình.

Từ ngày trực tiếp tham gia công 
tác Đoàn xã, Tâm nhận thấy, việc xây 
dựng và phát triển phong trào Đoàn 
Thanh niên ở địa phương bây giờ mới 
khó khăn làm sao. Phần lớn thanh niên 
trưởng thành đều tìm cách lập nghiệp 

phương xa. Số thì vào Đại học, số thì đi 
xuất khẩu lao động hay đi làm ăn trên 
phố. Những ai còn ở lại làng thì tìm vào 
mấy công ty gần nhà, quanh năm đi 
sớm về muộn. Sau nhiều trăn trở, Tâm 
đề xuất với Thường vụ Đoàn xã, cần 
đổi mới phương thức hoạt động, chú 
trọng hướng đến những hoạt động thiết 
thực mang tính cộng đồng để thúc đẩy 
phong trào và thể hiện vai trò của Đoàn 
trong các hoạt động chính trị, kinh tế, 
xã hội của địa phương. Cô cùng Ban 
Thường vụ chủ động phối hợp với 
các nhà trường, Hội Phụ nữ, Hội Cựu 
Chiến binh... tổ chức chăm sóc nghĩa 
trang liệt sĩ, tham gia giữ trật tự an 
toàn giao thông thôn xóm, vệ sinh môi 
trường... Những hoạt động của Đoàn xã 
được duy trì đều đặn, thường xuyên, đã 
không chỉ thu hút thanh niên mà còn 
nhận được sự quan tâm của nhiều tầng 
lớp, tổ chức khác trong xã...

Con sông chạy dọc giữa xã cách đây 
mấy năm đã được nạo vét và xây kè 
đá. Hai con đường bê tông nhựa phẳng 
lì, thẳng tắp chạy song song hai bên bờ 
sông bốn mùa rực rỡ những chậu hoa 
giấy ngũ sắc, hoa cúc, hoa mười giờ... 
mở ra một không gian thoáng đãng và 
tươi đẹp. Rồi mật độ nhà cửa, quán 
xá bên đường tăng lên. Rồi một cái 
chợ chiều tự phát được trải ra quanh 
chiếc cầu nối hai bờ sông ở đoạn gần 
trung tâm xã. Tiện thì có tiện nhưng 
cái chợ chiều ấy thường gây ách tắc 
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giao thông và thải xuống lòng sông cơ 
man nào túi ni lông, rau quả thối và 
tôm cá ươn thiu. Chính quyền xã đã 
nhiều lần giải tỏa nhưng đâu lại vào 
đấy. Không thấy bóng công an là chợ 
lại xúm lại tấp nập. Rác thải tích tụ, ứ 
đọng từ ngày này sang ngày khác làm 
ô nhiễm cả một khúc sông dài.

Sáng Chủ nhật, Tâm đang cùng 
các thầy cô giáo và học sinh lớp 10 
cặm cụi dọn vệ sinh khu chợ thì chợt 
thấy ồn ào, nháo nhác phía bên kia bờ 
sông. Một cậu học sinh mải vớt rác 
mà không may trượt chân trên nền kè 
trơn và dốc khiến đầu gối chân phải 
đập xuống tảng đá, gây vỡ xương bánh 
chè. Sau khi được sơ cứu, cậu học trò 
được Tâm cùng thầy giáo Chủ nhiệm 
nhanh chóng đưa lên bệnh viện. Cũng 
may, vết vỡ trên mảnh xương có độ di 
lệch nhẹ nên không phải phẫu thuật 

thầy giáo dạy Thể dục, mới về nhận 
công tác hơn một năm nay. Trước anh 
là bộ đội biên phòng, rồi sau mới đi 
học Sư phạm khoa Thể dục Thể thao 
nên hai mươi bảy tuổi vẫn chưa kịp 
lập gia đình. Mẹ anh có lần nhắc, sau 
hai năm sẽ tìm cách xin chuyển anh về 
dạy gần nhà. Lúc ấy, Phương chỉ cười 
trừ cho mẹ yên lòng vì anh nghĩ rằng ở 
đâu đất lành thì chim đậu. Với lại, hai 
trường cách nhau chỉ dăm Ki lo mét, 
có xa xôi lắm đâu... 

Phương quay sang phía Tâm, trấn 
an cô:

- Em đừng lo lắng quá! Sức thanh 
niên chỉ mươi hôm là đi lại được 
thôi!...

- À, anh Phương này! - Chợt cô 
thay đổi cách xưng hô - Cậu ấy nhà 
cùng xóm với em. Hoàn cảnh gia đình 
cũng neo đơn, khó khăn lắm! Nhà chỉ 

Mh: Sỹ Hòa

mà chỉ cần bó 
bột và nẹp cố 
định. Ngồi chờ 
ngoài hành lang 
bệnh viện, Tâm 
cứ nhấp nhổm, 
băn khoăn:

- Cậu bé đau 
đớn thế và chắc 
phải nghỉ học 
một thời gian, tôi 
thấy áy náy quá, 
thầy Phương ạ!

Phương là 
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có hai mẹ con mà mẹ thì bị thấp tim, 
chẳng làm việc nặng được... Em định 
chiều nay về sẽ đi quyên góp bà con 
trong xóm, mong đỡ phần thuốc thang 
chữa trị cho cậu ấy!..

- Ý kiến của em hay đấy! Sáng mai 
họp giao ban, anh sẽ có ý kiến với các 
thầy cô trong trường cùng các em học 
sinh. Khoảng 5 giờ chiều mai, anh sẽ 
cùng học sinh xuống nhà động viên 
cậu ấy!

- Vậy mai em sẽ đợi. Chúng ta cùng 
đi nhé!...

Tối ấy, Tâm cầm cuốn sổ ghi chép 
đến từng nhà để trình bày sự việc và 
mục đích chuyến ghé thăm. Ai cũng 
vui lòng ủng hộ. Người ít thì năm 
mươi nghìn. Người nhiều thì một trăm 
nghìn... hai trăm nghìn. Đi một vòng 
hết xóm cũng đã hơn mười giờ đêm. 
Lòng cô phấn chấn hẳn lên khi kiểm 
số tiền cũng được hơn năm triệu. Cô 
dự tính số tiền này cộng với chỗ thầy 
Phương quyên góp sẽ được kha khá, 
không chỉ đủ trả chi phí chữa trị mà 
còn có thể hỗ trợ tiền trường lớp cho 
cậu học trò ấy.

Dù đã gọi điện báo tin vui cho thầy 
Phương nhưng Tâm vẫn trằn trọc khó 
ngủ. “Ừ nhỉ! Sao từ việc này, mình 
không nhân rộng ra và thường xuyên! 
Lòng tốt của bao người muốn gửi trong 
thiên hạ!...”. Nghĩ rồi, cô mở điện thoại 
trao đổi ý tưởng với mấy người bạn về 
việc thành lập nhóm thiện nguyện để 

chia sẻ, động viên những hoàn cảnh 
khó khăn trong cuộc sống. Những 
dòng chữ và icon nổi tới tấp trên màn 
hình điện thoại bày tỏ sự đồng tình của 
mọi người khiến khiến Tâm phấn chấn 
hẳn lên. Để thuận tiện trong việc kết 
nối và trao đổi, cô lập group lấy tên là 
“nhóm thiện nguyện Trái tim hồng”, 
rồi mời bạn bè tham gia với tôn chỉ, 
mục đích và quy chế rõ ràng.

Nhóm thiện nguyện do Tâm, thầy 
Phương và một số Bí thư Đoàn điều 
hành có sự lan tỏa nhanh chóng và rộng 
rãi. Chỉ trong tuần đầu tiên đã có hơn 
bảy trăm thành viên. Tâm tạo dựng 
mạng lưới rộng khắp huyện, ở mỗi xã 
đều có một đầu mối làm nhiệm vụ tìm 
kiếm những gia đình khó khăn và kêu 
gọi lòng hảo tâm của mọi người cùng 
chia sẻ. Hoạt động của Nhóm thiện 
nguyện có hiệu quả ngay lập tức khi đã 
kịp thời đến chia sẻ, hỗ trợ ba trường 
hợp khó khăn trong huyện: Đó là một 
bà cụ già yếu không nơi nương tựa, một 
trường hợp bị tai nạn lao động và một 
cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Với 
mỗi trường hợp cần giúp đỡ, Tâm và 
nhóm đều có phương thức, mục tiêu, 
mức hỗ trợ cụ thể và đều được công 
khai trên nhóm. Không chỉ hoạt động 
trong huyện, nhóm của Tâm còn thỉnh 
thoảng tổ chức quyên góp quần áo, sách 
vở, lương thực hướng đến những vùng 
cao xa xôi hay đồng bào vùng bão lũ. 
Tâm và nhóm thiện nguyện luôn thấy 
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hạnh phúc và tự hào khi được chia sẻ 
những khó khăn, thiệt thòi của cộng 
đồng, làm vơi bớt những buồn tủi của 
nhiều gia đình. Dù phải dành thời gian, 
tâm trí và một phần lương của mình 
cho hoạt động nhưng Tâm luôn cảm 
thấy mỗi nẻo đường mình qua luôn tràn 
ngập yêu thương... 

*
Đi hết đường bê tông nội đồng là lúc 

trời vừa xẩm tối, nhóm thiện nguyện rẽ 
sang bờ mương để hướng về căn nhà 
lúp xúp ven đê. Mới đi được vài mét, 
bánh xe trượt trên bờ đất trơn vì mưa 
bụi, khiến Tâm cùng chiếc xe máy lăn 
xuống ruộng. Cô lồm cồm bò dậy, quơ 
tay mò được đôi giầy cắm dưới bùn 
cũng vừa lúc mọi người chạy đến kéo 
cô và chiếc xe máy lên. Phương bật 
đèn điện thoại cho Tâm gột bùn bám 
đầy trên quần áo. Dưới ánh sáng lấp 
loáng, anh thấy người cô khẽ run lên, 
có lẽ vì nhiễm lạnh...

Nhóm thiện nguyện khom người 
bước vào căn nhà tuềnh toàng, trống 
huơ trống hoác. Chị vợ ngồi bên chồng 
bị xơ gan đang nằm chiếc giường cũ, 
phía sau là bọc ni lông quần áo để mang 
theo lên viện. Sau khi trao quà của các 
nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện mới 
biết, vợ chồng họ cũng chuẩn bị vào 
ngủ nhờ trong xóm để 3 giờ đêm bắt 
xe cho tiện, còn hai đứa con nhỏ đã gửi 
nhà cô giáo từ chiều. Chợt Tâm quay 
sang mấy cậu thanh niên trong nhóm:

- Hay nhân tiện, các em cõng anh 
ấy vào xóm nhỉ?!

- Vâng! Còn thầy Phương thì có 
nhiệm vụ hộ tống chị Tâm về nhé! - 
Một cậu nhìn Phương, nháy mắt tinh 
nghịch.

Rồi cánh thanh niên trẻ cùng chị 
vợ xăm xăm bước ra khỏi nhà, bỏ lại 
Phương đứng đợi Tâm đang loay hoay 
khép lại hai cánh cửa ọp ẹp... 

- Ôi, thơm quá! Phải hương hoa 
xoan không, anh Phương? Lâu lắm 
rồi, em mới được gặp lại mùi hương 
quen thuộc của tháng Ba...

Trong ánh sáng mờ ảo của màn hình 
điện thoại, Phương thấy Tâm đứng 
lặng im dưới vòm xoan. Mắt cô khép 
hờ, khuôn mặt hướng lên vòm cây rung 
rinh những chùm hoa tím, để mặc cho 
bụi mưa và hương thơm thoa lên mặt. 
Phương chợt bật cười khe khẽ.

- Lãng mạn thế! Người em đang rét 
run đây này! Khoác thêm cái áo gió 
này không ốm đấy!

Nói đoạn, anh choàng chiếc áo của 
mình lên vai Tâm. Rồi anh khẽ cúi 
xuống, thì thầm:

- Hương xoan thơm ngọt ngào lắm, 
phải không em!...

Tâm lâng lâng, chơi vơi đắm mình 
giữa cảm giác dịu ngọt diệu kì. Tháng 
Ba thoang thoảng hương xoan cứ trải 
ra mênh mông bờ bãi đón muôn loài 
thảo mộc đang rạo rực sinh sôi... n
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Tin Tổng hợp

Sáng 6-3-2024, tại hội trường Thành 
ủy Đồng Xoài, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt Văn nghệ sĩ 
đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Nguyễn Mạnh Cường; Phó vụ trưởng, 
Phó trưởng cơ quan thường trực khu 
vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung 
ương Nguyễn Công Dẫn; Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 
Đồng Xoài Hà Anh Dũng; đại diện 
lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành và 
đông đảo Đại biểu là văn nghệ sĩ tham 
dự chương trình gặp mặt văn nghệ sĩ 
dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn 
Quang, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 
thuật thông tin về tình hình kinh tế - 
xã hội của tỉnh; triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 
14-NQ/TU ngày 20-11-2023 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng 
và phát triển Văn hóa, con người Bình 
Phước đến năm 2030, định hướng đến 
năm 2045 và thông tin về Kế hoạch 

số 228 - KH/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tổ 
chức các hoạt động tổng 
kết 50 năm nền Văn học, 
Nghệ thuật Việt Nam sau 
ngày đất nước thống nhất 
(30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát biểu tại buổi gặp 
mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 

GẶP MẶT VĂN NGHỆ SĨ ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN 2024

Mạnh Cường nhấn mạnh vai trò, tầm 
quan trọng của Văn học Nghệ thuật và 
lực lượng văn nghệ sĩ trong sự nghiệp 
xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, xây 
dựng Văn hóa, con người Việt Nam nói 
chung và Bình Phước nói riêng, đồng 
thời cũng bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng 
vào đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong 
việc cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp 
Văn học Nghệ thuật của tỉnh. Đồng chí 
đánh giá những kết quả tích cực đã 
đạt được trong thời gian qua: Đội ngũ 
văn nghệ sỹ ngày càng lớn mạnh và 
có nhiều tác phẩm được dư luận đánh 
giá cao, trong đó có một số tác phẩm 
đạt giải ở các cuộc thi, liên hoan cấp 
khu vực và toàn quốc. Công tác chỉ 
đạo, quản lý trong hoạt động sáng tác, 
biểu diễn và quảng bá đúng chủ đề, có 
trọng tâm, trọng điểm, góp phần bồi 
dưỡng tâm hồn, nhân cách con người 
Bình Phước trong tình hình mới, xây 
dựng môi trường Văn hóa lành mạnh, 
thể hiện sự đóng góp tích cực vào công 
cuộc xây dựng quê hương Bình Phước 
ngày càng giàu đẹp.         Hoàng Huy

Đ/c Lê Văn Quang - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội VHNT phát 
biểu tại buổi gặp mặt.                                                  Ảnh: T. Tâm
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Tin Tổng hợp

Sáng ngày 22-2-2024, Hội Văn học 
Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương 

trình Giới thiệu sách xuất bản của hội 
viên năm 2023 và tập “Nguyệt Lãng - 
Văn và đời” nhân dịp tết Nguyên tiêu 
Xuân Giáp Thìn 2024 và Ngày thơ Việt 
Nam lần thứ 22.

Tham dự chương trình gồm có: Nghệ 
sĩ nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ 
thuật Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh 
Thị Hằng cùng nguyên lãnh đạo tỉnh; 
lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành, đơn 
vị, lực lượng vũ trang...

Với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” 
do Hội Nhà văn Việt Nam hướng dẫn. 
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 là hoạt 
động ý nghĩa tôn vinh những nét đẹp 
của thơ ca và Văn hóa Việt Nam, khơi 
dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần phát 
triển Văn hóa Việt Nam theo hướng tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trên tinh 
thần đó, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 
đã chọn hình thức tổ chức Chương trình 
“Giới thiệu sách xuất bản của hội viên 
năm 2023 và tập Nguyệt Lãng - Văn 

và Đời” nhân dịp tết Nguyên tiêu Xuân 
Giáp Thìn 2024 Ngày thơ Việt Nam lần 
thứ 22.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội 
Văn học Nghệ thuật tỉnh Lê Văn Quang 
cho biết: Năm 2023, Ban chấp hành Hội 
đón nhận nhiều tác phẩm đa dạng các 
thể loại. Trong đó nhiều đầu sách có giá 
trị nội dung và nghệ thuật, khẳng định 
kết quả sự dày công, nghiêm túc sáng 
tạo của mỗi văn nghệ sĩ trong sáng tác. 
Năm qua, hội viên Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh đã xuất bản được 6 đầu sách 
và tái bản 4 tập tiểu thuyết.

Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên 
phát biểu với nhiều mong muốn Bình 
Phước sẽ tiếp tục duy trì tổ chức Ngày 
thơ Việt Nam ý nghĩa, thiết thực nhằm 
lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng, nhất là 
với thế hệ trẻ. Hy vọng Hội sẽ tiếp tục 
có những hoạt động ý nghĩa và khởi sắc 
trong năm 2024.

Ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật 
Việt Nam” năm 2023 của Ủy ban Toàn quốc 
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt 
Nam cho lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Đồng 
thời, khen thưởng các cá nhân có nhiều 
thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng 
tác Văn học Nghệ thuật năm 2023.

Với chủ đề Ngày thơ Việt Nam lần 
thứ 22 “Bản hòa âm đất nước”, lực 
lượng văn nghệ sĩ tỉnh nhà thống nhất 
truyền đi thông điệp năm mới “Mừng 
Đảng quang vinh - mừng đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc - mừng cho văn nghệ 
sĩ luôn giàu sức sáng tạo và đồng hành 
cùng đất nước”.             Nguyễn Hoàng

SÁNG TạO Tổ CHứC NGÀY THơ VIỆT NaM 
LẦN THứ 22 TạI BÌNH PHướC

Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên - Phó Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu 
Chương trình.                                  Ảnh: M. Thư
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Tin Tổng hợp

Ngày 13-3 Chi hội Văn nghệ Dân gian 
Việt Nam tại tỉnh Bình Phước long 

trọng tổ chức chương trình Lễ công bố và 
trao quyết định kết nạp hội viên mới của 
Hội VNDG Việt Nam.

Dự lễ có PGS.TS Lâm Nhân, Ủy 
viên Ban thường vụ Hội Văn nghệ Dân 
gian Việt Nam, Hiệu trưởng Trường 
Đại học Văn hóa tại TP HCM; PGS.TS 
Huỳnh Văn Tới, Nguyên Ủy viên Ban 
Thường vụ Hội Văn nghệ Dân gian Việt 
Nam phụ trách địa bàn Đông Nam bộ. 
Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Vũ 
Tiến Điền, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ PGS.TS 
Lâm Nhân, Ủy viên Ban thường vụ Hội 
Văn nghệ Dân gian Việt Nam chúc mừng 
3 hội viên mới và đánh giá cao Ban chấp 

hành Chi hội tổ chức hoạt động đi vào nề 
nếp. Ban chấp hành Chi hội cùng tập thể 
Chi hội luôn đoàn kết đồng lòng, luôn 
đồng hành cùng nhau, trong cuộc sống, 
trong hoạt động nghiên cứu với mong 
muốn góp sức vào sự phát triển của nền 
Văn học Nghệ thuật cả nước nói chung, 
tỉnh Bình Phước nói riêng.

Đại diện hội viên mới, Nhà nghiên cứu 
Văn nghệ Dân gian Nguyễn Ngọc Lương 
phát biểu cảm nghĩ của mình khi được là 
hội viên Văn nghệ Dân gian Việt Nam và 
hứa cùng tập thể Chi hội luôn đoàn kết, 
sáng tạo, nhạy bén phối hợp đồng bộ với 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thực hiện 
nhiều hoạt động, công trình nghiên cứu 
Văn nghệ Dân gian có giá trị cao góp phần 
vào sự nghiệp phát triển Văn hóa, văn học 
Nghệ thuật.           Tin ảnh: Hoàng Huy

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM 
TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

PGS.TS Lâm Nhân, Ủy viên Ban thường vụ Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hiệu trưởng Trường 
Đại học Văn hóa tại TP HCM; PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Văn nghệ 
Dân gian Việt Nam phụ trách địa bàn Đông Nam bộ trao Quyết định kết nạp hội viên mới của Hội 
VNDG Việt Nam.
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