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BIẾT ƠN “NGƯỜI ĐƯA ĐÒ”!

Tháng 11, lần theo kí ức, nhặt nhạnh những kỷ niệm đẹp ùa về gợi nhớ sâu sắc. 
Mỗi người chắc chắn đều có cảm giác thật thiêng liêng, ấm áp và đầy ắp kỷ 

niệm khi hòa vào không khí hào hứng, vui tươi đón ngày Hiến chương Nhà giáo, 
ngày “Tết” của quý thầy cô. Nối tiếp gương sáng các thế hệ, dù xuất phát từ từng 
lứa tuổi, ngành nghề nào đều quan tâm và nhắc nhớ: việc tôn sư trọng đạo là truyền 
thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay; Kính dâng lên quý thầy 
cô những bông hoa tươi thắm lời chúc mừng tốt đẹp nhất vào mùa 20-11.

… Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…
                                       (Người lái đò, tác giả Thảo Nguyên)
Sự ân cần của thầy cô không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn mong muốn đem 

đến cho học trò mình những điều tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, ai cũng có khát 
khao, hoài bão và chắc rằng ước mơ đó có ảnh hưởng từ sự mẫu mực, phong 
cách của thầy cô, lời dặn dò tử tế qua những mùa thi. Sau ngôi nhà, gia đình 
thì mái trường và bạn bè là nơi ghi dấu bao kỷ niệm, lưu lại hình ảnh đáng nhớ 
nhất cuộc đời mỗi con người.

Những tình cảm thiết tha về người thầy, mái trường, mùa thi qua, hoa phượng 
thắm, tiếng ve ngân khi Hè đến và những tình bạn trong trắng đáng yêu được văn 
nghệ sĩ lấy cảm hứng chuyển tải thành Thơ, Nhạc, những câu chuyện lãng mạn. Tác 
phẩm đó sẽ được thăng hoa và chắp cánh bay xa khi các em học sinh làm món quà 
tri ân mỗi khi có dịp gửi tặng quý thầy cô, nhất là chương trình hội ngộ thầy trò vào 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Khúc nhạc, câu thơ vang lên tại mỗi ngôi trường 
từng gắn bó một thời đèn sách sẽ là thông điệp bày tỏ tình cảm, thăm hỏi, chia sẻ, ôn 
lại kỷ niệm đẹp mới ngày nào chưa xa. Ai đó dành chút thời gian quan sát, sẽ thấy 
trên gương mặt thầy cô thật vui tươi, rạng ngời, hạnh phúc khi gặp đồng nghiệp và 
mừng những lứa học trò hồn nhiên lên chuyến đò sang sông nay đã trưởng thành. 
Giờ đây, trong chương trình hội ngộ, ai nấy đều phấn khởi, trao nhau niềm tin từ 
những cái bắt tay thật chặt, nụ cười thân thiện và cả động tác khoác vai sánh bước… 
Tất cả không gian 20-11 đã mang đến niềm vui vô tận cho bao thế hệ “người đưa 
đò”. Thiết nghĩ, đó cũng là đặc điểm vốn quý Văn hóa Việt Nam trường tồn, hàm 
chứa tinh thần dân tộc: luôn bày tỏ sự tôn vinh chân thành, biết ơn, trọng nghĩa tình 
trong đối nhân xử thế; Là đạo đức, là nhân văn.                               BBT                  
                                  

Tiêu điểm
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CHỦ TỊCH NƯỚC: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
GIÚP CON NGƯỜI TRỞ NÊN ƯU TÚ HƠN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định con người luôn nằm ở trung tâm 
của mọi chính sách và hoạch định tương lai. Do vậy Khoa học Xã hội và 

Nhân văn đóng vai trò rất quan trọng.

giáo dục Đại học không chỉ là truyền 
thụ tri thức, tạo ra tri thức mới phục vụ 
sự tiến bộ, phồn vinh và hạnh phúc của 
xã hội, mà còn có nhiệm vụ chuẩn bị 
cho con người - nguồn nhân lực của xã 
hội - có đủ phẩm chất và năng lực hành 
động, sáng tạo và thích ứng trong một 
thế giới không ngừng biến động, phức 
tạp, khó lường.

“Trường Đại học là nơi phát hiện 
năng lực, bồi dưỡng các giá trị, tạo 
nền tảng để cá nhân được phát triển 
toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, 
khả năng sáng tạo.

Từ đây cung cấp cho xã hội những 
công dân có trách nhiệm, yêu gia đình, 
yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt 
và làm việc hiệu quả; Những chuyên 

Khoa học xã hội và nhân văn phải 
tham gia dẫn dắt, định hướng xã hội

Sáng 13-11, ông Võ Văn Thưởng, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, 
đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại 
học Quốc gia TP.HCM).

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Võ 
Văn Thưởng nhấn mạnh trong giai đoạn 
hiện nay, đất nước ta đang nỗ lực hiện 
thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh 
phúc, phấn đấu đến năm 2045 trở thành 
nước phát triển có thu nhập cao.

Khát vọng và tầm nhìn ấy chỉ có thể 
thành hiện thực bền vững khi có nền 
tảng Khoa học và Giáo dục chất lượng.

Trong đó, Khoa học Xã hội và Nhân 
văn đóng vai trò quan trọng, bởi đó 
là khoa học về con người, nghiên cứu 
những vấn đề liên quan đến con người, 
giúp cho con người trở nên ưu tú hơn, 
đóng góp tốt nhất cho sự phát triển, để 
xã hội ngày càng tốt đẹp.

“Sức mạnh của một dân tộc không 
phải nằm ở tài nguyên trong lòng đất, 
lòng biển, mà là ở nguồn nhân lực 
chất lượng cao, có trí tuệ, tri thức và 
phẩm giá”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cho rằng nhiệm vụ của 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi 
thăm và làm việc với Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn TP.HCM.                Ảnh: TL

Chính trị - Xã hội
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Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao học bổng cho các sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn TP.HCM                                                                                                                 Ảnh: TL

gia, Nhà khoa học, Nhà quản lý, lãnh 
đạo… là lực lượng đưa tri thức, khoa 
học và văn hóa thấm sâu vào xã hội, 
tạo nền tảng, động lực phát triển phục 
vụ hiệu quả cho con người và xã hội”, 
Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực và 
trong nước có những thay đổi nhanh 
chóng, khó lường, cách mạng công 
nghệ, toàn cầu hóa tác động mạnh tới 
sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, 
văn hóa, con người, các giá trị tự nhiên 
và các giá trị nhân văn.

Điều này làm xuất hiện nhiều vấn đề 
mới, đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi 
Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có 
sự theo kịp, đáp ứng tốt, có khả năng 
phân tích, dự báo, lý giải thuyết phục và 
tham gia dẫn dắt, định hướng xã hội.

Chủ tịch nước xúc động khi về 
thăm trường cũ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia 
sẻ, hôm nay ông rất vui mừng và xúc 
động về thăm Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc 
gia TP.HCM) trong những ngày cả 
nước đang hướng đến một sự kiện rất 
quan trọng và ý nghĩa - kỷ niệm Ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ông Thưởng cho rằng Ngày Nhà 
giáo Việt Nam là dịp để xã hội bày tỏ 
lòng biết ơn, tri ân các thầy cô, những 
người có vai trò quan trọng trong sự 
nghiệp trồng người.

Chủ tịch nước chia sẻ: “Cách đây 
hơn 30 năm, dưới mái trường này, 
chúng tôi đã được học tập với những 
cô giáo, thầy giáo đầy nhiệt huyết, luôn 
quan tâm đến sự tiến bộ của sinh viên.

Kiến thức sâu rộng và nhân cách mẫu 
mực của các cô giáo, thầy giáo chính là 
tấm gương sáng, động viên chúng tôi 

Chính trị - Xã hội
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Nhà nước cần quan tâm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - cho rằng trong bối cảnh 
tự chủ giáo dục ở giai đoạn đầu còn nhiều thách thức, Nhà nước cần có sự 
quan tâm kịp thời đối với việc nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực khoa 
học cơ bản, cụ thể là ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nếu không có sự quan tâm kịp thời và hiệu quả thì các lĩnh vực khoa học 
cơ bản này sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế thị trường, và hệ quả là 
sẽ thiếu hụt nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển bền vững và lâu dài 
của đất nước.

Để đảm bảo sự công bằng cho sự tiếp cận giáo dục Đại học, Nhà nước 
cần nghiên cứu để có chính sách cho vay tín dụng phù hợp đối với sinh viên, 
để các em có thể thực hiện được ước mơ Đại học, phát huy được năng lực 
của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước và xã hội.

(Nguồn: Tuổi Trẻ Online)

bước vào cuộc sống với nhiều hoài bão 
trong hành trình phụng sự xã hội, cống 
hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Những thành công có được của 
lớp sinh viên ngày ấy trong đó có 
cá nhân tôi, có phần từ công lao dạy 
bảo của các thầy cô. Mỗi dịp trở lại 
trường, tôi đều xúc động, phấn khởi 
và tự hào trước những thành tựu mà 
các thế hệ thầy cô nối tiếp nhau đã 
dày công vun đắp”.

Đến nay, Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã định vị 
được sứ mệnh, tầm nhìn, tạo dựng được 
vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học nhân văn chất lượng cao, lớn 
nhất khu vực phía Nam của đất nước và 
quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Trường đã thu hút và đào tạo nhiều 

thế hệ sinh viên tài năng. Nhiều cựu 
sinh viên của nhà trường nay đã thành 
danh trong nhiều lĩnh vực và có đóng 
góp lớn cho xã hội, cho đất nước.

Trong giảng dạy, nghiên cứu và 
phụng sự xã hội, nhà trường đã có nhiều 
bước đột phá để đưa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn vào thực tiễn. 

Nhiều công trình nghiên cứu của 
trường được đón nhận và đánh giá cao, 
cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch 
định chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh của 
địa phương, vùng và đất nước.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, và với niềm tự hào riêng của một 
cựu sinh viên, tôi xin nhiệt liệt biểu 
dương và đánh giá cao những thành tựu 
mà nhà trường đã đạt được trong thời 
gian qua”, ông Thưởng nói. 

Chính trị - Xã hội
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Người thầy giáo có vị trí đặc biệt 
và giữ vai trò quan trọng đối với 

xã hội ở mọi thời đại. Trong xã hội và 
nền văn hóa truyền thống Việt Nam, 
người thầy giáo chỉ đứng sau vua theo 
nguyên tắc: “quân - sư - phụ” và thực 
hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, nhân 
cách, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, 
người thầy giáo phải có trí tuệ sâu sắc, 
am hiểu nhiều lĩnh vực, có đạo đức 
sáng ngời, cái tâm trong sáng - bao 
dung... Các thế hệ thầy giáo, tiêu biểu 
như thầy: Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Lê Qúy Đôn, Đặng Thai Mai, 
Hoàng Như Mai, Phạm Huy Thông, 
Dương Quảng Hàm, Nguyễn Lân… 
đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Tất 
Thành đã tạo nền giáo dục Việt Nam 
và hình tượng người thầy cao quý 
trong nền văn hóa Việt. Để kế tục và 
xây dựng hình tượng người thầy giáo 
trong xã hội hiện nay, quý thầy cô giáo 
không ngừng học tập, nghiên cứu và 
tu dưỡng theo tấm gương của các thế 
hệ thầy giáo đi trước, đặc biệt là tấm 
gương và hệ thống quan điểm của thầy 
giáo Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ 
Chí Minh) đã để lại.

1. Không ngừng nỗ lực học tập, 
rèn luyện để nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực 
toàn diện

Nắm giữ vị trí đặc biệt trong xã 
hội, người thầy giáo phải luôn ý thức 
cao độ về nhiệm vụ của mình. Trước 
hết, phải không ngừng nỗ lực học tập, 

rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ và năng lực toàn diện 
của mình nhằm mục đích hoàn thành 
tốt nhất mọi công việc được giao. Theo 
quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin 
thì: bản thân nhà giáo dục cũng cần 
phải được giáo dục bởi những người 
có trình độ cao hơn, những người đi 
trước có nhiều kinh nghiệm. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “Người 
huấn luyện phải học thêm mãi thì mới 
làm được công việc huấn luyện của 
mình... Người huấn luyện nào tự cho 
là mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó 
dốt nhất” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). 

Bên cạnh việc không ngừng nỗ lực 
học tập, rèn luyện để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng 
lực toàn diện, đáp ứng nhu cầu công 
việc trong điều kiện chuyển đổi số và 
hội nhập trên phạm vi toàn thế giới; 
Người thầy giáo phải thường xuyên 
rèn luyện đạo đức mẫu mực để thực 
sự là tấm gương sáng cho học sinh noi 
theo. “Dạy cũng như học phải biết chú 
trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức 
cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan 
trọng. Nếu không có đạo đức cách 
mạng thì có tài cũng vô dụng. Đạo đức 
cách mạng là triệt để trung thành với 
cách mạng, một lòng một dạ phục vụ 
Nhân dân” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). 

Người thầy giáo có đạo đức tốt, tác 
phong mẫu mực là người thanh liêm, 
trung thực, biết đặt lợi ích của học sinh, 
của nhà trường, của đất nước lên trên lợi 

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẦY GIÁO THEO 
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

r NGUYỄN THANH TUẤN
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ích của cá nhân mình. “Cô giáo, thầy 
giáo trong chế độ ta cần phải góp phần 
vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã 
hội. Phải có chí khí cao thượng, phải 
“tiên ưu hậu lạc” nghĩa là khó khăn thì 
phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì 
hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức cách 
mạng” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). “Thầy 
và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần 
yêu Tổ quốc, yêu Chủ nghĩa Xã hội, tăng 
cường tình cảm cách mạng đối với công 
nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ 
nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhân dân giao 
cho” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Để nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn 
luyện đạo đức, người giáo viên phải ra 
sức xây dựng tình đoàn kết. “Trước hết 
là phải đoàn kết. Đoàn kết thật sự, giữa 
thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa trò và 
trò, giữa cán bộ và công nhân. Toàn thể 
nhà trường phải đoàn kết thành một khối, 
đoàn kết phải thật sự trăm phần trăm chứ 
không phải chỉ là đoàn kết miệng” (Chủ 
tịch Hồ Chí Minh).

2. Vận dụng sáng tạo quan điểm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình 
hình thực tiễn hiện nay

Trên cơ sở trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ vững vàng, năng lực toàn 
diện và tâm huyết với nghề, người 
thầy giáo phải không ngừng chuyển 
hóa nó thành năng lực, đạo đức, tư 
tưởng cho người học bằng việc truyền 
bá tri thức, phương pháp, tay nghề cho 
họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 
trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của 
người thầy giáo là chăm lo cho con em 
của Nhân dân thành người công dân 

tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ 
tốt, người cán bộ tốt của nước nhà… 
Thầy giáo cũng như học trò, tất cả đều 
phải tham gia vào các công việc xã 
hội một cách thật tích cực. Nhà trường 
phải gắn liền với thực tiễn xã hội, gắn 
liền với đời sống của Nhân dân. 

Nói về nhiệm vụ của người thầy 
giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra 
bản chất ưu việt của nền giáo dục trong 
xã hội mới là hoàn toàn khác với giáo 
dục trong xã hội cũ: động cơ của người 
làm nghề thầy giáo không phải là mục 
đích kinh tế thuần túy mà phải gắn 
liền với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể 
theo nhu cầu của xã hội, phải đáp ứng 
được lợi ích của nhân dân, vì sự mưu 
cầu hạnh phúc cho con người. Trên cơ 
sở kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về 
nhiệm vụ của người thầy giáo, cùng 
với những căn cứ từ điều kiện thực tế 
của xã hội hiện nay, Đảng, Nhà nước 
ta xác định một trong số những nhiệm 
vụ quan trọng nhất là: 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm An 
ninh, Quốc phòng và hội nhập Quốc tế. 
Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ Nhà giáo 
theo từng cấp học và trình độ đào tạo. 
Tiến tới tất cả các giáo viên Tiểu học, 
Trung học Cơ sở, giáo viên, giảng viên 
các Cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp phải 
có trình độ từ Đại học trở lên, có năng 
lực sư phạm. Giảng viên Cao đẳng, Đại 
học có trình độ từ Thạc sĩ trở lên và 
phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm. Cán bộ Quản lý Giáo dục 
các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ 
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quản lý.  Phát triển hệ thống trường Sư 
phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục; Ưu tiên đầu tư xây 
dựng một số trường Sư phạm, trường 
Sư phạm Kỹ thuật trọng điểm; Khắc 
phục tình trạng phân tán trong hệ thống 
các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế 
tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển 
chọn được những người có phẩm chất, 
năng lực phù hợp vào ngành Sư phạm. 
Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, 
phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi 
dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn 
luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng 
cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức 
và năng lực nghề nghiệp. 

Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển 
dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải 
trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức 
nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có 
chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ 
hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ 
cao; Có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công 
việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi 
ngành đối với những người không đủ 
phẩm chất, năng lực, không đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà 
giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong 
hệ thống thang bậc lương hành chính 
sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo 
tính chất công việc, theo vùng. 

Khuyến khích đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm 
việc trong môi trường số. Có chính 
sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, 
học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo 

đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường 
công lập và nhà giáo trường ngoài 
công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... 
Tạo điều kiện để chuyên gia Quốc tế 
và người Việt Nam ở nước ngoài tham 
gia giảng dạy và nghiên cứu ở các 
Cơ sở Giáo dục, Đào tạo trong nước. 
Triển khai các giải pháp, mô hình liên 
thông, liên kết giữa các cơ sở đào tạo, 
nhất là các trường Đại học với các tổ 
chức Khoa học và Công nghệ, đặc biệt 
là các Viện nghiên cứu. 

Trên cơ sở phẩm chất đạo đức, 
trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, lòng 
yêu nghề và sự kế thừa, phát huy quan 
điểm của các thế hệ thầy giáo đi trước, 
đặc biệt là hệ thống quan điểm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đội ngũ thầy 
cô giáo hiện nay đã và đang đạt được 
nhiều kết quả quan trọng trong sự 
nghiệp giáo dục của mình, góp phần 
tiếp tục xây dựng hình tượng người 
thầy đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, quyết 
tâm và sáng tạo trong điều kiện xã hội 
hiện nay. Trong suốt quá trình đó, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là kim 
chỉ Nam, là cơ sở lý luận vững chắc, 
là động lực mạnh mẽ cho đội ngũ làm 
công tác giáo dục nước nhà. Trong 
điều kiện xã hội hiện nay, tư tưởng và 
tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về giáo dục càng trở 
nên quan trọng và cần thiết hơn bao 
giờ hết. Với những phẩm chất cao đẹp 
vốn có của người giáo viên nhân dân 
cộng với tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp 
đội ngũ thầy cô giáo luôn hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ trong hoàn cảnh đất 
nước hiện nay và trong tương lai n
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Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc 
gia là chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước ta nhằm tạo cơ sở pháp lý trong 
việc huy động các nguồn lực cho giáo 
dục đảm bảo không ngừng nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giáo dục. Với 
quan điểm đầu tư xây dựng trường đạt 
chuẩn Quốc gia theo hướng đồng bộ, 
Bình Phước đã đầu tư xây dựng đội ngũ 
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
cùng với xây dựng cơ sở vật chất, trang 
thiết bị theo tiêu chuẩn quy định. Gắn 
trách nhiệm của các cấp quản lý với 
trách nhiệm của nhà trường, gia đình 
và xã hội thông qua công tác xã hội hóa 
giáo dục. Việc đầu tư đảm bảo hài hòa 
một cách tổng thể cho các trường trong 
toàn tỉnh trên nguyên tắc bền vững, 
hiệu quả và mang tính khả thi.

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc 
gia là quá trình các trường tự đánh 
giá, kiểm định và công nhận của các 
cơ quan chức năng. Trong đó các cấp 
Chính quyền theo phân cấp quản lý 

XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
NIỀM TỰ HÀO CỦA GIÁO DỤC BÌNH PHƯỚC

cùng với từng trường sẽ nỗ lực xây 
dựng để được công nhận đạt chuẩn 
theo các tiêu chuẩn về: tổ chức và 
quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, 
giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất 
và thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội; Hoạt động 
giáo dục và kết quả giáo dục. Trong 
từng tiêu chuẩn lại có những quy định 
tiêu chí chi tiết và cụ thể hơn.

Với mục tiêu đến năm 2025 hệ 
thống giáo dục công lập của tỉnh phải 
đạt 70% trường đạt chuẩn Quốc gia, 
một chỉ tiêu rất cao so với các tỉnh và 
là một áp lực lớn cho ngành giáo dục, 
ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, Sở 
Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các 
đơn vị trong ngành lập kế hoạch, đăng 
ký xây dựng trường đạt chuẩn Quốc 
gia theo từng năm học, chủ động ban 
hành các văn bản chỉ đạo để triển khai 
thực hiện. Sở cũng đã chỉ đạo, hướng 
dẫn, đôn đốc các Phòng Giáo dục và 
Đào tạo, các Cơ sở Giáo dục tăng 

“Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà 
nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu 
tiên đi trước trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội”, 
thực hiện quan điểm trên của Trung ương Đảng, Bình Phước xác định 
xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia là giải pháp căn cơ, toàn diện để 
đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục với mục tiêu đến năm 2025 toàn 
tỉnh có 70% trường đạt Chuẩn Quốc gia...

r NGUYỄN NGỌC LƯƠNG
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cường công tác tự đánh giá nhằm thực 
hiện chỉ tiêu đạt chuẩn Quốc gia, đảm 
bảo 100% các Cơ sở Giáo dục hoàn 
thành công tác tự đánh giá, có báo cáo 
tự đánh giá bảo đảm chất lượng. Đồng 
thời, tỉnh đã đưa chỉ tiêu về Kế hoạch 
xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 
vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội hàng năm.

Công tác hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ trong xây dựng trường học 
đạt chuẩn Quốc gia được quan tâm 
thực hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo 
đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng 

Đồng chí Trần Tuyết Minh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lý Thanh Tâm 
- TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho thầy Đỗ Mạnh Toàn - Hiệu 
trưởng Trường THPT chuyên Bình Long và cô Bùi Thị Ngọc Anh - Tổ trưởng Tổ Toán - Tin Trường 
THPT Phú Riềng.                                                                                                                        Ảnh: PV

dẫn cho các đơn vị về nghiệp vụ thực 
hiện công tác tự đánh giá; Đánh giá 
ngoài để thẩm định mức độ đạt của 
các Cơ sở Giáo dục về trường học đạt 
chuẩn Quốc gia. Đồng thời công tác 
xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc 
gia được các cụm thi đua Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, các cụm thi đua khối 
đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 
tạo đưa vào tiêu chí chấm điểm xếp 
loại thi đua hàng năm.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học được quan tâm đầu tư. Trong đó 
tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường 
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lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học, 
góp phần chuẩn hóa theo yêu cầu của 
trường chuẩn Quốc gia. Việc huy động, 
kêu gọi hỗ trợ, ủng hộ về vốn từ các 
tổ chức, tập thể, cá nhân để đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết 
bị phục vụ cho công tác dạy và học của 
các trường được các Cơ sở Giáo dục 
thuộc UBND các huyện, thị xã, thành 
phố quan tâm thực hiện. 

Dự kiến đến hết năm 2023, toàn 
tỉnh có 176/390 trường được công 
nhận đạt chuẩn Quốc gia đạt tỉ lệ 
45,1% theo kế hoạch đề ra. Mặc dù 
chỉ tiêu cần đạt được trong hai năm 
tới còn rất cao nhưng kết quả nêu trên 
đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng 
bộ, các cấp chính quyền, các cơ quan 
quản lý giáo dục, các Cơ sở Giáo dục 
mà trực tiếp là vai trò của các thầy 
cô giáo trong toàn tỉnh. Tổng kết 
năm học 2022 - 2023 tỉ lệ Tốt nghiệp 
Trung học Phổ thông toàn tỉnh đạt 
98,6%, trong đó có 14 trường học 
sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Tại kỳ thi 
học sinh Giỏi Trung học Phổ thông 
cấp Quốc gia, đội tuyển học sinh Giỏi 
tỉnh Bình Phước đạt 48 giải, gồm: 2 
giải Nhất, 8 giải Nhì, 14 giải Ba và 
24 giải Khuyến khích. Một vài số liệu 
để thấy được sự đầu tư đúng đắn của 
tỉnh Bình Phước trong công tác xây 
dựng trường học đạt chuẩn đã mang 
lại những thành tựu rất đáng tự hào. 
Dù có rất nhiều khó khăn trong quá 

trình triển khai thực hiện, nhưng mỗi 
một trường được công nhận trường 
đạt chuẩn Quốc gia là một niềm tự 
hào của thầy cô và học sinh trong nhà 
trường bởi đó là sự khẳng định kết 
quả đầu tư, sự công nhận chất lượng 
giáo dục được nâng lên một cách cụ 
thể của một Cơ sở Giáo dục. 

Nhìn về phía trước, công tác xây 
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia vẫn 
còn nhiều khó khăn như: nhu cầu về 
nguồn lực đầu tư lớn, cơ sở vật chất 
nhiều trường thiếu phòng chức năng, 
phòng học bộ môn, phòng hành chính, 
khu thể thao...; Trang thiết bị dạy học, 
đồ dùng phục vụ dạy và học chưa 
đầy đủ;  đội ngũ giáo viên, nhân viên 
còn thiếu; số lượng, cơ cấu giáo viên 
chưa đảm bảo thực hiện Chương trình 
Giáo dục Phổ thông, thiếu giáo viên 
các môn chuyên như: Tin học, Ngoại 
ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc... nhưng với 
quyết tâm cao của Đảng bộ, các cấp 
chính quyền, ngành Giáo dục Đào 
tạo và các thầy cô giáo, công tác xây 
dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia luôn 
là mục tiêu phấn đấu trong công tác 
quản lý, trong hoạt động dạy và học 
của ngành Giáo dục Bình Phước với 
những giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm đối 
với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp xây dựng trường đạt 
chuẩn Quốc gia. Có chương trình, kế 
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hoạch cụ thể chỉ đạo, triển khai thực 
hiện hoàn thành xây dựng trường đạt 
Chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo xây dựng 
quy chế phối hợp giữa các đơn vị rõ 
ràng, cụ thể từng nhiệm vụ; Gắn công 
tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc 
gia với trách nhiệm người đứng đầu ở 
mỗi cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị trường 
học tăng cường trách nhiệm trong 
công tác quản lý, sử dụng, bảo quản cơ 
sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Huy 
động hợp lý các nguồn lực ngoài ngân 
sách nhà nước để mua sắm, duy tu sửa 
chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học nhằm đảm bảo đầy đủ phòng học, 
phòng chức năng, trang bị đồ dùng, 
đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo 
hướng chuẩn hóa, hiện đại.

Thứ ba, tổ chức thi tuyển, xét tuyển 
giáo viên, nhân viên các cấp học đảm 
bảo đủ cơ cấu, số lượng theo định mức 
quy định, nhất là các trường Chuẩn 
Quốc gia. Có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, trình độ Quản lý Giáo dục 
và Lý luận Chính trị cho đội ngũ cán 
bộ quản lý, giáo viên trong các trường 
học nhằm đạt chuẩn theo quy định.

Thứ tư, đảm bảo quy hoạch quỹ 
đất để thực hiện mục tiêu phát triển 
các trường học đạt Chuẩn Quốc gia. 
Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trường 
học phải theo Chuẩn Quốc gia, tránh 
đầu tư dàn trải, không đồng bộ.

Thứ năm, tăng cường công tác 
tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý 
nghĩa của việc xây dựng trường học 
đạt Chuẩn Quốc gia sâu rộng trong 
xã hội, đặc biệt là cán bộ quản lý nhà 
trường và phụ huynh học sinh.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác xã hội 
hóa giáo dục, tạo được sự phối hợp chặt 
chẽ và đồng bộ giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội, phát huy tốt các nguồn 
lực trong Nhân dân để đóng góp xây 
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát công tác xây 
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Các 
cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị 
chủ động phát hiện các khó khăn, hạn 
chế, bất cập trong quá trình tổ chức 
thực hiện công tác xây dựng trường 
chuẩn so với các quy định để linh hoạt, 
chủ động tham mưu các biện pháp xử 
lý và đề xuất quy định phù hợp trên 
địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, phát triển 
hệ thống trường đạt chuẩn Quốc gia 
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, 
bảo đảm đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên, điều kiện cơ sở vật 
chất, thiết bị trường học đạt chuẩn một 
cách đồng bộ nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục, thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X luôn là 
mục tiêu phấn đấu và niềm tự hào của 
ngành Giáo dục Bình Phước n
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Tháng 11, tháng của những yêu 
thương, mùa Hiến chương lại 

về; Trong lòng mỗi người chúng ta ai 
cũng bồi hồi những cảm xúc khó tả khi 
nhớ về thầy cô giáo của mình. Với tôi, 
người thầy để lại ấn tượng sâu sắc nhất 
đó chính là thầy Hồ Ngọc Tùng - Hiệu 
trưởng trường THPT Thống Nhất.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai 
cũng đã một lần lắng nghe bài hát 
“Người thầy” của nhạc sĩ Nguyễn 
Nhất Huy với những câu hát như: 
“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm 
trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe 
trang giấy” hay “Người thầy vẫn lặng 
lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày 
qua êm đềm trôi mãi...”. Nghe đến đó 
lòng tôi bỗng dưng nghẹn lại, bởi thầy 
Tùng giống như hình ảnh người thầy 
trong lời bài hát trên. Mỗi ngày thầy 
đã vượt qua quãng đường hơn 25 cây 
số từ thị trấn Đức Phong vào xã Thống 
Nhất công tác, bất kể thời tiết sương 
gió hay mưa nắng thì thầy vẫn luôn 
là người đến trường sớm nhất. Người 
dân xã Thống Nhất đã quá quen thuộc 
với hình ảnh một người thầy giáo mặc 

chiếc áo khoác màu ghi sờn vai từ 6 
giờ đã đứng ở cổng trường tươi cười 
chào đón học sinh mỗi sáng và nhắc 
nhở nề nếp, tác phong học sinh trước 
khi bước vào trường. Sau đó thầy dành 
30 phút để tưới cây, chăm sóc cây và 
nhặt rác cùng học sinh. Trong tỉnh 
Bình Phước này ít có trường nào mà 
có nhiều cây ăn trái và hoa sen như 
trường THPT Thống Nhất; Mỗi cây 
hầu như là thầy tự ươm ở nhà và đem 
vào trường, rồi cũng chính thầy tự tay 
đào đất trồng nó. 

Thầy là một người Hiệu trưởng 
luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục xã 
nhà. Dù không phải là người con của 
mảnh đất Thống Nhất nhưng thầy đã 
có khoảng thời gắn bó tha thiết 21 năm 
với mảnh đất này và với ngôi trường 
Thống Nhất yêu dấu. Thầy được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà 
trường ngay từ khi trường mới thành 
lập với biết bao khó khăn, thiếu thốn; 
Chính thầy đã gây dựng nên ngôi 
trường THPT Thống Nhất khang trang, 
chất lượng, trở thành trường đầu tiên 
trong huyện Bù Đăng đạt chuẩn Quốc 

THẦY TÔI
r NGUYỄN THỊ MINH LỆ - GV Trường THPT Đồng Xoài
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Thầy Hồ Ngọc Tùng- Hiệu trưởng trường THPT Thống Nhất.                                     Ảnh: M. Lệ

gia như ngày hôm nay.
 Vượt qua quãng đường xa xôi, vượt 

qua mọi khó khăn trong cuộc sống và 
đặc biệt chính tình yêu thương học 
trò, sự gắn bó tha thiết với mảnh đất 
này đã khiến thầy luôn xem trường 
là nhà; Học sinh là con, là em mình 
và thầy luôn nêu cao khẩu hiệu của 
trường: “Tất cả vì học sinh thân yêu”. 
Là một cán bộ quản lý, là người thủ 
lĩnh đi đầu thầy luôn trăn trở về chất 
lượng của nhà trường bởi thầy luôn 
tâm niệm: “Chất lượng giáo dục là 
sự sống còn của ngôi trường này”. 
Vì thế nên, thầy luôn không ngừng 
đổi mới với những bước đi táo bạo, 
quyết đoán mạnh mẽ trong công việc. 

Nhưng trong cuộc sống đời thường, 
thầy lại là một người thầy rất nhân 
hậu, bao dung, sống giản dị, gần gũi 
với anh em đồng nghiệp và học sinh, 
phụ huynh… Tôi may mắn được công 
tác cùng thầy 14 năm, được thầy chỉ 
bảo và dạy dỗ cho nhiều điều hay, lẽ 
phải trong cuộc sống; Thầy đã truyền 
cho tôi động lực, niềm tin vượt qua 
nghịch cảnh của số phận; Để có được 
như ngày hôm nay tôi luôn biết ơn 
thầy. Điều mà tôi và các đồng nghiệp 
ấn tượng nhất về thầy đó là sự liêm 
khiết; Chưa bao giờ thầy tư lợi về 
mình bất cứ cái gì. Tôi còn nhớ cách 
đây khá nhiều năm, trường tôi đầu tư 
ba cái máy lạnh để lắp cho ba phòng 
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Ban Giám hiệu; Thầy đã không cho 
nhân viên lắp ở phòng thầy, thầy bảo: 
các chú mang máy lạnh ấy xuống lắp 
ở phòng Y tế cho thầy, học sinh cần 
hơn thầy. Rồi khi trường tôi được 
bên dự án đầu tư về cơ sở vật chất, 
được cấp về một số laptop; Bên 
dự án họ mang lên phòng thầy một 
laptop; Thầy lại mang xuống phòng 
thiết bị của trường và bảo: “phòng 
thầy có máy tính rồi (cái máy tính 
bàn này theo như tôi biết thì tuổi 
thọ của nó bằng số năm thầy công 
tác tại Trường THPT Thống Nhất, vì 
quá cũ nên thầy cứ phải sửa thường 
xuyên) để nhường cho giáo viên sử 
dụng, giáo viên họ cần máy tính hơn 
thầy”… Và còn rất nhiều câu chuyện 
cảm động về thầy mà ở bài viết này 
tôi không thể nào kể xiết. 

Có thể nói rằng, thầy xứng đáng 
với 3 tiêu chuẩn của người cán bộ 
trong thời đại công nghiệp 4.0 đó là: 
Đức, Tài và Bản lĩnh. Bên cạnh đó 
thầy còn là một người rất khiêm tốn, 
là một cán bộ quản lí đứng đầu một cơ 
quan nhưng mỗi lần xét Thi đua Khen 
thưởng lúc nào thầy cũng từ chối 
không nhận cho mình bất cứ danh hiệu 
thi đua nào, ai cũng hiểu thầy làm như 
vậy là để nhường thành tích ấy cho 
anh em đồng nghiệp. Bởi thầy luôn 
quan niệm: “khen đồng nghiệp của 

mình, khen học sinh của mình tức là 
mình được khen rồi”. 

Nhiệm kỳ công tác của thầy ở 
Trường THPT Thống Nhất cũng đã 
hết, đến lúc thầy phải chia xa nơi 
này. UBND tỉnh và Sở GD&ĐT ghi 
nhận những cống hiến của thầy ở một 
xã vùng sâu, vùng xa và muốn luân 
chuyển thầy tới làm Hiệu trường ở 
một trường tốt hơn, gần nhà thầy hơn; 
Thế nhưng trước Sở GD &ĐT thầy 
vẫn nói lên nguyện vọng muốn được 
tiếp tục gắn bó tha thiết với mảnh đất 
này, với ngôi trường THPT Thống 
Nhất yêu quý vì nhân dân xã Thống 
Nhất đang cần thầy. Nguyện vọng của 
thầy cũng là ước muốn của tập thể Hội 
đồng Sư phạm nhà trường, của Nhân 
dân, của cha mẹ học sinh và đặc biệt 
là của biết bao thế hệ học sinh Trường 
THPT Thống Nhất bởi chẳng ai muốn 
chia tay một người lãnh đạo có tâm, 
tài đức vẹn toàn như thầy.  

Thầy vẫn luôn bảo: “cuộc đời thầy 
chưa có tờ Giấy khen nào; chưa bao 
giờ thầy viết báo cáo thành tích cá 
nhân”. Nhưng chỉ cần nhắc đến thầy 
là Nhân dân xã Thống Nhất ai ai cũng 
kính nể, tôn trọng và ngợi ca. Bởi thầy 
chính là tấm gương sáng về đạo đức, 
nhân cách; thầy xứng đáng là NGƯỜI 
THẦY CỦA TÔI và bao thế hệ học 
sinh Trường THPT Thống Nhất n
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Hành trình của thầy giáo quân 
hàm xanh Ngô Minh Đức bắt đầu 
từ năm 2007, khi đó, anh về công 
tác ở Đồn biên phòng Bù Đốp. Năm 
2012, Thiếu tá Ngô Minh Đức được 
luân chuyển về Đồn biên phòng Đắc 
Quýt và tiếp tục dạy học 2 lớp Tình 
thương cho bà con dân tộc thiểu số 
không biết chữ. Sau đó, anh được 
cấp trên điều chuyển trở lại Đồn 
Biên phòng Bù Đốp và lại làm thầy 
giáo biên phòng cho đến nay. Hơn 
16 năm qua, vừa công tác ở Đội vận 
động quần chúng, Ngô Minh Đức 
miệt mài mang cái chữ đến cho bà 
con dân tộc không biết chữ. Có lẽ 
đây là cái duyên và trách nhiệm của 
người lính biên phòng muốn cho tất 
cả bà con dân tộc thiểu số đều biết 
chữ, biết đọc, biết viết, biết làm các 

phép tính thông thường để vận dụng 
vào cuộc sống hàng ngày và ứng dụng 
trong sản xuất, chăn nuôi... Thiếu tá 
Ngô Minh Đức cho biết lớp học xóa 
mù chữ chủ yếu là đồng bào dân tộc 
S’tiêng và số kiều bào Campuchia, họ 
đều có chung một hoàn cảnh rất khó 
khăn lại không biết chữ. Ban ngày bà 
con đi làm thuê mướn, tối về đi học. 
Trong lớp đủ các lứa tuổi và trường 
hợp, như vợ chồng không biết chữ đi 
học, ông cháu, bà cháu, mẹ con, cha 
con… Học sinh có người tóc điểm 
trắng, lại có em 5, 7 tuổi, bất kể cứ 
ai không biết chữ cứ đi học. Tiếng 
học bài của người già, trẻ nhỏ đêm 
lại vang lên ấm áp nơi vùng quê biên 
giới yêu thương. 

Có được lớp học xóa mù chữ cho 
bà con nghèo, bản thân Ngô Minh 

LỚP HỌC XÓA MÙ CHỮ CỦA 
THẦY GIÁO QUÂN HÀM XANH

r dUY HIếN

Đầu tháng 11 - 2023, nhân chuyến đi thực tế sáng tác VHNT đến xã Thiện 
Hưng, huyện Bù Đốp và được Trung tá Ninh Xuân Phúc, Chính trị viên 

Đồn Biên phòng Bù Đốp cho biết về Thiếu tá QNCN Ngô Minh Đức, Đội phó 
Đội vận động quần chúng của đồn là giáo viên xóa mù chữ cho bà con dân 
tộc thiểu số và kiều bào Campuchia...
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Thiếu tá QNCN, Đội phó Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 
Bù Đốp-Ngô Minh Đức.                                               Ảnh: D. Hiến

Đức và Đội vận động quần chúng, 
cũng như Ban Chỉ huy đơn vị đã, 
đang vượt qua nhiều thách thức khó 
khăn. Trong lớp nhiều dân tộc, nên 
ngôn ngữ cũng bất đồng, nhận thức 
của đồng bào rất chậm, dạy, truyền 
đạt quả là khó khăn. Và còn một khó 
khăn nữa là thầy giáo biên phòng 
chưa có nghiệp vụ chuyên môn sư 
phạm, chính vì thế ngày phải đi học 
ở các thầy, cô ở lớp chính quy có 
chuyên môn sư phạm cơ bản để tối 
về dạy lớp học tình thương. Lòng 

mong muốn tột bậc 
của Ngô Minh Đức là 
đem kiến thức học tập 
trong nhà trường của 
mình để truyền thụ cho 
số bà con dân tộc chưa 
biết chữ, chưa biết tính 
phép cộng, trừ, nhân, 
chia thông thường. Từ 
những trăn trở đó, anh 
đã tham mưu cho Chính 
quyền địa phương, Chỉ 
huy Cấp ủy đơn vị mở 
lớp xóa mù chữ cho bà 
con dân tộc thiểu số. 
Được sự quan tâm giúp 
đỡ và tạo mọi điều kiện 
của địa phương, Ban chỉ 
huy đồn, của các cấp, 

các ngành, các mạnh thường quân, 
đến nay, lớp vẫn đang duy trì 1 lớp 
học xóa mù chữ cho bà con tại thôn 
7, xã Thiện Hưng.

Kỷ niệm mà Thiếu tá Ngô Minh 
Đức không thể quên. Đó là có một học 
sinh tên Điểu Đóc học lớp xóa mù chữ 
từ năm 2007 đến năm 2011 thì ông đã 
biết đọc, biết viết. Đến nay ông Điểu 
Đóc được sự tín nhiệm của bà con bầu 
làm Bí thư thôn Thiện Cư, xã Thiện 
Hưng. Gặp thầy giáo biên phòng dạy 
mình trước đây, Bí thư Điểu Đóc không 
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giấu nổi cảm xúc và niềm tự hào, xen 
lẫn tình yêu thương, trân trọng.

“Anh ạ! Trước đây khi mình đi 
vận động bà con không biết chữ đi 
học, họ chưa hiểu được học để làm 
gì? Nhiều người còn cho rằng học 
chữ có được no bụng hay không? 
Được sự vận động của các đồng chí 
cán bộ chỉ huy, đơn vị, sau khi được 
sự tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ 
đồn, bà con mới ngẫm nghĩ ra mình 
biết cái chữ để biết trồng cây gì, nuôi 
con gì cho năng suất, cuộc sống thoát 
nghèo. Đến nay, kinh tế bà con đã ổn 
định và từng bước phát triển. Ngoài 
dạy chữ ra, thầy giáo biên phòng còn 
lồng ghép chương trình tuyên truyền 
đường lối chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và kết hợp tặng 
quà cho các học sinh nghèo vượt khó 
đủ loại lứa tuổi…”. Thiếu tá Ngô 
Minh Đức vui vẻ nói.

Trung tá Ninh Xuân Phúc, Chính 
trị viên Đồn biên phòng Bù Đốp cho 
biết thêm: “Năm 2023, công tác vận 
động quần chúng, ngoài duy trì tốt 
lớp học xóa mù chữ, sau xóa mù chữ 
tại thôn 7 và lớp bồi dưỡng kiến thức 
cho cán bộ đồng bào dân tộc tại thôn 
Thiện Cư, đội vận động quần chúng 
còn thường xuyên kiểm tra việc 
chăm sóc bò giống, dê giống của các 

hộ được đơn vị hỗ trợ đều phát triển 
tốt… Phối hợp với các ban, ngành, 
đoàn thể địa phương lồng ghép tuyên 
truyền về Nghị định 34/2014/NĐ-
CP, Luật Biên giới Quốc gia, luật 
Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền 
về luật Tôn giáo, Hiệp định Quy chế 
Biên giới Việt Nam-Campuchia, Chỉ 
thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, ý 
nghĩa các ngày lễ, tết, Nghị định 96, 
cụ thể tuyên truyền tập trung được 
24 hộ, với 720 lượt người nghe. 
Tuyên truyền nhỏ lẻ được 240 hộ 
dân, tuyên truyền trên các cụm loa 
được 48 giờ, tuyên truyền bằng pano, 
khẩu hiệu gồm 7 băng rôn, 25 khẩu 
hiệu, 3 pano. Qua công tác tuyên 
truyền đã góp phần giúp cán bộ và 
Nhân dân trên địa bàn nắm và hiểu 
hơn nữa các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
tích cực tham gia bảo vệ đường biên, 
cọc dấu, giữ gìn an ninh trật tự địa 
bàn…”. 

Thiếu tá QNCN Ngô Minh Đức 
đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
3 Bằng khen và 2 lần đạt Danh hiệu 
Chiến sĩ Thi đua của Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. 
Anh cũng đã được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tặng Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp Giáo dục… n
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Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối 
quan hệ giữa người thầy với giáo 

dục và sự phát triển kinh tế, văn hóa 
của đất nước là một quá trình thống 
nhất. Trong  đó, người thầy là chủ thể 
có vị trí cực kỳ quan trọng và rất vẻ 
vang. Bác dạy: “… Người thầy giáo 
tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên 
tuổi không có trên báo, không được 
thưởng Huân chương, song những 
người thầy giáo tốt là những anh hùng 
vô danh…”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác cô 
giáo Lưu Thị Quyên giáo viên Trường 
THCS Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình 
Phước, không chỉ là một đảng viên 
gương mẫu, một công đoàn viên xuất 
sắc mà còn là người giáo viên nhiệt 
huyết với nghề dạy học là người truyền 
ngọn lửa niềm tin cho thế hệ học sinh 
thân yêu.

Năng động, có nhiều đổi mới 
sáng tạo và thành tích trong giảng 
dạy, sự nỗ lực, tâm huyết với nghề 
và những thành tích đã đạt được, 

cô Quyên xứng đáng là gương điển 
hình tiên tiến là công đoàn viên xuất 
sắc trong ngành Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Bình Phước.

Cô giáo Lưu Thị Quyên chia sẻ: 
“Sau khi Tốt nghiệp Trường Cao 
đẳng Sư phạm Bình Phước, năm 
2004, tôi được phân công về dạy học 
tại Trường THCS Lộc Hưng và công 
tác tại trường từ đó đến nay. Trong 
thời gian dạy học, được nhìn các em 
học sinh say mê nghe mình giảng bài, 
được chứng kiến những sáng tạo của 
học sinh trong học tập và sự trưởng 
thành của các em… là động lực để tôi 
gắn bó với nghề”.

Nhiều năm tham gia công tác dạy 
học, không chỉ nhiệt tình tận tâm, tận 
tụy, truyền đạt kiến thức, gần gũi, 
thương yêu học trò, cô Quyên còn 
thường xuyên áp dụng, đưa ra nhiều 
cách học mới giúp học sinh hiểu bài 
nhanh hơn. Với vai trò Tổ phó Tổ Tự 
nhiên, cô cùng với Tổ trưởng xây dựng 

Cô Lưu Thị Quyên “TẤM GƯƠNG NHIỆT 
HUYẾT VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI”

r NGUYỄN THỊ HẰNG - GV Trường THCS Lộc Hưng
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Cô Lưu Thị Quyên cùng con trai trong lễ trao giải sáng tạo trẻ cấp tỉnh. 

Ảnh: T. Hằng

kế hoạch hoạt động theo từng tháng, 
bám sát thực tế để các thành viên trong 
tổ nghiêm túc thực hiện, cô Quyên 
cũng thực hiện có hiệu quả phong trào 
thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy 
học, như: Viết sáng kiến, làm mới và 
sử dụng đồ dùng phục vụ cho giảng 
dạy; Sử dụng và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong dạy học đem lại hiệu 
quả tốt trong việc giảng dạy. Hàng 
năm, viết sáng kiến để chia sẻ kinh 
nghiệm với đồng nghiệp, tiêu biểu 
như sáng kiến: “Diện tích hình tròn - 
từ trò chơi hoạt động đến tư duy trừu 
tượng”; “Sáng tạo “thước phân giác” 
phát triển tư duy học sinh”, sáng kiến 
“Nâng cao sự hứng thú và trải nghiệm 

học tập của học 
sinh với phương 
pháp trò chơi hóa 
trong giảng dạy bộ 
môn Toán”.

Trong quá 
trình giảng dạy, 
cô Quyên thường 
xuyên áp dụng, 
đưa ra nhiều cách 
học mới giúp học 
sinh hiểu bài nhanh 
hơn. Cô tham gia 
làm đồ dùng dạy 
học, đưa đồ dùng 

dạy học tự làm trong các bài giảng của 
mình. Cô cho biết, một tiết học dùng 
đồ dùng dạy học  trực quan làm không 
khí lớp học rất vui và thoải mái. Mỗi 
giờ học là những bài thực hành qua các 
hoạt động tự học nên các em học sinh 
chủ động, tự giác và thật sự cô đã khơi 
dậy được niềm đam mê học tập và tinh 
thần sáng tạo của học sinh.

Cô Quyên chia sẻ: dạy học là một 
nghề sáng tạo. Đối với học sinh THCS, 
thiết bị dạy học lại càng đặc biệt quan 
trọng vì nó giúp các em quan sát sự vật, 
hiện tượng một cách trực quan, giúp 
học sinh nhận thức sâu hơn nội dung 
bài học, hình thành kỹ năng, kỹ xảo. 
Khi sử dụng đồ dùng dạy học nhiều câu 
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hỏi về nội dung kiến thức và phương 
pháp dạy học được đặt ra từ thực tế 
trên lớp, đòi hỏi mỗi giáo viên phải tìm 
lời giải đáp nhằm phục vụ cho yêu cầu 
nâng cao chất lượng giảng dạy.

Những đổi mới, sáng tạo trong dạy 
học của cô Quyên không chỉ tạo hứng 
khởi cho học sinh trong học tập, mà 
còn giúp nhiều em đạt thành tích cao. 
Chỉ tính trong 5 năm học gần đây, lớp 
do cô Quyên giảng dạy có tổng cộng 
40 lượt học sinh đạt giải, cấp tỉnh 13 
em, cấp huyện 27 em. Cô Quyên được 
UBND xã Lộc Hưng tuyên dương là 
giáo viên có thành tích xuất sắc trong 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Suốt nhiều năm công tác, cô luôn 
đạt danh hiệu cao quý. Năm học 2010-
2011, 2012-2013 đạt danh hiệu Chiến 
sỹ Thi đua Cơ sở. Năm học 2014-2015 
đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Cấp 
tỉnh… Cô Quyên còn tham gia nhiều 
cuộc thi do ngành tổ chức và đạt giải 
cao như: hai lần đạt giải Nhất giáo viên 
dạy Giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014, 
2018-2019; Cô còn say mê nghiên cứu 
và viết Sáng kiến kinh nghiệm để chia 
sẻ đến bạn bè đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, cô giáo Lưu Thị 
Quyên còn tích cực tham gia các 
phong trào thi đua, các cuộc vận động 

do chuyên môn và Công đoàn Cơ sở 
phát động hằng năm như: cuộc vận 
động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương 
đạo đức, tự học và sáng tạo”; Gương 
mẫu trong xây dựng gia đình theo tiêu 
chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh 
phúc”, nuôi dạy con chăm ngoan, học 
tốt; Con trai cô năm nay đang là học 
sinh lớp 10, nhiều năm liền đạt học 
sinh Xuất sắc, hai năm liền đạt học 
sinh Giỏi môn Toán cấp huyện năm 
học 2020-2021, 2021-2022, đạt học 
sinh Giỏi cấp tỉnh và giải Nhì cuộc thi 
sáng tạo trẻ cấp tỉnh năm học 2022-
2023. Năm học 2023-2024 em được 
trường chuyên Bình Long chọn bồi 
dưỡng học sinh Giỏi môn Toán Quốc 
gia. Gia đình cô luôn đạt danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”.

Khi tôi hỏi cô về phương pháp dạy 
Toán hay, bí quyết thành công trong 
công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, niềm 
đam mê và những dự định trong tương 
lai cô Quyên vui vẻ trả lời:

 “Tôi chọn phương pháp dạy học lấy 
học sinh làm trung tâm: Thứ nhất, tạo 
sự hứng thú của học sinh vào bài học. 
Thứ hai, khi học sinh có hứng thú với 
bài học, tập trung cao độ vào bài học 
thì giáo viên đặt ra những tình huống 
có vấn đề, làm cho học sinh có mong 
muốn giải quyết vấn đề. Thứ ba, động 
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viên và đồng hành với từng đối tượng 
học sinh trong việc giải quyết vấn đề, 
không để các em nản chí và xao lãng 
trong quá trình giải quyết vấn đề. Thứ 
tư, chốt lại vấn đề và định hướng cách 
vận dụng và khai thác kiến thức vừa 
học. Luôn lôi cuốn học sinh vào bài 
học, học sinh được đặt vào những tình  
huống có vấn đề”.

Bí quyết để cô Lưu Thị Quyên  bồi 
dưỡng học sinh Giỏi đạt kết quả cao

“Đối với học sinh Giỏi, tuổi các em 
vẫn còn trẻ con bốc đồng và ham chơi, 
nên điều đầu tiên là phải khích lệ học 
sinh niềm đam mê học tập, nhất là môn 
Toán thường khô khan, và  khó hiểu. Để 
học Toán cần sự đam mê cao độ thì mới 
đáp ứng được yêu cầu bộ môn. Khi học 
sinh đam mê Toán nhưng học Toán sẽ 
có muôn vàn khó khăn: không nhớ bài, 
bài khó quá không làm nổi… để các em 
không nản chí bỏ cuộc giáo viên phải có 
biện pháp phù hợp, giảng bài dễ hiểu, 
giao bài vừa sức, gợi mở từ từ giúp các 
em thành công, đột phá chính bản thân 
mình trong việc chiếm lĩnh kiến thức. 
Sau đó giáo viên nhẹ nhàng trong việc 
giảng dạy nhưng nghiêm khắc rèn cho 
các em các tính cách bổ trợ như kiên trì, 
tự giác, kỉ luật, làm việc năng suất hiệu 
quả… Công việc cuối cùng là người 
giáo viên phải có “Tâm” và có “Tầm” 

động viên và gần gũi các em như những 
người bạn, cô trò cùng nhau chinh phục 
khoa học.

Tâm huyết của cô hiện tại
“Mong muốn làm tốt những những 

gì hôm nay để không hối tiếc về ngày 
mai: Trong mọi công việc luôn tận tâm 
hết sức mình, từ công tác Chủ nhiệm, 
Tổ bộ môn, trong tổ hay trong trường, 
trong gia đình, bạn bè, hàng xóm. 
Mong mỗi ngày, mỗi người, mỗi việc 
đi qua đời mình đều tốt đẹp và bản 
thân  không  hối hận vì những gì đã 
qua. Trong tương lai tôi rất mong muốn 
có thể truyền ngọn lửa đam mê Toán 
học vào thế hệ trẻ nơi mình giảng dạy, 
mong thế hệ trẻ xã Lộc Hưng sẽ ngày 
càng bay cao, bay xa, đem hết sức lực 
trí tuệ của mình về xây dựng quê hương 
Bình Phước ngày càng giàu đẹp”.

Với tinh thần ham học hỏi, tích cực 
tìm tòi, tâm huyết với nghề, cô Quyên 
là một tấm gương mẫu mực được học 
sinh yêu mến, đồng nghiệp nể phục. 
Đặc biệt, lớp cô làm Chủ nhiệm, tỷ lệ 
học sinh đỗ Tốt nghiệp THCS hằng 
năm đều đạt 100%. Nhiều năm liền cô 
giáo Lưu Thị Quyên luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều 
giải thưởng cấp huyện, cấp tỉnh. Trong 
5 năm gần đây, cô Quyên liên tục nhận 
được Giấy khen cấp huyện, cấp tỉnh n
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Tiếng chuông điện thoại reo lên. 
Anh. Thật bất ngờ. Tôi bấm máy 

“Alô!” “Khỏe không em?” Một niềm 
xúc động dâng trào trong tôi với bao kỷ 
niệm về một thời trai trẻ, một thời gắn 
bó với mảnh đất con người Bình Phước 
lại ùa về. Và anh chính là điểm nhấn là 
cầu nối cho nỗi nhớ ấy. Giọng nói trầm 
ấm của anh vẫn còn văng vẳng bên tai 
“Nhớ sắp xếp về kỉ niệm 25 năm ngày 
thành lập trường em nhé, mọi người 
nhớ và nhắc em nhiều lắm đó…”

 Anh là Hiệu trưởng cũ của tôi, là 
người thầy đáng kính của bao lớp học 
trò. Nhớ về anh là nhớ về người anh 
đầy tình cảm, nhớ về người thầy mẫu 
mực say mê trong sự nghiệp trồng 
người. Anh không nói nhiều nhưng 
mỗi lần nói lại rất sâu sắc và hài hước, 
nét mặt lúc nào cũng tươi vui như vừa 
nhận được điều gì tốt đẹp lắm. Khi 
tôi còn là cậu sinh viên mới ra trường 
thì anh đã công tác được 5 năm, vừa 
dạy vừa làm công tác Đoàn sôi nổi. 
Rồi anh được tín nhiệm lên làm Phó 
hiệu trưởng và giờ là Hiệu trưởng. 
Chính ngôi trường ấy là nơi phát triển 
sự nghiệp của anh, là nơi anh dốc hết 
tâm huyết và tài năng để cống hiến 

cho ngành. Có một lần ngây ngô tôi 
hỏi “Sao anh không phấn đấu cao hơn 
để cho thiên hạ nhờ nữa chứ?” Anh 
cười và nói “làm đi chú, làm cho tốt 
những công việc đang làm là phấn đấu 
rồi đấy!” Câu nói đơn giản ấy khiến 
tôi phải suy nghĩ nhiều về sự phấn đấu 
của con người trong công việc. Việc 
nào cũng là việc, được giao nhiệm 
vụ nào hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là 
phấn đấu. Và còn hạnh phúc nào bằng 
khi là một người thầy đã làm tốt công 
việc giảng dạy của mình?

Đúng vậy, với suy nghĩ ấy mà ngay 
từ khi còn là Bí thư Đoàn anh được 
giao bao nhiêu việc trên trời, dưới đất 
kể cả những nhiệm vụ tưởng chừng 
“bất khả thi” anh cũng hoàn thành 
xuất sắc. Khi làm việc gì đó thì suy 
nghĩ có kế hoạch chu đáo, tham khảo 
ý kiến của mọi người và quyết định 
rất nhanh. Mà đã làm ra làm, chơi ra 
chơi. Quyết liệt lắm. Ban Giám hiệu 
giao nhiệm vụ cho Đoàn tổ chức gây 
“Quỹ tiếp bước đến trường”, anh chỉ 
đánh một trận thế mà vượt ngoài chỉ 
tiêu mong đợi. Anh lên kế hoạch, nào 
là sắp xếp ai chuẩn bị chương trình 
văn nghệ, ai mời doanh nghiệp, mạnh 

THẦY HIỆU TRƯỞNG 
r NGUYỄN qUANG TrUNG - GV Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
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thường quân, ai liên lạc với Chi hội 
Phụ huynh, viết thư mời, sân khấu… 
Là nhiệm vụ chung  nên anh phát huy 
hết các nguồn lực, khâu nào anh cũng 
đôn đốc và tư vấn sát sao, nhất là văn 
nghệ, vì vậy anh em được giao nhiệm 
vụ cũng rất yên tâm và phát huy hết 
vai trò, khả năng của mình.

Tuy anh không có khiếu ca hát 
nhưng anh lại biết khích lệ, tìm những 
nhân tố tài năng để tham gia hoạt động, 
chính tôi cũng được anh thổi lửa nên 
đã mạnh dạn rất nhiều và lũ học trò 
cứ phải cười vỡ bụng khi có anh trong 
những buổi ngoại khóa. Chúng thích 
anh lắm, anh khích lệ, anh pha trò… 
chính sự năng nổ nhiệt tình mà bọn 
tôi coi anh như một thủ lĩnh thực thụ 
trong công việc và cả trong cuộc sống 
nữa chứ. Trường tôi phần đa là giáo 
viên trẻ xa gia đình vào lập nghiệp nên 
cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhất là 
kinh nghiệm trong các khâu tổ chức 
các sự kiện quan trọng. Vậy là anh 

“ôm show” cả, anh 
lên kế hoạch này 
kế hoạch kia, đằng 
gái thế này đằng 
trai thế kia, cỗ bàn, 
tiếp khách thậm chí 
dẫn chương trình 
luôn. Chúng tôi quý 
và cảm ơn anh vô 
cùng. 
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Khi làm lãnh đạo anh vẫn giữ nét 
mặt, nụ cười hiền hậu, vui tươi ấy. 
Sự gần gũi nhiệt tình của anh, chúng 
tôi cảm thấy anh như người anh trong 
gia đình hơn là một lãnh đạo. Anh 
biết khơi gợi trong chúng tôi niềm 
đam mê và nhiệt huyết của nghề. 
Chưa bao giờ anh to tiếng với ai, mọi 
công việc anh đều gỡ rối một cách tự 
nhiên, nhẹ nhàng và bình tĩnh bằng 
nụ cười thân thiện. Khi trao đổi công 
việc, anh luôn biết lắng nghe với thái 
độ cảm thông sâu sắc, chỗ nào anh em 
chưa hiểu anh tận tình lí giải, ngắn 
gọn, rõ ràng vì thế các cuộc họp Hội 
đồng diễn ra nhanh gọn và hiệu quả 
với thái độ cởi mở. Anh thường động 
viên chúng tôi, học trò nào ta cũng 
coi như nhau, chúng ta được phụ 
huynh gửi gắm con em để dạy dỗ đó 
vừa là cái duyên vừa là trách nhiệm 
phải làm bằng cả trái tim yêu thương 
của mình. Coi các em như con như 
cháu mình mà dạy dỗ, do điều kiện 

Đoàn Thanh niên Trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức phong 
trào văn nghệ đồng diễn.                                               Ảnh: Quang Trung
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hoàn cảnh mà các em phát triển chưa 
đồng đều, có em giỏi môn này yếu 
môn kia cũng là lẽ thường tình. Điều 
quan trọng là biết động viên khích 
lệ, phát huy cái tích cực khắc phục 
những hạn chế. Phải theo dõi, bám 
sát sự chuyển biến của các em hàng 
ngày để uốn nắn kịp thời như nghệ 
nhân chăm sóc cây cảnh vậy. Mỗi em 
đều có giá trị riêng của mình giữa 
cuộc đời mà chúng ta phải hết sức 
trân trọng và giúp các em tỏa sáng. 
Bên cạnh dạy kiến thức chuyên môn 
ta phải hết sức chú trọng rèn luyện 
đạo đức, tác phong, tinh thần yêu 
nước, tự hào dân tộc cho các em, đó 
chính là cái gốc của sự phát triển.

Đối với đồng nghiệp anh tâm sự, 
nghề của chúng ta lương còn thấp so 
với mặt bằng chung của xã hội, nhưng 
bù lại ta lại giàu có về tinh thần, được xã 
hội ngày càng quan tâm, vì vậy ở chính 
môi trường giáo dục chúng ta cần vun 
đắp cho sự giàu có đó bằng tinh thần 
đoàn kết, bằng tình cảm chân thành 
động viên nhau cùng tiến bộ. Nhiều 
lần, khi cuối năm xét thi đua, vì chỉ tiêu 
khen thưởng có hạn nên anh thường 
khéo léo nhường lại phần khen thưởng 
đáng lẽ thuộc về mình cho các giáo 
viên trẻ. Anh nói “hạnh phúc của tôi 
khi làm Hiệu trưởng là phấn đấu ngày 
càng có nhiều giáo viên và học sinh có 
thành tích tốt và được khen thưởng”. 

Làm Hiệu trưởng theo anh vừa có cái 
dễ lại vừa có cái khó. Dễ vì chúng ta 
đều là trí thức, nói ít hiểu nhiều, thực 
hiện công việc nghiêm túc, nhanh và 
hiệu quả. Nhưng không dễ vì chúng ta 
rất nhạy cảm, giàu lòng tự trọng và dễ 
bị tổn thương…

Tôi từng trao đổi với anh về Chương 
trình GDPT 2018, anh cười lạc quan, 
nói đây là sự thay đổi theo quy luật mà 
thôi, mà đã thay đổi tất nhiên phải có 
cái mới cái tích cực phù hợp với xu 
thế… Cái quan trọng là cách chúng ta 
tiếp nhận nó như thế nào, nhất là thái 
độ sau đó là phương pháp. Cái gì mới 
chẳng bỡ ngỡ, lạ lẫm và khó. Sự thay 
đổi lần này là một cú nhảy không tránh 
khỏi những tầng cao, sự hụt hẫng. Tuy 
nhiên nhiều người chân ở trên không 
rồi mà tư tưởng vẫn còn nằm lại trên 
mặt đất là nguy hiểm lắm. Rồi anh kể 
về những khó khăn của nhà trường và 
giáo viên trong việc thực hiện chương 
trình, đồng thời đưa ra những biện pháp 
khắc phục của cả đội ngũ và bộ máy. 
Đó là sự đồng lòng, sự đoàn kết của tinh 
thần vượt khó đầy trách nhiệm và niềm 
tin. Nghe giọng anh đầy nhiệt huyết và 
tin tưởng tôi càng vững vàng hơn trong 
suy nghĩ và hành động của mình.

Ngày 20 tháng 11, tôi về thăm 
trường cũ để nối lại những kỷ niệm 
xưa cùng với đồng nghiệp và thăm anh 
- thăm Bình Phước n 
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Trong xã hội phong kiến trước đây, 
vị trí của người thầy được coi 

trọng và đề cao với quan niệm Quân 
- Sư - Phụ của Khổng Tử từ 2500 năm 
trước. Xã hội hiện đại ngày nay, nghề 
giáo được xem là nghề cao quý trong 
các nghề cao quý nhất, nghề sáng tạo 
nhất trong các nghề sáng tạo. Trong 
chiến lược phát triển của Quốc gia, 
Đảng và Nhà nước luôn coi Giáo dục 
là quốc sách hàng đầu cho sự phát 
triển. Hàng năm, Nhà nước đã chi 
hàng trăm nghìn tỉ đề đầu tư sửa chữa 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học, công nghệ thông tin… nhằm đưa 
giáo dục nước nhà bắt kịp xu thế giáo 
dục tiên tiến của các nước trên toàn thế 
giới. Trong những năm qua, Giáo dục 
Việt Nam đã đạt được những thành 
quả to lớn góp phần đưa Đất nước lên 
một tầm cao mới. Tại phiên bế mạc 
Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất 
nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, 
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như 
ngày nay”. Một lần nữa, vị trí, vai trò 
của người thầy lại được đề cao và tôn 
vinh trong xã hội.

 Thế nhưng, làm thầy ngày nay 
thật khó. Nghị quyết số 29-NQ/TW, 
ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, 

toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa 
và hội nhập Quốc tế”, bộ sách giáo 
khoa mới theo Chương trình GDPT 
2018 được đưa vào sử dụng đem đến 
rất nhiều khó khăn cho người thầy; 
Từ việc thay đổi phương pháp giảng 
dạy, cách tiếp cận, tổ chức tiết dạy, vai 
trò của người thầy, những đổi mới về 
nội dung, những đổi mới trong kiểm 
tra đánh giá... với rất nhiều áp lực 
chuyên môn. Trong khi đồng lương 
của giáo viên còn khá hạn chế, chưa 
đủ để người giáo viên trang trải cuộc 
sống. Một giáo viên mới ra trường 
được trả lương 6 triệu đồng trên 1 
tháng, nếu còn độc thân còn khó xoay 
xở huống chi là có gia đình, con cái. 
Đồng lương giáo viên chưa được trả 
xứng tầm so với vai trò quan trọng 
trong sự phát triển đất nước đã là câu 
chuyện rất lâu rồi. 

Để duy trì cuộc sống và theo đuổi 
đam mê nghề nghiệp, người giáo viên 
phải vật lộn làm thêm kiếm sống. 
Việc giáo viên mở các lớp dạy thêm 
tại nhà là cần thiết. Bởi nếu giáo viên 
đầu tư, bồi dưỡng nâng cao chuyên 

TRĂN TRỞ NGHỀ GIÁO
r dUY PHúC - GV Trường THPT Đồng Xoài
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môn để dạy các lớp nâng cao, luyện 
thi. Từ đó, tiết dạy của họ chất lượng 
và cuốn hút hơn sẽ đem lại lợi ích lớn 
cho xã hội. Còn nếu giáo viên làm 
thêm bằng một nghề tay trái, dẫn đến 
chểnh mảng chuyên môn, chất lượng 
giáo dục suy giảm lại là một nguy cơ 
cho xã hội. 

Nghề giáo hiện nay còn là một 
nghề áp lực. Nào là áp lực về tỷ lệ, 
chất lượng giáo dục trước phụ huynh 
và nhà trường. Nếu chất lượng giảng 
dạy suy giảm, Ban Giám hiệu nhắc 
nhở, kiểm điểm. Phụ huynh phản ánh, 
học sinh áp lực đổi giáo viên, đặc biệt 
là khi phải dạy những lớp cuối. Khi 
học sinh và phụ huynh trở thành khách 
hàng, cùng với chủ trương chống bạo 
lực học đường trong giáo dục, giáo 
viên phải đối mặt với nhiều áp lực và 
nguy hiểm khi đứng lớp. Xã hội đã 
phải chứng kiến nhiều vụ việc đau 
lòng, khi giáo viên bị hành hung, đe 
dọa, đánh đập bởi phụ huynh và học 
sinh. Ông bà ta thường nói: “Thương 
cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho 
bùi”. Nếu như một giáo viên không 
có tâm chỉ cần học sinh vi phạm nội 
quy 3 lần là lập biên bản, cứ đủ 3 biên 
bản là lập hội đồng kỷ luật và đuổi 
học sinh ra khỏi trường. Đó có phài 
là cách giáo dục của một người giáo 
viên tâm huyết hay không? Một người 

giáo viên có tâm huyết, họ sẽ giữ học 
sinh đó lại và kết hợp nhiều biện pháp 
giáo dục để thay đổi học sinh, giúp 
học sinh trở thành một công dân có 
ích trong khi nhiều cha, mẹ cũng đã 
bó tay. Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh 
và cả xã hội cần có cái nhìn toàn diện, 
vị tha hơn với người giáo viên. Bởi, 
giáo viên cũng chỉ là một người bình 
thường. Họ cũng có những hỷ, nộ, ái, 
ố như bao người. Có hơn chăng, đó 
chính là trách nhiệm, sự tâm huyết và 
đam mê với nghề giáo.

Một mùa 20 tháng 11 nữa lại về, 
khi những chú chim bay xa quay về tổ 
ấm, khi những cô, cậu học trò trở về 
bên thầy, cô để bày tỏ nỗi lòng, dâng 
lên thầy cô những lời yêu thương. 
Khi tình yêu, lòng nhiệt huyết, đam 
mê của người thầy lại được thổi bùng 
lên mạnh mẽ, cần lắm những tấm 
lòng, những lời yêu thương, động 
viên của mọi người để người thầy 
tiếp tục vững bước trong sự nghiệp 
trồng người, để đem đến hương hoa 
và mật ngọt cho đời. 

“Sống trong đời sống cần có một 
tấm lòng

  Để làm gì em biết không? 
  Để gió cuốn đi
  Để gió cuốn đi”.
(Lời bài hát “Để gió cuốn đi” của 

nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) n
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Nguyễn Kình

Dòng Chữ Đầu Tiên 

Cành phượng đỏ đung đưa xoè tán rộng
Bao yêu thương em ấp ủ nơi này                  
Mái trường xưa còn vang mãi tiếng thầy
Bài thầy giảng đưa con vào mơ ước. 
                                                               
Công ơn này làm sao con quên được
Từ lúc đầu con đọc chữ O,A                       
Lời thầy khuyên sâu đậm nét thiết tha
Bao ký ức vỡ oà ôi tuổi trẻ.
                    
Chữ nghẹo nghiêng ngắn dài đâu có kể
Nét đầu tay dòng chữ viết vẫn còn
Bàn tay thầy êm ấm giữa lòng con
Sửa sai lệch nét son còn in đậm. 
              
Nhớ thầy cô, nhớ mái trường êm ấm
Nhớ bảng đen bụi phấn trắng bàn tay
Nhớ tóc pha sương màu mây trắng
Thầy đưa tiếp những đò đầy phẳng lặng. 
                                             
Tháng năm dài dãi dầu nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa                     
Tình yêu xin tặng thầy xưa muôn vàn.
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Ngô Thị Ngọc Diệp

ƯỚC MƠ CỦA CÔ 
Tung bay trong gió tung bay

Quốc kỳ tươi thắm những ngày đầu Thu
Trời xanh, tiếng sáo vi vu

Ầu ơ bé ngủ, lời ru ngọt lành
Nâng niu chăm những chồi xanh

Uốn từng câu chữ, trọn vành môi son
Ngây thơ bầu bĩnh má tròn

Môi hồng chúm chím, cười giòn, giòn tan
O... a... giọng đọc vang vang

Nhảy vui chân sáo, thênh thang đến trường
Hoa xinh đồng loạt đưa hương

Bạn bè thân thiện, mến thương dạt dào
Thêm nhiều bạn, biết cộng vào
Trừ ra tính xấu, tự cao, hẹp hòi

Không còn ích kỷ em ơi!
Hoà cùng các bạn, vui chơi, học hành

Ngày ngày ươm những búp xanh
Cô thầy gần gũi luôn dành tình thương

Cho em kiến thức, kỷ cương
Kỹ năng để sống của trường phổ thông

Đưa từng lớp trẻ qua sông
Chèo đò cần mẫn cô không nề hà 

Mong cho lớp trẻ chúng ta
Vẹn toàn tài đức, nước nhà phồn vinh

Noi gương Bác - Hồ Chí Minh
Thi đua học nhé, bé xinh dại khờ

Từ khi còn đọc i... tờ...
Cùng cô vun xới, đợi chờ quả ngon.
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Đặng Ngọc Lan

YÊU NGHỀ GIÁO
Tháng Mười Một lại về gieo hoa nắng
Lá thắp xanh suốt mấy chặng cây đời
Chẳng vô tình thời gian thấm thoát trôi
Yêu nghề giáo không nguôi ngoai khát vọng

Yêu nghề giáo bao nhiêu năm dệt mộng
Trọn ước mơ dẫu cuộc sống thăng trầm
Cả cuộc đời chỉ vun vén chữ Tâm
Đem nhiệt huyết ươm mầm cây đức độ

Em tỏa sáng giữa cuộc đời bão tố
Từ mái trường em đi dệt ước mơ
Thành kĩ sư, thành bác sĩ, nhà thơ 
Trong luyến nhớ cô tự hào - cô giáo

Cô hạnh phúc bởi có đi vạn nẻo
Ân nghĩa trò nâng đỡ trái tim cô
Cô thật vui qua những chuyến đưa đò
Khách trở lại thăm lái đò bến cũ

Bao kỉ niệm cứ bềnh bồng không ngủ
Đêm khuya rồi từng đứa cô gọi tên
Gọi thật lâu trong nỗi nhớ ngọt mềm
Yêu nghề giáo mãi vấn vương bụi phấn…
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Tống Trung

Nghĩa Tình Thầy Cô
Nắng gieo hạt hạt hanh vàng

Gió không biên giới rộn ràng reo cây 
Sông miên man chảy vơi đầy 

Già mưa cho dải đất này non khô
Phố đông tươi thắm sắc cờ 

Chào mừng ngày của thầy cô chúng mình 
Chẳng ai không thuở học sinh

Nên người ghi nhớ nghĩa tình thầy cô.

Nguyễn Xuân Cường

NHỚ LỜI THẦY CÔ
Xin gửi lại trên từng trang sách
Với bảng đen phấn trắng năm nào 
Ô cửa sổ và dãy bàn ngăn nắp 
Nỗi nhớ trường nhớ lớp đến nôn nao

Nhớ ghế đá, hành lang dài kỷ niệm 
Bạn bè vui trước lớp học thân quen 
Thầy cô giáo thao bài trên bục giảng 
Cho ta thêm bao kiến thức trong đời

Nhớ những lúc học bài không thuộc 
Thầy cô khuyên hãy cố gắng học hơn 
Những điều ấy rất thương và giản dị
Ta khắc ghi, lắng đọng mãi tâm hồn

Có phải đó những lời thầy cô dạy 
Nuôi cho ta khôn lớn thành người 
Xin gửi lại trường xưa và nỗi nhớ 
Nơi ươm mầm chắp cánh những ước mơ.
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Trịnh Loan

Về Thăm Trường Cũ
Hôm nay về thăm trường cũ
Nghe lòng nhớ quá ngày xưa
Thầy cô, bạn bè, lớp học
Yêu thương biết mấy cho vừa.

Vẫn nguyên đây chiếc ghế đá
Từng ngồi tập tành làm thơ
Về phút chạm ánh mắt lạ
Viết xong giấu biệt đến giờ.

Sân trường trải đầy hoa nắng
Thuở chúng mình chưa quen thân
Em trước, thướt tha áo trắng
Anh sau, luýnh quýnh bước chân.

Thế rồi mình thành đôi bạn
Thân thiết nhau tự khi nào
Hình như chút gì hơn thế...
Đôi khi chợt thấy xuyến xao. 

Thế rồi phượng hồng thắp lửa
Ve sầu tấu khúc chia ly
Hạ cuối đã về gõ cửa
Rộn ràng hối hả mùa thi.

Chúng mình xa nhau từ đó
Mỗi đứa theo một con đường
Ngày chia tay đầy lưu luyến
Mắt rưng rưng giấu lời thương.

Hôm nay về thăm trường cũ
Cảnh xưa đã nhiều đổi thay
Tình thầy, tình cô, tình bạn
Trong tim luôn mãi đong đầy!
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Đức Vinh

Nợ Tình Thầy Cô!
Trên giảng đường cô là thi sỹ, 
Dắt tuổi hồng vào cõi thần tiên! 
Thơ của cô hơn cả bạc tiền,
Như dòng sông - thanh như suối mát!

Nét dịu dàng - lòng em ấm áp, 
Như mẹ hiền dìu dắt đời em!
Và lời thầy trầm ấm uy nghiêm!
Hướng cho em đường lên phía trước.

Bạn bè em đứa nào cũng ước
Học nên người ích nước, thương dân. 
Để mai sau nối tiếp bước chân. 
Những người con Tiên Rồng hào kiệt!

Ơn thầy cô bao giờ trả hết?
Đóa hoa này gửi gắm “tình thâm” 
Dưới mái trường thấm thoát mấy năm, 
Những chuyến đò bao lần cập bến?

Nặng tình sâu, tỏ lòng kính mến! 
Trọng ơn thầy nghĩa thắm tình cô!    

Lê Đức Nam

Thầy Em
Trống trường vừa điểm

Thầy đến nhẹ nhàng
Mỉm cười thật tươi

Sáng bừng bục giảng

Giọng thầy dõng dạc
Ươm những mầm xanh
Chiếc bảng màu xanh

Vui cùng phấn trắng

Ngoài thềm hoa nắng
Lặng nghe lời thầy

Kiến thức đong đầy
Học chăm tiến tới

Cái hay cái mới 
Thầy dạy mỗi ngày

Chỉ bảo cầm tay
Em luôn ghi nhớ

Nét chữ thầy viết 
Lời giảng thầy trao
Tình cảm ngọt ngào
Thầy trò thắm thiết.
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Lê Đức Lượng

Tôn Sư Trọng Đạo
Chữ rằng “Nhất tự vi sư”(*)

“Tôn sư trọng đạo” từ xưa lưu truyền 
Muốn cho sự nghiệp làm nên 

Học hành chăm chỉ chớ quên công thầy 
Kể từ lứa tuổi thơ ngây 

Vào trường Mẫu giáo bao ngày bên cô 
Vui chơi nhảy múa hát hò 

Học chăm mau lớn để cho mẹ mừng 
Đoàn kết tập thể vui chung 

Cô lo chăm sóc cho từng em thơ 
Chân trời rộng mở ước mơ 

Tiểu học Trung học phất cờ tiến lên 
Đại học chuyên nghiệp luyện thêm 
Phát huy trí thức để nên con người 

Khoa học rộng mở biển trời 
Có thầy chỉ dẫn đến nơi trưởng thành 

Sao mai thắp nến trời xanh 
Suốt đời học tập tiến nhanh kịp người 

Bình minh rạng rỡ chân trời 
Cám ơn thầy bạn trường đời dạy ta.

(*) Học một chữ cũng gọi là thầy, có tôn trọng người dạy bảo mình mới trọn đạo làm người.
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Thùy Dung

Ơn Thầy
               

Sân trường đua sắc muôn hoa
Vút cao một bóng thông già xanh tươi 

Trải bao vật đổi sao dời
Vẫn cao xanh, giữa đất trời bao la

Trải bao gió táp mưa sa
Bạn cùng trăng gió reo ca bốn mùa

Đón đưa bao lớp học trò
Mấy ai đếm được chuyển đò sang sông 

Vui sao những cánh chim hồng
Vút từ mái ấm mênh mông nẻo trời 

Cánh hồng dẫu ở muôn nơi
Chẳng quên sông hát một thời ấu thơ

Quên sao tiếng trống đầu giờ
Qua sông nhớ mãi con đò hôm nao

Ơn thầy biển rộng trời cao
Nghĩa tình chung thuỷ, trước sau vẹn toàn.
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Đỗ Toàn Diện

ĐONG ĐẦY THƯƠNG NHỚ
 
Bốn mươi năm
Ký ức đã già rồi!
Xúc động bồi hồi
Thăm thầy giáo cũ
Cùng xới kỷ niệm xưa
Đã chìm vào vũ trụ
Vớt niềm vui
Trong ánh mắt chiều tà
 
Thầy và trò
Tóc đã sương pha
Mỗi sợi thời gian
Trắng đầu năm tháng
Như mây xa cuối trời…
Cứ lặng thầm bảng lảng
Mốc thời gian
Đâu có đợi người!
 
Thầy thân yêu ơi!
Chỉ còn lại nụ cười
Còn lại tháng năm
Đong đầy thương nhớ!
Còn lại ánh mắt trẻ thơ
Neo vào lòng…
Năm tháng chẳng hề phai.
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Ninh Thúy

Tri  Ân
Gió Thu rơi nhẹ bên thềm

Nắng vàng trải lụa cong mềm như tơ!
Dã quỳ rực rỡ nên thơ

Lộc vừng đỏ rực đôi bờ nhớ thương.

Tháng ngày lưu luyến, vấn vương
Dòng thơ gói chặt mến thương tặng thầy

Giọt thương, giọt nhớ đong đầy
Thầy ơi tình nghĩa sâu dày nào vơi!

Bao năm vững lái đò đời
Gieo nền tri thức sáng ngời nhân văn

Trải bao vất vả, khó khăn
Thầy luôn cống hiến, trở trăn cùng nghề.

Hôm nay hưu trí thầy về
Chúc thầy mạnh khoẻ vạn bề an vui!

Khánh vàng, nghiên bút tri ân
Chuyến đò thầy chở ân cần yêu thương.
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Rậm rịch mãi, tận đầu tháng 11 
năm nay - nghĩa là sau bốn mươi 

năm ra trường, lớp Phổ thông của tôi 
cũng chỉ gom được sáu đứa có mặt 
tại Sài Gòn để đi thăm thầy giáo Chủ 
nhiệm suốt ba năm Phổ thông Trung 
học. Trong sáu đứa thì có hai đứa là 
Giám đốc Công ty tư nhân, hai đứa 
hành nghề Luật, cũng tư nhân. Chỉ 
một đứa giáo viên môn Văn, và tôi làm 
nghề Báo - là những người ăn lương 
Nhà nước. 

Ngồi trên xe, những kỷ niệm xưa 
cũ thời học sinh khối Chuyên của tỉnh 
(được Nhà nước nuôi) nhưng phải 
ăn hạt bo bo, ăn sắn gạc nai hay bắp 
xay bị mốc - những thứ bây giờ đến 
heo, gà cũng không thèm ăn chợt ùa 
về và chúng tôi thi nhau ôn nghèo kể 
khổ. Một trong hai vị Giám đốc doanh 
nghiệp tư nhân thú nhận, chính hắn 
ngày xưa đói quá, nửa đêm mò dậy 
nhổ trộm gần hết luống rau muống 
mới bén rễ của vợ thầy giáo Chủ nhiệm 
và xui thằng bạn giường tầng trên lấy 
trộm cái bu gà nhà cô giáo dạy môn 
Sinh bẻ ra làm củi, mang ra sau ký túc 
xá để luộc rau ăn. Còn cô giáo dạy 
văn thì thú nhận đã giấu trộm mấy cái 
thìa của nhà ăn trong túi áo để đổi cho 
bà bán kẹo chuối ở cổng trường. Anh 
Trưởng Văn phòng đại diện Luật thì 
khoe có vài lần vào nhận cơm nhưng 
“quên” không đưa phiếu ăn cho người 

quản lý để lấy thêm lần nữa. Còn tôi, 
vì nhút nhát nên không dám, nhưng rất 
ngưỡng mộ những việc làm của mấy 
đứa bạn láu lỉnh. Điều quan trọng 
hơn là tôi thường được ăn ké những 
thứ mà chúng có được từ những việc 
làm khuất tất ấy! Những câu chuyện 
rất bình thường của đám trẻ “nhất quỷ 
nhì ma” bốn mươi năm trước, giờ kể 
lại, ít người tin là thật! 

Nhà thầy trong con hẻm cụt của 
phố nhỏ nên mấy chiếc xe con của trò 
phải để ngoài đường lớn và đi bộ một 
quãng khá dài. Bốn mươi năm gặp lại, 
cả thầy và trò tóc đều đã nhuốm màu. 
Rưng rưng xúc động, thầy nắm tay 
từng trò và cứ hỏi đi hỏi lại: 

- Các em sống ra sao? Có hạnh 
phúc không? 

Cô giáo dạy Văn khẽ khàng nắm 
tay thầy và hỏi: 

- Thầy ơi, chừng ấy năm mới gặp 
lại chúng em mà thầy chỉ hỏi có thế 
thôi sao? 

Thầy cười, gương mặt rạng rỡ và 
hỏi lại:

- Em thấy vẫn còn ít ư? Sống 
chừng này tuổi, thầy thấy vịn được 
hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh 
phúc, lại càng khó!

Chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn thầy, 
ánh mắt như thầm nói:

- Thầy lại nói đúng rồi!

NIỀM HẠNH PHÚC
r THảo LINH
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 Rồi thầy ôn tồn bảo:
- Trò của thầy đều là những đứa 

thông minh, có lòng tự trọng, lại tự tin. 
Với những phẩm chất ấy, chắc hẳn các 
em sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội 
và sẽ được xã hội công nhận. Nhưng 
các em có biết vì sao thầy không hỏi 
các em giờ đã ngồi ở vị trí nào, lại hỏi 
các em có hạnh phúc không? 

Và thầy kể lại câu chuyện mà 
những năm tháng ngược xuôi dạy chữ 
trên vùng cực Bắc của Tổ quốc, thầy 
đã chứng kiến. 

Ngày ấy, với sự háo hức khám phá 
của tuổi trẻ, thầy thường có mặt ở 
những phiên chợ vùng cao. Thầy đã 
ngỡ ngàng trước ánh mắt lấp lánh 
hạnh phúc của những người đàn ông 
H’mông bên những ché rượu ngô hay 
nồi thắng cố giữa chợ. Họ bộc lộ rất 
rõ niềm hạnh phúc của mình chỉ vì 
đã vượt mấy chục cây số đường đèo 
bằng ngựa thồ để có mặt ở phiên chợ, 
để được gặp bạn bè, được uống cho 
say và hát vang những bài hát không 
đầu không cuối. Rồi khoảng chừng 
mười năm sau, cũng ở phiên chợ vùng 
cao ấy, thầy lại bắt gặp ánh mắt tỵ 
hiềm của một người đàn ông H’mông 
bên nồi thắng cố khi nhìn một người 
đàn ông khác tay đeo đồng hồ Senko, 
đang chằng buộc một chiếc tivi màn 
hình phẳng lên chiếc xe Minsk. Rồi 
thầy kết thúc câu chuyện bằng một 
câu hỏi: 

- Đấy, vẫn những người đàn ông 

ấy; Vẫn phiên chợ vùng cao ấy, sao 
cảm xúc của họ lại đổi thay nhiều 
đến vậy!?

Câu chuyện của thầy làm cả bọn trở 
nên trầm tư. Hạnh phúc, cụm từ thầy 
vừa nhắc dường như là một thứ xa xỉ mà 
suốt ba trăm sáu lăm ngày bươn chải, 
chúng tôi không có thời gian để nghĩ 
tới. Hai anh Giám đốc doanh nghiệp, 
hai anh Luật sư bận bịu với những phi 
vụ làm ăn hay những vụ xét xử đã đành, 
đến cô giáo dạy Văn và người làm nghề 
“cạo giấy” như tôi cũng mơ hồ về hạnh 
phúc. Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc 
là một cụm từ sáo rỗng và không xác 
định được nó bao hàm những điều cụ 
thể gì, là thành đạt, giàu có, hay sự 
bằng lòng về bản thân? Cái nhìn tỵ 
hiềm của người đàn ông người H’mông 
trong phiên chợ vùng cao thầy kể - đâu 
phải chỉ riêng anh ta. Đôi khi chính tôi 
cũng đã nhìn như thế. 

Thầy phá tan sự im lặng: 
- Đường sá xa xôi, nhà lại khó tìm 

mà các em đã cất công đến thăm thầy. 
Cảm ơn các em đã mang đến cho thầy 
niềm hạnh phúc trong những ngày này. 

Ánh mắt thầy lấp lánh nhìn những 
học trò sau bốn mươi năm gặp lại. 
Thầy không biết chúng tôi đến thăm 
thầy bằng ô tô. Chia tay thầy, trên 
đường trở ra xe, cô giáo dạy Văn 
chợt ngâm nga mấy câu thơ của Bùi 
Minh Quốc:

Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng 
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra n
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Nêu cao vai trò của các Cấp uỷ 
Đảng, Chính quyền

Để cuộc diễn tập diễn ra theo đúng 
kế hoạch, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã sớm 
ban hành Chỉ thị, Quyết định lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ diễn tập, xây dựng 
kế hoạch chỉ đạo và ra các Quyết định 
thành lập: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, cơ 
quan giúp việc và khung tập. Trên cơ 
sở đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức 
quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu 
của cuộc diễn tập, coi đây là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm trong năm 2023. Ban 
chỉ đạo diễn tập tỉnh đã bám sát sự chỉ 
đạo của Quân khu, giao cho Bộ CHQS 
tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các 
Sở, Ban, Ngành, địa phương chuẩn bị 
ý định diễn tập, xây dựng các vấn đề 
huấn luyện, đầu bài cơ bản và các tình 
huống sát với thực tế, phù hợp với tình 

hình từng địa phương, đơn vị. Yêu cầu 
của cuộc diễn tập lần này cần đổi mới 
nội dung, phương pháp diễn tập thiết 
thực sát với phương án tác chiến phòng 
thủ. Tổ chức chuẩn bị và thực hành 
diễn tập chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm an 
toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phát huy sức 
mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành 
trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ 
huy, điều hành diễn tập thống nhất theo 
kế hoạch. Xây dựng đầy đủ hệ thống 
văn kiện diễn tập đúng theo hướng dẫn; 
Tham gia diễn tập đúng chức danh, đủ 
thành phần. 

Qua đó, 100% các Sở, Ngành, 
Đoàn thể của tỉnh đều xây dựng hệ 
thống văn kiện các loại, đúng quy định 
trong từng vấn đề huấn luyện, đáp ứng 
được yêu cầu đề ra. Để cuộc diễn tập 
đạt hiệu quả cao nhất, Bộ CHQS tỉnh 
đã phối hợp với Ban Bản đồ Quân khu 

BÌNH PHƯỚC DIỄN TẬP KHU VỰC 
PHÒNG THỦ ĐÁP ỨNG TỐT MỤC ĐÍCH, 

YÊU CẦU ĐỀ RA
r qUANG THạCH

Ghi chép

Diễn tập Khu vực Phòng thủ (KVPT) từ ngày 27-9 đến 11-10 là hoạt động 
thực tiễn, cụ thể hóa việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thông 
qua diễn tập sẽ không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo điều hành của Cấp ủy Đảng, chính quyền; Trình độ công tác tham mưu, 
phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các Ban, Ngành, Đoàn thể với LLVT nhằm 
đối phó kịp thời, hiệu quả các tình huống Quốc phòng, An ninh; Đồng thời là 
cơ sở để bổ sung phương án tác chiến và đánh giá kết quả huấn luyện, SSCĐ 
của LLVT.
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xây dựng bản đồ  bảo đảm cho các nội 
dung hội nghị phần cơ chế tại Trung 
tâm sở chỉ huy tỉnh và huyện Bù Đăng, 
huyện Đồng Phú, đồng thời thể hiện 
rõ ràng bản chất của vấn đề trong từng 
nội dung; giúp cho người tập dễ thực 
hiện, người theo dõi hiểu rõ hơn phối 
hợp với Chi nhánh Viettel Bình Phước 
lắp đặt hệ thống truyền dẫn ghi hình 
các cuộc luyện tập, diễn tập để phục 
vụ các nội dung trong thuyết minh dẫn 
dắt và minh họa trong diễn tập đảm 
bảo tính logic trong từng giai đoạn 
của cuộc diễn tập. Đây chính là nét 
mới trong chuẩn bị của cuộc diễn tập 
KVPT năm nay… Đặc biệt, Bộ CHQS 
tỉnh đã huy động lực lượng xây dựng 
thao trường bắn đúng với ý định diễn 
tập của Ban chỉ đạo diễn tập KVPT 
tỉnh. Theo đó, đã cơ động Trung đoàn 
736 phối hợp cùng với lực lượng cán 
bộ, chiến sĩ dự bị động viên, dân quân 

tự vệ xây dựng thao trường bắn. Với 
sự chủ động, tích cực chúng tôi đã xây 
dựng được Nhà quan sát; Gần 5.000m 
đường giao thông hào cơ động; trận địa 
hỏa lực; Công sự cá nhân; Các bãi nổ 
đều được hoàn thành từ rất sớm đảm 
bảo cho cuộc diễn tập thành công…

Huấn luyện bảo đảm đáp ứng tốt 
yêu cầu, nhiệm vụ thực binh trong 
diễn tập

Nhiệm vụ huấn luyện diễn tập là 
một trong những nhiệm vụ cao nhất 
trong công tác huấn luyện, có sử dựng 
đạn hơi, thuốc nổ với sự tổng hoà các 
hoạt động của lực lượng vũ trang là 
nội dung rất quan trọng. Do đó, từ chỉ 
huy đến cán bộ, chiến sĩ cần phát huy 
tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó 
khăn hoàn thiện tiến độ trong việc xây 
dựng, bố trí công sự, củng cố bãi tập; 
Tham gia huấn luyện phải chấp hành 
tốt quy định nhằm bảo đảm diễn tập 

Ghi chép

Một góc diễn tập. Ảnh: PV
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Ghi chép

khu vực phòng thủ tỉnh thành công tốt 
đẹp và đảm bảo an toàn

Trong thời gian tham gia chương 
trình huấn luyện thực binh bắn đạn 
thật, các lực lượng đã được huấn luyện 
quân sự chung, huấn luyện kỹ thuật, 
chiến thuật binh chủng hợp thành; Kỹ 
thuật, chiến thuật chuyên ngành và 
tham gia huấn luyện, thực binh bắn 
đạn thật. Nhận thức rõ mục đích, ý 
nghĩa của đợt diễn tập có bắn đạn hơi, 
thuốc nổ này, các đơn vị đã tập trung 
nhiều công sức để tổ chức huấn luyện 
chiến thuật cho bộ đội. Đồng thời có 
bước tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ 
cán bộ nắm chắc nội dung, phương 
pháp huấn luyện. Khi bước vào tham 
gia huấn luyện, từng chiến sĩ đều nắm 
chắc nội dung, kiến thức đã được học 
nên bình tĩnh, tự tin, thao tác chuẩn 
xác từng động tác và vận động linh 
hoạt. Cán bộ từ tiểu đội đến trung đội 
xử lý tốt các tình huống; nhanh chóng 
lợi dụng địa hình, địa vật đưa bộ đội 
cơ động áp sát mục tiêu, tạo được yếu 
tố bí mật, bất ngờ.

Cuộc diễn tập diễn ra sát với 
thực tế, đáp ứng tốt mục đích, yêu 
cầu đề ra

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 

tỉnh Bình Phước tổ chức diễn tập có 
một phần thực binh với quy mô tổ 
chức ở cấp tỉnh, huyện. Nội dung diễn 
tập gồm: Chuyển LLVT vào các trạng 
thái SSCĐ; Chuyển địa phương vào 
các trạng thái quốc phòng; Xử lý tình 
huống A2; Tổ chức chuẩn bị tác chiến 
phòng thủ và thực hành tác chiến phòng 
thủ. Quá trình thực hành diễn tập, các 
đồng chí lãnh đạo, thành phần tham gia 
diễn tập đã vận dụng các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng, Nghị định của Chính 
phủ; tổ chức điều hành các hội nghị 
đúng thứ tự, khoa học, linh hoạt, gắn tình 
hình địa phương vào các nội dung, thảo 
luận sâu sắc, phù hợp điều kiện thực tế 
trong các trạng thái. Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh với vai trò là cơ quan thường 
trực, trước khi vào diễn tập, giao nhiệm 
vụ cho cán bộ, chiến sĩ các phòng ban 
ra đầu bài và theo dõi, hướng dẫn các 
ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh thực hiện 
luyện tập đảm bảo sát với thực tế. Do 
vậy, các ban, ngành, đoàn thể đều đã tổ 
chức luyện tập từ hai đến ba ngày tại 
đơn vị mình. Bước vào luyện tập cấp 
tỉnh, 14 vấn đề huấn luyện được tất cả 
các phó, trưởng phòng các Ban, Ngành, 
Đoàn thể của tỉnh tham gia luyện tập, 
diễn tập đã tạo sự thay đổi trong nhận 

Thao trường diễn tập. Ảnh: PV
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Ghi chép

thức về xây dựng KVPT tỉnh tạo điều 
kiện xây dựng KVPT ngày càng vững 
chắc. Có thể thấy, cuộc diễn tập KVPT 
tỉnh năm 2023 đã huy động tất cả các 
Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh cùng 
tham gia, giúp cán bộ, đảng viên hiểu 
rõ hơn việc thực hiện nhiệm vụ cấp 
bách thời chiến, giữ vững KVPT, duy 
trì phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 
phù hợp với điều kiện thời chiến. Trong 
thực binh, bắn đạn thật đã thể hiện hai 
trận đánh của lực lượng tại chỗ và bộ 
đội chủ lực. 

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh 
giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành của Cấp ủy, Chính 
quyền các cấp; năng lực làm tham mưu 
cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, 
hiệp đồng tác chiến của cơ quan Quân 
sự, Công an, Biên phòng, các Sở, Ban, 
Ngành, Đoàn thể trong trạng thái quốc 
phòng; kịp thời bổ sung phương án, 
kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố 
quốc phòng - an ninh của địa phương 
trong tình hình mới. Ban chỉ đạo diễn 

tập chủ động, sáng tạo, chặt chẽ trong 
quá trình điều hành, ra tình huống sát 
với thực tiễn, kịp thời hướng dẫn khung 
tập thực hiện đúng nội dung diễn tập. 
Tập trung nghiên cứu, làm rõ thêm 
những vấn đề mới nhằm góp phần 
bổ sung, phát triển lý luận, thực tiễn 
xây dựng, hoạt động KVPT và phòng 
thủ dân sự. Đồng thời giúp hệ thống 
chính trị các cấp của tỉnh nắm vững 
thứ tự, hành động của từng cơ quan, 
đơn vị qua các giai đoạn chuyển LLVT 
vào các trạng thái SSCĐ; Chuyển địa 
phương vào các trạng thái khẩn cấp về 
quốc phòng; Góp phần bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ 
Xã hội Chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi 
ích Quốc gia, Dân tộc; Giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định chính trị, an 
ninh Quốc gia, an ninh con người; xây 
dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, 
lành mạnh để phát triển đất nước theo 
định hướng Xã hội Chủ nghĩa n
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Sáng nay, bầu trời se lạnh kèm theo 
đó là những giọt sương mai nhè 

nhẹ đọng lại trên cành lá, thời tiết 
chuyển mùa lòng hắn cũng nao nao; 
Cũng ngày này mười ba năm trước 
lòng hắn quặn thắt lại, chân không trụ 
vững khi Bác của hắn gọi điện báo tin: 
“con ơi cha con mất rồi con về ngay 
nhé”. Hắn không tin nổi vì mới ngày 
hôm qua chính hắn mới gọi điện về 
hỏi thăm. Cha vẫn khỏe vẫn vui vẻ nói 
chuyện cùng, vậy mà...

Cuộc đời của cha - một giáo viên 
dạy lái xe trong quân đội đã về hưu 
không đủ giàu sang phú quý, đồng 
lương hưu ít ỏi chỉ đủ nuôi năm đứa 
con ăn học, đứa này xong lái tiếp 
đứa khác vào đại học. Hắn là đứa 
út trong gia đình, người ta cứ bảo là 
“con mót” bởi vì sau khi cha về hưu 
mới sinh ra, bởi vậy hắn rất được 
cha cưng chiều.

Mùa Đông năm ấy, hắn là một 
con bé mới bước chân vào cấp Ba 
thì cha đổ bệnh, nhà  không có đủ 
tiền để đi mổ, anh trai đang học 
Đại học, thiếu thốn đủ bề. nhờ sự 
giúp đỡ của cô và chú cuối cùng cha  
cũng được đưa đi Hà Nội để mổ lấy 

khối u trong lồng ngực ra. Giờ đây 
đã hơn 20 năm trôi qua nhưng vẫn 
nhớ như in buổi tối trước khi cha 
hắn đi mổ trong căn nhà ba gian, 
cha ngồi gian giữa căn nhà, anh trai 
ngồi trên bậc cửa trước hiên nhà, 
còn hắn ngồi trên giường gian bên. 
Cha bảo: “Nếu ca mổ không thành 
công cứ cuốn chiếu mà đưa cha về 
nha con chứ không có tiền mà mua 
hòm ngoài đó đâu”. Hắn chỉ biết 
giấu đi những giọt nước mắt nghẹn 

Ký Ức
r NGUYỄN THỊ dIỆP - GV Trường THPT  Phú riềng

Ảnh: N. Diệp
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ngào. Rồi may thay ca mổ thành 
công khỏe lại, ngày cha xuất viện 
về hắn mua đủ các loại trái cây để 
thắp hương tạ ơn ông bà tổ tiên đã 
phù hộ cho cha được bình an trở về. 
Đã quá nửa cuộc đời nhưng nhiều 
lúc vẫn tự nghĩ không hiểu tại sao 
ngày đó một con bé chậm chạp như 
hắn lại có được hành động và suy 
nghĩ đó.

Thời gian theo tháng năm dần trôi, 
khi hắn học lớp 12 cha bảo: “Nhà 
có hai đứa con gái một đứa đi xa rồi 
giờ còn một đứa nữa không cho đi xa 
nữa.” Hắn cũng thầm hiểu cha muốn 
học một trường nào đó gần nhà sau 
này về xin việc gần nhà. Thế nhưng, 
cuộc đời vốn dĩ không được như mong 
muốn, hắn cũng không phải một đứa 
nhanh nhẹn nhạy bén với thời cuộc. 
Rời vòng tay cha mẹ vào tận xứ cao 
nguyên sương lạnh học Đại học, ra 
trường cũng không thể về quê để xin 
việc. Lại một lần nữa phải tìm đến xứ 
người để xin việc rồi lập nghiệp có gia 
đình ở đó. Vậy là mong muốn của cha 
không thể nào thành hiện thực. Lấy 
chồng rồi sinh con ròng hai, ba năm 
không về thăm cha… rồi đột ngột cha 
của hắn không bệnh mà mất, cái mong 
mỏi của cha sẽ không bao giờ thành 

hiện thực nữa. 
Ngày đó, về muốn được nhìn khuôn 

mặt cha lần cuối nhưng đã quá muộn. 
Hắn đã khóc rất nhiều, có những đêm 
gà gáy canh ba nhưng vẫn không thể 
ngủ được, chỉ có những giọt nước mắt 
lăn dài trên má. Hắn hiểu rằng không 
bao giờ được gặp lại cha nữa, lòng 
vẫn còn bao điều day dứt khôn nguôi.

Thế nhưng, mãi là đứa con “chưa 
tròn đạo hiếu”, lại một năm nữa không 
thể về để thắp cho cha một nén nhang 
thơm. Nơi xa xứ hắn chỉ biết ngồi khóc 
một mình.

- Cha ơi! Con thật sự rất nhớ 
cha! n

Ảnh: TL
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Trong những ngày của tháng 11 
hướng về thầy cô, lạm bàn, về 

truyền thống: “Tôn sự trọng đạo” của 
Văn hoá người Việt Nam luôn đề cao 
sự học hỏi, cầu thị ấy chính là hệ giá 
trị từ ngàn xưa đến nay mà người Việt 
Nam luôn gìn giữ và phát huy. Với sự 
biến động không ngừng của tình hình 
kinh tế toàn cầu và những thay đổi 
chóng vánh trong quá trình hội nhập 
toàn cầu hoá cũng đã ảnh hưởng rất 
nhiều về sự “cầu thị” trong mỗi con 
người Việt Nam. Đặc biệt, giới hạn 
trong phạm vi cầu thị trong môi trường 
học thuật.

Lão Tử nói rằng: “Tri nhân giả 
trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả 
hữu lực, tự thắng giả cường”. Tức là, 
kẻ biết người được gọi là trí, tự biết 
mình được gọi là minh. Thắng người 
là người có sức mạnh, thắng mình là 
người mạnh thực sự. Một người thành 
công phải tự biết mình và thắng được 
bản thân mình. Người khiêm tốn, 
không bao giờ hài lòng với thành công 
của bản thân, luôn cho rằng mình thật 
nhỏ bé. Họ lúc nào cũng nghĩ mình 
tầm thường, luôn tìm đủ mọi cách để 
vươn lên. Chính vì vậy, họ luôn đạt 

được thứ mình mong muốn, thậm chí 
còn nhiều hơn gấp trăm lần.

Kiến thức là mênh mông vô hạn, 
nó giống như cát trên sa mạc và nước 
ở đại dương, cái chúng ta biết chỉ là 
những hạt cát, giọt nước còn những 
cái chưa biết thì bao là và rộng lớn. 
Có những người giỏi lĩnh vực này, lại 
có những người giỏi ở những lĩnh vực 
khác. Để thành công trong cuộc sống 
bạn cần phải tiếp thu ý kiến để bản 
thân mình được tiến bộ. Nhưng để có 
được những kiến thức đó bạn cần phải 
học hỏi, bởi lẽ cuộc sống xã hội chẳng 
ai có nghĩa vụ phải chỉ dạy bạn, việc 
học hỏi là tự bản thân của mỗi người. 

“Học trò học hiếu học trung
Học cho đến mực anh hùng mới thôi”
Theo Wiktionary Tiếng Việt thì 

“Cầu thị” là tính từ với nội hàm là: 
Diễn tả một ai tự tìm hiểu sự thật bằng 
chính mình, cầu mong một ai đó dạy 
cho vấn đề nào mà mình không biết. 
Thái độ cầu thị: “Cầu có nghĩa là ước 
ao, mong muốn, cần, tìm tòi, học hỏi, 
thỉnh nghiệm tự đáy lòng. Thị có nghĩa 
là tầm nhìn, quan sát, mở mắt thật 
sáng để nhìn thấy những lời chỉ dạy 
quý báu của các bậc cao nhân trong 

SỰ TÍCH CỰC CỦA TÍNH “Cầu Thị”
r Lê NGUYỄN THỊ NGỌC LAN - Hiệu phó Trường Chính trị  tỉnh

Nghiên cứu - Trao đổi

Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn đều bắt nguồn từ suy 
nghĩ của bạn.                                    (Nhà văn William Shakepear)
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thiên hạ”. Định nghĩa cầu thị là những 
mong muốn từ đáy lòng, muốn lắng 
nghe những lời chỉ dạy của các bậc 
cao nhân. Với mong muốn mở rộng 
tầm nhìn để có được những kiến thức 
sâu rộng hơn.

Những người có tính cầu thị mang 
đến cho họ rất nhiều lợi ích trong học 
tập, trong lao động và cuộc sống hàng 
ngày. Cụ thể lợi ích của cầu thị mà họ 
nhận được đó chính là việc tiếp thu 
thêm được rất nhiều kiến thức cho bản 
thân. Với những người cầu thị họ luôn 
luôn tìm kiếm và học hỏi những kiến 
thức mới. Học hỏi kiến thức từ những 
người đi trước những người có kinh 
nghiệm để từ đó khắc phục những 
khuyết điểm của bản thân. Cầu thị 
giúp cho công việc trở nên thuận lợi 
hơn. Với những người cầu thị họ sẵn 
sàng tiếp thu kiến thức mới, kiến thức 
mới hiện đại và tiên tiến hơn. Việc tiếp 
thu kiến thức mới sẽ giúp mọi thứ trở 

nên thuận lợi hơn. Cầu thị giúp bạn có 
thêm nhiều người thầy, nhiều người 
đồng nghiệp, giúp chia sẻ được những 
khó khăn và tìm kiếm được những 
lời khuyên bổ ích cho công việc của 
mình. Cầu thị kết nối mọi người gần 
nhau hơn. Cầu thị còn mang đến rất 
nhiều lợi ích khác giúp cuộc sống 
và công việc của bạn thuận lợi hơn. 
Nhưng cầu thị phải đi cùng với hiểu 
biết thì thành công mới đến nhanh 
chóng và dễ dàng. Mỗi con người dù 
tài giỏi đến mấy cũng không thể tránh 
được những khuyết điểm, những thiếu 
hụt trong kiến thức của mình. Nếu 
không cầu thị, giấu dốt thì chắc chắn 
sẽ không thành công. Thông thường 
những người có tính cầu thị thì trong 
con người họ cực kì hiểu biết có nhiều 
kiến thức và kỹ năng sống. Hiểu ở đây 
là phải hiểu bản thân mình còn những 
khuyết điểm gì, thiếu sót gì, luôn đặt 
ra câu hỏi là tại sao mình làm chưa tốt. 

Nghiên cứu - Trao đổi
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Hiểu được mình thiếu gì để bổ sung 
vào. Biết ở đây được hiểu là biết cách 
xin ý kiến, biết tiếp thu ý kiến và biết 
nhận định ý kiến của người khác đó 
chính là biết. 

Người cầu thị là những người đam 
mê học hỏi, họ học mọi lúc, mọi nơi 
và không ngừng học hỏi. Khi vào làm 
ở một môi trường mới họ luôn mang 
một tâm thế học hỏi tiếp thu những ý 
kiến mới để nâng cao kiến thức của 
mình. Đây có thể nói là một biểu hiện 
rõ nhất của người cầu thị.

Những người có trách nhiệm trong 
công việc, hoàn thành tốt công việc 
của mình. Đây được xem là một biểu 
hiện của người cầu thị, không có tính 
cầu thị sẽ không có trách nhiệm với 
công việc của mình. Làm việc không 
có tính kỷ luật, thiếu trách nhiệm. và 
đặc biệt là không chịu tiếp thu ý kiến 
của người khác. Đây là biểu hiện rõ 
nhất của người không có tính cầu thị 
đó chính là việc không chịu tiếp thu 
những cái mới, những góp ý mang 
tính xây dựng tốt hơn là không được 
tiếp thu. 

Người cầu thị họ không phải là 
những người lười biếng, xiêng năng 
làm việc, chăm chỉ tiếp thu học hỏi, 
tích cực trong suy nghĩ đó là những 
việc làm mà người cầu thị luôn làm để 
có được những thành công nhất định.

Người có tính cầu thị mang đến rất 
nhiều lợi ích cho cuộc sống, vậy nên để 

thành công trong cuộc sống cần phải 
có rèn luyện tính cầu thị và hiểu biết 
của mình. Hiểu bản thân có gì, kiến 
thức ra sao, ưu điểm và những hạn chế 
của mình từ đó có những định hướng 
đúng về bản thân. Cần dũng cảm đối 
diện với bản thân để biết được mình 
đang ở mức độ và cấp độ nào, những 
gì còn thiếu sót cần hoàn thiện, kiến 
thức trống ở chỗ nào để bổ sung và 
đưa ra những quyết định đúng đắn cho 
bản thân. Chúng ta cần nhìn nhận được 
các vấn đề mà bản thân đang thiếu sót, 
cần phải học hỏi để khắc phục những 
khuyết điểm của bản thân. Để trở 
thành một người cầu thị, chúng ta cần 
học cách lắng nghe, tiếp thu những ý 
kiến của người khác. Trước hết, cần 
thay đổi những thói quen không tốt 
của bản thân, cần có thái độ luôn sẵn 
sàng không ngừng học hỏi từ người 
khác để có những kiến thức mới. Từ 
đó phát huy tất cả những mặc tích 
cực đồng thời cũng phải học tập, rèn 
luyện để hạn chế những yếu kém của 
bản thân, tiếp thu những ý kiến mới 
đó. Đó chính và cách để bạn rèn luyện 
tính cầu thị. 

Đặt cho mình mục tiêu và cố gắng 
hoàn thành: khi bạn đặt ra mục tiêu bạn 
sẽ thấy được mình cần làm những gì để 
đến được mục tiêu đó. Trong quá trình 
hoàn thành mục tiêu bạn sẽ phải trải qua 
những khó khăn gì, vượt qua khó khăn 
đó bằng cách học hỏi thêm Kiến thức 
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và Kỹ năng. Tìm tòi kinh nghiệm của 
những người đi trước từ đó sẽ học thêm 
được rất nhiều kiến thức. Việc đặt ra mục 
tiêu sẽ vẽ ra cho bạn một con đường để 
hướng bản thân bạn đi theo con đường 
đó để dẫn đến thành công. 

Có câu nói: “Chỉ cần có niềm tin 
tự bản thân sẽ nỗ lực”. Vì vậy việc 
có một mục tiêu trong cuộc sống là 
vô cùng quan trọng đối với mỗi con 
người. Khi chúng ta xác định được 
mục tiêu, chúng ta sẽ làm mọi cách 
để đạt được mục tiêu đó. Việc tìm mọi 
cách đó sẽ là sự cố gắng nỗ lực phát 
triển trí tò mò của bản thân. Việc đề 
ra mục tiêu sẽ giúp bản thân chúng 
ta biết được mình cần làm những gì 
để hoàn thành mục tiêu đó. Trong 
quá trình đạt được mục tiêu chúng ta 
sẽ gặp không ít những khó khăn thử 
thách và việc chúng ta cần làm đó là 
vượt qua những khó khăn thử thách 
đó. Sau mỗi lần vấp ngã chúng ta sẽ có 
thêm được nhiều những kinh nghiệm, 
kỹ năng và kiến thức mới cho bản 
thân. Đồng thời trong quá trình hoàn 
thành mục tiêu của mình, chúng ta có 
thể học hỏi thêm những kinh nghiệm 
từ những người đi trước, những người 
xung quanh để thiết lập cho mình một 
lộ trình rõ ràng giúp chúng ta tới được 
con đường thành công nhanh nhất.

Làm bạn với người cầu thị: Yếu 
tố ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách 
sống, đó chính là những người xung 

quanh. Vì vậy hãy nên kết bạn với 
những người có yếu tố cầu thị để bản 
thân có thể ảnh hưởng bởi những lối 
suy nghĩ và cách sống cầu thị của họ. 
Một người cầu thị là một người ham 
học hỏi, tiếp thu những ý kiến đóng 
góp của mọi người. Mong muốn được 
những người cao nhân chỉ dạy để nâng 
cao kiến thức. Thái độ sống của người 
này rất tích cực, họ luôn năng động để 
tạo ra những thú vui trong cuộc sống, 
sẵn sàng học hỏi những cái mới.

Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ hãy làm 
quen với sự hà khắc của người khác và 
ngay từ khi bước chân vào môi trường 
học thuật dù là trong trường học hay 
trường đời thì việc đầu tiên cần làm 
đó là sự cầu thị! “Thật sự cầu thị!” 
Nếu có thể hãy luôn lắng nghe với sự 
biết ơn và sửa chữa những sai lầm của 
bản thân cũng như đúc rút từ những 
sai lầm của người khác làm bài học 
kinh nghiệm cho chính mình. Tin rằng 
tất cả những người thông thái trên trái 
đất này luôn luôn có tinh thần học hỏi 
và cầu thị. Người có tinh thần cầu thị 
luôn tìm kiếm những ai đó nói sự thật 
với mình cho dù sự thật ấy có đau đớn. 
Bởi điều đó đang bảo vệ họ và giúp họ 
trở thành con người và người lãnh đạo 
tốt hơn. Người không có tinh thần cầu 
thị chỉ học được qua kinh nghiệm. Bi 
kịch của anh ta sẽ chẳng đi xa được 
hơn nỗi khổ của chính mình n
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Bà Rá là đỉnh núi gắn với hai cuộc 
kháng chiến oanh liệt của quân 

và dân Bình Phước trên địa bàn thị 
xã Phước Long. Núi Bà Rá còn đi 
vào văn thơ với niềm tự hào về một 
ngọn núi anh hùng, một chứng nhân 
lịch sử, là biểu tượng cho vẻ đẹp con 
người Bình Phước trong kháng chiến. 
Bài thơ “Ngọn núi tình yêu” của nhà 
thơ Biên Linh đã tái hiện sinh động vẻ 
đẹp ngọn núi Bà Rá lồng trong vẻ đẹp 
của tình yêu đôi lứa và tình yêu quê 
hương, đất nước. 

Có phải mỗi nhà thơ đều có trong 
tim mình một ngọn núi, con sông? Là 
con sông tuổi thơ tắm mát những trưa 
hè, là ngọn núi sừng sững như tấm lá 
chắn bảo vệ xóm làng. Có một ngọn 
núi quê hương như thế trong thơ Biên 
Linh, ngọn núi tình yêu - ngọn núi 
anh hùng, kiên trung cùng Nhân dân 
Phước Long đi qua hai cuộc kháng 
chiến. Đó là núi Bà Rá - cái tên vang 
lên thân thương, tự hào trong bài thơ 
Ngọn núi tình yêu của nhà thơ Bùi 
Thị Biên Linh.

Vẫn là ngọn núi ấy phải không em
Bao năm rồi núi có còn xanh thế
Bao năm rồi đá có còn bền bỉ

Ngả tấm lưng nâng từng bước chân người!
Bà Rá quê em thành nỗi nhớ khôn nguôi
Khi anh qua những cánh rừng thay lá
Thương! Thương lắm ngọn núi quê

                                em ngày gian khổ
Bà Rá kiên trung che bom đạn cho làng.

Núi vững vàng như người mẹ miền Đông
Chở che đàn con chiến sĩ
Em yêu ơi! Đừng hỏi vì sao anh nhớ
Dù bao tháng năm chưa thể trở về.

Em không nói gì buổi sáng tiễn anh đi
Mà gió! Gió cồn cào! Gió xôn xao sườn núi
Da diết vòm xanh, quay quắt lòng anh
Gió không lời hẹn ước

Lửa yêu thương âm thầm trong mỗi
                                   bước hành quân

Đồng đội anh đi qua chiến tranh
Lặng lẽ gửi tuổi xuân mình ở lại
Em yêu ơi! Lời anh muốn nói:
Đồng đội anh đã ngã xuống đất này!

Giọt máu hồng nuôi sắc biếc vòm cây
Giọt máu hồng góp màu xanh đỉnh núi

Vẻ Đẹp Bài Thơ Ngọn Núi Tình Yêu 
Của Bùi Thị Biên Linh

r TrầN THỊ HoàI PHƯƠNG - GV Trường THPT Phước Bình
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Em có nghe không thì thầm gió gọi
Giữa ngàn xanh: Bà Rá anh hùng!
Bài thơ Ngọn núi tình yêu viết năm 

1996, được in lần đầu năm 2015 trong 
tập thơ Ý nghĩ ban mai, NXB Hội Nhà 
Văn, sau được Biên Linh chỉnh sửa và 
in lại trên tạp chí Văn nghệ Đồng Nai 
năm 2023. Lấy cảm hứng về núi Bà 
Rá - một ngọn núi có độ cao khoảng 
723m trên địa bàn thị xã Phước Long, 
bài thơ như một trang lịch sử ghi lại 
những năm tháng hào hùng của Phước 
Long trong hai cuộc kháng chiến. Đây 
là bài thơ tiêu biểu của Biên Linh - 
nhà thơ đầu tiên và duy nhất của Bình 
Phước tới thời điểm này trở thành hội 
viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cô là tác 
giả của rất nhiều tập thơ, tập truyện đạt 
nhiều giải thưởng lớn ở các cấp. Biên 
Linh là gương mặt tiêu biểu của văn 
chương Bình Phước.

Vốn là một người con đang sinh 
sống tại thị xã Phước Long, ngày ngày 
mở cửa nhìn thấy ngọn núi xanh xanh 
phía xa xa, thế nên núi Bà Rá đi vào thơ 
Biên Linh chân thực, gần gũi và đầy xúc 
cảm. Cấu tứ bài thơ bắt đầu bằng hình 
ảnh ngọn núi và kết thúc cũng là ngọn 
núi, từ đó gợi ra chủ đề xuyên suốt bài 
thơ: ca ngợi núi Bà Rá kiên trung, anh 
hùng trong chiến tranh, ca ngợi những 
con người đã chiến đấu, hi sinh bảo vệ 
mảnh đất này. Đồng thời, bài thơ còn 
thể hiện tình yêu tha thiết của đôi lứa và 
tình yêu quê hương xứ sở của biết bao 
thế hệ đã cùng đi qua mảnh đất này.

Nhan đề Ngọn núi tình yêu là một 
nhan đề nhiều sức gợi. Trước hết, đây 
là ngọn núi Bà Rá - một trong ba ngọn 
núi cao nhất ở Đông Nam Bộ - niềm tự 
hào của người Phước Long nói riêng và 
Bình Phước nói chung. Trong hai cuộc 
chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, 
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núi Bà Rá là căn cứ địa cách mạng. Núi 
Bà Rá là căn cứ trú ẩn của nhiều chiến 
sĩ cách mạng. Với địa hình hiểm trở, núi 
Bà Rá là nơi ghi dấu nhiều chiến công 
oai hùng của quân dân Bình Phước. 
Qua ngòi bút của Biên Linh, núi Bà Rá 
không chỉ là một địa danh cụ thể mà 
đã trở thành biểu tượng. Ngọn núi tình 
yêu là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa 
hòa sắt son vào tình yêu quê hương đất 
nước. Ngọn núi trở thành biểu tượng 
cho tình yêu lứa đôi và quê hương đất 
nước son sắt, thủy chung. Đó là kết tinh 
của tình yêu, công sức, sự hi sinh,… 
của bao thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ 
màu xanh quê hương.

Cảm hứng về ngọn núi ấy trở thành 
tứ thơ xuyên suốt Ngọn núi tình yêu 
và tạo nên cấu tứ đặc sắc cho bài thơ. 
Bài thơ mở ra bằng hình ảnh ngọn núi 
sừng sững theo thời gian - vẫn bền bỉ, 
kiên trung che chở cho con người trong 
kí ức của nhân vật trữ tình. Sau đó, 
nhân vật trữ tình hồi tưởng lại những 
kỉ niệm về ngọn núi trong chiến tranh 
gắn với những bước đường hành quân 
của người chiến sĩ. Ngọn núi ấy chứng 
kiến những cuộc chia li của đôi lứa yêu 
nhau, của hậu phương và tiền tuyến 
trước lúc lên đường ra trận. Ngọn núi 
cũng chứng kiến những mất mát và sự 
hi sinh của biết bao người chiến sĩ đã 
chiến đấu bảo vệ quê hương. Kết thúc 
bài thơ vẫn là hình ảnh ngọn núi với 

âm hưởng hào hùng, ngợi ca và niềm 
tự hào về ngọn núi quê hương. 

Bài thơ xây dựng hình ảnh trung 
tâm là ngọn núi với nhiều vẻ đẹp được 
gợi ra qua một loạt từ ngữ gợi tả: xanh, 
bền bỉ, kiên trung, vững vàng, chở che, 
anh hùng… Ngọn núi ấy hiện ra trước 
mắt người đọc ấn tượng về sự hùng vĩ, 
gắn với lịch sử oai hùng của quân dân 
Bình Phước. Trong mắt thi sĩ, ngọn núi 
được nhân hóa như thể một người anh 
hùng che chở cho con người. Những 
câu hỏi thổn thức như gợi lại bao hoài 
niệm về một thời kì gian khó qua nghệ 
thuật điệp cấu trúc: “Bao năm rồi…” 
đồng thời khẳng định sự tồn tại của 
ngọn núi theo thời gian:

Bao năm rồi núi có còn xanh thế
Bao năm rồi đá có còn bền bỉ
Ngả tấm lưng nâng từng bước chân người!
Bão tố phong ba, đạn bom kẻ thù 

không thể hủy hoại ngọn núi ấy. Một 
loạt các biện pháp so sánh được sử dụng 
để xây dựng nên hình tượng ngọn núi 
anh hùng, kiên trung, là tấm lá chắn chở 
che cho xóm làng. Ngọn núi được ví như 
một người mẹ Việt Nam Anh hùng:

Núi vững vàng như người mẹ miền Đông
Chở che đàn con chiến sĩ
Trên ngọn núi này, đã có biết bao 

người chiến sĩ ngã xuống, hóa thân 
vào đất mẹ trên hành trình bảo vệ ngọn 
núi, bảo vệ quê hương:
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Giọt máu hồng nuôi sắc biếc vòm cây
Giọt máu hồng góp màu xanh đỉnh núi
Những “giọt máu hồng” ấy chính 

là máu xương của bao người lính đã 
hi sinh trên mảnh đất này. Các anh 
đã hóa thân vào non sông đất nước 
để có một Tổ quốc hòa bình hôm 
nay. Và chính ngọn núi ấy đã ghi 
dấu bao chiến công oanh liệt của 
quân dân Bình Phước nói riêng, con 
người Việt Nam nói chung trong 
hai cuộc kháng chiến. Ngọn núi trở 
thành chứng nhân lịch sử, cùng con 
người chiến đấu bảo vệ quê hương 
trong chiến tranh. Trong dánh hình 
ngọn núi ẩn chứa những vẻ đẹp của 
con người: thủy chung, anh hùng, 
kiên trung, bất khuất,… Nhưng hơn 
hết, ngọn núi chứng kiến tình yêu 
tha thiết, thủy chung của đôi lứa khi 
phải tạm gác lại tình cảm riêng tư vì 
tình yêu lớn lao của Tổ quốc:

Em không nói gì buổi sáng tiễn anh đi
Mà gió! Gió cồn cào! Gió xôn xao sườn núi
Da diết vòm xanh, quay quắt lòng anh
Gió không lời hẹn ước
Bài thơ xây dựng hai câu chuyện 

song song cùng phát triển theo mạch 
thơ: câu chuyện tình yêu đôi lứa và 
câu chuyện về cuộc chiến đấu sinh tử 
của dân tộc. Với kết cấu song hành đó, 
Biên Linh đã tạo cho bài thơ một giọng 
điệu trữ tình sâu lắng khi viết về đề tài 

mang tính sử thi - đề tài cách mạng. 
Hình tượng nhân vật trữ tình nổi bật 

trong bài thơ là hình tượng người lính. 
Anh là người lính chiến đấu trên quê 
hương Bình Phước, từng đi qua ngọn 
núi quê em. Anh yêu mến tha thiết và 
gắn bó với ngọn núi - nơi quê hương 
người con gái mình yêu thương, nơi 
bao đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ 
mảnh đất này. Tình yêu đôi lứa hòa vào 
tình yêu ngọn núi. Anh tự hào và cảm 
nhận sâu sắc vẻ đẹp của ngọn núi:

Em có nghe không thì thầm gió gọi
Giữa ngàn xanh: Bà Rá anh hùng!
Tình yêu đôi lứa hòa vào tình yêu 

quê hương đất nước đã tạo nên bản 
hùng ca và bản tình ca về Ngọn núi 
tình yêu. Với ngôn ngữ giản dị, hình 
ảnh thơ giàu sức gợi, giọng thơ tha 
thiết, sâu lắng kết hợp chất sử thi hào 
hùng, bài thơ đã gieo vào lòng độc giả 
niềm tự hào và tình yêu về ngọn núi 
quê hương, về truyền thống đấu tranh 
anh dũng, bất khuất của dân tộc. 

Chiến tranh đã đi qua, nhưng ngọn 
núi vẫn âm thầm qua năm tháng bền bỉ 
để kể lại cho biết bao thế hệ sau những 
trang sử vừa đau thương, vừa hào 
hùng. Đó cũng là lời nhắc nhở cho các 
thế hệ trẻ về lối sống uống nước nhớ 
nguồn, biết tự hào về quê hương xứ sở 
và tiếp nối truyền thống anh hùng của 
quê hương, đất nước n
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Hiện nay, cuộc Cách mạng Công 
nghệ số đã và đang diễn ra rất 

mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực 
của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó 
báo chí cũng không ngoại lệ. Trước 
các thách thức lớn, nhưng đây cũng 
là cơ hội để mỗi cơ quan Báo chí và 
Người làm báo phải không ngừng đổi 
mới và sáng tạo để bắt kịp xu hướng 
chung sự phát triển của đất nước.

Vấn đề đặt ra
Người làm báo bên cạnh việc tuân 

thủ pháp luật trong tác nghiệp còn cần 
phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự 
tâm huyết với nghề để tạo ra các tác 
phẩm Báo chí có giá trị. Khi có được 
nội dung tốt mà phương thức truyền 
tải không hiệu quả thì tác phẩm báo 
chí sẽ thiếu đi sức lan tỏa mạnh mẽ 
đến đông đảo công chúng, tới các đối 
tượng độc giả, khán thính giả khác vì 
thế đòi hỏi các cơ quan báo chí phải 
chuyển mình và thích ứng.

Chuyển đổi số đang là xu hướng 
tất yếu trong hoạt động truyền thông, 
báo chí cũng không ngoại lệ. Một khi 
nhanh nhạy nắm bắt công nghệ và ứng 
dụng hiệu quả sẽ đạt được hiệu suất 
cao trong công việc. Tuy nhiên, điều 
đó đòi hỏi phải có nguồn lực, cơ sở 
hạ tầng đủ mạnh để xây dựng và triển 
khai tạo ra những thay đổi căn bản 
trong hoạt động của các cơ quan báo 
chí. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách 

tạo điều kiện để các cơ quan báo chí 
có đủ nguồn lực, đẩy nhanh quá trình 
Chuyển đổi số một cách hiệu quả.

Cơ hội và thách thức 
Qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ 

Tổ quốc, đến thời kỳ xây dựng, phát 
triển đất nước, mặt trận tư tưởng Văn 
hóa, trong đó có Báo chí là phương tiện 
quan trọng hàng đầu trong việc tuyên 
truyền, phổ biến chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, cũng như kết 
nối xã hội, tạo ra sức mạnh to lớn.

Trong lĩnh vực Báo chí, chuyển đổi 
số không đơn giản chỉ là quá trình Số 
hóa và nâng cấp mức độ ứng dụng công 
nghệ thông tin vào hoạt động truyền 
thông, mà là một bước ngoặt tạo nên 
sự thay đổi toàn diện hoạt động của 
cơ quan báo chí, từ mô hình toà soạn, 
tổ chức bộ máy, định hướng phát triển 
nội dung,… Câu chuyện phát triển 
thông tin trong thời đại công nghệ số 

Báo Chí CẦN ĐỔI MỚI
VÀ PHÁT TRIỂN VỀ CÔNG NGHỆ

r TrầN Lê
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hiện nay cũng đặt ra rất nhiều thách 
thức. Nhà báo cần xác định được tầm 
quan trọng của cuộc Cách mạng Khoa 
học Công nghệ và Ứng dụng vào lĩnh 
vực Báo chí, bên cạnh đó cần đổi mới 
tư duy, cách thức làm báo mới, đặc biệt 
là việc tiếp cận với các ứng dụng công 
nghệ. Nếu không bắt kịp với sự phát 
triển này, các cơ quan báo chí cũng 
như đội ngũ nhà báo sẽ bị tụt hậu. 

Ý thức được sự đổi mới là rất quan 
trọng và tư duy đó không chỉ đối với 
người Lãnh đạo, kể cả đội ngũ Biên 
Tập viên đều cần phải nhận thấy rằng 
khoa học công nghệ đã tạo điều kiện 
tốt để người làm báo hành nghề trong 
môi trường hiện đại. Nhưng trên thực 
tế không phải nhà báo nào cũng nhận 
thấy điều này hoặc có nhận thấy nhưng 
còn trì trệ, vẫn còn chủ quan theo cách 
thức truyền thống trong việc tiếp cận. 

Hướng tới nền Báo chí số sáng tạo
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 

đã tạo ra môi trường truyền thông mở. 
Các phương tiện thông tin đại chúng 
trở nên đa dạng, tạo ra sự cạnh tranh 
lớn giữa các loại hình, ứng dụng. 
Chính vì thế cần phải tương tác, vận 
dụng mạng xã hội một cách hợp lý để 
trở thành môi trường truyền thông đa 
dạng, phong phú. Báo chí càng cần 
khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò là 
nguồn thông tin chính thống, chủ đạo 
và đáng tin cậy nhất trong đời sống xã 
hội. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới về 
phương thức làm báo, cải cách mạnh 
mẽ, tận dụng những lợi thế về các ứng 

dụng công nghệ thông tin, mạng xã 
hội mang lại.

Tập trung tăng cường tuyên truyền 
về mục đích, nội dung, ý nghĩa chuyển 
đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong đội ngũ người làm báo, phổ biến 
những kinh nghiệm, mô hình làm báo 
hiệu quả, chú trọng bồi dưỡng, học 
tập để nâng cao trình độ kiến thức, 
ứng dụng công nghệ số, triển khai các 
phần mềm hiệu quả để phục vụ cho 
báo chí.

Ứng dụng công nghệ trong báo chí 
là xu thế tất yếu. Trong hoạt động báo 
chí, công nghệ và ứng dụng hỗ trợ rất 
nhiều trong hoạt động nghiệp vụ báo 
chí. Với khả năng truyền tải thông tin 
nhanh giúp nhà báo tiết kiệm thời gian 
và công sức lao động trong quá trình 
viết bài, biên tập, quản trị nội dung để 
gia tăng tốc độ sản xuất tin, bài của 
phóng viên và các tòa soạn báo. Không 
chỉ đơn giản số hoá nội dung, hay nâng 
cao mức độ ứng dụng công nghệ thông 
tin, mà còn là đưa công nghệ vào vận 
hành, thay đổi cách thức tổ chức hoạt 
động. Người làm báo cần phải phát 
huy khả năng thích ứng và sáng tạo, 
nhằm thích ứng kịp với những thay 
đổi của xu thế chung. Báo chí cần phát 
triển theo hướng công nghệ hiện đại 
nhưng phải đóng vai trò chủ đạo trong 
định hướng thông tin chính thống, 
phản ánh trung thực để tạo niềm tin và 
lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy 
sức mạnh tinh thần phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc n
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Nghệ thuật là cây đàn muôn điệu 
của tâm hồn, là bến đỗ cửa sự 

thanh bình, giúp con người trở về 
với bản chất thực sự, với cái lương 
tri vốn có. Nghệ thuật là nhịp đập 
nơi con tim để bơm dòng máu đỏ 
tươi nồng ấm cho một tâm hồn đa 
sầu đa cảm. Và việc đọc một tác 
phẩm Văn học chính là những mũi 
khâu quan trọng trong suốt quá 
trình làm nên một tâm hồn tuổi 
trẻ. Nói về việc tiếp thu những giá 
trị vĩnh cửu của Văn học - một gam 
màu lớn trong cái mảng màu bất tận 
của Nghệ thuật, vang lên một câu 
hỏi cần lắm một câu trả lời: “Phải 
chăng đọc tác phẩm Văn học là quá 
trình con người khám phá thế giới 
và tìm thấy chính mình?”

Tác phẩm Văn học nào cũng mang 
trong mình chức năng nhận thức đầy 
mạnh mẽ. Mỗi trang sách là một lăng 
kính phản ánh hiện thực sâu sắc và 
phơi bày những mảng nhỏ mà trong 
đó, dù là mảng nào, cũng có thể gieo 
vào lòng bạn đọc hạt giống cảm thông, 
yêu thương, chia sẻ. “Văn học là quá 
trình con người khám phá thế giới”, 
là tấm gương phản ánh cuộc sống, 
là quyển bách khoa toàn thư với kho 
tàng kiến thức muôn hình vạn trạng. 
Với chất liệu hiện thực nóng hổi, Văn 
học thổi bùng lên trong ta những hiểu 
biết cặn kẽ về nơi ta đang sống và cả 
những xứ sở xa xôi, đưa ta trở về quá 

khứ, khiến ta đắm chìm trong hiện tại 
và đặt ra những câu hỏi lớn về tương 
lai. Quá trình đọc tác phẩm Văn học 
giúp ta tìm về những cái mới, khiến ta 
sống tốt hơn và phá bỏ mọi giới hạn 
lớn lao, vĩ đại trong mỗi con người. 
Bên cạnh cuộc sống, có thể nói, con 
người cũng là mạch sữa ngọt ngào nuôi 
lớn Văn học, là nguồn nhựa sống dạt 
dào không bao giờ vơi cạn. Quả thật 
vậy, từng con chữ trên trang giấy trắng 
không thẳng đơ vô hồn, nó không chỉ 
mang trên mình một màu đen của mực 
in mà ẩn sâu bên trong chính là cung 
bậc cảm xúc của tác giả. Để rồi qua đó, 
người đọc tìm được bản chất đích thực 
từ sâu trong tâm hồn mình, tìm thấy 
con người thật, một lối đi riêng, một 
ngã rẽ đầy khác biệt. Tác phẩm văn 
học hướng con người vào thế giới bên 
trong để tự tra vấn, lắng nghe những 
tiếng lòng, tâm tư tình cảm thầm kín 
nhất và đối diện với bản thân mình.

Dấu chấm hỏi in hằn trên trang 
giấy tạo cho ta một mạch suy luận 
ngầm nhưng thực chất lại là một nhận 
định rất đúng đắn về những biểu hiện 
của chức năng nhận thức mà Văn học 
mang đến. Quá trình tiếp thu Nghệ 
thuật, cảm thụ văn chương là quá trình 
ta tích góp cho bản thân những chiếc 
vé đi khắp mọi miền xứ sở bởi từng con 
chữ ôm ấp trong mình mạch chảy của 
thời đại, chứa đựng muôn trùng vấn đề 

PHẢI CHĂNG ĐỌC TÁC PHẨM VĂN HỌC LÀ QUÁ TRÌNH CON 
NGƯỜI KHÁM PHÁ THẾ GIỚI VÀ TÌM THẤY CHÍNH MÌNH?
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của lịch sử. Không chỉ thế, tác phẩm 
Nghệ thuật còn hòa mình vào thực tại, 
góp phần tác động, thay đổi hiện thực 
xã hội. Có lẽ vì vậy mà Bielinxki đã 
từng nói: “Nhà văn là người Thư 
kí trung thành của thời đại” như để 
khẳng định vai trò to lớn của người 
cầm bút. Bước đi của thời gian vô thủy 
vô chung như muốn cuốn trôi đi tất cả 
vạn vật trên đời. Giữa phong ba bão 
táp vẫn còn vương lại những hạt ngọc 
tâm hồn được nuôi dưỡng nhờ những 
tác phẩm Nghệ thuật chân chính sống 
mãi cùng năm tháng. Tác phẩm Văn 
học không chỉ mang lại tri thức và vốn 
sống dồi dào, nó còn đem đến cho ta 
những biến chuyển khôn lường của thế 
giới nội tâm, những suy tư của nhân 
vật. Từ đó ta thêm thấm nhuần giá trị 
tư tưởng của tác phẩm, đồng cảm với 
mạch đập của những trang sách dài để 
hiểu thêm về bản thân, nhận thức được 
cái tôi, tiếng nói tâm tư tình cảm, ước 
mơ và khát vọng. Và cũng từ đây, văn 
chương vun đắp cho mỗi con người 
một nhân cách riêng, một góc nhìn, 

một thế giới quan đậm màu 
sắc cá nhân. Như vậy, đọc 
tác phẩm Văn học chính 
là lúc con người tìm thấy 
chính mình, tìm thấy hình 
mẫu mà ta hằng mong ước 
được trở thành như chính 
M.Gorki từng nói: “Văn 
học giúp con người hiểu 
được bản thân mình, nâng 
cao niềm tin vào bản thân 
mình và làm nảy nở ở con 
người khát vọng hướng tới 

chân lí”.
Văn chương như một thước phim 

quay chậm thâu tóm vào tầm mắt con 
người những cảnh quay sâu sắc nhất 
của hiện thực đời sống. “Tác phẩm 
Nghệ thuật nào cũng được xây dựng 
bằng những vật liệu mượn ở thực 
tại” (Nguyễn Đình Thi). Thật vậy, 
đến với tác phẩm “Chí Phèo” của Nam 
Cao, ta bắt gặp một chất liệu hiện thực 
quyết liệt và đầy đau thương. Trải dài 
thiên truyện, tác giả với góc nhìn chân 
thực của mình đã phơi bày cuộc sống 
cơ cực, nỗi thống khổ, bi kịch tha hóa 
bị tước đi quyền làm người của người 
nông dân trong xã hội thực dân nửa 
phong kiến mục nát, suy tàn. Trong 
cái xã hội rối ren ấy, những con người 
lương thiện bị đẩy vào con đường lưu 
manh hóa với biết bao ê chề, tủi hổ, 
tiêu biểu là nhân vật Chí Phèo. Chưa 
dùng lại ở bức tranh đời sống với gam 
màu trầm buồn, lạnh ngắt, thiếu vắng 
tình người, người nghệ sĩ còn cho ta 
thấy một tia nắng vàng rực rỡ qua việc 
miêu tả đầy tinh tế vẻ đẹp tiềm ẩn trong 

Các đại biểu lãnh đạo đọc sách tại Ngày Sách và Văn hóa đọc 
Việt Nam năm 2023.                                                Ảnh: Trần Lê

��

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Nghiên cứu - Trao đổi

mỗi con người. Ở Chí Phèo, một tên 
lưu manh, “con quỷ dữ của làng Vũ 
Đại”, ta bỗng nhận ra nỗi khát khao 
làm người tốt le lói nhưng đầy mãnh 
liệt “Trời ơi! Hắn thèm lương thiện, 
hắn muốn hòa với mọi người biết 
bao”. Không chỉ mang lại giá trị hiện 
thực được biểu hiện đa dạng, tác phẩm 
còn cho ta hiểu về một thời kì đen tối 
trong lịch sử dân tộc, biết về một thời 
kì đấu tranh dai dẳng của những con 
người dưới đáy xã hội. Như vậy, qua 
cái nhìn hiện thực của nhà văn, ta mở 
ra trong tầm mắt của mình một thế giới 
mới về những năm tháng đã qua, trải 
mình cùng những thước phim đời sống 
của quá khứ với biết bao kiếp lầm than 
miên man tìm về miền hạnh phúc.

Tuy nhiên, độc giả tìm đến với tác 
phẩm văn chương đâu phải chỉ để tìm 
hiểu về một thế giới quan khác biệt mà 
còn muốn biết thêm về ý nghĩa, giá trị 
của cuộc sống, qua sự đồng cảm của 
nhân vật trữ tình, để từ đó, ta đúc kết 
cho mình một hình hài nguyên vẹn của 
cái tôi cá nhân sâu thẳm bên trong.

Chắc hẳn mỗi chúng ta vẫn còn 
khắc ghi đậm sâu nỗi buồn, nỗi cô đơn 
cùng ước mơ cháy bỏng muốn chạm 
tay đến hạnh phúc của người phụ nữ 
dưới đáy xã hội phong kiến trong “Tự 
tình” của Hồ Xuân Hương. Xuyên 
suốt bài thơ, ta còn cảm nhận được 
sự ngang tàn, phá cách, bản lĩnh của 
người con gái:

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám
Đậm toạc chân mây, đá mấy hòn
Ngán nỗi Xuân đi, Xuân lại lại

Mảnh tình san sẻ, tí con con”
Qua từng con chữ, thế giới nội tâm 

đầy tinh vi, ý nhị mà quá đỗi phức tạp 
hiện lên để lại trong ta cảm giác bâng 
khuâng, mơ hồ cùng sự đồng cảm, tiếc 
thương cho chủ thể trữ tình mà ở đây 
lại chính là thi nhân - người làm nên 
tác phẩm. Ta bỗng chốc nhận ra xã 
hội bất công đã chà đạp lên con người 
như thế nào, để ta thêm đồng cảm với 
nỗi đau thân phận của những kiếp 
“hồng nhan bạc mệnh”, để ta ngưỡng 
mộ những người phụ nữ tài giỏi và 
tự cảm thấy may mắn khi được sinh 
ra và lớn lên trong một xã hội công 
bằng hơn. Bài thơ không chỉ đẹp về 
giá trị nội dung của nó mà còn mang 
đến cái hay, cái đẹp trong hình thức 
nghệ thuật. Bài thơ chính là sự hòa 
quyện hoàn hảo giữa vẻ đẹp bên trong 
và vẻ đẹp bên ngoài, giữa tư tưởng, 
tình cảm sâu sắc và một hệ thống 
ngôn từ đặc sắc với nghệ thuật tu từ 
điêu luyện: phép lặp, từ đa nghĩa, các 
động từ mạnh và hình ảnh thiên nhiên 
tạo vật đầy sinh động.

Chưa dừng lại ở đó, yêu cầu mang 
tính chất sống còn của tác phẩm Văn 
học là phải đặt ra những câu hỏi và trả 
lời những câu hỏi đó. Vì vậy, Văn học 
mở ra cho ta một con đường mới, để ta 
tự vấn với chính mình: “Ta là ai?”. Ta 
hãy đến với Cao Bá Quát để tìm ra con 
đường chân chính dẫn đến thành công, 
là chính mình mà không bị kìm hãm 
trong “Bài ca ngắn đi trên cát”.

Ánh lên trong từng câu thơ cùng 
với hình tượng bãi cát dài mênh mông 
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như đường đời chông gai, tuần hoàn 
trong nỗi tuyệt vọng vì cái vòng danh 
lợi tất tả, hão huyền vô định đến mức: 
“Lữ khách trên đường nước mắt rơi”. 
Xuôi theo mạch thơ chùng chình, lạc 
lõng, xen giữa sự cười chê thiên hạ, 
thời thế suy tàn là một dấu chấm hỏi 
mang tính triết lí sống đầy sâu sắc: 
“Anh đứng làm chi trên bãi cát?”. Có 
phải không khi chúng ta cũng như 
Cao bá Quát, cũng trăn trở với cuộc 
sống, với những quyết định trong đời. 
Khi xung quanh trùng trùng điệp điệp 
những trở ngại:

“Phía Bắc, núi Bắc núi muôn trùng
Phía Nam, núi Nam sóng dào dạt.”
Mỗi chúng ta khi ấy chắc hẳn rất 

khao khát cho mình một ngọn hải 
đăng chỉ đường dẫn lối ta đến với bến 
đỗ đích thực của cuộc sống, tìm lại cái 
tôi đích thực của bản thân. Đừng lo 
lắng vì tác phẩm Văn học chính là chìa 
khóa giải quyết bài toán đó. Khi bạn 
bất lực, hãy đọc tác phẩm và hướng 
ánh nhìn vào cuộc đời của thi nhân, 
bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Cao Bá Quát 
với trái tim quả cảm đã vượt qua mọi 
giới hạn, làm nên cuộc khởi nghĩa Mỹ 
Lương để chống lại triều đình, làm cho 
rõ nỗi bất bình trước thế cuộc đầy rẫy 
đảo điên để tìm về với cái bản ngã vốn 
có của mình. Đó chính là câu trả lời 
của nhà văn, còn bạn, bạn nắm trong 
tay sự lựa chọn của mình. Qua một tác 
phẩm, bạn có quyền chọn cho mình 
một góc nhìn riêng, một đôi mắt riêng 
để tận hưởng cuộc sống và hơn hết, 
đến với văn chương bạn chắc chắn sẽ 
tìm được cho mình một con người đích 

thực mà bạn muốn trở thành.
Câu hỏi: “Phải chăng đọc tác 

phẩm Văn học là quá trình con 
người khám phá thế giới và tìm thấy 
chính mình?” đã để lại cho ta những 
suy nghĩ về chức năng nhận thức của 
văn chương trong đời sống. Với trải 
nghiệm Văn học của mỗi người, dõi 
theo nhiều tác phẩm khác nhau, ta 
nhận thức được tầm quan trọng của 
việc cảm thụ văn chương và tự hoàn 
thiện quá trình tiếp nhận Nghệ thuật 
của mình. Câu hỏi trên để lại cho ta 
những bài học quý giá về việc đọc và 
cảm nhận. Đối với mỗi nhà văn, trong 
quá trình lao động miệt mài bằng cả trí 
óc và con tim, bằng cả tâm lực và trí 
lực, phải cho ra đời những tác phẩm 
bổ ích và ý nghĩa để làm đôi mắt cho 
người đọc nhìn ngắm vũ trụ vạn vật 
và là ngọn đèn đưa lối độc giả đến với 
bến bờ đích thực của sự sống. Và đối 
với bạn đọc cũng vậy, ta phải đọc tác 
phẩm bằng cả trái tim chân thành để 
đón nhận tất thảy những thông điệp 
nhà văn gửi gắm. Để rồi từ đó, ta hoàn 
thiện nhân cách, sống tốt hơn và có 
những hành động điểm tô cho cuộc 
sống thêm tươi vui rạng rỡ.

Trong đại dương nghệ thuật mênh 
mông, có những viên ngọc ngàn đời 
bất tử, nhưng cũng có những chiếc 
thuyền nghệ thuật đắm khi chỉ vừa 
ra khơi. Bởi lẽ, những tác phẩm 
qua bao biến cố thăng trầm vẫn vẹn 
nguyên và làm bao trái tim xúc động 
chỉ có thể là những tác phẩm giúp: 
“con người khám phá thế giới và tìm 
thấy chính mình” n
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Tác giả bài thơ “Hai sắc hoa Ti 
gôn”? Lâu nay, nhiều bạn đọc 

tò mò về tác giả bài thơ “Hai sắc hoa 
tigôn” nổi tiếng lãng mạn, có lời kể 
cho rằng “TTHK” là của nhà thơ 
Thâm Tâm viết về người bạn gái 
mang tên Nguyễn Thị Khánh, tập thơ 
được đăng trên báo Phong Hóa năm 
1939. Đó là sự hư cấu cuộc tình giữa 
tác giả và người bạn gái. Tuy nhiên, 
đến nay Ban Biên tập đón nhận một 
tài liệu tương đối có cơ sở xin giới 
thiệu độc giả tham khảo.

Trường N ữ sinh Đồng Khánh - Hà 
Nội (College de Jeunes Filles) được 
thành lập năm 1917, nay là Trường 
THCS Trưng Vương - Hà Nội, là ngôi 
trường duy nhất của miền Bắc dành 
riêng cho nữ sinh tới cấp Trung học. 
Ngôi trường được xây dựng vào những 
thập niên đầu thế kỷ 20, khi vấn đề nữ 
quyền đang gặp nhiều rào cản của tư 
tưởng phong kiến. Từ đây, nhiều tiểu 
thư khuê các nhanh chóng bước ra khỏi 
chốn “màn che trướng rủ” để nhập 
cuộc với thời đại, trở thành những nữ 
sinh Đồng Khánh có tiếng duyên dáng 
và nết na. Trong số họ có rất nhiều 
người là bậc kỳ nữ tài hoa sau này, như 

giáo sư Lê Thi (Dương Thị Thoa) con 
gái GS Dương Quảng Hàm, nhà giáo 
Hoàng Xuân Sính - nữ Tiến sĩ Toán 
học đầu tiên ở Việt Nam...

Trong tâm trí người Hà Nội xưa, 
trường Nữ sinh Đồng Khánh nổi tiếng 
với những cô học trò xinh đẹp đầy mộng 
mơ, hồn nhiên thướt tha trong tà áo dài 
đã trở thành một miền kí ức khó phai.

Một ngày cuối tháng 5, tại căn nhà 
nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ Võ 
Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng 
tôi có dịp gặp gỡ bà Viên Thị Thuận, 

TÁC GIẢ “TTKH” CỦA 

“Hai Sắc Hoa Tigôn”

Trong hình là bà Viên Thị Thuận. Ảnh: H. Thiện
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năm nay 94 tuổi, một trong những 
nữ sinh Đồng Khánh thuở nào. Bằng 
chất giọng nhỏ nhẹ với phong thái 
đoan trang, bà Thuận kể: “Muốn vào 
trường Đồng Khánh học, các học trò 
phải vượt qua các kỳ thi gắt gao, chỉ 
ai thực sự học giỏi mới đỗ được vào 
trường Đồng Khánh”. Theo bà Thuận, 
ngày xưa nữ sinh Đồng Khánh được 
học toàn diện, họ không chỉ được dạy 
Văn hóa, dạy tiếng Pháp mà còn được 
dạy nữ công gia chánh, hát, đàn Piano, 
Thể dục Thể thao. Bên cạnh đó, trường 
còn dạy thêu thùa may vá, cách tắm và 
chăm sóc cho trẻ sơ sinh, cách chi tiêu 
sao cho hợp lý bằng cách phân loại ra 
tiền điện, tiền nước, tiền ăn…

Ngày đó, nữ sinh Đồng Khánh nổi 
tiếng không chỉ thông minh, xinh đẹp 
mà còn hết sức nết na thuỳ mị. Ai cũng 
dịu dàng đài các, rất đỗi đa cảm nhưng 
vô cùng kín đáo, tế nhị. Dù có thích ai 
họ cũng chỉ giữ kín trong lòng hoặc 
gửi gắm vào những trang lưu bút. Một 
cô bạn cùng lớp bà Thuận, so với các 
bạn có phần cá tính, mạnh mẽ hơn 
nhưng tâm hồn cũng không kém phần 
lãng mạn, cô là con gái một bác sĩ. 
Cô bạn này có tình cảm với thầy giáo 
dạy Thể thao người Pháp, đẹp trai và 
phong độ. Bị các bạn trong lớp phát 
hiện, trêu đùa, cô thường hay ngượng 
ngùng.

Rồi mối tình đơn phương đó cũng 
sớm kết thúc khi thầy giáo kết hôn 
cùng người phụ nữ khác. Còn cô thì 
gửi nỗi buồn da diết của mối tình đầu 
tan vỡ vào những quyển sổ lưu bút.

Bà Viên Thị Thuận cho biết thêm, 
các nữ sinh Đồng Khánh thường mặc 
áo dài thướt tha, thả mái tóc dài mượt, 
gọn ghẽ đến trường. Đặc biệt, theo nội 
quy nhà trường, không ai được phép 
trang điểm khi đi học. Thế mà các nữ 
sinh Đồng Khánh lại rất đẹp, đẹp đến 
hút hồn khiến bao trái tim nam sinh 
các Trường THPT, ĐH phải si mê, ngơ 
ngẩn. Hồi đó nam nữ học riêng, buổi 
chiều tan học, nam sinh từ các trường 
khác thường mon men đến cổng trường 
Đồng Khánh, đứng ngắm, nhìn trộm 
từ xa lúc các cô gái tan học về. Hầu 
như chàng trai nào cũng mơ được làm 
quen với một nữ sinh Đồng Khánh. 
Họ coi đó là niềm hãnh diện, tự hào để 
khoe với bạn bè, nhưng điều này quả 
là chuyện khó, bởi mấy nữ sinh Đồng 
Khánh luôn lạnh như băng, thâm trầm 
như biển sâu. Với họ nữ sinh Đồng 
Khánh luôn là... một ẩn số.

* Tác giả bí ẩn của bài thơ “Hai 
sắc hoa ti gôn”

Bà Thuận cho biết, học sinh nữ 
từ các tỉnh miền Bắc về đây học tập, 
phần lớn là con gái gia đình trung lưu, 
có địa vị trong xã hội. Vào thời gian 
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bà Thuận học năm 3 ở trường Đồng 
Khánh, có người bạn rất xinh đẹp, tên 
là PHẠM THỊ LÝ (SN 1922, quê ở 
Phủ Lý). Người bạn này của bà được 
mệnh danh là hoa khôi trường Đồng 
Khánh, xinh đẹp, thông minh nhưng 
gia đình muốn bà lấy một người chồng 
bà không có tình cảm. Vốn có tâm hồn 
đa sầu, đa cảm nên khi phải lấy người 
mình không yêu, bà rất buồn bã.

Bà Viên Thị Thuận chia sẻ: “Cũng 
có thể trong lòng bà ấy đã có ý trung 
nhân nào khác nhưng ở thời kỳ nữ 
quyền vừa bắt đầu những bước đi đầu 
tiên, vẫn mang nặng tư tưởng phong 
kiến thì việc dành tình cảm cho người 
con trai nào đó, dẫu “tình trong như 
đã, mặt ngoài còn e” là điều không 
thể. Nên khi phải về lấy chồng bà ấy 
rất buồn… Trước khi lấy chồng, bà 
Phạm Thị Lý đã sáng tác bài thơ “Hai 
sắc hoa ti gôn” gửi đăng báo bằng bút 
danh TTKH, với mục đích giấu tên.

Bà không ngờ được, bài thơ mình 

sáng tác trong cái giây phút ngẫu hứng 
lại trở nên nổi tiếng cho đến ngày nay. 
Hôm đó, bà Lý cùng tôi đến tòa soạn 
gửi bài thơ rồi đi thẳng nên chẳng ai tìm 
được tác giả. Bà Thuận cũng cho biết 
thêm: “Trước khi gửi đăng báo, bà Lý 
từng đọc cho các bạn trong lớp nghe…”. 
Sau này, rất nhiều giả thiết được đưa ra 
để xác định tác giả thực sự nhưng đều 
dừng lại ở mức độ nghi vấn, vì tác giả 
bài thơ chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.

Dù là cuộc hôn nhân “ép buộc” 
nhưng cuộc đời bà lại vô cùng hạnh 
phúc. Có thể vì thế, những cảm xúc 
đầu đời cùng bài thơ “Hai sắc hoa ti 
gôn” được bà Lý cất gọn trong kí ức. 
Vợ chồng bà sinh được 10 người con, 
sau này bà theo chồng sang Mỹ định 
cư và mất ở tuổi 80. 

Một nữ sinh nổi tiếng khác của 
trường Đồng Khánh, không thể không 
nhắc đến là GS Lê Thi tên thật là 
Dương Thị Thoa, con gái của cố GS 
Dương Quảng Hàm.

Lớp bà Viên Thị Thuận trường Đồng Khánh
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Nhàn đàm

Bà cùng các anh chị em được cha 
mẹ cho ăn học tử tế ngay từ khi còn 
nhỏ. Bà chính là một trong hai nữ sinh 
đã kéo cờ trong Ngày Độc lập Đầu 
tiên tại Quảng trường Ba Đình Lịch sử 
ngày 2-9-1945.

Gần 80 năm đã trôi qua, nữ sinh 
trường Đồng Khánh cùng khóa bà 
Thuận chỉ còn lại vài người. Nhưng 
mỗi dịp có cơ hội gặp gỡ, họ vẫn tranh 
thủ ngồi lại hàn huyên và ôn lại những 
kỉ niệm vàng son thuở nào... và cũng 
không quên bài thơ “HAI SẮC HOA 
TIGÔN” để gợi nhớ.

Một mùa Thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”
Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy”
Đâu biết lần đi một lỡ làng,

Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
Từ đấy, Thu rồi, Thu lại Thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng Thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng “một người”.
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ.
Và đỏ như màu máu thắm pha!
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa Thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
Tôi sợ chiều Thu phớt nắng mờ,
Chiều Thu, hoa đỏ rụng chiều Thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

Tác giả: TTKH

TùNG CHI (Tổng hợp)
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Biển đảo - Quê hương

Nguyễn Hữu Diên

Mùa Bão - Trường Sa 

Nơi quê nhà em viết những vần thơ
Gửi đến anh tình yêu và nỗi nhớ
Mùa Thu đến chênh chao bên song cửa
Để hậu phương - Tiền tuyến nhớ thương nhau

Thương các anh lênh đênh những con tàu
Trong bão tố có kịp về đảo nhỏ?
Em thương từng lá cây, ngọn cỏ
Trái bàng vuông nơi ngàn dặm xa xôi

Tuổi thanh xuân mười tám, đôi mươi
Chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc
Đêm tuần tra cùng vầng trăng thao thức
Nhớ quê nhà da diết, giọng... à... ơi!

Trời cuối Thu xao xác lá vàng rơi
Mùa bão - Trường Sa, trắng trời mưa gió
Chúc các anh luôn “đá mềm, chân cứng”
Người hậu phương, luôn son sắt thủy chung.

Ảnh: TL
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Biển đảo - Quê hương

Thu Đàm

Gửi Về Anh  Đảo Xa

Đêm nay anh đứng gác
Nơi đảo xa quê hương
Sóng rì rào ca hát
Vai súng đẫm hơi sương

Tâm hồn người lính trẻ
Nhiệt huyết tuổi hai mươi
Trên môi luôn mỉm cười
Ý chí nung sỏi đá

Mùa Đông về giá rét
Gió gào thét trùng khơi
Nhà giàn anh đứng gác
Hát bài ca yêu đời

Trái tim anh thổn thức
Nhớ mẹ già, thương cha
Mối tình đầu thơ mộng
Chờ đợi nơi quê nhà

Em muốn làm ánh trăng
Đêm Thu ngời sáng tỏ
Mượn lời thơ bày tỏ
Ru tình anh đắm say

Nhịp nhàng từ hơi thở
Lời tin yêu thật thà
Nụ hôn gió nồng ấm
Gửi về anh đảo xa.
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Biển đảo - Quê hương

Đặng Ngọc Tình

Thư Tình Trên Biển
Anh viết cho em bức thư tình giữa biển
Khi trên boong tàu thay phiên gác tuần tra
Lòng bồi hồi giữa trời biển bao la
Gửi về em cảm xúc thiêng liêng của người giữ đảo

Nắng gió Trường Sa dẫu làm phai màu áo
Nhưng màu cờ Tổ quốc chẳng hề phai
Mỗi chiều hoàng hôn và mỗi sáng ban mai
Hình đất nước cứ hừng lên sắc đỏ

Nơi anh sống là biển trời dông tố
Là quân thù là hải tặc hiểm nguy
Là cái chết có thể đến bất kỳ
Nhưng anh hiểu Tổ quốc là trên hết

Từ nơi này giữa trùng khơi anh viết
Tàu lắc lư nên con chữ ngoằn ngoèo
Bạn bè anh cứ đùa giỡn hò reo
Lại nhớ nhà hay nhớ nàng đấy nhỉ

Em yêu ơi đã hết giờ được nghỉ
Anh lại lên boong tàu thay phiên gác tuần tra
Biển là quê hương và đảo cũng là nhà
Đồng đội và anh thề quyết tâm gìn giữ

Tình yêu anh trong ngoằn ngoèo con chữ
Gửi về em người con gái yêu thương
Hẹn ngày về nắng ấm đẹp quê hương
Chàng thủy thủ kết duyên cùng thôn nữ...

��

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Di sản Bình Phước

Ngày 4-11-2023, tại Nhà Văn hóa 
thôn Sơn Hòa, được sự tư vấn 

của Bảo tàng tỉnh, Phòng Văn hóa, 
Thông tin huyện Bù Đăng đã tái hiện 
Lễ hội kết bạn cộng đồng của người 
M’nông thôn Sơn Hòa và thôn Sơn 
Tùng, xã Thọ Sơn.

Trong hệ thống các nghi lễ và lễ hội 
của người M’nông, lễ hội kết bạn cộng 
đồng là một trong những lễ hội độc 
đáo, thường được tổ chức khi cộng 
đồng ở thôn, sóc này muốn kết nghĩa, 
thắt chặt mối tương giao với thôn, sóc 
kia thông qua già làng, những người 
có uy tín trong cộng đồng. Đây là lễ 
hội mang đậm tính nhân văn, ngoài 
việc dâng lễ vật lên thần linh, cầu cho 
mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu 
thì mục đích chính của lễ hội còn là 
cầu mong cho cộng đồng các thôn, sóc 
đoàn kết, hóa giải mọi mâu thuẫn gây 
chia rẽ, đoàn kết cùng nhau chống lại 
thiên tai, địch họa đe dọa đến cộng 
đồng. Lễ hội kết bạn cộng đồng của 
người M’nông thường được tổ chức 
vào thời điểm nông nhàn, lễ vật được 
tính toán và chuẩn bị chu đáo theo sự 
phân công của chủ lễ, đảm bảo lễ hội 
được diễn ra suôn sẻ, thần linh vui 
lòng không trách phạt.

Theo truyền thống, lễ hội kết bạn 
cộng đồng của người M’nông thường 
diễn ra trong hai ngày, với các nghi 

thức nghi lễ kèm theo trong từng thời 
gian nhất định (các nghi thức, nghi 
lễ này đã được Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Bình Phước thực hiện 
phục dựng theo truyền thống vào ngày 
12 và 13-10-2018 tại Trảng cỏ Bù 
Lạch). Ngày nay, do điều kiện chủ 
quan và khách quan nên Phòng Văn 
hóa, Thông tin huyện Bù Đăng tái 
hiện Lễ hội kết bạn cộng đồng người 
M’nông thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn 
được rút gọn thời gian thực hiện trong 
một ngày. 

Vào ngày tổ chức lễ hội, phía chủ 
lễ thức dậy từ sớm để tiến hành dựng 
nêu, các thành viên được phân công 
sửa soạn, chuẩn bị cho ngày hội vui 
của thôn, sóc. Già trẻ, nam thanh nữ 
tú tham gia lễ hội đều mặc những bộ 
đồ truyền thống, đeo trang sức trong 
niềm hân hoan, cùng tập trung về khu 
vực tổ chức lễ hội. Đến giờ theo quy 

LỄ HỘI KẾT BẠN CỘNG ĐỒNG 
CỦA NGƯỜI M’NÔNG

r ĐINH NHo dƯƠNG

Nghi thức chủ nhà mời rượu khách. Ảnh: Đ.Ngự
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Di sản Bình Phước

định, Già làng vai đeo xà gạc, mang 
khố truyền thống, cổ đeo chuỗi hạt 
ngũ sắc, giắt một con dao côi ở thắt 
lưng. Các thành viên còn lại của đội 
lễ; đội bê lễ vật; đội văn nghệ trong 
trang phục truyền thống đứng ở sân 
chính lễ hội bày biện lễ vật, chuẩn bị 
đón khách. Giờ lành đã điểm, báo hiệu 
bằng tiếng cồng, tiếng chiêng của bên 
phía chủ nhà để đón khách đến. Khi 
bên chủ lễ vang lên tiếng cồng chiêng, 
phía nhà khách chỉnh trang, chuẩn bị 
lễ vật, chủ lễ đi trước, đội bê lễ vật đi 
theo sau cùng tiến về phía khu vực lễ 
hội. Khi đến sân lễ hội, phía chủ lễ tiến 
lên phía trước mời rượu phía khách 
nhằm bày tỏ niềm vui khi khách đến 
nhà. Sau đó phía chủ lễ dẫn khách về 
phía cây nêu tại sân chính lễ hội bày 
lễ vật do khách mang theo, hai bên tay 
bắt mặt mừng, đội lễ của phía chủ nhà 
lấy bánh bột nếp đã chuẩn bị từ trước 
mời các thành viên phía khách với ý 
nghĩa nâng cao sự đoàn kết, gắn bó 
giữa chủ nhà và khách, cùng nhau chia 
sẻ niềm vui cộng đồng. 

Sau khi lễ vật được bày soạn hoàn 
chỉnh, Già làng phía chủ lễ và đại diện 
khách hát đối đáp hỏi thăm, mừng hội. 
Khi hát đối đáp kết thúc, Già làng tiến 
về phía cây nêu và khấn xin thần linh 
chứng giám cho buổi lễ của hai cộng 
đồng. Dứt lời khấn, Già làng mời chủ 
lễ phía khách tiến về cây nêu thực hiện 
nghi thức uống rượu cần, trong tiếng 
hò reo vui mừng biểu trưng cho mối 

kết giao nghĩa tình thủy chung giữa 
hai thôn, sóc. Đội cồng chiêng tấu bản 
mừng hội đi xung quanh cây nêu, đội 
múa theo sau. Sau đó, Già làng hai bên 
ngồi quây quần, chỉ dạy những kinh 
nghiệm trong đời sống, trong lao động 
sản xuất, đặc biệt là trao truyền vốn văn 
hóa dân tộc cho thế hệ trẻ đại diện cho 
thế hệ mai sau. Trong khi đó dân làng, 
già trẻ, gái trai, nam thanh nữ tú quây 
quần vui hội, trong tiếng cồng tiếng 
chiêng vang vọng, cùng nhau múa hát, 
thưởng thức các món ăn truyền thống, 
say trong men rượu cần cùng bạn bè và 
du khách…. Sau khi các nghi thức kết 
thúc thì phần hội cũng bắt đầu với các 
trò chơi dân gian nhằm gắn kết cộng 
đồng như kéo co, đẩy gậy, giã gạo… 

Lễ hội kết bạn cộng đồng của người 
M’nông Bình Phước không chỉ dừng 
lại ở hoạt động thờ cúng tín ngưỡng 
dân gian và hoạt động gắn kết của hai 
cộng đồng mà còn là nơi để giao lưu 
giữa các cư dân trong khu vực. Thông 
qua lễ hội thể hiện sự đoàn kết cộng 
đồng, trật tự xã hội và tinh thần chấp 
hành các quy tắc ứng xử trong cộng 
đồng một cách nghiêm túc, tự giác 
cũng như gìn giữ những giá trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của cộng 
đồng dân tộc. Lễ hội còn thể hiện tính 
nhân văn sâu sắc, đề cao tình cảm, tình 
người trong cuộc sống, thể hiện đạo lý 
nhớ ơn bề trên, những người đi trước 
đã có công gây dựng nên mối quan hệ 
khăng khít giữa hai cộng đồng n
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Di sản Bình Phước

Sáng 14-11, Huyện ủy - HĐND 
- UBND - UBMTTQVN huyện 

Lộc Ninh tổ chức Chương trình 
Trao tặng 30 bộ đàn đá phiên bản 
“Đàn đá Lộc Hòa” cho các Trường 
Tiểu học, THCS, THPT trên địa 
bàn huyện. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Lê Trường 
Sơn; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện Nguyễn Gia Hòa cùng 
tham dự chương trình.

Ngày 25-12-2017, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định công nhận “Đàn 
đá Lộc Hòa” là Bảo vật Quốc gia. Đàn 
đá Lộc Hòa có 14 thanh, được chế tác 
từ đá sừng, có niên đại ra đời cách đây 
trên 3.000 năm, được các nhà khoa 
học đánh giá là có kỹ thuật chế tác tinh 
xảo, chính xác và tinh tế, có giá trị tiêu 
biểu về âm nhạc về dân tộc học, khảo 
cổ học và lịch sử.

Tại chương trình, lãnh đạo huyện 

Lộc Ninh đã trao tặng 30 
bảng tượng trưng 30 bộ đàn 
đá phiên bản đàn đá Lộc 
Hòa cho các Trường Tiểu 
học, THCS, THPT. Được 
biết, toàn bộ 30 bộ đàn đá 
do Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy 
Lộc Ninh Lê Trường Sơn 
vận động đơn vị tài trợ. Việc 
trao tặng bộ Đàn đá - một 

LỘC NINH TRAO TẶNG 30 BỘ BẢO VẬT 
QUỐC GIA ĐÀN ĐÁ LỘC HÒA

r THANH TUYềN - THU TrANG

loại nhạc cụ truyền thống đặc trưng, 
rất có ý nghĩa trong đời sống văn hóa 
tinh thần của người dân của vùng Nam 
Trung bộ và Đông Nam bộ.

Trước đó, huyện Lộc Ninh cũng đã 
trao tặng 4 bộ đàn đá cho các Trường 
THPT Lộc Hiệp; THPT Lộc Ninh; Phổ 
thông Dân tộc Nội trú- THCS; Tiểu 
học - THCS xã Lộc Hòa nhân dịp khai 
giảng năm học mới 2023- 2024. 

Sau chương trình tiếp nhận, các 
trường học sẽ được tham gia các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
truyền dạy văn hóa vật thể “kỹ năng sử 
dụng đàn đá”; cùng với đó là các hoạt 
động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, 
biểu diễn trong các Lễ, ngày Hội các 
hoạt động của huyện. Qua đó, giúp cho 
giáo viên, học sinh, Nhân dân và đồng 
bào dân tộc thiểu số tìm hiểu sâu hơn 
về loại nhạc cụ đàn đá, đưa loại hình 
biểu diễn nghệ thuật đàn đá thành sản 
phẩm dịch vụ du lịch tại Lộc Ninh n

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ Ban MTTQVN 
huyện Lộc Ninh cùng chụp hình lưu niệm tại chương trình. Ảnh: TT
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Truyện ngắn

Tin thầy Tự nhận được giải thưởng 
về Văn học Nghệ thuật của tỉnh 

nhanh chóng lan ra khắp làng. Thầy 
được mọi người biết đến vì gần bốn 
mươi năm dạy học, đã dìu dắt bao 
nhiêu thế hệ học trò. Đặc biệt, thiên 
hạ “ấn tượng” về thầy vì cái biệt danh 
truyền khẩu: Thầy Tự “lập dị”. Tôi là 
học trò của thầy Tự, lại vừa là đồng 
nghiệp và thời gian gần đây, thầy còn 
coi tôi như một người bạn nữa, nên khi 
nhận tin này, tôi mừng lắm!…

*
Chẳng rõ cái biệt danh “lập dị” gắn 

với thầy từ bao giờ, chỉ biết khi tôi học 
lớp Tám đã thấy nhiều người gọi như 
thế. Tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên 
được tiếp xúc với thầy. Hôm đó, thầy 
bước vào lớp, gật đầu chào một cái rõ 
mạnh rồi vẫy tay ra hiệu cho chúng 
tôi ngồi xuống. “Chào các em! Tôi là 
Phạm Đại Tự, dạy Văn và Chủ nhiệm 
lớp ta năm học này!”. Cả lớp bỗng 
“ồ” lên một tiếng bởi cái tên khá độc 
đáo của thầy. Tên gì mà “vuông thành 
sắc cạnh”, nghe nặng chình chịch như 
viên gạch mộc. Chợt phía cuối lớp có 
tiếng nói vọng lên, dù nhỏ nhưng cũng 
đủ cho cả lớp nghe thấy: “Thầy Tự lập 
dị đấy, chúng mày ạ!”. Chúng tôi giật 
thót mình. Thế nhưng, thầy Tự lại cười 
cười, có vẻ tự hào về cái biệt danh ấy 
nữa chứ. Thầy nhìn khắp lượt chúng 
tôi rồi nói:

- Con người sống phải có cá tính! 
Tôi thích những em nào giỏi, có tài 
hoặc tật gì đó. Nghĩa là phải khác mọi 
người một chút!

Qua mấy buổi học, tôi mới có dịp 
quan sát kỹ thầy Tự. Con người thầy 
chẳng “ăn nhập” gì với cái tên của mình 
gì cả. Thân hình thầy cao lòng khòng, 
trông lúc nào cũng có vẻ ốm yếu. Giọng 
thầy lên bổng xuống trầm, thay đổi ngữ 
điệu liên tục kết hợp với những cử chỉ, 
điệu bộ của đôi tay, nét mặt, ánh mắt 
khiến ai mới nhìn lần đầu cũng sẽ cảm 
thấy rất “dị”. Có khi thầy đang giảng 
rất say sưa, giọng cao thì bất chợt hạ 
giọng xuống, chậm rãi nhỏ nhẹ, hoặc 
thầy đang nói thì ngừng lại nhìn cả lớp, 
tạo khoảng lặng để thu hút chúng tôi. 

Chúng tôi bắt đầu nhận ra sự hấp 
dẫn của những giờ Văn, không phải 
do lĩnh hội được những ý tưởng cao 
siêu mà bị hút hồn bởi vốn ngôn ngữ 
phong phú và vốn kiến thức uyên bác 
của thầy. Khi nói, thầy Tự thường lựa 
chọn những từ ngữ đắc địa, bóng bẩy 
diễn tả chính xác nhất, biểu cảm nhất 
những điều cần truyền đạt. Nhiều lúc, 
thầy lồng kiến thức những môn Sử, 
Địa vào trong giờ Văn bằng những câu 
chuyện mới lạ. 

Thầy thường bảo một bài văn sâu 
sắc, hành văn nhuần nhuyễn mà không 
có “cái mới” thì cũng chỉ được “điểm 
tám” là cùng. Muốn được điểm tối đa 

Thầy Giáo Dạy Văn
r TrầN VăN LợI
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Truyện ngắn

thì bài văn ấy phải có những “phát 
hiện”, “khơi những nguồn chưa ai 
khơi”. Còn nhớ hôm thầy ra đề bài 
“Phân tích diễn biến tâm trạng của cậu 
bé Xi-mông trong truyện ngắn “Bố 
của Xi-mông”. Thằng Tiến chép gần 
hết bài văn mẫu trong sách tham thảo, 
hý hửng thế nào cũng được thầy khen. 
Không ngờ, đến khi trả bài kiểm tra, 
nó chưng hửng bởi bài của nó chỉ được 
“con ngỗng” (điểm 2) to tướng. Nó 
đang hậm hực định hỏi thì thầy nói:

- Tôi rất “dị ứng” với thứ văn mẫu 
bởi đó là con dao hai lưỡi. Nếu không 
cẩn thận, nó sẽ làm “tê liệt” thói quen 
suy nghĩ, khả năng sáng tạo của chúng 
ta. Các em học cách khai thác nội dung 
và lối hành văn chứ đừng “mô phỏng” 
những bài văn mẫu như thế này!

Thầy còn bảo học Văn phải thẩm 
thấu dần dần, cần phải đọc nhiều để 
bồi bổ kiến thức và trau dồi vốn ngôn 
ngữ thì mới viết văn hay được. Và nếu 
muốn đọc sách thì hãy đến nhà thầy. 
Phần vì bị những cuốn sách thu hút, 
phần vì rất muốn biết nhà thầy như thế 
nào nên khi nghe thấy thế, chúng tôi 
phấn khởi lắm…

Dù nhà cửa đơn sơ nhưng thầy vẫn 
có một giá sách lớn kê ở phòng riêng. 
Những cuốn sách thuộc đủ các lĩnh 
vực được phân loại, đóng bìa cẩn thận, 
xếp ngăn nắp trên kệ. Phòng sách như 
một thư viện nhỏ chứa đựng bao kiến 
thức khiến tôi hoa mắt và thèm muốn. 
Có nhiều cuốn dày cỡ vài đốt ngón 
tay như “Truyện cổ An-đec-xen”, 

“Cổ tích các dân tộc Việt Nam” hay 
các tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”, 
“Chiến tranh và hoà bình”, “Xung 
kích”… Thầy còn giữ được những tờ 
báo Nhân dân, Văn nghệ, Lao động, 
Tiền Phong… xuất bản từ mấy chục 
năm trước. Thầy chọn cho chúng tôi 
mấy cuốn truyện và thơ thiếu nhi kèm 
theo những lời hướng dẫn cách đọc. 
Bắt đầu từ đó, tôi có thói quen đọc và 
sưu tầm các loại sách báo thuộc lĩnh 
vực Khoa học Xã hội và càng ngày 
càng yêu văn chương hơn…

Tốt nghiệp trường Sư phạm, tôi 
được phân công về dạy ở ngôi trường 
mình đã học khi xưa. Thầy Tự bây giờ 
đã yếu nhiều nhưng vẫn giữ thói quen 
đi khắp đây đó để ghi chép và sưu tầm 
sách báo cũ. Và tôi cũng được nghe 
mọi người nói nhiều hơn về cái sự 
“lập dị” của thầy. Nào là cấp trên tạo 
điều kiện cho đi học quản lý thế mà 
thầy không đi, cứ khư khư giữ phận 
làm ông giáo quèn! Nào là quanh năm 
suốt tháng, thầy cứ hỳ hụi ghi ghi chép 
chép những chuyện đẩu đâu. Trong 
con mắt của không ít người thì thầy Tự 
thuộc thành phần “chập chập… cheng 
cheng”. Thông cảm hơn thì họ chép 
miệng thở dài, bảo rằng người như 
thầy sẽ chẳng bao giờ sướng(?)

Tôi thì lại nghĩ khác, một người 
yêu văn chương quá như thầy Tự thì sẽ 
không hợp với công việc quản lý được 
và thầy lựa chọn như thế là phù hợp 
với khả năng và sở thích của mình. 
Còn thầy Tự, hình như chẳng bao 
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giờ để tâm đến 
những điều thiên 
hạ nói về mình 
mà cứ cần mẫn, 
say sưa làm công 
việc yêu thích. 
Có một dạo, thầy 
làm việc miệt 
mài quá khiến 
tôi cũng lấy làm 
lạ. Một lần, khi 
tôi định hỏi thì 
dường như đoán 
trước được, thầy 
nói:

- Mình (thầy 
“buồn” lắm! Dạy Văn gì mà cứ “chan 
chát” như chặt gỗ ấy! Dạy Văn gì mà 
cứ thao thao bất tuyệt, cố gắng nhồi 
nhét sao cho hết bài vừa lúc hết giờ là 
xong, chẳng cần biết học sinh có rung 
động gì không?! Dạy Văn là phải tạo 
được cảm hứng, phải thực sự say mê 
và phải biết chọn lọc những cái gì cần 
thiết để giảng thật sâu, thật kỹ thì mới 
hy vọng giúp học sinh cảm nhận được 
cái hay, cái đẹp của mỗi tác phẩm!

- Nhưng thưa thầy! Nếu thế thì 
không đảm bảo được thời lượng tiết 
dạy và kiến thức truyền thụ không 
được đầy đủ…

- Cậu này nói lại khuôn mẫu rồi! 
Cũng vì người ta thường đánh giá một 
giờ giảng hoặc một bài làm của học 
sinh dựa vào cái khuôn mẫu ấy nên học 
sinh mới ngại học Văn. Ai đời viết văn 
mà cứ phải theo một cái mẫu sẵn, phải 

thường xưng là mình và gọi cánh trẻ 
chúng tôi là cậu) thích thì sưu tầm 
chơi thế thôi chứ chẳng có tham vọng 
gì đâu! Nhưng mà trong ấy nhiều cái 
hay lắm, rồi sẽ đến lúc phải cần đến 
nó đấy!

Thấy tôi im lặng, thầy bảo:
- Mà nói thật nhé! Lớp trẻ các cậu 

có tý vốn kiến thức mà cứ tưởng đã 
đủ, chẳng chịu đọc thêm gì cả! Ông Lê 
Quý Đôn xưa từng nói đại ý là muốn 
làm thầy, bụng phải chứa ngàn cuốn 
sách cơ mà! Văn chương nó mênh 
mông lắm, thu nạp cả đời cũng chưa 
đủ đâu!

Tôi vội vàng bao biện:
- Ngày trước, các thầy vì yêu văn 

chương nên mới đi dạy Văn còn thế hệ 
chúng em, chủ yếu vì mưu sinh, nên hiếm 
người thực sự yêu văn chương lắm!

- Có lẽ vì thế nên mình thấy cậu dạy 

Mh: Sỹ Hòa
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đủ bằng ấy cái ý chính ý phụ, phải viết 
như thế này thế nọ, rồi phải viết bằng ấy 
dòng, bằng ấy trang mới đạt yêu cầu! 
Vậy thì còn gì là văn chương, là sáng 
tạo nữa! Mà xét cho cùng văn chương 
thì làm gì có khuôn mẫu và dạy Văn 
cũng là một dạng sáng tác đấy thôi!

Trong các cuộc trao đổi về chuyên 
môn như thế này, tôi học hỏi được 
nhiều vì nói đến văn chương là chạm 
đến đúng sở trường của thầy Tự, giống 
như khoan trúng mạch một mỏ dầu 
giàu trữ lượng, nên thầy cởi mở và 
nhiệt tình lắm… 

Rồi thầy Tự về hưu. Lúc này, thầy 
mới tiến hành viết cuốn sách tổng hợp 
về địa phương - một dự định mà thầy 
đã ấp ủ mười mấy năm nay. Thầy bảo 
rằng cuốn sách đó sẽ giới thiệu khá chi 
tiết về lịch sử hai trăm năm, về phong 
thuỷ, văn hoá và cộng đồng dân cư của 
xã nhà. Thấy thầy miệt mài và vất vả 
quá, tôi ái ngại:

- Bây giờ thầy về hưu rồi nên dành 
thời gian nghỉ ngơi. Thầy cứ đi suốt 
như thế, hại sức khoẻ lắm!...

- Mình phải tranh thủ làm khẩn 
trương không thì sốt ruột lắm! Đáng 
lẽ cuốn sách này phải được hoàn thành 
từ lâu rồi!...

- Vậy thầy làm cho tổ chức nào và 
họ trả cho thầy bao nhiêu!

Thầy nhìn tôi, tỏ vẻ không bằng 
lòng và giọng trầm hẳn xuống:

- Chẳng ai nhờ mình làm cả! Mình 
thích thì làm thôi! Đây là tình cảm của 
mình đối với mảnh đất chôn nhau cắt 

rốn nên ngày nào chưa xong là mình 
còn thấy mắc nợ, ăn ngủ không ngon!

Tôi ân hận vì đã lỡ lời. Để chuộc 
lỗi, tôi ngập ngừng nói:

- Hay là thầy… cho em tham gia 
với ạ!

Thầy nhìn tôi ngần ngại:
- Thôi! Mình làm cũng đã gần 

xong. Cậu không coi việc này lập dị 
là tốt lắm rồi! 

Thầy nói thế cho vừa lòng tôi chứ 
tôi biết công việc này phải tự mình làm 
thì thầy mới yên tâm. Chợt thầy phấn 
chấn hẳn lên, bảo rằng chỉ cần khoảng 
một tháng nữa là sẽ hoàn chỉnh bản 
thảo, sau đó lên tỉnh, xin giấy phép để 
xuất bản cuốn sách này, một phần sẽ 
tặng cho các cơ quan, đoàn thể trong 
xã và những ai quan tâm, một phần sẽ 
tặng cho “tủ sách lớp học” trong các 
nhà trường trên địa bàn, để mai này 
con cháu thấy được truyền thống của 
quê hương, thêm yêu và tự hào về 
mảnh đất này hơn. 

*
Và giờ đây, công trình đầy tâm 

huyết kết tinh bao sức lực, trí tuệ và 
tình yêu của thầy đối với quê hương đã 
được ghi nhận. Tôi mang hoa đến chúc 
mừng mà cứ nghĩ đến những việc mà 
thầy đã lặng lẽ, cần mẫn làm bấy nay. 
Cuộc đời thầy cũng là một cuốn sách 
mà trang cuối cùng vẫn chưa khép 
lại. Tôi thầm nhủ, sau này mình sẽ 
viết tiếp những trang sách ấy như tâm 
nguyện của thầy gửi gắm đến những 
thế hệ sau... n
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Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, 
mâm lễ của các đội ấp đã được bày 

lên từng bàn. Nào là khoai mì, khoai 
lang, bắp, đậu phộng luộc, gà nướng, 
đặc biệt cơm lam và gạo giã. Từ rất 
sớm, các chị em đã rộn ràng với cối 
lúa giã chày đôi để có mẻ gạo tham 
gia “Lễ hội lúa mới”. Đây là lễ hội của 
đồng bào S’tiêng. Khán đài được phục 
dựng đẹp mắt với những bó lúa đượm 
bông vàng rực. Hai bên, treo hai hàng 
cồng chiêng. Các nghệ nhân đánh cồng 
chiêng trong trang phục S’tiêng trông 
khỏe khoắn thể hiện khí thế của lễ hội. 
Trên sân khấu, xuất hiện chàng MC cao 
to, đẹp trai với quần tây đen, áo trắng, 
ngoài khoác áo thổ cẩm. Sau tuyên bố 
lý do buổi lễ và giới thiệu đại biểu của 
MC là nghi lễ tế Thần lúa của già làng 
thật trang trọng uy nghiêm. Tất cả cùng 
hồi hộp chờ đợi giây phút MC công bố 
kết quả cuộc thi giã gạo giữa các đội 
ấp. Tiếng cồng chiêng ngân vang với 
những điệu múa S’tiêng của các cô, 
các chị trong bộ xà rông sặc sỡ. Mọi 
người cùng thưởng thức cơm lam, gà 
nướng, canh thụt, đọt mây… Hoàng 
hôn vừa tắt cũng là lúc bắt đầu đống 
củi to giữa sân được đốt lên. Trong ánh 
lửa bập bùng, giữa tiếng cồng chiêng 
ngân vang, nam nữ thanh niên nối vòng 
nhau múa quanh đống lửa. Tôi cũng 
bước ra sân tham gia cùng mọi người. 
Bỗng một bàn tay thanh niên thì ra là 
chàng MC của lễ hội nắm lấy tay tôi. 
Tự nhiên chàng trai trẻ khựng chân lại 

nhìn tôi rồi reo lên:
- Cô! Có phải là cô Dương không ạ?
- Ừ! Đúng rồi nhưng sao em biết 

cô? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Dạ… Em là Trung nè. Trước 

em học cô năm lớp 6. Mẹ em là Thị 
Phương cô nhớ chứ? 

Tôi cố lục trong trí nhớ. Vì không 
biết mình đã dạy qua bao nhiêu lứa 
học sinh cấp Hai. Tôi liền reo lên:

- Có phải Trung còi không? Giờ em 
cao to thế này sao cô nhận ra. Mới đó 
đã hai mươi mấy năm rồi.  

Nhưng trong ánh lửa, tôi vẫn nhận ra 
đôi mắt to đen sáng, sóng mũi cao, tóc hơi 
xoăn của Trung. Hình ảnh cậu bé Trung 
ngày nào như hiện lên trong tôi… 

*
Tôi xót xa nhìn theo người đàn ông 

khập khiễng vì chỉ còn một bàn chân, 
đẩy chiếc xe máy cũ, em học sinh đang 
ngồi trên yên, ra khỏi cổng trường rồi 
nổ máy. Hỏi mới biết đó là ông nội 
của Trung. Ông đi đón cháu mỗi chiều 
tan trường. Trung, cậu bé gầy gò. 
không lanh lợi, hoạt ngôn như các bạn 
nam trong lớp, lúc nào cũng cúi mặt 
xuống, che giấu cảm xúc. Tôi liền lên 
kế hoạch: Chủ nhật sẽ đến thăm nhà 
em vì tôi nhận công tác chủ nhiệm lớp 
mới hai tuần nên muốn rõ hoàn cảnh 
gia đình của học sinh mình.

Quanh co qua những đoạn đường 
nhỏ lầy lội nhiều ổ gà, vượt qua cây cầu 

Cậu Học Trò Của Tôi
r NGUYỄN NGỌC dUNG
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Truyện ngắn

gỗ gập ghềnh của xóm Bù Xăng, hỏi 
thăm bao nhà, tôi mới tìm được nhà em 
Trung. Tiếp tôi chỉ có ông nội vì mẹ em 
phải đi cạo mủ cao su cho vườn người ta. 
Ở góc phải nhà, trên chiếc tủ nhỏ là bàn 
thờ ba Trung. Trong di ảnh là người còn 
rất trẻ, có đôi mắt sáng, mũi cao, khuôn 
mặt thanh tú. Góc trái là bàn học cũ kỹ, 
mặt bàn bừa bộn sách vở. Sau khi len lét 
chào cô, Trung lại chạy ra sân chơi cùng 
bạn. Tôi liền gọi em vào, chỉ dẫn em sắp 
xếp lại sách vở cho ngăn nắp, thứ tự, lau 
mặt bàn sạch sẽ. Sau đó, di chuyển chiếc 
bàn ra nơi có cửa sổ sáng sủa. Không 
mất nhiều thời gian, em đã có một góc 
học tập lí tưởng. Tôi nhắc:

- Em nhớ lấy giấy làm thời khóa biểu, 
dán lên vách để mỗi ngày soạn sách vở 
dễ dàng. Phải cố gắng học để không phụ 
lòng ba mẹ, ông bà, thầy cô.

Trung gật đầu, lí nhí “dạ” rồi lại 
chạy ra sân chơi với các bạn. Tôi đành 
trò chuyện với ông nội, để biết vì sao 
ba mẹ Trung kết hôn với nhau…

*
Thị Phương, mẹ Trung ngày ấy là 

cô bé xinh xắn người S’tiêng có đôi 

đã bị dập tắt, khi gia đình Thành phát 
hiện. Dù cho Thị Phương có đẹp, chỉ 
là cô gái S’tiêng nhà ở bản làng xa xôi, 
qua bao suối, bao rừng. Hai nhà tập tục 
khác nhau ba của Thành không thể nào 
đồng ý. Mẹ Thành mất từ khi Thành 
còn nhỏ nên các cô bên nội càng phản 
đối dữ dội. Nhưng cuộc đời có bao giờ 
chiều theo lòng người. Năm hết cấp Ba 
trở về bản được vài tháng, éo le thay 
Thị Phương phát hiện mình có thai. 
Kết quả của mối tình non người trẻ 
dạ. Thành quyết định đưa Thị Phương 
về làm vợ. Ba Thành cũng không thể 
ngăn cản được nữa. Cậu bé Trung ra 
đời trong vòng tay yêu thương của ba 
mẹ, mặc dù không được sự chấp thuận 
của hai gia đình. Thành cũng không 
thi đại học mà ở nhà làm vườn để lo 
cho vợ con. Tưởng cuộc đời đã nở hoa 
khi nắng ấm bình yên. Nào ngờ trong 
một lần, Thành chở ba mình đi thăm 
bà con, bị tai nạn xe đã qua đời. Người 
cha thì bị dập nát bàn chân, phải cưa 
bỏ. Tang tóc, mọi khó khăn ập lên đôi 
vai bé nhỏ của Thị Phương…

Nhìn lên bàn thờ của Thành, cố nén 
mắt to tròn, đen láy, mi dài cong 
vút nhìn hút hồn. Thị Phương rời 
bản làng để đến học Trường Dân 
tộc Nội trú của huyện. Chỉ vài 
lần tình cờ gặp nhau ngoài phố 
đôi mắt của cô gái S’tiêng đã hút 
hồn Thành, một thanh niên người 
kinh. Vài cuộc hẹn hò đã diễn ra 
khi có cơ hội như Chủ nhật hay 
lễ Tết. Thị Phương cũng say mê 
Thành anh chàng đẹp trai, cao 
to. Mối tình của họ vừa chớm nở 

M
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Truyện ngắn

nhưng tôi không ngăn được dòng nước 
mắt chảy dài mặn chát bờ môi. Tôi 
thầm nghĩ: Phải vận động lớp giúp đỡ 
cho Trung nhiều hơn, nhất là xin một 
suất xe đạp cho em đi học để ông nội 
đỡ đưa đón. Nếu không đến thăm có 
lẽ không hiểu hết hoàn cảnh của học 
sinh. Rõ là công việc của giáo viên 
Chủ nhiệm bận rộn và khó khăn hơn 
giáo viên bộ môn nhiều. 

Ba hôm rồi, không thấy Trung đến 
lớp, tôi nóng ruột. Chiều thứ Bảy, họp 
giáo viên Chủ nhiệm xong, thấy còn 
sớm, tôi tranh thủ đến nhà em. Đường 
quá lầy lội vì những ngày mưa bão 
lớn. Đến đoạn cầu gỗ gập ghềnh, nước 
suối dâng cao ngập mặt cầu. Không 
qua được, tôi đành quay xe rồi ghé vào 
nhà người dân gần đó để gửi. Tôi xắn 
quần, mon men, lần dò từng bước đi 
qua cây cầu gỗ. Nhà Trung cũng còn 
khá xa, nhưng với tình hình đường lầy 
lội đi bộ có lẽ nhanh hơn. Cuối cùng 
tôi đã đứng trước cổng nhà em. Đám 
hoa cúc dại trước nhà bị mưa dập ngả 
nghiêng trong gió. Mái tôn nhà em bị 
lốc được lợp lại. nền sân vẫn còn trơn 
ướt. Ông nội Trung vui mừng nhấc 
từng bước ra cổng đón tôi. Ông nói:

- Cháu chưa được khỏe nên nghỉ 
học cô à. Ngại quá cô phải đường xa 
vất vả đến đây.

- Trung bệnh sao vậy ông? 
- Tôi lo lắng hỏi.
- Cháu bị lũ cuốn trôi hôm đi học 

về, khi đạp xe đến chỗ cầu gỗ cô à. 
- Trời! Vậy làm sao cứu được Trung 

hả ông? 

- Tôi sốt ruột kêu lên.
- Ừ… Cũng may cháu bị vướng vào 

gốc cây to bên suối, người nhà ở gần 
đấy đã cứu được. Cháu lả đi và uống 
nhiều nước. Đúng là số cháu mạng 
lớn. Giàng ơi…

Trời không mưa mà nước mắt tôi 
và ông nội ướt đầm đìa mặt. Tôi chẳng 
dám hình dung nếu không vướng vào 
gốc cây, nếu nhà ấy không thấy cháu 
thì… Tôi vào nhà, Trung cố ngồi dậy:

- Em… chào cô ạ!
Tôi vội đỡ em:
- Em cứ nằm! Nghỉ ngơi khi nào 

khỏe rồi đi học. Cô đem vở về đưa các 
bạn trong lớp chép bài giùm cho. Phải 
cố gắng ăn khỏe vào. 

Tôi lấy trong túi xách hộp bánh và 
hai lốc sữa cho em. Nhìn cậu học trò 
đã gầy yếu giờ lại càng xanh xao, chỉ 
đôi mắt vẫn to tròn, đen láy (di truyền 
từ mẹ em, cô gái S’tiêng đầy nghị lực) 
mà tôi thấy thương em quá…

*
Tiếng cồng chiêng lạị ngân vang. 

Đống lửa càng cháy to bập bùng, củi 
càng đượm than càng rực. Trung nắm 
chắc tay tôi, hai cô trò say mê điệu 
nhảy cùng các cô gái S’tiêng. Hình 
ảnh cậu học trò gầy guộc ngày ấy như 
biến khỏi tâm trí tôi, chỉ hiện diện một 
anh chàng MC của lễ hội “Mừng lúa 
mới” to cao, đẹp trai. Tôi nóng lòng 
muốn biết những ngày tháng qua cậu 
học trò của tôi đã học tập và làm việc 
như thế nào nhưng tiếng cồng chiêng 
cứ ngân vang cuốn những bước nhảy 
điệu nghệ của em… n
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Nguyễn Hoàng Oanh

Duyên Dáng Cô Gái S’tiêng
Em là cô gái S’tiêng
Xinh tươi đằm thắm đánh chiêng đánh cồng 
Lưu giữ Văn hóa Cộng đồng 
Bảo tồn giá trị cha ông lưu truyền 
Duy trì Văn hóa tổ tiên 
Bản sắc Dân tộc gắn liền đặc trưng 
Giai điệu vang khắp núi rừng 
Âm thanh trầm bổng theo từng bước chân 
Tự hào hát múa góp phần 
Phát huy nét đẹp của dân tộc mình 
Nghệ thuật độc đáo tâm linh 
Di sản Văn hóa của Bình Phước ta
Mỗi khi lễ hội mở ra
Trẻ già trai gái múa ca không dừng 
Cắc cum ánh lửa bập bùng 
Nhịp chày giã gạo tưng bừng vòng quanh
Rượu cần đặc sản mời anh 
Ngất ngây hương vị rừng xanh đại ngàn 
Bên em câu hát nồng nàn 
Quê hương Bình Phước muôn vàn mến thương.

Ảnh: TL
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Hồ Đình Hiệp

Hồ Suối Giai
Sắc màu của nước 
Hương hoa của trời
Giai nhân em từ đâu tới 
Mà bồng bềnh một áng mây trôi…

Như khúc sông dài ai đánh rơi
Hóa mặt hồ trong xanh dịu mát
Con sóng nào khẽ hát
Vỗ nhẹ đôi bờ môi khách giai nhân.

Suối Giai ơi, kìa hoàng tử đến cầu hôn 
Cô gái bao năm ẩn mình nơi hoang vắng 
Thức dậy đi em, mặt hồ thầm lặng 
Tung bọt trắng lên hứng ánh nắng hồng!

Văng vẳng đâu đây khúc tình nồng
Ai kẻ giai nhân, ai người quân tử
Thôi cứ vui và quên đi mọi thứ
Đón gió mặt hồ và nghe sóng hát ca!

Ảnh: TL
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Tin

Sáng 9-11, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh 
Bình Phước tổ chức lễ trao giải 

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 
năm 2023.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Công 
Dẫn - Phó Trưởng cơ quan Thường 
trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên 
giáo Trung ương; Đại diện lãnh đạo 
Tạp chí Cộng sản. Về phía tỉnh Bình 
Phước, dự có Phó Bí thư Thường 

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ 
NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

LẦN THỨ 3 NĂM 2023

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thị Hằng, Trưởng ban Chỉ 
đạo 35 tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ 
Tiến Điền, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng ban 
tổ chức cuộc thi; Lãnh đạo các ban 
xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tỉnh, các Ban, 
Sở, Ngành; các huyện, thị, Thành ủy, 
Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường 

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, 
Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đại diện Ba n Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhất cho các cá nhân.   

Ảnh: M. Tuệ
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trực Ban chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, 
thành phố; Các tác giả, nhóm tác giả 
đoạt giải.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, 
Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh khẳng 
định: Thông qua cuộc thi đã giúp cho 
Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và quần 
chúng Nhân dân trong tỉnh nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm 
vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 
Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực lượng; 
Hình thành hệ thống tư liệu phục vụ 
công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bình 
Phước, lần thứ 3 năm 2023 do Ban chỉ 
đạo 35 tỉnh Bình Phước chủ trì tổ chức 
nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc 
thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ 
Chính trị khóa XII về “Tăng cường 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch trong tình hình mới” trên 
địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cuộc thi lần thứ 3 này đã nhận được 
hơn 3.125 tác phẩm dự thi ở các loại 
hình báo điện tử, báo in, phát thanh, 

truyền hình, video clip, với hàng trăm 
tác phẩm có chất lượng tốt, có giá trị 
phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi đã góp phần quan trọng, 
củng cố thêm niềm tin, sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, trong hệ thống 
chính trị và sự đồng thuận xã hội để 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Bình 
Phước vượt qua khó khăn, thách thức 
và tiếp tục đạt được những thành quả 
quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 
2023 và những năm tiếp theo.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 
giải cho 7 tập thể có thành tích xuất 
sắc trong triển khai, tổ chức cuộc thi; 
trao giải thưởng cho 48 tác giả, nhóm 
tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao, 
gồm: 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba, 
18 giải Khuyến khích, 16 giải Triển 
vọng, 1 giải dành cho người lớn tuổi, 
1 giải dành cho người nhỏ tuổi.

Hưởng ứng tích cực cuộc thi lần 
này đồng thời cũng khẳng định vai trò 
Văn học Nghệ thuật trong việc góp 
phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng. Cán bộ, Biên Tập viên, cộng 
tác viên Tạp chí Văn nghệ Bình Phước 
đã tích cực gửi các tác phẩm tham dự. 
Kết quả đạt cả giải của Trung ương và 
địa phương tổ chức.

Tin: Nguyễn Hoàng 
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